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ÇAPKIN KIZ'DAN ge 
GÜVERCİN'E  ORTAÇAG ŞOVALYE 


ORTA DOĞU'NUN GEÇMİŞİNİ BUGÜNÜNÜ VE 


YARININI ANLAMAK İSTEYENLER İÇİN BİR BAŞUCU KİTABI 


, 


“Fas'tan Yemen'e ve Irak'a uzanan zengin bir coğrafyanın tarihi. Bu eser bugünün dünyası hakkında 


bilmemiz gereken birçok şeyi açıklıyor.” 
SIMON SEBAG MONTEFIORE, KUDÜS'ÜN YAZARI 


“Avrupalılar ve Amerikalılar, devletlerinin Orta Doğu'yla ilişkilerinde ne kadar küstah, ikiyüzlü ve sıklıkla ahmakça davrandığını 


hatırlamalılar. Örnek alınması gereken bir tarih.” 
THE ECONOMİST 


“Rogan, Arapların tarihini onların perspektifinden aktarıyor, çoğunlukla da Arapça kaynakları kullanmış. 
Bu çok etkileyici bir tarih ve Eugene Rogan da 


muhteşem bir iş başarmış.” 
AVI SHLAIM 
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Cengiz Kahraman 


112 Sağım Solum Tarih 
Mehmet Ö. Alkan 
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Sermet Erkin 
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Erol Makzume 
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140 Kitap 
Yeşim Pütgül 


146 Karikatür 
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Pinturicchio'nun Vatikan Azizler Salonu'nda bulunan duvar freskinden detay. 


Bir askeri darbeyle başlayıp bir başka askeri darbeyle sona erdiği söylenebilecek Türkiye'nin 1960'lı yılları... 27 Mayıs, 1961 anayasası, Cemal Gürsel, İnönü, Kıbrıs sorunu, Talat Aydemir, Fikir Kulüpleri, Milli Demokratik Devrim, TİP, Mehmet Ali Aybar, “Ortanın Solu”, Süleyman Demirel, Cevdet Sunay, Komünizmle Mücadele Dernekleri, Alparslan Türkeş, milliyetçilik, “Gurbetçiler”, işçi sınıfı, Kürt siyasal hareketi, Devlet Planlama Teşkilatı, kadın hareketi, basın, gündelik hayat, müzik, futbol, edebiyat, sanat... 


TÜRKİYE'NİN 
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Mete Kaan Kaynar'ın hazırladığı derlemeye Sevgi Adak, Gökhan Ak, İsmet Akça, Yelda Şahin-Akıllı, Mehmet Ö. Alkan, Gökhan Atılgan, Zübeyir Barutçu, Tanıl Bora, Funda Şenok-Cantek, Aziz Çelik, Zişan Ataman-Çelik, Kadir Dede, Deniz Cenk Demir, Tanel Demirel, Yasemin Doğaner, Erden Eren Erdem, Veysel Ergüç, Çimen Günay-Erkol, Cengiz Güneş, Bora Gürdaş, Süleyman İnan, Mete HAZIRLAYAN YAR 5 Kaan Kaynar, Nuray Ertürk-Keskin, Bayram Koca, e KAAN KA i Selçuk Koca, Bilsay Kuruç, Murat Meriç, Levent 

pm Odabaşı, Asım Öz, Feridun Cemil Özcan, Gencer Özcan, Celal Oral Özdemir, İlhan Özgen, Bengü Öztan, Selman Saç, Ezgi Sarıtaş, Metin Solmaz, Ayşem Sezer-Şanlı, Mustafa Şener, Rafet Uçkan, Anıl Varel, Aybars Yanık, Kerem Yavaşça, Mehmet Yüce yazılarıyla katkıda bulundu. 
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KANSU ŞARMAN 


ksarman&doganburda.com 


Cem Sultan - Bayezid mücadelesinin bilinmeyen yüzü 


u sayıda kapak konumuz Fatih Sultan Mehmet'in iki oğlu Bayezid ve Cem'in 

Anadolu'nun bozkırlarından Avrupa saraylarına kadar uzanan iktidar mücadelesi. 
Anadolu ve Rumeli coğrafyasında erken Osmanlı dönemi nüfus, kültür ve inanç farklılıkları üzerine art arda kitaplar yayımlayan Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Cemal Kafadar, Bayezid ile Cem Sultan arasındaki taht kavgasının, devletle taşra arasında yüzlerce yıl sürecek olan ayrışmanın ilk izlerini taşıdığını anlattı. Prof. Kafadar, Cem Sultan'ın taht mücadelesine giriştiği dönemde Anadolu”da var olan farklı inanç gruplarının ve Karamanoğulları Beyliği'nin etkisiyle yaklaşık 20 yıl sonra başlayacak Osmanlı-Safevi çatışmasının işaretlerine dikkat çekti. 


Olgay Söyler de Anadolu ve Rumeli kültüründe büyük önem taşıyan Sarı Saltık”ın yaşamını, söylencelerini, Osmanlı coğrafyasına yayılan türbe ve makamlarını ve Cem Sultan'ın yazdırdığı Saltukname'nin ortaya çıkış öyküsünü aktardı. 


Yeni sayıda dosya konumuz ise ortaçağ şövalyeleri. Bu konuda “Ortaçağda Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi” başlıklı kapsamlı bir kitabı bulunan Prof. İsmail Güleç ve Neslihan Demiriz, feodal dönemin simgelerinden şövalyeleri sıra dışı yaşamları, yasaları, inançları, silahları, atları, zırhları, efsaneleri ve aşklarıyla Atlas Tarih dergisi için kaleme aldılar. 


İstanbul'da yaşayan insanların Beşiktaş iskelesi önünde hemen yanından sıklıkla geçip gittiği Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin yüzyıllara yayılan öyküsünü Nalan Dönmez Yakarçelik araştırdı. 


Gökhan Akçura kahvehaneleriyle ünlü Tophane semtinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına taşınan gizli tarihini aktarıyor. Erol Üyepazarcı, kurduğu hastane, opera, sinema, plaj ve fabrikalar gibi çok çeşitli yatırımıyla ve hayır işleriyle ismini günümüze taşıyan asker, siyasetçi ve girişimci Süreyya Paşa'nın (İlmen) hayat hikâyesini anlattı. 


Gazanfer İbar yine Türkiye basın tarihinin bilinmeyen bir sayfasını aralıyor. İbar, çıplaklık tartışmalarını başlatan ilk yayınlar Çapkın Kız, Bıldırcın, Piliç, Güvercin ile bu dergiler etrafında sürüp giden kavgaları aktardı. Cengiz Kahraman 1931'de Moda”dan Suadiye'ye yüzme yarışlarını, Pelin Batu yaşadığı dönemde kiliseye karşı mücadele veren Azize Hildegard'ın öyküsünü, Sermet Erkin opera sanatçısı Semiha Berksoy'un yaşamını, sinema sayfasında Mehmet Sindel efsanevi yönetmen Pier Paolo Pasolini”nin fırtınalarla dolu yıllarını, Erol Makzume Karadeniz vapurunun Akdeniz seyahatini yazdı. 


Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan Sankt Petersburg şehrinde bulunan Çeşme Savaşı anıtlarını yerinde fotoğrafladı ve tüm anıtların tarihi arka planını anlattı. 


Bu sayıda ayrıca uzun yıllar Harvard Üniversitesi'nde Osmanlı, Çağatay ve Özbek dilleri ve edebiyatları üzerine ders veren Prof. Gönül Tekin ile divan şiiri üzerine makalelerini bir araya getirdiği “Hayat Ağacı” kitabı hakkındaki söyleşi yer alıyor. Ayrıca Gönül Paçacı ile Darülelhan ve Türkiye'de müzik eğitimi tarihi üzerine röportaj yaptık. 


Bu aydan itibaren her sayı tarihçi Erdoğan Aydın, türkü ve deyişlerin arksındaki tarihi arka planı anlatacak. İlk konumuz Dadaloğlu”ndan “Kalktı göç eyledi Avşar illeri”. 


Tablonun Sırları'nda Kader Elveren, Kayıp Evrak Bürosu'nda Feza Kürkçüoğlu, kitap bölümünde Yeşim Pütgül, Şakanüvis için Can Barslan birbirinden ilginç sayfalar hazırladı. 
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Jonathan Lopez, 
The Wall Street Journal 


The Guardian 
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The Economist 


ME Mİİ GÜNCEL HABER 


Gazibe merkezi Osmanlı coğrafyasından ilk fotograflar 


M. Ömer Koç'un özel koleksiyonundan derlenerek, Bahattin Öztuncay'ın küratörlüğünde hazırlanan “Gümüşten Suretler” sergisi, fotoğraf tarihinin en önemli evresi olarak kabul edilen 1843-1860 dönemine ait eserleriyle ziyaretçilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. 


yapımının en önemli isimlerden biri olan 


| ii sanatı için erken dönem ML, 
olarak tabir edilen 1839-1860 yılları GUMUSTEN — İsviçreli ressam ve minyatür sanatçısı 

arasından günümüze kalabilmiş nadir JiL © Jean-EtienneLiotard'ın eserlerine de örnekleri içeren sergi, dagereotiplerin SÜRETLER ; ' - sergide rastlamak mümkün. 
ve kağıt üzerine ilk fotoğrafların gizemli | j vi Minyatür tarzda yapılmış 8 adet dünyasının kapılarını aralıyor. © portreyi, 46 adet fotoğrafı, 1 adet 

Fotoğrafın 1839 icat edilişinin ve albümü, fotoğraf tarihi ile ilgili XX. yüzyıla yaygınlaşmasının ardından bu sanatın ait kitapları, teknik malzemeleri ve Rahmi dünya öncüleri tarafından Osmanlı M. Koç Müzesi koleksiyonuna ait 2 adet coğrafyası ve Doğu Akdeniz metropolleri fotoğrafı da ilk kez bir arada gösteren cazibe merkezi olarak kabul edilmişti. sergi için hazırlanmış koleksiyon kitabı, Seyahat fotoğrafçılığının önde gelen eserleri en ince ayrıntısına kadar ele isimlerinden Girault de Prangey, alışıyla görülmeye değer. 
Maxime du Camp, Auguste Salzmann, “Gümüşten Suretler: Ömer M. 
Felix Teynard, John Shaw Smith, Alfred ” Koç Koleksiyonundan Erken Dönem 


Nicholas Normand, Francis Frith ve İstanbul'daki stüdyolarında, yerleşik Fotoğraflar: 1843-1860' sergisi, Vehbi Koç Claude- Marie Ferrier gibi sanatçıların düzende faaliyet gösteren Carlo Naya, Vakfı Sadberk Hanım Müzesi'nde, 10 Ekim büyük bir bölümü, seyahatleri sırasında James Robertson, Felice Beato, Ernest 2017 tarihine kadar Çarşamba günleri İstanbul'a uğradılar ve mimari yapıları, de Caranza gibi sanatçıların da eserleri hariç her gün ,10:00 - 17:00 saatleri arkeolojik eserleri ve günlük hayatı İstanbul'un fotoğraf sanatındaki önemini arasında, fotoğraf sanatının geçmişine belgeleyen çekimleriyle etkileyici eserler daha da pekiştirdi. Bu sanatçıların ışık tutan eserleri ziyaretçilerin meydana getirdiler. Aynı zamanda : eserlerinin yanı sıra minyatür portre beğenisine sunmaya devam edecek. 
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James Robertson'un fotoğrafında Hipodrom Meydanı'nda Dikilitaş kaidesi (solda) ve Nusretiye Camii (üstte). Gümüşten Suretler sergi kataloğu (en üstte). 
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Sonuçların Duyurusu 
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:2 Haziran 2017 
:08 Eylül 2017 
:16 Eylül 2017 
:19Eylül 2017 
:23 Eylül 2017 
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Ahmet Çetintaş 
Egemen Ergin 
Osman Önder 
Saffet Yılmaz 


Ayrıntılı Bilgi ve Katılım : www.bursadazamandergisi.com 


GÜNCEL HABER 


Çatalhöyük'te çalışmalar çeyrek asırdır devam ediyor 


25 yıllık kazının perde arkası 


Çatalhöyük Araştırma Projesi 25. yılını “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisi ile kutluyor. 21 Haziran - 25 Ekim tarihleri arasında Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) ziyarete açık kalacak olan sergi, arkeoloji meraklılarına kazı çalışmalarının süreçlerini aktarıyor. 


| an Hodder başkanlığında 1993 yılından 
itibaren Çatalhöyük'te yürütülen kazı çalışmaları ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan araştırmalar, ANAMED'de güncel ve interaktif sergileme teknikleriyle meraklılarına aktarılıyor. 9 bin yıllık 

tarihe sahip yerleşmeyi odağına alarak arkeolojik çalışmaların bilinmeyen yanlarını ziyaretçilerle buluşturan Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük sergisi 25 Ekim'e kadar açık kalacak. 

İlk kez 1958 yılında İngiliz arkeologlar David French ve James Mellaart tarafından keşfedilen Konya Ovası'nda Çumra ilçesindeki Çatalhöyük, İÖ 9 bin yılına tarihleniyor. Anadolu topraklarında bulunan ilk neolitik (cilalı taş devri) yerleşme olduğu için büyük öneme sahip. 
Bölgedeki ilk kazılar Mellaart tarafından 1961-1965 yılları arasında yapılsa da daha sonraki 28 yıllık bir süreç boyunca buradaki araştırmalara ara verildi. 1993'te ise başka bir İngiliz araştırmacı olan Profesör lan Hodder yeniden kazı çalışmalarına başladı. 
Hodder kazı çalışmalarında, Mellaart'ın elde ettiği geniş çaplı sonuçlara daha fazla ışık tutacak yoğun ve detaylı araştırmaları yapabilmek için, yeni bilimsel tekniklerin uygulanması esasına dayalı bir sistem kurdu. Hodder ve ekibinin kazı çalışmaları bu sene Ağustos ayında Sona eriyor. 
Ancak onların rehberliğinde gelecek kuşak araştırmacılara emanet edilecek olan Çatalhöyük'ün hikâyesi genişleyerek devam edecek. İşte, ANAMED'de açılan bu sergide, Çatalhöyük'te şimdiye kadar yapılan arkeolojik çalışmaların metotları ve sonuçları gösteriliyor. Serginin küratörü Duygu Tarkan, “Çatalhöyük'ün kendisinden çok, Çatalhöyük'ü Çatalhöyük yapan 
arkeolog ve araştırmacılara odaklandık, 25 
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2005 


2003 


Sergide üç boyutlu modelleme ve VR tekniğiyle ziyaretçiler bin yıllar öncesinde yolculuğa çıkıyor (en üstte ve üstte solda). Kazı başkanı Prof. lan Hodder (üstte sağda). 


yıllık projede bilgiye ulaşım süreçlerimizi anlattık” diyor. 

Sergi kapsamında derlenen Çatalhöyük üzerine bugüne kadar yayımlanmış 500'den fazla makale ve kitapla, ANAMED Kütüphanesi'nde ilgililere yayınları inceleme imkânı sağlanıyor. Çatalhöyük Araştırma Projesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların anlatımında üç 


boyutlu modellemeyle seçili buluntuların yeniden üretilmesinin yanı sıra, kazı alanlarında girilemeyen noktaların detaylarının incelendiği lazer tarama görüntüleri ilk kez sergileniyor. Ayrıca, sergide yer alan VR (sanal gerçeklik) yeniden canlandırması, ziyaretçileri bin yıllar öncesinde Çatalhöyük yerleşmesinde bir yolculuğa çıkarıyor. 


EMPERYALİST DEVLETLERİN 20. YÜZYILDA ORTA DOĞU'YA YÖN VEREN KİRLİ OYUNLARI 


James Barr'ın, Orta Doğu'nun kaderine yön veren ve 
/ i ı Oo bugün bölgenin âdeta gayya 
. kuyusuna dönüşmesinde hatırı sayılır bir rol oynayan 
— İngilizler ile Fransızlar arasındaki gizli kapaklı mücadeleyi kaleme aldığı 
Kırmızı Çizgi 
Orta Doğu'nun yakın tarihine ilgi duyan herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. 
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>. KUDÜS'Ü ANLAMAK 
GE A DÜNYAYI ANLAMAKTIR. 


DUS “Dünya'nın sığınağı Suriye'dir, 


Suriye'nin sığınağı Filistin'dir; Filistin'in sığınağı Kudüs'tür, Kudüs'ün sığınağı Tapınak Dağı'dır; (...) Tapınak Dağı'nın sığınağı ise Kubbetü's Sahra'dır.” 


Va >. 


EE 
SCI 


Montefiore yeni arşivler, güncel akademik çalışmalar, kendi ailesine ait belgeler ve tüm yaşamı boyunca süren 


İL, İ e araştırmasından hareketle, kutsal ve mistik olanın, Nİ > kimlik ve imparatorluğun özünü, Kıyamete sahne & ç ( (yi olacağına inanılan bu şehrin benzersiz tarihi içinde 
2 e sEB açıklığa kavuşturuyor. Bu tarih, hem ilahi hem de 
ik > sl M O > FI OR E dünyevi bir mevcudiyete sahip tek şehir olan Kudüs'ün EN ON 1 nasıl Kudüs olduğunun hikâyesidir. 
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PEGASUS 


CI twitter.com/pegasusyayinevi İİ racebook.com/pagasusyayinlari instagram.com/pegasusyayinlari (o www.pegasusyayinlari.com 


WE Mİİ GÜNCEL HABER 


Türkiye'nin ilk musiki kurumu 


Darülelhan'ın 100. yılı 


Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) İstanbul Üniversitesi çatısında 2011'den beri çalışmalarını sürdürüyor. Varisi oldukları Darülelhan'ın bu sene 100. yılını kutlamak için çeşitli 


faaliyetler gerçekleştiriyorlar. 
«ii RÖPORTAJ: AYŞEGÜL PARLAYAN 


B u yıl kuruluşunun 100. yıldönümü kutlanan Darülelhan, ülkemizin ilk resmi musiki kurumu. Türkçe “nağmeler evi” manasına gelen Darülelhan, Cumhuriyet'e intikal eden önemli kurumlardan biriydi ve 1924'te İstanbul Şehremaneti'ne (İstanbul Belediyesi) bağlandı. Darülelhan'ın adı 1926'da İstanbul Konservatuvarı olarak değiştirildi ve Türk Musikisi Şubesi kapatıldı. Daha sonra adı İstanbul Belediye Konservatuvarı 

olan kurum 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne devredildi. 2011'de İstanbul Üniversitesi?nin çatısı altında, Darülelhan'ın mirasına yakışır biçimde Türk musikisinin uygulama, icra ve eğitim boyutlarının akademik seviyede yer bulması için Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OMAR) kuruldu. Bugün Türk musikisiyle ilgili önemli çalışmalara imza atan ve Darülelhan''ın varisi 

olan OMAR'”ın müdürü Gönül Paçacı Tunçay ile Darülelhan'ın geçmişini ve 
100. yılı için planladıkları etkinlikleri konuştuk. 


Darülelhan'ın tarihini anlatır mısınız? 

Darülelhan, Darülbedayi'nin içinde yani tiyatronun öncülü olan kurumda bir bölüm olarak, temsil kolunun içinde, işin müzik kısmı da olsun, temsillere yerli müzik üretelim diye 1914”te kurulmuş. Müzik kolunun başkanı Ali Rıfat Çağatay. Sonra 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FOTOĞRAF: TURGUT TARHAN 


Gönül Paçacı 


Darülelhan”ın kuruluşu 1916 sonunda irade-i seniyye ile kabul edilmiş ve ayrıca talimatnamesi 1917 başında Takvim-i Vekayi'de yayınlanarak Darülbedayi'den bağımsız hizmet 
vermeye başlamış. Yani resmen 100 
sene önce kurulan, ülkemizin ilk müzik kurumu. Aslında daha öncesinde müzik eğitimi verecek resmi bir kurumun kurulması ihtiyacını dile getirenler de olmuş. İşin içinde daha çok aristokratlar, Şehzade Ziyaeddin Efendi, bazı Osmanlı paşaları 

var. Washington Sefiri Ziya Paşa başkanlığında bir musiki encümeni kuruluyor ve Darülelhan için dönemin en önemli, üstad müzik adamları bir araya geliyor. 


Darülelhan kurulduğunda ülkedeki atmosfer nasıl? 

1916-17'de, yani savaş yıllarında kurulmuş. Tabii dönem, önemli değişimlerin olduğu TI. Meşrutiyet dönemi, Tanzimat'tan itibaren yoğunlaşan tartışmalar var. Başka bir vizyon, başka bir kültürel bakışın yerleşmeye çalıştığı, öteki taraftan fikri birtakım yeni oluşumların da bunlarla çatıştığı ikircikli bir dönem. 
Ben kurumun ilk dönemini yaşamış ve tiyatrodan, Darülbedayi”den yetişmiş olan Vasfi Rıza'yla (Zobu) bire bir bu konu hakkında röportaj yapmıştım. 
Sekiz dakikalık, siyah beyaz bir film de var elimizde. O hatta şöyle anlatmıştı: “Darülelhan Darülbedayi”den yeni ayrılmıştı. Ben de sokağın köşesinde, Şehzadebaşı'nda durdum. Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem diye tereddüt ettim.” Ondan sonra da alaturka yasağı yani Türk müziği eğitiminin kurumdan kaldırılması konusunu konuşmuştuk. 


Darülbedayi'de dönemin en ünlü müzisyenlerinden olup bugün etkisi hâlâ devam eden Tanburi Cemil 
Bey de görev almış. Cemil Bey 
1916 yılında ölmüş ve maalesef 
Darülelhan'da bulunmamış. 
Darülelhan aslında kültürel bakış açısının değiştiği; müziğin artık görsellikle, opera, operet, tiyatro yani temsil üzerinden düşünülmeye başlandığı bir dönemde kurulmuş. 
Bununla beraber bazı sorumlu, müvevver müzik adamları resmi bir musiki kurumu içinde ciddi bir müzik 


eğitimi verilsin, bu birikim korunsun ve aktarılsın diye heyecanla yer almışlar. Dönemin önemli müzisyenleri var, devlet adamları var ve tabii 

ki toplumsal boyut var bu süreçte. 
Özetle amaç Osmanlı'dan kalan ve fazla yazılmamış, çoğunluğu notaya geçmemiş olan müzik mirasını gelecek kuşaklara aktarmak. Batı notasının 

da ancak II. Mahmut döneminde, 

sınırlı bir çevre, ordu kanalıyla kabul gördüğünü ve 19. yüzyılın sonlarında basılarak yayılmaya başladığını biliyoruz. Dolayısıyla yaygın değil 

ve yerli müziği tam ifade edemediği konusunda tartışmalar var. Bütün bunlar, resmi bir kurumun çatısı altında eğitimle, icrayla, tesbit ve tasnif çalışmalarıyla doğru yola girsin diye, dönemin üstadları bir araya gelmişler ve Darülelhan kurulmuş. Yani aslında müzisyenlerin, eski kültüre vakıf kültür adamlarının çok yerinde bir düşünceyle “biz kültürel ses hafızamızı, kendi bildiklerimizi, ustalardan da toplayarak geleceğe nasıl aktarabiliriz” fikriyle kurulmuş. 


Cumhuriyet döneminde neler yapılmış? 

1923”te programa batı müziği eğitimi eklenmiş. Kurumda Cumhuriyet'in coşkusuyla daha çok nota, dergi ve kitap yayınına başlandığını görüyoruz. Konser ve törenlerde, kurum yayınlarında farklı müzik türlerinin bir arada olduğu bir dönem. Bundan sonra farklı bir ideolojik süreç başlamış; 1926'da Türk müziği eğitimi yasaklanmış. 
Gerçi 1940'larda Saadettin Arel'in reisliği zamanında tekrar Türk müziği konulmuş ama enstrüman dersleri hariç. Kurumda en başından beri icra heyeti adıyla uygulama topluluğu var, önemli şeflerin yönettiği. Derken 1950'lerde Münir Nurettin Selçuk şef olarak atandıktan sonra daha şöhretli bir dönem olmuş, çünkü 
Şan Sineması”nda verilen konserler uzun müddet radyodan canlı da 


DARULELHAN; 


MİNYATÜRDE SULTAN SÜLEYMAN'IN 
MUSİKİ MECLİSLERİ 
ZEYNEP TARIM 


BAHARİYE MEVLEVİHANESİ'NİN 


 KİTAP.CD TANITIMI: 
ENİS TOMBUL 


(ONLARINDAN SEÇMELER: 
Amed nesim-i sübh-dem' 


TARİHÇESİ VE SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRESİ BANA TAMAM 


NEYZEN FİKRET BERTUĞ'LA 
SÖYLEŞİ 


Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü Gönül Paçacı Tunçay (sol sayfada). 1924-25 yıllarında yedi sayı yayınlanmış olan Darülelhan Mecmuası'nın (üstte sağda) sekizinci sayıdan itibaren devam ettirilmesi amacıyla hazırlanan ilk sayısı (üstte solda). 


yayınlanmıştır. Canlı yayınlarla toplumda belli bir repertuvar oluşmuş, daha doğrusu hafıza tazelenmesi olmuştur da denilebilir. 

Darülelhan önce İstanbul Konservatuvarı, sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı”na dönüşmüştür ve ülkemizin her alanda en iyi müzisyenleri buradan yetişmiştir diyebiliriz. Ben 1978'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdim, hocalarım hep oradan yetişmeydi. 

1986”da İstanbul Üniversitesi'ne bağlandı. Devlet konservatuvarına dönüştükten sonra bütün bölümlere lisans, yüksek lisans eğitimi alma imkânı sağlandı ama Türk müziği bölümü açılmadı. Eski zihniyetin devamı olarak Türk müziği bölümü açılmayınca, biz eski hocalarımızla birleşip bir Belediye Konservatuvarı Türk Müziği 
Mezun ve Mensupları Derneği kurduk. Bu bölüm için de lisans açılmalı diye. 1975'te, şimdi İTÜ'ye bağlı olan devlet konservatuvarı, Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak 


kurulmuştu. YÖK kurulduktan 

sonra Belediye Konservatuvarı İstanbul Üniversitesi'ne, Kültür Bakanlığı'na bağlı olan Türk Müziği Devlet Konservatuvarı da İTÜ'ye bağlandı. Böylece medeni hiçbir memlekette olmadığı şekilde, farklı müzik türleri ayrı kurumlar altında kendi örgütlenmeleriyle ve ister istemez kendi kamplaşmalarıyla devam eden eğitimler haline geldiler. 
Bizim öğrenciliğimizde batı müziği konservatuvarlarında Türk müziği dersi görülmezdi, müzisyenler genelde kendi ulusal müziklerini sosyal hayatlarında kalabildiği kadarıyla duyuyorlardı. 
Bunlar ayrı eğitim anlayışları, ayrı metotlar, ayrı müzik zihniyetleriyle talebe yetiştiren kurumlar oldular. 

Biz de geleneğimize, geçmişe 

saygı açısından hocalarımızla kendi kurumumuzda Türk müziği eğitiminin devamı mücadelesini verdik. Çünkü Darülelhan başlangıçta Türk müziği için, kendi orijinal deyimiyle “ziya”dan muhafazası maksadıyla” kurulmuş. 
Nihayet 2011'de konservatuvarın 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Festival organisâ par le Foyer Türe SUR DISGUES COLUMBIA 


müzikoloji bölümüne bağlı bir lisans programı açtık, ilk Osmanlı dönemi müziği lisans programı. Özellikle isminin bu olmasını istedim çünkü geriye götürebileceğimiz belgeye dayanan dönem o. Eş zamanlı olarak da OMAR'”ı kurduk. Hem icra, hem yayın, hem de araştırma yapmak ve eğitim vermek için, Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni. İşte altıncı yılımız. 
Üniversite yönetiminden de büyük destek görüyoruz. 
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kurumun taş plaklardaki ses kayıtlarını dijitalize edip yayına hazırlamak ve Darülelhan Mecmuası'nı 92 sene sonra kaldığı yerden sekizinci sayı ile devam ettirmek istedik. Bu önerilerimiz bizzat Kültür Bakanı'nın çok ilgisini çekti. Bakanlığın görevlendirmeleri, gerekli irtibatların kurulması ile repertuvarı hazırladık ve bir ayda konsere hazırlandık. Nadir Eserler Kütüphanesi”nde bulunan eski kayıtlardan bir seçkiyi 4 CD'lik 

bir albümde topladık: Sırlanmış 

Sesler ortaya çıktı. Böylece 1926'da Anadolu'da sahada yapılan, ülkemizin 


OMAR olarak Darülelhan'ın kuruluşunun 100. yılı için gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden bahseder misiniz? 

Biliyorsunuz yuvarlak rakamları severiz, 100. sene olunca pek çok kurumda, toplantıda Darülelhan konuşulmaya başlandı. Biz de zaten kendimizi Darülelhan'ın varisi olarak konumlandırıyoruz, hem yayınlarımızla hem de yaptığımız çalışmalarla. Kültür Bakanlığı ile ortak, Aya İrini'de görkemli bir 100. 
yıl konseri gerçekleştirdik. Yanı sıra, 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Colümbia firmasının bastığı ve Türk Ocağı 
İhtifal Heyeti'ile 
Darülelhan Heyeti plak kataloğundan bir fotoğraf 
(solda). Darülelhan 
Anadolu Türküleri derleme defterlerinden biri (sağ sayfada). Darülelhan tarafından 1926'da başlatılan ve devredildiği kurumlarca sürdürülen ses kayıtlarını OMAR, 
Sırlanmış Sesler ismiyle 
CD'ye aktardı (altta). 


en eski derleme kayıtları da dahil, bu plaklar gün yüzüne çıktı. Tümünü de internet ortamına yükledik, son kontroller yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde erişime açacağız. Çok büyük ve zor bir işti, tabii can havliyle çıktı ama. Meseleye inanan insanlar bir araya gelince altından kalkabildik, herkes elinden geleni 


yaptı. Aya İrini”deki konsere de 


İstanbul'daki dört büyük koro katıldı, konser sonunda 100 küsur sanatçı sahnedeydik. En önemli ayrıntılardan biri de Meral Uğurlu gibi önemli, klasik bir okuyucunun onur konuğu olarak bizzat Sayın Nabi Avcı tarafından davet edilmesiydi. Oradaki tüm müzisyenlerin alkışları eşliğinde. 
Gerçekten tarihi bir gündü. 


Darülelhan Mecmuası'nı yeniden yayınlamanız müzik kültürü ve tarihi açısından çok önemli... 

Evet, 92 sene sonra kaldığı yerden devam etmesi çok önemli. Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Ö. Alkan yayıncılık konusunda çok deneyimli bir 


tarihçi. Zaten merkezimizin yönetim kurulu interdisipliner bir yapıda; sanat tarihi, tarih, edebiyat ve siyaset bilimi gibi farklı alanlardan hocalarımız var. 
Özellikle böyle olmasını, müziğin farklı cephelerinin artık başka açılardan ele alınarak bilimsel malzemeye dönüşmesini amaçladık. Müzik malzemeleri belli, aşağı yukarı farklı kurumlarda herkesin elinin altında 

bazı şeyler var. Önemli olan bunların etrafıyla yorumlanması ve bağlamına oturtulmasıdır diye düşünüyorum. Bu yaklaşım doğrultusunda, Darülelhan Mecmuası'nın sekizinci sayısında, tarih profesörü üyemiz Zeynep 

Tarım, Kanuni dönemindeki müzik meclisleriyle ilgili, minyatürlerden hareketle bir yazı kaleme aldı. Bir başka yazı da, sanat tarihindeki en önemli isimlerden olan Baha Tanman hocamıza ait. O da müziğimizin aktarıldığı en önemli kanallardan, mevlevihanelerden biri olan Bahariye Mevlevihanesi'ni yazdı. Ben Notacı Hacı Emin Efendi'yi yazdım. İlk basılı notaların hattatı, yayıncısı ve müzisyen aynı zamanda. 
Onun nota serilerini ele aldım. Dergide arşivdeki musiki belgeleriyle ilgili bir bölüm var. Bir röportaj var; yaşayan önemli müzisyenlerden birine geçmişle ilgili birtakım sorular sorduğumuz 

bir bölüm. Bu sayıda Neyzen Fikret Bertuğ yer aldı. Ayrıca yayınlarımızın tanıtıldığı, arşiv çalışmalarımızdan bazı detaylara yer verdiğimiz bir müzikoloji ve müzik kültürü dergisi bu. Ama özellikle hakemli bir dergi olmamasına özen gösterdik, çünkü bu hakemli 

olma endişesi müzik yayınlarını başkalaştırıyor artık, bu eğitim sistemi içerisinde. Biz dergide geçmişle ilişkisini koparmayan, toplumla o samimi bağı sürdüren bir yaklaşımı, müzik kültürü oluşturmaya yardımcı olmayı tercih ettik. Tabii ki kolay değil, toplumda çok farklı müzikler seviliyor; sosyal yapılanmalar ve müzik algıları farklı. Biz sadece kendi alanımızda samimi bir pencere açalım ve kendi kurumumuzla ilişkilendirelim istedik. 


Darülelhan Mecmuası geçmişine sadık kalan, ama bugünle ilişkiyi de göz ardı etmeyen bir dergi olacak ve senede iki sayı çıkacak. 


Peki dergi kimlere hitap ediyor? 
Biz mesela OMAR'da Kevseri Mecmuası'nı yayınladık, o çok önemliydi ve yaz okulunda seslendirdik en iyi müzisyenlerle. Bu çok önemli bir şeydi ama Kevseri Mecmuası, Kantemir notasını kullanan tek yazma olarak belli bir camiayı, dünya müzikolojisi içinde de çok önemli ama küçük bir grup insanı ilgilendirir. 
Ama Darülelhan Mecmuası'ndaki 


konular bizim toplumumuzun çoğunluğunu ilgilendiriyor. Hocaları, tarihçileri, müziği sevenleri, müziğin geçmişiyle ilgilenenleri, öğrencileri... 
Kültürel olarak daha geniş bir kesimi ilgilendireceği için görselliğine de çok dikkat ettik. Örneğin, Hacı Emin Efendi'nin notalarını yayınladığımızda dönemin tasarımlarını, tezyinatını, basılı yayınlardaki grafik anlayışını yansıtmış oluyoruz. Minyatürlerde musiki meclislerinin anlatıldığı konuda, çıkarımları sanat tarihçileri başka türlü yorumluyor. Biz sazlara hangi dönemde hangi sazlar yan 


yana duruyor diye bakabiliyoruz, 

bir organolog ise sazların oranlarına bakıyor. Böyle çok fazla hikâye var bu alan içinde. Ne kadar çeşitli malzeme kullanırsak bakacağımız açılar da o kadar çoğalıyor. 


Dergiye ve diğer yayınlarınıza ulaşmak isteyenler nereden alabilirler? 

Biz bir üniversite oluşumuyuz ve üniversitenin, akademik bir çatının altında olmak, çok önemli. Ayrıca multimedya arşiv projemizin de bütçesi Kalkınma Bakanlığı tarafından destekleniyor. Sürdürülebilir bir proje, yayınlarımızı da bu çerçevede hazırlıyoruz. Dolayısıyla kâr amacı olmayan bu çalışma, bir kültür hizmeti. Bunları OMAR kendi organizasyonlarında dağıtıyor, kütüphanelere ve meraklıların faydalanacağı mecralara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Dergiyi talep edenlere de imkânımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Hiçbir faaliyetimizin maddi bir boyutu yok yani. Zaten çalışmalarımızın dijital halleri mevcut, bir müddet sonra erişime açmayı hedefliyoruz. 


Başka etkinlikler planlıyor musunuz? 

Mart ayında başlayan projemiz dahilinde OMAR'a 11 kişi daha katıldı, Osmanlı dönemi multimedya müzik arşivi hazırlıyoruz. Nota koleksiyonları, fasıllar, diğer yayınlar, CD*ler, plaklar hepsi taranarak bir arşiv oluşturulacak. Araştırdıkça çok özel malzemeler çıkıyor. Şu anda mesela muhtemelen Osmanlı'da yayımlanmış olan ilk fasıl mecmuası, notacı Hacı Emin Efendi'nin rast faslını çevirmeye başladık. Yeniden bilgisayarda yazılıyor. Eser adları Osmanlıca, piyano notası. Eserlerin sözlerini yerleştiriyoruz, sonra da provalarına başlayacağız. Bütün bunlar birleşecek, orijinal bir kitapçık ve eserlerin seslendirildiği CD'den oluşan bir yayına dönüştüreceğiz. 
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Kurtuluş Savaşı'na ait belge ve objeler sergileniyor 


© & 00 9 © 
Milli Mücadele'nin tanıkları 


İstanbul Harbiye'de yer alan Askeri Müze'deki “Ya İstiklal Ya Ölüm” sergisi, Milli Mücadele yıllarına odaklanıyor. 19 Nisan 2017'de açılan sergi, Aralık ayı sonuna kadar ziyaretçileri bekliyor. 


skeri Müze ve Kültür Sitesi 

Komutanlığı, Milli Mücadele'nin 98'inci yılını “Ya İstiklal, Ya Ölüm” sergisiyle kutluyor. 19 Nisan 2017'de başlayan sergi, Aralık ayı sonuna kadar ziyarete açık kalacak. 

Sergide Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz sırasında giydiği Mareşal üniforması, çizme ve kalpak; savaş sırasında Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) 
Paşa, Güney Cephesi Komutanı Tuğgeneral Refet (Bele) Paşa, Doğu Cephesi Komutanı Tuğgeneral 
Kazım (Karabekir) Paşa'ya ait üniforma ve şahsi eşyalar; Yunan orduları başkomutanı Trikopis”e ait malzemeler; mücadele sırasında şehit olanlara dair bilgiler; döneme ait obje, belge, fotoğraf ve görüntüler yer alıyor. 

Sergide bulunan belgeler arasında Mustafa Kemal'in 1 Eylül 1922'de Dumlupınar?da orduya hitaben yazdığı emrin bütün Batı Cephesi birliklerine dağıtılmasına dair yazısı da bulunuyor. Yayılmasını istediği emirse meşhur, “ordular ilk hedefiniz Akdeniz”dir, ileri!” 
sözleriyle bitiyor: “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Orduları! 
Afyonkarahisar-Dumlupınar 
Büyük Meydan Muharebesi'nde zalim ve mağrur bir ordunun asıl unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve soylu milletimizin fedakârlıklarına 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istikbalinden emin olmaya haklıdır. 
Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından görüyor ve takip ediyorum. 
Milletimizin hakkınızdaki takdirlerine aracılık etme vazifemi hiç durmadan yerine getireceğim. 
Başkomutanlığa tekliflerde bulunulmasını Cephe Komutanlığı'na emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin aklını, yiğitliğini ve gayretini yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. 
Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. 
İleri!” 


GÖRSELLER: ASKERİ MÜZE VE KÜLTÜR SITESI KOMUTANLIĞI 


layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. 
Sahibimiz olan büyük Türk milleti 


Mustafa Kemal'in “ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri” emri (en üstte). İstanbul'un işgali sırasında Topkapı halkı tarafından oluşturulan Milli Müdafaa Grubu, 16 Mart 1920 (üstte). 
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Gazi Mustafa Kemal Paşa, Osmaneli'nde halk arasında, Bilecik, 
16 Ocak 1923 (solda). Birinci Ordu Komutanlığı Karargâhı 
önünde askerler milletvekillerinden oluşan heyeti karşılarken oyun oynuyorlar, 3 Ağustos 1922 (altta). 
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Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa tren garında (üstte). Esir alınan Yunan Başkomutanı General Trikopis, General Dienis ve Türk subaylar,Uşak, 3 Eylül 1922 (sağda). 


Askeri fabrikada fişek yapımı (üstte). Savaş sırasında yaralıların taşınması (sağda). 
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Atakan Büyükdağ'ın Hiroşima ve Nagazaki felaketlerinin yıldönümünde yayımlanan kitabı Hesaplaşma, bu büyük trajediyi farklı bir boyutuyla gündeme getiriyor. 


2 007 yılından bu yana lI. 
Dünya Savaşı'nın yaşandığı coğrafyalarda araştırmalar yapan Atakan Büyükdağ'ın Hiroşima ve Nagazaki felaketlerinin yıldönümünün hemen öncesinde yayımlanan son kitabı Hesaplaşma, bu büyük trajediyi farklı bir boyutta tartışmaya açtı. 
ABD), 6 Ağustos 1945'te, 
“Little Boy - Küçük Çocuk” 
adı verilen atom bombasını 
Hiroşima”ya atmış, 350 
bin nüfuslu kentte 140 bin kişi ölmüştü. Hiroşima'dan üç gün sonra bu kez “Fat 
Man - Şişman Adam” 
ismi verilen atom bombası 
Nagazaki”ye atılmıştı. 
Bombaların ve radyasyonun yarattığı yıkım, 1945 yılının sonuna kadar can kaybını 
70 bine ulaştırmıştı. Oysa, atom 
bombasını ABD'nin değil, nükleer silah programına diğer ülkelerden iki yıl önce başlayan Almanya'nın 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kullanması beklenirdi. 

Hesaplaşma, nükleer silah programına herkesten önce başlayan Almanya'nın bu yarışta nasıl geri kaldığına ya da bırakıldığına odaklanan bir kurgu roman. Kitapta, Almanya'nın atom bombası yapma girişimlerinin nasıl engellendiği ve a sonrası anlatılıyor. 

II. Dünya Savaşı'nın ortalarında, savaşın her geçen gün aleyhlerinde gelişmeye başlaması üzerine Hitler tüm Alman bilimadamlarını büyük bir projeyle görevlendirir: 
Atom bombasının icadı! 
Bilimadamları bu hayalin gerçekleşebilmesi için mümkün olan tek çözümün 
Norveç'in karlı dağlarında yattığını keşfederler. Ulaşılamaz gibi görülen Vemook Ağır Su Tesisi, atom bombası üretiminde kritik öneme sahip bir hammadde üretmektedir. Bu 


6 Ağustos 1945'te ilk atom bombasını Hiroşima'ya atan bombardıman 
uçağı Enola Gay ve pilotu Paul Tibbets (üstte). Atakan Büyükdağ'ın kitabı Destek Yayınları'ndan çıktı (sağ üstte). Atom bombası atıldıktan sonra Nagazaki'ye ilk girenlerden Joe O'Donnel'in fotoğrafında ölen kardeşini yakılması için krematoryuma getiren bir Japon çocuk (sağda). 
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nedenle Hitler, Norveç'i işgal etmeye karar verir. Birleşik Krallık ve ABD de bu süreçte boş oturmamaktadır. 
Atom bombasının savaşın gidişatını nasıl etkileyeceğinin bilincinde olan müttefik iki devlet, ne olursa olsun bu girişimi engellemeye kararlıdır. 
Kitapta, kimi başarısızlıkla sonuçlanan atom bombası üretimini sabote etme denemeleri, Churchill ve Roosevelt'in Hitler ile nasıl hesaplaştığı ve en sonunda “imkânsız diye adlandırılan bir operasyonun nasıl gerçekleştiği soluk soluğa anlatılıyor. Almanya'nın yenilmesine, Japonya'nın teslim olma çabalarına rağmen ABD'nin atom bombasını atma ısrarı, bomba atıldıktan sonra o cehenneme girip gördüklerini anlatan kişilerin ifadeleri yer alıyor. 
Atakan Büyükdağ”'ın, bir kısmı 
Türkçe literatüre ilk kez giren arşiv bilgileriyle yazdığı Hesaplaşma, kimi zaman bir polisiye, kimi zaman gerilim romanı tadında gelişi yor. 


» 


Otomobil teknolojisine yön veriyor 


2500 yıllık İskit yayı 


U zun yıllardır tarihi yaylar üzerinde çalışan arkeolog 


Dr. Jürgen Junkmanns özel bir koleksiyonda yer alan ve yakın zamanda müzayedeye çıkarılacak olan üç eseri inceliyor: İÖ 5'inci yüzyıldan bir İskit yayı, İS 3'üncü yüzyıldan bir Hun yayı ve İS 
12'nci yüzyıldan bir Moğol yayı. 
Dr. Junkmanns araştırması için Almanya'nın Neckarsulm kentinde bulunan Audi otomobil fabrikasının kalite kontrol biriminde bulunan röntgen tarama teknolojisi desteği almış. Bu birim daha önce de pek çok tarihi eseri röntgen taramasından geçirerek araştırmacılara teknik bilgiler için destek sunmuş. 
Junkmanns, eski zamanlarda 
Avrasyalı halkların avlanırken ve fetihlerinde kullandıkları bu silahların yapısını incelemek için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirtiyor; “Asya yaylarının yapısına ilişkin çok az bilgiye sahibiz. Taramanın bu konuya ışık tutacağını umuyorum.” Audi Encounter dergisi tarafından ilk kez gösterilen görüntülerde araştırmaya konu alan 2500 yıllık İskit yayı hakkında bulgular yer alıyor. 
Röntgen görüntülerine göre yayların yalnızca bir kısmı tahtadan üretilmiş. Yayın çekildiğinde gerilen ön yüzünde, bir tür ahşap yapı üzerine yerleştirilmiş, hayvan sinirinden meydana gelen esnek bir katman var. Yayın ağır bir sıkışma kuvvetine maruz kaldığı arka yüzünde ise oluşan basıncı emmek üzere birkaç katman halinde hayvan boynuzu kullanılmış. Materyaller, bir çeşit doğal yapıştırıcıyla, muhtemelen bazı balıklarda bulunan hava kesesinden üretilen bir tutkalla bir araya getirilmiş. Tutkal katmanı bir 


milimetreden daha ince. Yaylar ayrıca yine balık tutkalına batırılmış hayvan siniri ile sarılmış. Ekipteki arkeolog, sonucu büyük bir hayretle inceliyor: “Her parça, yaya farklı bir özellik kazandırmak üzere tasarlanmış. Yani yayın bir bütün olarak fonksiyonel performansı, parçalarının ayrı ayrı sergileyebildiğinden daha yüksek. Bu bağlamda bunlar, klasik anlamıyla kompozit parçalar.” 

Araştırmada elde edilen kompozit materyal bulguları üzerine Audi”de görevli iki hafif tasarım uzmanı sonuçları inceliyor. Otomobil gövde tasarımında kullanılan materyal bileşimleri üzerinde çalışan Peter Haffner ve Martin Kruse, otomotiv parçalarını daha hafif ve daha güvenli kılacak malzemeleri araştırıyorlar. 
Heffner aynı zamanda hobi olarak yay yapımı ile ilgileniyor. Yayların 


Çift eğimli İskit yayının kökeni, İÖ 5. 
yüzyıla uzanıyor. Yaya karakteristik görüntüsünü kazandıran öne 

doğru kavis, yaya inanılmaz bir 

güç kazandırıyor. Bu, katmanlar halinde birbirine yapıştırılan farklı malzemelerden oluşmuş, kompozit bir yay. 

İskit yayının her parçası, yayın fonksiyonelliğini arttıran kendine has bir özellik taşıyor. Kullanılan malzemelerin bileşimi, yaya kompozit bir özellik kazandırıyor. 
İskitler, İÖ 800-3000 yılları arasında Karadeniz'den Orta Asya'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürdü. 


7) Hayvan siniri ile sarılan yayın katmanları balık tutkalıyla bir arada tutuluyor. 

2) Yayın çekildiği zaman gerilen ön yüzünde hayvan sinirinden esnek bir katman bulunur. 


3) Yayın sıkıştırma kuvvetine maruz kalan arka yüzdeki basıncı emmek için hayvan boynuzu kullanılıyordu. 


birçok farklı materyal kullanılarak, son derece bilimsel bir yöntemle üretildiğini belirten Heffner şöyle diyor: “2500 yıl önce yaşamış 

yay üreticilerinin, kullandıkları malzemeler hakkında muazzam 

bir bilgi birikimi geliştirdikleri anlaşılıyor. Otomobil hafif tasarımı ile yay tasarımı arasındaki benzerlik dikkat çekici. Hem yayda, hem 

de yeni model otomobillerin orta tünelinde enerji, parçanın tüm boyuna eşit dağıtılmalı. Burada yaptığımız çalışmalarda birçok farklı malzeme, fiber ve katmanı inceliyor ve bunları birbirleriyle en iyi nasıl bir araya getirebileceğimizi araştırıyoruz. 
Ağaçta ise tüm bunlar doğal bir şekilde gerçekleşiyor. Ağacın gövdesi, gerilimi en iyi şekilde dağıtacak biçimde büyüyor. Biz de doğadan ilham alıyoruz”. 
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Prof. Gönül Tekin'in makaleleri tek eserde toplandı 


Mitoloji ve edebiyatın derinliklerinde 


Hayat Ağacı ismiyle tek eserde toplanan Gönül Tekin'in 50 yılı aşkın süredir kaleme aldığı makaleleri, günümüz ritüellerinin, edebiyattaki derin anlamların kökenine iniyor. 


© AYŞEGÜL PARLAYAN 


hi edebiyatı profesörü ve 
Türkolog Gönül Tekin'in makalelerinin toplandığı eserin birinci cildi Hayat Ağacı ismiyle geçen 

Şubat ayında Yeditepe Yayınları tarafından basıldı. Washington Üniversitesi”nden profesör Selim Sırrı Kuru ve Londra Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamış olan Sibel Kocaer'in derlediği kitabın amacı, Tekin'in 50 yılı aşan süredir edebiyat tarihine yaptığı derin katkıyı yalnızca konunun uzmanlarına değil, edebiyat ve insan ilişkileri üzerine araştırma yapan, edebiyatı insana ulaşma yolunda bir aracı gören tüm okurlara sunmak. Birinci ciltte 
Gönül Tekin'in ABD'ye gitmeden önce yazdığı makaleler bulunuyor. 
Tekin'in sonraki çalışmaları ise ikinci ciltte yer alacak. 
Hayat Ağacı isminin seçilmesinde, hem Gönül 
Tekin'in makalelerinde 

bu imgeden çokça bahsetmesi, hem de bütün bu kitabın bir hayat ağacı olarak, içerisindeki makalelerin de onun meyveleri gibi tasavvur edilmesi etkili. Gönül Tekin ile ilk yüzyıllardan bu yana insanoğlunun inançlarını, 

bir medeniyetten ötekine nakledilen efsaneleri ve bu efsanelerin divan edebiyatındaki izlerini konuştuk. 


Hayat ağacı birçok eserde kullanılan 


bir motif, üzerine araştırma yapma fikri aklınıza ilk ne zaman geldi? 
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Jlayalt #lğacı 


Çengname adlı eser üzerinde çalışırken... 
Çengname bir bahar bayramıyla başlar. 
Hükümdar da gelmiştir. 
Aslında her mesnevi önce 
Tanrı'ya yakarış ile başlar. 
Dua, peygambere hitap, 


dört halife ve hükümdarları 


övme ve bu eseri yazma sebebim diye devam eder. Ondan sonra da bir daha ne hükümdar, ne halifeler, ne de münacat fasılları o eserin içine girmez. Fakat Çengname öyle değil. Birden bire bir bahar bayramı ile başlıyor ve içerisinde tekrar mesnevinin sunulduğu hükümdar 
Emir Süleyman'a yer veriyor. İlk okuduğumda “Allah allah neden? 
Bu geleneğe aykırı bir şey” dedim kendi kendime. Bu sorunun cevabına varmak için araştırmalar yaptım 


fakat cevabını Türkiye?de alamadım. 
Etnografya Müzesi'ne gittim, bütün musiki aletlerini inceledim, musiki ile ilgili yazarlarımızın yazdıkları eserleri inceledim. Böyle bir şeye rastlamadım. ABD'ye gittim. 
Çengname, Sadi'nin 60 küsur beyitlik bir mesnevisi olan Çengname'sinden ilham alınarak yazılmıştır. Fakat Sadi”nin bu eseri kayıptır. Biz bunu Çengname'nin yazarı Ahmet Dai”nin, eserinin başında “ben Sadi”nin Çengname'sinden ilham alarak bu eseri yazdım” dediği için biliyoruz. 
Üstelik bu 60 küsurluk beyit, Ahmet Dai'de 1500 küsur oluyor ve büyük bir roman haline dönüşüyor. Ahmet Dai”'nin üslubundaki bazı kalıplaşmış ifadeler daima çok derin bir geçmişi gerektirir. Çünkü bir şey tekrarlanır tekrarlanır ve nihayet bir formül haline gelir. Burada bu eserin anlamını 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kavrayabilmek için başka eserlerde benzeri ifadeleri aramaya başladım. 
İran edebiyatında tıpkı bir çeng 

nasıl yapılır gibi, bir yemeğin nasıl yapıldığını anlatan benzer eserlere baktım. Aynı formülleşmiş ifadeleri orada görünce “demek ki bu daha eski devirlere giden bir üslup tarzının devamıdır” diye düşünmeye başladım. 
Bu sefer daha eski tarihli eserlere geçtim ve bu arada tesadüfen karşıma miladın ilk yüzyılında Pehlevice yazılmış bir hayat ağacı şarkısı çıktı. 
Ve orada da aynı formülleri görünce, madem ki miladın ilk yüzyılında 

yani Hz. İsa'nın doğum yılında yazılmış bir yazı var diyerek, bu 

sefer Strabo, Aliyen gibi eski İran eserlerini de araştırmaya başladım. 
Önce antik Yunan'dan başladım sonra Mezopotamya'ya geçtim. Bir yerde şöyle diyordu: “Bu sene bahar bayramı yapılmadı çünkü hükümdar gelmedi”. 
Demek ki bahar bayramının yapılması için mutlaka hükümdar orada olmalı. 
Emir Süleyman o yüzden bu bahar bayramının içine girmiş. Sonra şair soruyor çenge: “Sen neden böyle herkesin arasında inliyorsun, herkesin zevkine göre şarkı söylüyorsun?” 
Çeng de, “benim gövdem ağaçtandır, tellerim at kılından yapılmıştır, tahtamın ortasına ses vermem için 

bir kösele yapıştırılmıştır” diyerek kendisini anlatır. İşte orada kendisini anlatırken “ben aslında cennette tuba ağacı idim. Dibimden, kökümden sular akardı herkes benim gölgemde gelip otururdu ben herkesi korurdum, başımda da bir taç vardı” diye anlatır. 
Bu ağaç bende ilgi uyandırdı. 


Nedir bu ağacın anlamı? 

Yakındoğu Bitki Tanrısı 
Temmuz'un sembolü. Çam, sedir, yahut da bir hurma ağacı gibi... 
Muhtelif toplumların ekonomik yapısına göre, o toplumda hangi ağaç değerliyse o ağaç kutsal ve Bereket Tanrısı'nın ağacı oluyor. Eğer hurma yetiştiriliyorsa hurma ağacıdır, eğer 


Fenike'ye doğru, güneye doğru 
gidilirse çam ağacıdır. İÖ 1500 
yılından itibaren Temmuz, Adonis adıyla Fenike'ye geldiği sırada ve Fenike'de ve İsrail'in bulunduğu Filistin topraklarında en çok yetişen ağaç zeytin ağacıdır ve asmadır. Ve Tevrat'ta asmanın çok önemli bir yeri vardır. Zekeriya kendisinden önce yetişmiş, ya da kendisinden sonra gelecek birini anlatacaksa, “o asmanın filizi yükselecektir” diye anlatır ve Tanrı ile hükümdarı özdeşleştirir. 
Daha sonra zaten ağaç ve Tanrı özdeşleşmiş olur. Bu durum Asura kadar gelir, Asur?da kutsal hayat ağacı şekline dönüşür. Grafik olarak, bir ikonografi olarak bir ağaç teşekkül eder. Bu ağacın pek çok çizimi vardır, ama asıl geometrik şekli şudur: Bir tümsek üstüne kök salmıştır. Gövdesi üç kısma ayrılmıştır. O üç kısımdan yukarı doğru dallar çıkar, o her bir dalın etrafında çam kozalakları meyve olarak gösterilir. Bazılarında da nar vardır. Çünkü daha sonraları Gürcistan taraflarında ilk defa el değmemiş yabani olarak nar ağacı bulunan yerler vardır. Oradan güneye doğru nar ağacı büyük önem kazanarak gelişir ve Mısır'a kadar gider. O nar ağacında 


narın da resmini görüyorsunuz. Öyle bir şeydir ki, bu dallar gelir çelenk gibi kaplar. O çelengin üstünde narın meyvesi ve kozalaklar vardır. En üstte taç denilen kısmı vardır. O tacın üstünde yuvarlak bir disk vardır, 

o diskin içerisinde bazen bir kuş 

olur. Fakat o diskin dışarıya doğru kayan kısmında kanatlar vardır. Ve o kanatlardan aşağıya ilk ikonografilerde su damlar. Çünkü Bereket Tanrısı'nın yağmurla ilgisi vardır. Taşa oyulmuş rölyeflerde görürsünüz bunları. 


Taş üstünde su damlacığını ve yağmuru nasıl anlıyorsunuz? 

Çünkü aşağıda kaplar vardır. Belli ki o sular yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Ve kaplar doluyor. Fakat zaman içerisinde o kapların kalktığını ve suyun ışığa dönüştüğünü görmeye başlıyorsunuz. Çünkü Bereket Tanrısı ve Güneş Tanrısı Yakındoğu”da yaklaşık İÖ 2500 yıllarında aynileşir. 
Bu ağaç üstünde duran kuş da aslında Tanrı Asur'un bir sembolüdür ve tüm dünyaya hayat verir. O hayat ağacından alınan bir dal her hükümdarın elindedir ve hükümdarlık sembolüdür. O sembol öyle bir şeydir ki insanları canlandırır. İşte hayat ağacı anlamı bu kadar derinlere giden, hayatla, bereketle ve kozmografyayla, yani dünyanın ve kainatının yapısıyla ilgili bir ağaçtır. 


Hangi hükümdarlarda var hayat ağacından asa? 

Çok... Fırat Nehri kenarında büyüyen hayat ağacından İsin hükümdarı Şulgi'nin elinde bir asa vardır. O asa ve taç onun tanrılar tarafından seçildiğini gösterir. Bir hükümdarın kutsal olabilmesi için, hayat ağacından bir asayı ve başında da tacı taşıması gerekebilir. Sadece İsin devrinde değil tabii. Hatta Meryem'in elindeki asa olur. Hz. 
Musa bile seçilmiş biri olarak elinde asayı taşır. Günümüzde papanın, patriğin elinde var. 
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Her makalenizde bir ritüelin, bir geleneğin, bir sembolün kökenleriyle ilgili fikir sahibi oluyoruz. 

Mesela hâlâ biz bir ekmek parçası yere düştüğü vakit, alır öper alnımıza koruz. Acaba neden? Çünkü ekmek buğdaydan yapılır. Buğday Bitki Tanrısı'nın sembolüdür ve kutsaldır. 
İlahi bir tarafı vardır. Başka bir bitkiye 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SEM ME. 


sleğiai, 


Tahran'da Gülistan Saray'ında bulunan bir yazmada Mecnun etrafında hayvanlarla resmedilmiş (arka sayfada). Tefhimül Makamat fi Tevlidin Nagamat'ta tanburi ve çeng (üstte). 
Gönül Tekin'in kitabında kapak görseli olarak seçilen yalın doğa görünümü, Mecmua (solda). 


yapmayız. Ya da “bekleye bekleye ağaç oldum” deriz. Beklemek o 

kadar önemli bir şeydir ki Temmuz denilen Bitki Tanrısı”yla bağdaştırılır. 
Yağmur duasını düşünüleim... Yaz aylarında Mezopotamya'nın korkunç sıcaklarında bitkiler ölür. Yani Temmuz da ölür. Irmaklarda sular azalır. 

Sularla birlikte Temmuz çekilir, ölerek yeraltına gider. Yağımurların yeryüzüne indiği ve toprağın onunla karışıp da bitkileri meydana getirdiği zaman geri döner. O yüzden her Yağmur Tanrısı aslında Temmuz'dur. Bazı yerde Ninurta'dır, bazı yerde Adonis”tir. 
Öyle olunca yağmurlar ve sularla gelen bir tanrıdır. Zaten babası Enki 

de Yeraltı Su Tanrısı”dır ve Temmuz'u yaratmıştır. Sularla gelen sularla giden bir tanrıdır. Sembolü de ağaçtır. 


Bir eserde gördüğünüz bir motifin başka eserlerdekilerle çağrışım 


Haye ei 


yapması merakın dışında başka özellikler de gerektiriyor... 

Evet o başka bir şey, ben bile bilmiyorum. Mesela Seyfel-mülük'ü okurken onun o seçilmiş krallardan bir tanesi olduğunu, eski Mezopotamya hikâyelerinin nasıl birleştirilebildiğini bir anda yakaladım. Belki mukayeseli okumaktan. Divan edebiyatını, mesnevi edebiyatını ve oradaki motifleri çok iyi biliyorum. Bir anda eski dünyada görüverince ikisini birleştirebiliyorum. 


Lisedeki edebiyat derslerinin aksine, siz her beyitin derinliklerine inerek, okurların daha iyi anlamasını sağlıyorsunuz... 

Genelde bir beyit alınır Türkçeye çevrilir. “Bu kelimelerle şu kelimeler arasında ilişki vardır denir.” Peki sonra? Planında ne var, ne yok? 
Mesela en basitinden Mecnun'un normal ve göründüğü gibi bir kişi olmadığını anlatan şu beyitlere bakalım: “Peder gördü ki Mecnun mest ü hayran / Teni ehl-i kıyamet gibi üryan / Selim anı çü üryan gördi gayet / Çıkardı hegbasından verdi hilat / Didi ateş tabiatdur vücudum / Bana hilat yiter sevda-yı dudum.” Şu beyitlerde Mecnun normal bir insan değil. 
Baştan aşağı çıplak ve ateş tabiatında. 
Böyle bir insan olabilir mi? Her normal olmayan insanın ve hayvanın anlatıldığı yerde, mutlaka sembolizm vardır. Çünkü onlar kendi anlamlarının dışında bir şey için anlatılmaya başlanmıştır. Bu da Mecnun'un güneşle olan ilişkisini gösteriyor. 
Güneş çıplaktır. Gece, eski devirdeki mitolojide siyah bir örtüdür. Her tarafı kaplar ve hiçbir şey görünmez. Güneş işte o siyah örtüyü kendi vücudundan atar ve çırılçıplak sabah size görünür. 
Bu tasavvur o kadar eskidir ki. Sembol hem kendisini olduğu gibi gösteren, hem de olduğundan başka bir şey olandır. Edebiyatta bu tarz şeyleri bilmezsek, kavrayamayız. Onun için sıkıcı bir şeye dönüşür. 
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Foto Namık'ın ailesine böyle ulaştık 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tlas Tarih dergisinin Ekim- 

Kasım 2016 tarihli 43. 
sayısında usta foto muhabiri 
Namık Görgüç'ün fotoğrafları ve mesleği hakkında yazdığım yazı, çok anlamlı bir buluşmaya vesile oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında mesleğinde bir ekol olan Namık 
Bey hakkında 20 yıldır çalışıyor ve araştırma yapıyordum. Ne var ki, tüm araştırmalarıma rağmen, 


1947 yılında vefat 

eden Namık Bey'in 

ailesi ile ilgili bilgi sapik ei sahibi olamamıştım. 


Atlas Tarih dergisi sayesinde Namık 
Görgüç'ün kızı 
Gönül Karabekir'le tanışma mutluluğunu yaşadım. 

Atlas Tarihteki yazıdan haberdar olan Namık Bey'in kızı Gönül Hanım ve eşi Turgut 
Karabekir, dergiyi arayarak editör arkadaşlarımdan Ayşegül Parlayan'a iletişim numarası bırakmıştı. Bu sayede Turgut Bey'le uzun ve çok keyifli bir telefon görüşmesi yapma şansı buldum. Çiftin yaz tatilini geçirdikleri Bodrum'a gittim. Gönül Hanım ve Turgut Bey ile tanıştım ve Namık Bey hakkında uzun bir söyleşi gerçekleştirdim. Benim için çok değerli olan bu buluşmamızda uzun yıllardır haber alamadığım aile büyüklerimle karşılaşmışım hissi yaşadığımı söylemeliyim. 

Bu arada Namık Görgüç'ün ailesine neden bu kadar yıldır ulaşamadığımı da öğrenme fırsatı 


mğele 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de 1928 doğumlu olan Turgut ve 
Gönül Karabekir, uzun yıllar önce yerleştikleri ABD 
Florida”dan son yıllarda yazın 
Bodrum'a gelip memleket hasreti gideriyorlarmış. 
Kişisel hikâyelerini ve Gönül Hanım'ın babası Namık Görgüç 

ile ilgili hatıralarını dinlemek, 

beni hem bilgilendirdi, hem de 

çok mutlu etti. Ayrıca Üsküdar'da stüdyo fotoğrafçılığı yapan Foto Yıldız'ın sahibi Burhan Görgüç'ün, Namık Bey'in kardeşi olduğunu da öğrendim. 

Namık Görgüç'ün özellikle kızının çeşitli yaşlarını görüntülediği fotoğraf albümleri ve aile fotoğrafları Florida”daki evde bulunuyormuş. 
Günün heyecan verici sürprizi ise Namık Bey'in Eminönü Halkevi'nde açtığı fotoğraf sergisinin defteri 


Namık Görgüç aynadan eşi, henüz bebek olan kızı Gönül'ün fotoğrafını çekiyor (en üstte). Namık Görgüç'ün kızı Gönül ve eşi Turgut Karabekir (üstte). Görgüç'ün Eminönü Halkevi'nde açtığı serginin ziyaret defterinden bir sayfa (solda). 


oldu. Yunus Nadi Abacıoğlu, Şükrü Saracoğlu, Halil Lütfi Dördüncü, Lütfi Kırdar, Cemal Nadir gibi isimlerin sergi ile ilgili izlenimlerini yazdıkları defteri incelemek bir kez daha Namık Görgüç'ün çok sevilen bir kişilik ve basın çalışanı olduğunu anlamamı sağladı. Yakın zamanda 
Namık Görgüç ile ilgili bir sergi ve kitap yapabilmek umuduyla bu güzel ziyareti noktaladım. 


“Çünkü Allah hakkın ta kendisidir.” Kur'an-ı Kerim “Söz Tanrı'yla birlikteydi...” İncil “O, saklı kalan bir Tanrı'dır.” Tevrat 


Üç Büyük Dindeki Tanrı İnancının Tarihi Bu Kitapta 


“Binlerce meraklı okuru tatmin edip bilgilendirecek müthiş ve | takdire şayan bir eser” — zam 
The Washington Post > 
Book World 


“Armstrong, üç büyük dinin değişken Tanrı algısının çok iyi yazılmış bir genel 

değerlendirmesini sunuyor. 

Ayrıca epey din tarihi bilgisi 

de vererek, bu dinlerle ilişkili çeşitli filozoflardan, mutasavvıflardan ve reformculardan bahsediyor.” 
Library Journal 
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NIN. 
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“Armstrong, sıra dışı bir araştırmayla, İslamiyet'in, Hristiyanlığın ve Museviliğin, günümüz anlayışına varana kadar gelişimini inceliyor.” 
Kirkus Reviews 


FALA Nr 


“Armstrong üç tek tanrılı dini tartışırken, aynı zamanda tasavvufa ve din felsefesine de değiniyor. Okunmaya değer ve provokatif olan bu kitap, dini araştırmalara büyük bir katkıda bulunmakta.” 

Booklist 
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9 
Osmanlı'nın Arapları 


Osmanlı yönetimindeki Arap toprakları üzerine odaklanan Osmanlı İmparatorluğu'nun Arapları isimli eser, Doğan Kitap tarafından geçen aylarda yayınlandı. Yazarı Bruce Masters, yaklaşık dört yüzyıl süren bu dönemi, toplumsal ve kültürel arka planını da ele alarak inceliyor. 


© RÖPORTAJ: AYŞEGÜL PARLAYAN 


(Ni) smanlılar, Arap topraklarının büyük kısmını dört yüzyıl boyunca idare ettiler. Ortadoğu 

tarihi uzmanı ABD'li profesör Bruce Masters, Türkçeye çevrilerek, geçen aylarda Doğan Kitap'tan basılan Osmanlı İmparatorluğu'nun Arapları isimli kitabında, Arapların Osmanlı tebaası olarak tarihsel deneyimlerini, arkada yaşanan kültürel ve toplumsal değişikliklerin ışığında ele alıyor. 
Milliyetçi Arap tarih yazımında “Türk zulmü” olarak değerlendirilen bu dönemin gerçekte nasıl sürdüğünü, Arapların Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı yönetimine neden başkaldırmadıklarını ortaya koyuyor. 
Osmanlı yönetimindeki Araplarla ilgili sorularımızı yanıtlayan Masters, geniş bir coğrafyaya yayılan Arap topraklarının idaresinin, merkezdeki Osmanlı yönetimine sadakat gösteren yerel aktörlerin işbirliği ölçüsünde başarılı olduğu görüşünde. Arap uleması ve ayanının, Osmanlı Devleti'ni Sünni İslamın koruyucusu olduğu müddetçe meşru gördüğünü, öte yandan Osmanlı sultanlarının halifelik iddiasının Arap topraklarındaki kabulünün sınırlı olduğunu gösteriyor. 


Memluk hâkimiyetinden sonra 
Osmanlı yönetimine giren Arapların Osmanlıları bazı muğlaklıklar içerse de “Türk” olarak tanımladıklarını görüyoruz. Bu, Selçuklu ve Osmanlıları Türk, onların ülkesini de Türkiye olarak tanımlayan batı 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TARİN 


Osmanlı 
İmparatorluğu'nun 
Arapları 


1516-1918 


Sosyal ve Kültürel Bir Tarih 


dünyasının bakış açısına paralel bir yaklaşım. 

Osmanlıları tanımlamak için “Türk” kelimesinin kullanımı fetihten sonra aşağı yukarı bir nesil boyunca devam etti. 16. yüzyıl sonunda, “Rumi”, Arap yazarların nereden geldiklerine bakmaksızın Osmanlıları tanımlamak için kullandığı kelimeydi. 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Arap yazarlar, Osmanlı için “Uthmani” ve hatta bazen de Türkçe ekiyle “Uthmanlı” kelimelerini kullandılar. 19*uncu yüzyıl sonunda, “Türk” ya da “Etrak” kelimeleri arada sırada kullanılıyordu fakat Uthmani, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar en çok kullanılan sıfat olarak kaldı. Bu yüzden batılıların bütün Müslümanları kastederek Türk 


kelimesini kullanmasında gerçek 

bir paralellik yok. Arap Müslüman yazarların tüm batıdaki Avrupalılar için “efrenci” kelimesini kullanmasında bir paralellik var. 

Osmanlı hâkimiyetine girmesinin ardından Arap uleması başkent İstanbul'dan gidenler tarafından nasıl algılandı? Arap âyanı ve ulemasıyla Osmanlı yerel yöneticileri arasında bir gerilim olduğundan söz edilebilir mi? 

Osmanlı”da yetişmiş kadı ve müftülerin Arapları nasıl gördüğünü bilmek oldukça zor, çünkü Suriye ve Mısır'daki Osmanlılar tarafından yazılmış çok az sayıda rapor var. 

Ama Arap şehirlerinde tüm kadılar ve müftüler, kazaskerler hariç Arap'tı. 1591'de Şam'daki yeni vali, “evladül Arab”, yani Arapça konuşan tüm kadıları işten uzaklaştırdı. 
Mahkemelerde çalışan kâtipler ve çevirmenler tarafından yapılan grev sonrası yeniden işlerine döndüler. 
Bu, iki grup arasındaki tek açık sürtüşme. Muhammed ibn Kannan ve İbrahim Al-Khiyari gibi Arap ulemanın yazdığı raporlarda, Arap ve Osmanlı ulemalarının dostça geçindiği görünüyor. 


Sizce Arap coğrafyası Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra 
Osmanlı yönetimi Araplar nezdindeki meşruiyetini nasıl sağladı? Bunda sultanlık kurumu ne derecede etkili oldu? 

Bu kitabımla birlikte vurgulamak istediğim temel noktalardan biri şu: Arap topraklarındaki birçok kurum 


Osmanlı hâkimiyetinden önce 

nasılsa öyle işlemeye devam ettiler. 
Osmanlı sultanları basit bir şekilde Memluk sultanlarının yerini aldı. 
Büyükşehirlerde Osmanlı kazaskerleri daha çok sayıda insanla doğrudan etkileşim halindeydi, ama uyguladıkları kanunlar Memluk kadılarının uyguladıklarıyla aynıydı. Köylerini terk eden yerlilerden alınan çift 

bozan vergileri gibi ufak farklılıklar olduğunda, Arap uleması itirazlarını bildiriyordu. Bu yüzden şeriat, imparatorluğu bir arada tutan tutkal gibiydi ve Arap ulemanın zihninde Osmanlıları meşrulaştırdı. 


Modern dönemde Osmanlı başkenti 
Arap coğrafyasına ilişkin geleneksel tutumunu değiştirdi mi? Örneğin bu coğrafyada yöneticilik yapacak elitlerin Arapça bilmesi arzulanıyor muydu? Yoksa buna önem verilmiyor muydu? 

Arapça bilmek hiçbir zaman yöneticiler için aranan özellikler arasında değildi. Bazıları Arapça biliyordu ve bu bilgileri Arapça konuşan tarihçiler tarafından övülüyordu. Ama çoğunluğu 18'inci yüzyıla kadar Arapça bilmiyordu, birçok yönetici yereldi. 19*uncu yüzyılda ve 20'nci yüzyılın başlarında Arap topraklarındaki az sayıda yönetici Arapça biliyordu. Diğer tarafta kadılar ve müftüler neredeyse her zaman Arapça okuyabiliyordu ve bazıları Arapça şiir yazıyordu. 
Ama mahkemede her zaman resmi bir çevirmen bulunuyordu ki, kadı ne olup bittiğini anlamadığında yardımcı olsun. Şam, Kahire ve Halep'teki tüm mahkeme raporları Arapça idi. 
Bu sebeple kabul etmeliyiz ki Arapça mahkeme işlerinin sürdürüldüğü dildi. Valiler de halka açık oturumlar yaptıklarında her zaman emirlerinde bir Arapça çevirmen bulunuyordu. 


Türkiye'de akademide özellikle 
2000 yılından sonra yapılan 


çalışmalarda siyasal İslamcılığa paralel olarak Arap eyaletlerin “kaybedilmesinin” nedeni olarak Jön-Türklerin Arap coğrafyalarında milliyetçi (Pan-Türkist) politikalar izlemesi gösterilir oldu. Sizin tezinizin de kısmen bu görüşe yaklaştığını söylemek yanlış olmaz değil mi? 

Jön Türkler, giderek bazı Araplardan uzaklaştılar. Ama kitabımda da çokça 


Birinci Dünya Savaş 

sırasında Tiberya Bi yakınlarında Osmanlı 

Arapları. 


belirttiğim gibi Araplar savaş öncesinde Osmanlı Devleti'ne hâlâ sadakat hissediyordu. Savaş boyunca Cemal Paşa'nın Şam'da uyguladığı politikalar ve zorunlu askerlik bazı Arapları sultana karşı çevirdi. 


Arap tarih yazımında Osmanlı 

nasıl ele alındı tarihsel olarak? İlk başlardaki Arap milliyetçiliğinin etkisiyle Osmanlı'ya bakış açısında son dönemde bir değişiklik meydana geldi mi? Sizin teziniz bu anlamda nerede duruyor? 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 
Arap tarihçilerin çoğu Osmanlıları emperyalist olarak tanımladı. Arapça yayınlanan tarih kitaplarında bu hâlâ baskın bir tanımlama, Filistinli tarihçi 


Adel Manna, Osmanlı hâkimiyetindeki Filistin için daha dengeli bir araştırma kaleme almış olsa da. İngilizce ve Fransızca yazan Arap tarihçiler ise daha kompleks bir durum anlatırlar. Bu yorum benim Osmanlılar ve Araplar arasındaki ilişkiyi tarif etmeme daha yakın. 


Türkiye'de popüler tarihçilik Arapları biraz da ırkçı bir yaklaşımla 


Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı “arkadan vurmak”"la suçlar. Bu tutum, Araplarda bir reaksiyon oluşturmuş olabilir mi? 

Genel olarak konuşursak, birçok Arabın Türklerin kolektif hafızasında var olan “hıyanet-i Arab”ın farkında olduğunu zannetmiyorum. Türklerin baskılarına dair kendi ortak hafızaları var. Muhteşem Yüzyıl gibi popüler Türk dizileriyle birlikte bu durum az da olsa değişiyor. Ben de kitabımı Türk ve Arap yerel kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunmak 

için yazdım. Bu sebeple kitabımın Türkçe yayınlanmasından mutluyum. 
Tarihçiler paylaştıkları tarihlerini daha az efsane katarak yazarlarsa harika olur. 
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Bütün müzeciler birleşti 


Müzecilik Meslek Birliği Derneği çatısı altında bir araya gelen müzeciler ve bilim insanları müzecilik mesleğinin sorunlarını saptamak, çözümler üretmek ve ortak bir mesleki dil yaratmak için çalışmalar yürütüyorlar. 


© YAZI: CANAN CÜRGEN 


R u coğrafyada alışkın olmadığımız sıklıkta açılan müze haberleri duymaya başladık. Bilindiği gibi uzun yıllar devletin kontrolünde olan tarih ve sanat eserleri, farklı vizyona sahip meraklıların elinde toplanarak, zevk ve bütçeye göre büyümeye başladı. 
Bu eğlenceli ve cazip koleksiyonlarla toplum tarihi yanında bireyin tarihi de öne çıkarılmaya başlandı. 

Osman Hamdi Bey'den beri 
Türk müzeciliği epeyi yol aldı. 
Üniversitelerin arkeoloji, tarih, sanat tarihi, epigrafi, Hititoloji gibi bölümlerinden mezun bilim insanları müzelerde başrol oyuncularıyken “müzelerde farklı disiplinlerin bir aradalığı” kavramsallaştı. Bazı üniversitelerde yüksek lisans eğitimi olarak başlayan bu disiplin, zamanla lisans eğitimi vermeye de başladı. 
Koleksiyonlar birer birer müzeye dönüşürken, üniversiteler de müze bilimci mezunlarını artırdı. 

Bir grup müzeci ve bilim insanı, ülkenin her yanındaki müzeciyi birleştirmek, ortak mesleki bir dil yakalamak için bir araya gelmenin kaçınılmaz olduğuna hükmederek Müzecilik Meslek Birliği Derneğini (MMKD) kurdular. 2010'dan beri; Türkiye'de müzelerin ICOM”'un belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev görmesini sağlamak; ICOM'un belirlediği mesleki standartlar ve etik değerler doğrultusunda, Türkiye'de müzeciliği bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde aktif rol almak; müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, dayanışmayı sağlamak; müzecilik mesleğinin sorunlarını 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DURAN 


İki Dünya Arasında ii O Two Worlds 


saptamak, çözümler üretmek ve sorunları çözücü girişimlerde bulunmak başta olmak üzere müzecilik alanında faaliyet gösteren tüm uzman, akademisyen ve çalışanlara yönelik hizmet verecek ve gerekli iletişimi ve dayanışmayı sağlayacak bir platform olarak faaliyet göstermek amacını kendilerine şiar edindiler. 

Bu amaca giden yolda “Kapılar Müzecilere Açık”, “MMKD 
Sohbetleri- Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor”, “MMKD Gezileri” adlı 


projeleri gerçekleştirdiler. Bazı mesleki yayınları Türkçe'ye çevirdiler, uzmanların makalelerini, çalışmalarını tanıttılar. Bunları herkese görünür kılmak için de web sayfalarında yayınladılar. 

“Kapılar Müzecilere Açık” 
projesiyle müzeler ve müzeciler arasındaki iletişimi artırmak üzere aradaki sınırlar kaldırılmaya devam ediliyor. Bir üyelik kartıyla MMKD üyelerinin proje destekçisi müzeleri ücretsiz gezebilmesi sağlanıyor. 


FOTOĞRAFLAR: SAKIP SABANCI MÜZESİ 


Kronik Kitaptan Tarih 


Alanında Dört Önemli Eser... 


eee Karımı 


TiMURLENK 


Timurlenk 


BEATRICE 
FORBES MANZ 


ASYA VE ORTADOĞU'YA 
HAKIM BIR HUKUMDAR 


Avrasya'nın her köşesinde bir kasırga gibi esen Timurlenk, bozkır fatihlerinin sonuncusuydu. Timur döneminin toplumsal-kültürel yapısı üzerine ciddi çalışmalar yapmış Beatrice Forbes Manz'ın akıcı bir üslupla kaleme aldığı bu eseri, Zuhal Bilgin'in eşsiz çevirisiyle tarih tutkunlarının beğenisine sunuyoruz... 


Tanzimat ve 


Bulgar Meselesi 


HALİL İNALCIK 


75. YILA ÖZEL KOLEKSİYON BASKI 


Halil Hocanın “Tanzimat ve Bulgar Meselesi aranan, kayıp bir muhalled eserdi. Halil İnalcık'ın doktora tezi olan ve daha 26 yaşındayken tamamladığı bu değerli eser, hâlâ hem içerik hem de yöntem olarak alanında öncülüğünü koruyor." 


İlber Ortaylı 


www.kronikkitap.com 


Ki ık 


Cumhuriyet'in 
İlk Yüzyılı 


A 
K 
N 
Nİ 
N 
N 
Ni 
N 
N 
X 
Aİ 
N 
N 
NN 
« 


İLBER ORTAYLI 
İSMAİL KÜÇÜKKAYA 


1923-2023 


“Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihi yolculuktur. 
Bu nedenle de Dünya Tarihi'nin önemli bir parçasıdır ve dikkatle üzerinde durulmalıdır.” 


İlber Ortaylı 


Türkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı... 


Atam Dedem 


Kanunu 


ABDÜLKADİR 
ÖZCAN 


KANUNNÂME-İ ÂL-İ OSMAN 


“Bu eserde, İstanbul'un fethiyle kuruluşu tamamlanan ve gelişme dönemine giren Osmanlı Devleti'nin protokol kuralları, saltanat töreleri, bazı suçlar ve cezaları ile devlet ricali için resmi yazışmalarda kullanılan elkap örnekleri ilk defa bir araya getirilmiş bulunmaktadır.” 


Prof. Dr. Abdülkadir Özcan 


O v) kronikkitap 
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Manzaradan politikaya ressam Turner 


İngiliz ressam Turner, 1840'taki Kraliyet Akademisi sergisi için verdiği Köle Gemisi tablosunda 60 yıl önce meydana gelen bir olayı tuvale aktarırken insanları kölelik konusunda duygulandırıp düşündürmeyi amaçlamıştı. 


€ YAZI:TEVFİK TAŞ 


R esim sanatına ilgi duyan pek çok insan, renk kullanımıyla, 


kendi zamanını ve ardından gelen kuşakları önemli ölçüde etkileyen Joseph Mallord William Turner?1 
(1775-1851) tanıdığını düşünür. 
Zira o İngiltere'nin, yani kuzeyin olağanüstü gökleriyle, denizin birleştiği manzaralarıyla insanları büyülüyordu. Önceleri kimi kitaplar için başladığı topografya ressamlığı, hızla tanınmasını sağladı ve Turner 24-26 yaşları arasında İngiliz Kraliyet Akademisi”ne seçildi. 

İş Bankası Kültür Yayınları'nın başlattığı ressamlar serisinde, Michael Robinson'un hazırladığı, Turner katalog kitabı, ressamın dönemlerini etkileyen ve kendi eserlerinden oluşan 
500 görsel malzemeyi barındırıyor. 

Kitap hem Turner'in belirsizliği sihirli hale getirerek yaptığı manzara resimlerini, hem altın renkli fırtınalarını, hem de Venedik'te geçirdiği zamanlarda yarattığı tabloları belli başlı örnekleriyle görme olanağı veriyor. 

Ne var ki Turner üzerine yapılmış pek çok çalışma gibi, Robinson'un kitaba aldığı yazılar da bize daha çok, dahi çocuktan dev ressamlığa yürüyen romantik kişiliği ve onun ortamlarını veriyor. Ne var ki, politik derinliği şimdiye dek yeterince tartışılıp anlaşılmamış bir Tumer daha var. Bu politik algıyı, en şaşırtıcı biçimde veren tablolardan biri, “Hannibal and his Army Crossing the Alps / Hanibal ve Ordusu Alpleri Geçiyor” adlı tablosudur. 1812 tarihinde görücüye çıkan tablo, Avrupa'nın yenilmez saydığı bir kahramanı, savaşın içinde bir zavallıya dönüşmüş olarak 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gösteriyordu. Ancak asıl, “Waterloo Savaşı” tablosu onun İngiliz sanat dünyasında yeniden tartışılmasını sağladı. Uzun dönemler İngiltere devletinin korkulu rüyası olmuş Napolyon, tablonun derinlerinde bir filin üzerinde, bir karikatürün ezik bir figürü olarak görünüyordu. 

İki tablonun da dokusuna sinmiş ölüler, çığlık atan kadınlar ve çocuklar savaşta kazanmış olmanın da kaybetmek kadar acı olduğuna dikkat çekiyor. Hatta bu acıya yol açan kazanma hırsı, kaybetmekten daha ağırdır. 

Fakat kıyametin büyüğü, 
İngiltere'de köle karşıtı liberallerin mücadelesinin yükselişe geçtiği bir dönemde; Kraliyet Akademisi'nin 
1840 yılı sergisine verdiği tabloyla 
koptu. “Slave ship / Köle Gemisi.” 
Eleştirmenlerden kimi, “mezbaha” dedi, kimi “kaçın sizi denize atacaklar,” kimi “et kesilmiş mutfak tezgâhı” diye yazdı. 


Oysa, Turner'in, altmış yıl önce olmuş bir olayı yeniden gündeme getirdiği tablo, bir anlamda kölelik konusunda insanları duygulandırıp düşündürme çabasının bir parçasıydı. 

Afrika'dan köle taşıyan Young adlı gemi, o günün kurallarına göre, ancak karaya sağlam çıkardığı köleler için sigorta şirketinden para alabiliyordur. Oysa, Jamaika kıyılarına yaklaşmakta olan gemide, açlık ve hastalıktan ölmek üzere olan köleler, sağlamlardan daha fazladır. Kaptan ve adamları bütün güverteleri dolaşıp topladıkları aç ve hasta köleleri denize atıyor. 132 kölenin ölümü, kısa zamanda unutulan, tartışmalara yol açıyor. 

Kitaptaki tabloları, bir de bu gözle incelemeyi öneriyorum. Zira, Turner, Covent Garden'de yani yoksulluğun dibin de dibini bulduğu bir semtte doğmuştu ve insanın bu acı, puslu, bu kederli kozmik didişmesini unutmamıştı. 


15 MİLYON CANA MAL OLAN, ÜÇİMPARATORLUK YIKAN VE 
TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN BÜYÜK SAVAŞIN NEDENLERİNİ PROFESÖR CHRISTOPHER CLARK'IN KALEMİNDEN OKUYUN... 


“Bu konu üzerine yazılmış tartışmasız en iyi kitap. Titiz araştırmacılık, duyarlı analizler ve zarif bir üslubu birleştiren ender güzellikte bir eser. Kalitesine hayran kalacaksınız. Akademisyenlere not: İyi bir tarih kitabı aynı zamanda iyi bir hikâye olabilir.” 
Washington Post 


“Son derece kapsamlı ve sıkılmadan okuyacağınız bir kitap... Clark'ın başarılı tarihçiliği sayesinde anlıyoruz ki geçmiş 

sadece başlangıçmış... Fikir, sağlam 

araştırmacılık ve isabetli tespitler 

bakımından bu kitap bir başyapıt.” 

| | Y j Harold Evans, The New York Times 
| . TE | R 

Book Review 


“Mükemmel... Üstün bir araştırmacılık örneği olmasının yanı sıra güzel bir üslupla kaleme alınmış. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri üzerine yapılan 


İ hiçbir analiz bu muhteşem eseri iz | geçemeyecek.” 
pa Ian Kershaw, BBC History e vw 


“Harika... Tarihin en büyük gizemlerinden biri Avrupa'nın büyük devletlerinin Birinci Dünya Savaşı'na 

nasıl sürüklendiğidir. Uyurgezerler, bu önemli konu üzerine okuduğum en iyi kitap.” 

Fareed Zakaria 


“Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan nedenleri anlatan en anlaşılır ve okunur eserlerden biri. Uyurgezerler, tutkuyla araştırılarak yazılmış, üstün bir tarihçilik örneği.” 

Niall Ferguson 


PEBHSUS 


ayinlari.com 
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Sanat manifestoları modern topluma uygulanabilir mi? 


20. yüzyılda sanat tarihinin en sahici belgelerini oluşturan sanat manifestoları, Alman sanatçı ve yönetmen Julian Rosefeldt'in Manifesto filminde, mecazi anlamda bir toplum piramidini seyirciye gösteriyor 


(ğ eçtiğimiz Ocak ayında Sundance Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan ve Mayıs ayında gerçekleşen İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye'deki bir kısım seyircinin görebildiği Manifesto; fütürizmden, dadaizme ve pop-arta kadar pek çok farklı sanat akımına dair Andre Breton, Lars von Trier ve Jim Jarmusch'a kadar uzanan pek çok sanatçının manifestolarını, coşkulu bir söylemle 11 Ağustos'ta yeniden izleyiciye ulaştıracak. 

İlk başlarda yönetmenin oluşturduğu bir video art enstalasyonu olan film daha sonra uzun metrajlı bir filme çevrildi. 13 bölümden oluşan ve her biri kendi başına bir anlam ifade eden bölümler bir araya getirildiklerinde de yepyeni bir anlama bürünüyorlar. Bu noktada başrolü üstlenen, Oscar ödüllü Cate Blanchett 
13 farklı karaktere bürünerek hem 


etkileyici bir performans sergiliyor, hem de filmin metnine zenginlik katıyor. Filmin tamamı Berlin'de çekildiği halde mekânlar izleyiciye tanıdık gelmiyor ve gizli kalmış 


köşeleri keşfetme merakını yaratıyor. 
Bu şekilde mekânları da gizli karakterler haline getiren yönetmen, filmde meydana gelecek eylemi önceden seyirciye aktarabiliyor. 

Bir anlamda yaşamaya çalıştığımız modern dünyamızda yükselmekte olan popülizme karşı, yüksek sesle ne düşündüğümüzü söylemeye çalışan film; toplumsal ve sosyal diyalogların yer aldığı, metnin politik önemini inceleyen bir çalışma. İçerisinde barındırdığı metinlerin, sanat tarihinin çok büyük bir parçasını oluşturuyor olması ve eskiden yazılmış olmalarına rağmen günümüzde yaşadığımız sıkıntıların görselini bize sunmasıyla karşımızda görülmeye değer, protest bir film duruyor. 

Acaba Manifesto, izleyiciye sanattaki başkaldırıyı toplumsal olanla birlikte kavrayabilmenin yollarını açmayı sağlayabilecek mi? 


Genç Osman'ın Gülus-ı Hümayun tablosu 


enç Osman da olarak bilinen 

Sultan TI. Osman'ın 26 
Şubat 1618”de tahta çıkış törenini resmeden Cülus-ı Hümayun tablosu Topkapı Sarayı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Topkapı Sarayı Müzesi'nin 

daimi teşhir salonlarından padişah portreleri seksiyonunda sergilenmeye başlayan tablo, yine Sultan TI. Osman'ın bir başka tablosunun yanına konuldu. 
127x107,5 santimetre ebadlarındaki yağlı boya tablo, geçen yıl Londra*daki Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada en yüksek fiyat olan 430 bin sterline 
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(1 milyon 971 bin 421 lira) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınmıştı. 

Osmanlı saltanat törenlerinin bilinen en eski tasvirlerinden biri olarak kabul edilen ve dünyada tek olma özelliğine sahip olan eser, protokol tarihi bakımından da büyük önem taşıyor. 

Sultan 11. Osman'ın tahta çıktığı dönemde İstanbul'da bulunan ve cülus merasimini izlemesine izin verilen Avusturya İmparatorluğu'nun büyükelçisi Baron Hans Mollard von Reinek”in maiyetinde bulunan, ismi bilinmeyen bir ressam tarafından yapılan tablo, Avrupalılar tarafından nadiren şahit olunan, Osmanlı tahta çıkış töreni gibi önemli bir tarihi olayın görüntüsünü günümüze taşıyor. 


Ii. Osman. 


HIFZI TOPUZ 


Bir Zamanlar 
Nişantaşı'nda 


Hıfzı Topuz bu kitabında çocukluk ve gençlik yıllarındaki 
Nişantaşı'nı anlatıyor. 


Nişantaşı'nın 40'lı 50'li yıllarından konaklar, sokaklar, pastaneler, ünlü sakinler, renkli sosyal ilişkiler, akşam turları, göz aşinalıkları ve belki de yaşam boyu anımsanacak aşklardan buruk anılar... 


www.remzi.com.tr facebook.com/RemziKitap & i 


Remzi Kitabevi 


NEMİ TABLONUN SIRLARI  YKADER ELVEREN 


METSYS'İN “TEFEGİ VE KARISI” TABLOSU 


Bir yanda altınlar, bir yanda din kitabı 
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uentin Metsys (1466-1530) 1491 
0. Louvain şehrinden gelip, Avrupa'nın en büyük ticaret limanı olan Anvers şehrine yerleşmişti. 
Ressamın burada yaptığı “Tefeci ve Karısı” adlı tablo, Flaman kapitalizminin doğuşunu gösteren iyi bir “belge” niteliğindedir. Metsys banker ya da tefeci dediğimiz bir kısım zengin meslek erbabını incelemiş, dükkânlarında altın ve parayı bir tür teminat mektubu olarak değerlendirdiklerine şahit olmuştur. İyi bir “janr” (genre / günlük yaşam) ressamı olan Metsys, bu tablosunda dindar görünen insanların kapitalizmin esas amacı olan kâr etme çabasını tuvale yansıtır. 
Tabloda tefeci elindeki teraziyle altınları tartarken, kocasını izleyen karısı bir din kitabının sayfalarını çevirir. Tefeci masanın üstünde duran “ Cadı Aynası” veya “Banker Aynası” denilen dış bükey aynayla sokağı ve müşterilerini kontrol eder. 1530 yılında Anvers'te ölen sanatçının bu eseri, Louvre Müzesi koleksiyonlarına 1806 yılında girdi. 
Uzun zamandır ünlü olan eser, önce “Altın Tartıcı”, “Mücevherci” gibi isimlerle anılsa da şimdi “Tefeci ve Karısı” diye bilinmektedir. 


Kapitalizm ve din yan yana 


Tablomuzun konusu, ressamın tefeci 

ve karısının dükkânlarının özel bölümünde geçen bir sahneyi bize en ince ayrıntılarına kadar canlandırarak, inanılmaz detaylarla dolu bir eser yapmasıdır. Bir ayna ve teraziden başlayarak, şişedeki yansıma, meyve ve kitaplara kadar her şeyde bir anlam bulmamız mümkündür. Anvers ahalisinin Katolik olması da önemlidir. 


Metsys tablosunun planını masa, 

masada oturanlar ve arkadaki raflar olarak üç bölüme ayırmıştır. 
Ön plandaki objeler ne kadar net ise, arka planda görülen raflardakiler de aynı itina ile çalışılmıştır. Daha sonra oturanlara da eşit alan yaratarak, birinin diğerine üstünlük kurmasının önüne geçmiştir. Tefeci ve karısının baş ve göz hizaları aynı, hatta ellerini tutuşları bile benzerdir. Elbiseleri detaylı biçimde tuvale aktarılır. Burada dikkatimizi çiftin giysilerinin günün modasına göre değil de, bir asır öncesinin modasını yansıtması çeker. Bunu kadının başındaki beyaz örtüden anlıyoruz. Sanat tarihçilerine göre Metsys, 1434 yılında Jan Van Eyck'in yaptığı “Arnolfini Çifti" eserine bir gönderme yapıp onun izinde olduğunu gösterir. Ayrıca masada duran ön plandaki dış bükey aynayı da ilk kez Van Eyck bu tablosunda kullanmıştı. 


Çiftin aynı paralellikte kalkmış 

ellerine baktığımızda, kadının yazılmış ve resimlenmiş dini bir kitabın sayfasını çevirmek üzere olduğunu görürüz. Gelecek sayfanın Meryem 
Ana ve Bebek İsa tasviriyle süslenmiş olduğu görülüyor. Ancak kadın dikkatini kocasına çevirmiştir. Kocasının bir elinde kıymetli şeyleri tartmak için kullandığı bir terazi, diğerinde ise altın bir para var. Sanatçı bize o günün zengin burjuva 


hayatında bir çiftin günlük hayatından bir 


kesit sunar. Karşımızda yaptığı işte bilgili bir adam ve okumayı bilen bir kadın vardır. Tablonun orijinal çerçevesine ise İncil'den alınmış bir cümle işlenmiştir: “Terazi'nin kefeleri eşit ve adil olsun.” 
Bununla kıyametteki yargı gününe vurgu yapılmış, Hz. İsa'nın yargı gününde insanların günah ve sevaplarını bizzat tartacağı hatırlatılmıştır. 


Masanın üzerine sıralanmış diğer 

objeler de dini ve işlenecek günahları hatırlatır. Ayna, kendini beğenmişlik demektir. Kristal ve altın 


çerçeveli ayaklı maşrapa, kristalin temizliğinin Meryem Ana ile eşdeğerde olduğunu hatırlatır. Tefecinin önünde yığılı olan altın paraların sesi kadını baştan çıkarmış, ilgisini din kitabından ayırmıştır. Hatta inancını bile zedeleme noktasına gelmiştir. Çünkü cimrilik, açgözlülük, bencillik gibi günahları işlemek üzeredir. Bunlar dindarların işlemekten çekindiği günahlardır. 


Metsys'in arka raflara dizdiği 

sıradan görünen eşyalara bakarsak, yine benzer anlamlarla karşılaşırız. 
Üst raftaki meyve, Adem ve Havva'nın ilk günahlarına atfedilmiştir. Kadının arkasında görünen sönmüş mum, ölümün kaçınılmaz olduğunu, sürahi ve hemen onun altındaki asılı duran kristal tespih taneleri ise Meryem Ana'yı hatırlatır. 
Ressam imzasını alışılmışın dışında, üst rafta solda duran bir kitabın üstünde duran bağlanmış kâğıt rulosunun üzerine atmıştır. 


Tefeci ve karısının bulunduğu 

odadan bakıldığında dışarıyı görmek için 2 nokta fark edilmektedir. Biri arka planda sokağa açılan kapı ve orada sıra bekleyen iki kişi, diğeri ise masanın üzerinde bulunan dış bükey aynadan görünen soldaki penceredir, ki bu aynı zamanda tablonun ışık kaynağıdır. 
Aynadaki yansımada görülen sokakta, bir kilisenin sivri kulesi bize yine Tanrı'nın varlığını ve ona karşı görevleri hatırlatmaktadır. Tabloda görülmeyen kırmızı şapkalı üçüncü bir şahıs kitap okumaktadır. Muhtemelen altınlarının sayılıp bitmesini bekleyen bir müşteri ya da tabloyu ısmarlayan kişi olabilir. 
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Feodalizm Arap, Norman ve Hun akınları sonrasında tahrip olan o. & Avrupa'da ortaya çıktı. Feodal toplumda savaşçılık, toprakların sahibiz” olan senyörlerin tekelindeydi. Toprakları işleyen serflerin ise silah .. 
taşıma hakkı yoktu. İlk şövalye toplulukları savaşçı olan senyörler .* 
arasında ortaya çıktı, daha sonra dini bir nitelik kazandı. 
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İSMAİL GÜLEÇ- NESLİHAN DEMİRİZ 


ATLAS TARİH 3 


4 dd 4 | 4 dd AM 4 
Mm AM AMA A A A A. A. A. A. 


12. yüzyılda 
Boulogne Kontu olan IV. Eustache'ın kırmızı haç işlenmiş asker kıyafeti, dönemin şövalye figürünü simgeliyor 
(sağda). 1300'lü yıllarda yaşamış olan ortaçağ şövalyelerinden 
İngiliz Sir Geoffrey 
Luttrell (altta). 


odern insanın eski dünyada en çok merak ettiği dönemlerden biri de ortaçağdır. Ortaçağ deyince de akla gelen ilk üç şey kale ve şato, kilise ve şövalyelerdir. 

Şövalye, ortaçağda farklı yazarlar tarafından farklı bağlamlarda farklı anlamlar- voyu da kullanıldı. Özellikle orta- OX e çağın başlangıcında yazılan metinlerde sadece “ağır savaş silahları ile donanmış atlı asker” anlamında kullanılırken bazı eserlerde sosyal bir sınıfı tanımlar. Ancak şövalyelik kurumunu  aristokrasiden, feodaliteden, etik ve dini ögelerden ayırıp sadece askeri bakımdan incelemek çok eksik kalır. İngilizcede “knight”, Fransızcada “chevalier”, Almancada “ritter” ve İspanyolcada — “caballero” 
kelimeleri ile karşılanan şövalye terimi, Latincede at anlamına gelen “caballus” kelimesinden türemiş. Kavram olarak ele alındığında ise şövalyelik, iyilik yapma şevkiyle güdülenmiş, dinsel olarak onanmış ve dini törenlerle bağdaştırılmış askeri bir kurumdur. Özünde, güçsüz olanı güçlü olanın baskısından ve zorlamasından 


koruma ve yanlışın karşısında daima doğruyu savunma yatar. B. Thompson A Look at Chivalry in the Age of Chawser adlı kitabında şövalyeliği ortaçağda ortaya çıkan efsanevi bir düşünce olarak tanımlamış ve insanların hayal dünyalarına hitap eden bir oluşum olarak ele alınması gerektiğini savunmuştur. Hatta daha da ileriye giderek şövalyeliğin sadece kâğıt üzerinde kaldığını ve gerçek dünyadan yeteri kadar destek alamamasına rağmen bu efsanenin iyi niyetleri barındırdığını da söylemektedir. 

M. Keen ise Chivalry adlı kitabında “şövalyelik” kavramını tanımlamanın oldukça güç olduğunu, ama şövalyelik denince insanın zihninde cüppesine Haçlı Seferleri'ne katılan askerleri temsil eden kırmızı haç işlenmiş tepeden tırnağa silahlı bir asker; farklı yerlerde peşinden koşulan askeri maceralar, yüksek kuleli kaleler ve içerisinde yaşayan güzel kadınlar gibi görüntü- 


lerin canlandığını belirtir. 


Şövalyeligin ortaya çıkışı 

Dini inanışlara göre şövalyelik tarihi insanın ortaya çıkmasından önceye kadar gider. Büyük meleklerden Mikâil kahraman olarak yiğitliği hiçbir zaman aşılamayan ilk şövalye idi. Tanrı'nın tahtının etrafındaki melekler korosunun bir taklidi olan şövalyeliğin sembol ismi Mikâil'dir. 
Şövalyelik askeri, sosyal, siyasal ve dinsel birçok farklı etkenin 10'uncu yüzyılda bir araya gelmesiyle meydana çıkar. Araştırmacılar, ilgi alanlarına göre, kimi askeri, kimi siyasi, kimi dini ve kimi de ekonomik yönlerden, farklı unsurları göz önünde bulundurarak farklı tarihler ileri sürmüşler. Kurumsal olarak şövalyeliğin doğup gelişip ve ortadan kalktığı zaman dilimi 1'inci asrın başlarından 14'üncü yüzyılın sonları ile 
19'inci asrın başlarına kadar geçen yaklaşık 400 
yıllık bir süre. Şövalyelik ile feodalizm arasında sıkı bir ilişki kuran Scaglione ise şövalyeliğin kökeninin 8'inci yüzyıla kadar gittiğine ve 13'üncü yüzyılda zirveye çıktığına ve yine aynı dönemde “şövalyeliğe ait kuralların” (ethos) oluşturulmaya başlandığına dair bilgiler verir. Bir diğer araştırmacı G.P.R. James ise şövalyelik kurumunun başlangıcını Charlemagne”ın imparatorluğunun bitişi ve dolayısıyla da feodalizm ile bağdaştırır. 


N James'e göre bir meteor gibi dağılan Charlemag- i ne'ın imparatorluğu ortadan kalktığında imparatorluğun kurulduğu zamandan daha karanlık bir dönem ortaya çıktı. Maddi veya fiziksel güç bakımından daha avantajlı durumda olan kişiler zayıf olan insanlar ve topraklar üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıştı. Roma'nın küllerinden feodalizm doğmuş oldu. Bir müddet sonra yağmalamalarla birlikte zulüm, adaletsizlik ve güç dengesizliği baş gösterdi. Böyle bir ortamda cesaret, gözü karalık, bilek ve kılıç gücü aranan bir özellikten ziyade bir zorunluluk haline geldi. Bu noktada kendilerinden daha güçlü lordların zulmü altında ezilen ama etraflarında yaşananlardan ciddi manada (o rahatsızlık duyan bazı asillerin yanlışları düzeltmek ve zayıfların haklarını savunmak amacıyla bir araya gelme çabaları 


şövalyeliğin ve şövalyelik ruhunun ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. 
Peki şövalyeliğin özellikleri, ritüelleri, kıyafetleri nasıldı? Nasıl geçinirler, nerede yaşarlardı? İşte bilinmeyen yönleriyle şövalyelik. 


Padova Kent 
Kütüphanesi'nde yer alan 
Capodilista çiziminde ortaçağ şövalyesi açık mavi zırh ve turuncu at ile resmedilmiş 
(solda). 


Şövalye yasaları 
Şövalye yasaları olarak bilinen on emir şunlardır. 

* . Kilise öğretilerinin tamamına inan ve onların işaret ettiği şekilde davran. 
Kiliseyi savun. 

Zayışarı koru. 
Doğduğun ülkeyi sev. 
Düşmanın karşısında geri çekilme. 
Hıristiyan olmayanlara karşı merhametsiz ol. 
Lorduna karşı görevlerini hakkıyla yerine getir. 

v * — Yalan söyleme. 

Sözünde dur. 

Cömert ol. 


çe sere 
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Fransız kaynaklı bir resimde Kudüs'ü kurtarmak için Papa Ill. Innocentius'un 

başlattığı Dördüncü Haçlı 
Seferi'nde şövalyeler. 


Rİ vize 


Yövalyelik Haçlı seferleri ile kurumsallaştı 


Yin sadece Avrupa'yı korumak artık savaşlar dinin bir parçası oldu. Artık 


kilisenin kendisi için savaşacak hayatını dine adayacak savaşçılar bulmaya çalışması kaçınılmazdı. 

Haçlı Seferleri için çıkılacak yolculuğun “Tanrı'nın Yolu” olarak adlandırılması 


bu yolculuğa çıkmaya gönüllü olanları - özellikle de şövalyeleri - daha da şevklendirdi. Haçlı Seferleri'nden önce genel hatlarıyla bir ruhtan ibaret olan şövalyelik, Haçlı Seferleri'yle birlikte kurumlaştı. 


amacıyla için yapılan savaşlar, 

zamanla kilise için gerekli ve faydalı olarak görülmeye başlandılar. 11'inci yüzyılın sonlarına doğru kilise, kutsal savaşı kendisine misyon edinince de 


Maaş, ganimet ve toprak geliri 


övalyeler maaşlarını 

derebeyleriyle vassallar 

arasında yapılan Şef anlaşmalarına göre alırlardı. Bu ücret her zaman nakit olarak ödenmez, şövalyenin ihtiyacı olan silah, zırh, at ve elbise olmak üzere hayatını sürdürmesine ve işini yapmasına yardımcı olacak araç-gereçlerin temin edilmesi şeklinde de olurdu. 

Birden fazla çeşidi olduğu için şövalyelerin geçim kaynakları da farklılaşıyordu. Ortaçağ ve feodal toplumun bir parçası olarak şövalyeler herşeyden önce bir senyörün veya baronun adamı idiler. Özellikle Charlamagne'dan sonra yerel krallıklar güçlenmeye başladı ve bu krallıklara bağlı lordlar, senyörler, baronlar ayrı bir güç haline geldiler. Güçlerini 


korumak ve daha da güçlenmek isteyen bu zengin ve asil sınıf kendilerini koruyacak adamlar istihdam etmek zorunda idiler. 


Kralların büyük senyörlerinden 


kendi ordusu için asker istemesi şövalyelerin istihdam 


edilmelerinin önünü açtı. Standart 


bir ücretlendirme sistemi yoktu. 
Doğal olarak senyörün zenginliği bunu belirliyordu. İzlenen yollardan biri de şövalyelere topraklarının bir kısmının işletmesini ve gelirini vermekti. 
Böylece şövalye kendi geçimini sağlar, gerektiğinde de askeri güç olarak senyörüyle birlikte seferlere katılırdı. 

Senyörler şatolarının büyüklüklüklerine ve zenginliklerine göre değişen bu asil savaşçı grubuna kendilerini 


Roma İmpara 


ali 


- korumaları karşılığında bir şeyler 


vadetmek zorundaydı. Bu da 


iki türlü olurdu. İlki geçimini 


temin etmek, ikincisi ise ona bir toprak vererek gelirini bırakmak. 


- Şövalyeleri sadece senyörler beslemiyordu. Kiliselere de böyle 


bir görev verilmişti. Her biri aynı 


- zamanda bir soylu olan şövalyeler uzun zaman senyörlerinin yanında : kalmak yerine daha rahat hareket 


edecekleri ve prestijlerine 

uygun bir yaşam sürecekleri 

bir ortama ihtiyaç duydular. 
Böylece kendilerine tahsis edilmiş topraklarda keyişerince yaşama imkânını buldular. Düzenli gelirlerinin dışında şövalyelerin bir diğer gelir kaynağı katıldıkları savaşlardan sonra paylarına düşen ganimetlerdi. Şövalyelerin bir diğer geliri turnuvalardı. 


Yövalyeliğin 4 türü 


Şato şövalyeleri 

Şövalye der demez akla gelen ilk birkaç kelimeden biri şatodur. Şato başlangıçta şehir dışındaki büyük evlere denilirken bu büyük evler kalelere benzemeye başlayınca anlam değişerek kale olarak kullanılmaya başladı. 
Savunması kolay olsun diye tepelere, ırmak kenarlarına yapılan bu evler doğadaki doğal siperlerden faydalanılarak inşa edilirdi. Böyle bir siperin bulunmadığı durumlarda da etrafı hendek ile çevrilirdi. Şövalye burada sürekli alarm halinde yaşardı. 


Gezgin şövalyeler 

Haçlı Seferleri'nin başarısızlıkla sonuçlanması ve kilisenin çağrıları ile ortaya çıkan Haçlı Seferleri ruhunun etkisini kaybetmesi üzerine gezgin şövalyelere rastlanmaya başlanmıştı. Yılın belli bir zamanında görev yapma zorunluluğu, şövalyelerin maceraya atılma isteklerini tetiklemiş ve böylece gezgin şövalyeler ortaya çıkmaya başlamıştı. 

12. yüzyıl şövalyelerini kılıç kuşandıktan sonra gezgin hayata atan sebepleri miras ve aile kaynaklarının paylaşılmasını kurala bağlayan âdetlerde aramak doğru olacaktır. 
En büyük oğlun babanın yerini alması, kardeşlerine bir maceraya atılmaktan veya uzaklaşmaktan başka çare bırakmamaktaydı. 
Avrupa'nın en maceracı şövalyelerinin çoğunlukla Fransa'dan çıktığı söylenir. 


Köle şövalyeler 

“Özgür olmayan vassallar” olarak tanımlanan serf şövalyeleri (ministeriales) lordlarına sadece askeri alanda değil yönetim konusunda da yardımcı olmaktaydı. Hizmetleri karşılığında hem toprak, hem de ücret almalarına rağmen, özgür olmadıkları için bu toprakların mirasçısı olamıyorlardı. 

Lordlar bu durumda toprağı bir anlamda kiralamış oluyordu. Toprak kaybetmedikleri gibi askeri anlamda aynı hizmeti alıyordu. 

Bu yüzden serf şövalyeler diğer gruba dâhil şövalyelere kıyasla daha fazla tercih ediliyordu. 


Halk içinde yaşayan şövalyeler 
Gezgin şövalyeler ve serf şövalyeler birbirlerinden sadece özgür olma noktasında 


p 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e es nvanı verilişi 
Tesmediliyor, 1901. 


13. yüzyıl İngiliz çizimlerinde diz çöken atlı şövalye (altta). 
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ayrılmaktadır. Temelde her iki gruba dâhil olan kişiler lordlarına hizmet ediyor ve karşılığında da toprak, kalacak yer, belirli bir ücret ve bir anlamda koruma alıyorlardı. 
Geriye kalanlar ise -başka bir ifade ile asil ve özgür olanlar-halk içerisinde yaşayan şövalye grubunu oluşturuyordu. 
Yedi yaşından başlayarak bir şövalyenin veya lordun yanında askeri, dini ve ahlaki konularda yoğun bir eğitim alan ve yirmi bir yaşına geldiğinde de düzenlenen bir törenle - veya savaş alanında üstün bir başarı göstermesi halinde de savaş alanında - şövalye ilan edilen kişiler bu başlık altında toplanabilir. Bu grubun olumsuz yanı zaman içerisinde eğitimini aldıkları konulardan, dolayısıyla da ideallerinden uzaklaşmalarıydı. j 
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24 Yövalyede olmazsa olmaz: At, silah ve Zırh 


“ övalyelerin kullandıkları silahlar ve giydikleri zırhlar, O; kımını yapma ve atı terbiye etme konusunda yetiştirilirken d onlarla özdeşleşimelerinin yanı sıra şövalyelerin eğitim- (o; o “sguire” (kalkan taşıyıcı) olmaya hak kazandığı dönemde » leri süresince öğrendiklerini uygulamaya geçirmeleri ata binme, atı idare etme ve at üzerinde silahı kullanma Ş yani amaçlarını gerçekleştirmeleri açısından da oldukça O; konusunda kendisini geliştirirdi. “Page” iken hizmetinde 
4 önemliydi. Şövalyeler “page” (hizmetkâr) oldukları (O; bulunduğu şövalyenin zırhını temizlemesi gereken aday, 
“ dönemden itibaren atlar, silahlar ve zırhlar konusunda (O; daha sonra şövalyenin zırhını taşıma ve zırhını giymesine vd kademeli bir şekilde eğitilirdi. “Page” iken sırasıyla atın ba- O: yardımcı olma gibi sorumlulukları da olurdu. 

“ 

“ Anhalt-Köthen Prensi Vi. 

4 Waldemar için yapıldığı düşünülen 

v Alman şövalye figüründe, 

4 şövalye ve atın zırhı görülüyor, 

“ 15-16'ncı yüzyıl (sağda). 

> 

b» 
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Tapınak Şövalyeleri'ne ait gümüş armada şövalyelerin olmazsa olmazı at figürü yer alıyor (üstte). 


övalyeler at seçimlerini yaparken genellikle Avrupa (İspanya ve Avusturya) kökenli atları tercih ederdi. Zırhları ve silahlarıyla hatırı sayılır bir ağırlığa ulaşan bir şövalyeyi ancak “ böyle bir at taşıyabilirdi. Ok kullanmayan, geri 
4 çekilmeyen, çok hareketli savaşmayan bir 
b. asker için uygun olan bu atlar çok güçlü idiler. 
4 Şövalyelerin atları belirli bir kalitede olmak 
v zorundaydı. Sadece ağır bir zırh giymiş ve 
4 silah kuşanmış şövalyeyi taşımakla kalmayıp 
). aynı zamanda aldığı yaralara dayanıklı olması, > etrafındaki kargaşadan ve gürültüden ürkmemesi g gerektiği göz önünde bulundurulduğunda > şövalyelerin atlarını seçerken göstermeleri gereken özen daha anlaşılabilir bir hal alır. 
a — TE a n b Bu özen ve gereklilik ortaçağda şövalyeler 
4 için at üretimini ve yetiştirmeyi bir ticarete 
“ dönüştürmüştür. 14. yüzyıla gelindiğinde atlar da p şövalyeler gibi levha zırhlarla kaplanmıştır. 
b. 
4 
4 
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Öldürücü darbe kılıçtan çıkar. Kılıcın kabzasının 

haç şeklinde olması dini bağlantıyı göstermek için önemlidir. Bunun yanı sıra şövalyelik töreninde omuzlarına ve başlarına kılıçla dokunulması kılıcın önemine vurgudur. Kılıçlar aile içerisinde nesilden nesile geçer ve bazen de kiliseye bağışlanırdı. Bazı durumlarda şavaşçıların kılıçları ile gömülmeleri de söz konusudur. Tarihi açıdan önemli kişilere ait kılıçların, şans getireceği inancıyla, tekrar tekrar kullanıldığı da olmuştur. Önemli şövalyeler kılıçları ile özdeşleştirilmiştir. Kılıçlara isim vermek kadim bir gelenektir. İlk akla gelen örnek elbette Arthur ve meşhur kılıcı Excalibur'dur. Aynı şekilde Beowulf ve kılıcı Hruntig, Charlemagne ve kılıcı Joyeuseile, Roland ve kılıcı Durendal akla gelen diğer örneklerdendir. 

Her ne kadar Türkçe'de “mızrak” kelimesi ile karşılansa da “lance” ve “spear” ortaçağda kullanılan iki farklı savaş aletini tanımlamaktadır. 
Lance ortaçağda süvariler tarafından kullanılan gövde kısmı tahtadan uç kısmı ise metalden yapılma bir savaş aletidir. Orijinalinde fırlatmak veya taşımak için kullanılan lance, şövalyenin atın üzerinde daha sabit ve daha güvenli kalmasını sağlayan üzenginin kullanımıyla birlikte koltuk altına sıkıştırılarak düşmana saplamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Şövalyeler için önem arzeden diğer savaş aletleri ise kama, topuz, çekiçtir. 


N övalyelerin kullandıkları en temel silah kılıçtır. 


kullanılmaya başlandığında tipik bir zırh birbirine 

geçmiş demir halkalardan oluşmaktaydı. Kısa kollu ve kapşonu olan bir gömlek zırhta yaklaşık 35,000 ila 40,000 demir halka bulunmaktadır. 1300'lü yıllarda gömlek zırh dizlerin üzerine kadar uzanmaktaydı ve hareket özgürlüğü sağlaması bakımından ön tarafında ve bazen de arka tarafında bir açıklık bulunurdu. Zırh modelleri gerekli durumlarda tamir edilerek veya üzerinde oynanarak onlarca yıl kullanılırdı. Zırhlar, pahalı olduğu için babadan oğula geçerdi ve gerekli durumlarda satılarak nakte çevrilebilirdi. Zırhlar yapılırken genellikle tek beden ölçüsü kullanılırdı. 
Elbette, varlıklı kişiler kendilerine özel zırhlar yaptırma lüksüne sahipti. Şövalyeler vücutlarını zincir veya levha zırhlar ile korurken başlarını korumak için de miğfer kullanırlardı. Kalkanlar ise şövalyelerin kendilerini savunmasında ve kendilerini koruma anlamında oldukça önemli olmakla birlikte kalkanın asıl önemi taşıdığı anlamda yatmaktaydı. Şövalyelerin bağlı bulundukları krallık veya ailelerine ait bir sembol kalkanın üzerinde yer alırdı. 


Ju geleneği Roma dönemine dayanır. Ortaçağda ilk 


Savaş Çekici 


Şövalyeler vücutlarını korumak için omuzlarını ve kollarını da kaplayan zırh giyiyordu (sağda ve altta). 


Ağır Mızrak 


Fransız şövalyelerinin tören zırhı ve miğferi 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açağın eğlencesi: Turnuvalar 


ok sayıda şövalyenin katıldığı ve aynı zamanda da sguireların (şövalye adayları) eğitildiği, bazı kurallar çerçevesinde yapılan her türlü askeri karşılaşmaya turnuva denirdi. Turnuvalar aynı zamanda asiller için vakit geçirme aracıydı. Bir turnuvaya katılarak kendini ispat etmek veya düzenlenen turnuvalara seyirci olarak katılmak şeklinde gerçekleşen eğlence ve vakit geçirme asil sınıfın en büyük, pahalı ve tehlikeli zevkleri arasındaydı. İlk ortaya çıktığı zamanlarda gerçek bir savaşı andıran ve Gautier tarafından “bir nevi iç savaş” veya “feodal bir savaş” olarak nitelendirilen turnuvalar zaman içerisinde daha masum ve daha düzenli bir hal aldı. Turnuvalar, kilise tarafından hiçbir zaman hoş karşılanmadı. Kralların halkın ve kendilerinin hoşuna giden bu oyunları seyretme arzusu kilisenin yasağını uygulamasını engelledi,,ama bazı kurallar konulmasına da mani 


| 
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olamadı. Turnuvalarda uyulması gereken belli başlı kurallar vardı ve bu kurallar şövalyelerin aldığı eğitimde kendilerine öğretilen kurallarla direkt ilişkiliydi. Örnek vermek gerekirse atı yaralamak, kılıcın keskin tarafını kullanmak, rakibi kaskının siperini açtıktan veya miğferini çıkardıktan sonra ona saldırmak kesinlikle yasaktı. 

Düello geleneğinde ise iki şövalye mızrakları ile savaşır ve birbirlerini atın üzerinden düşürmeye çalışırdı. Amaç yetenekleri sergilemek, taktik ve teknikte herhangi bir gelişme olup olmadığını ortaya çıkarmaktı. Turnuvanın içinde düelloyu da barındırması turnuvaları kısmen daha itibarlı kılmaktadır. Turnuva ve düellolar VIl. Henry zamanında en ihtişamlı dönemlerini yaşamıştır. Eski dönemlere kıyasla daha farklı şekillerde ve farklı kurallarla düzenlendiği için şövalyelik kurumunu temsil eden kavramlar olmaktan çıkmış ve geçit törenleri ile daha zenginleştirilmiştir. 


Şövalye ve şövalye adayları kendilerini kanıtlamak 

için turnuvalar düzenlerdi. 
Turnuvaları izlemek asil sınıfın en büyük eğlencelerindendi 
(solda). İskoçya 
Irvine'de düzenlenen 
Eglinton Turnuvası 
(altta). 


Muhammed'in vefatından kısa 

HT sayılabilecek bir süre sonra kurulan 

ekmeviler topraklarını hızla hem doğuya, hem de batıya doğru genişletmişlerdir. 
İspanya'nın güneyine geçerek orada yedi asır boyunca hüküm süren Endülüsler birçok bakımdan olduğu gibi askerlik yönünden de Avrupa'ya örnek olmuş, bu konuda birçok yeniliği Avrupa'ya getirmiştir. 

İçten bir sadakat ile efendilerine bağlılık, savunmasızları koruyacaklarına dair ettikleri yemin ve daha da önemlisi adaleti ve güveni sağlamak için gösterilen çabalar Arap fetalarının en önemli özellikleri arasında sayılabilir. 
Ortaçağda özenle yapılan şövalyelik töreni yerine Araplarda “feta"nın başarısının ve derecesinin ilan edildiği törenler vardı. Efkaristiya (Eucharist) törenlerinde olduğu gibi Arap feta adayına en yüksek otorite tarafından İslami kanunların ve halifenin savunucusu olarak sorumluluğunu her zaman hatırlaması için şövalyelik tası verilirdi. 

Araplarda, tam anlamıyla şövalyelik kurumu şeklinde adlandırmasa da benzerlikler taşıdığı düşünülen bazı gelenekler mevcuttur. 
Örnek vermek gerekirse geleneğe göre kendi zamanında yaşayan Sarazenlerden bazılarının sakalları çıkana kadar sultanın evinde yetiştirildikleri ve sonrasında da kuruma kabul edildikleri söylenmektedir. 

Moğol Müslümanlarının da şövalyelik kurumuna benzer bir yapıya sahip oldukları ve Haçlı Seferleri'nde savaşan Müslüman şövalyelere “bahadır” dendiği, ayrıca bu 


Kral Arthur: Birçok ortaçağ romansında yuvarlak masa şövalyeleriyle birlikte anılan efsanevi İngiliz kralı. İdeal şövalye Kral Arthur'dur. Onun maceraları herkes tarafından bilinir. 


h Yuvarlak Masa 
Şövalyeleri: Arthur efsanesinde yer alan kralın etrafındaki şövalyeler. Aralarında üstünlük ve hiyarerşi olmayan ve birbirlerini kardeş olarak kabul 


İslamiyette şövalyelik: Feta, bahadır 


e iris yam vx 
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- kavramın sonraları Hindular ve Müslümanlar tarafından törenle verilen bir unvan haline geldiği hakkında da bilgiler verilmektedir. 
Günümüz Türkçesinde yaygın olarak kullanılan - birisim olan Farsça kökenli “bahadır” kelimesi 


“savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük 


kazanan veya yiğitlik gösteren kimse” şeklinde ” tanımlanmaktadır. 


Ortaçağ şövalyesi ile ortak özellikler 


sergileyen Arapların feta (yiğit) olarak adlandırdığı bu ideal insan tipi 9'uncu yüzyıl - civarında Türklerin Müslüman olmalarından - sonra “Ahi” ve kurum olarak da “Ahilik” adı - altında devam etmiştir. Şövalye eğitiminin 

- aşamaları gibi Ahilik kurumunda da sırasıyla 


vardır. 
Fransa'nın 12 


eden on iki şövalyeden oluşan birlik. Bunlar ortaçağ sonlarına doğru Avrupa'da kurulan şövalye tarikatlarının ilk örneği olarak kabul edilir. 12 kişinin kimler olduğu konusunda farklı görüşler 


Asilzadesi: Fransa kralı tarafından seçilen aralarında Piskopos Turpin'in, Danimarkalı 
Ogier ve yeğeni Daudouin'in, Burganyalı Guy'in de bulunduğu 


“ yamak, çırak ve kalfa aşamaları başarılı bir 

- şekilde tamamlanmalıydı ve her bir aşama kendi arasında sarsılmaz bir hiyerarşik düzenle - sıralanmıştı. Müslümanların şövalyelik kurumu 


üzerinde kesin bir şekilde etkili oldukları alanlar, 


- atlar ve silahlardır. Ortaçağda en kıymetli atların - Arapülkelerinde ve Orta Asya'da bulunması, buyerlerde gerek atlarla gerek at üzerinde 

" başvurulan savaş teknikleri ve kullanılan silahlar - konusunda bu coğrafya insanlarının daha 


bilgili olmasını sağlamıştır. İşte bu uzmanlık, 


“ ok ve mızrak kullanma konusunda oldukça ehil - olan şövalyeleri üzengi ve eyer kullanarak at üzerinde daha rahat ve etkili savaşma teknikleri 


ile tanıştırmıştır. 


anevi şövalyeler 


hepsi eşit derecede yiğit, soylu şövalyeler. Sadece kendileri gibi olanların girebildiği bir savaşçı tarikat üyesi idiler aynı zamanda. 


Saygıdeğer Dokuzlar: 
Efsanelere konu olmuş dokuz kahraman: Joshua, Hz. Davud, 
Judas Maccabeus, Hektor, 
İskender, Julius Caesar, Arthur, Charlemagne ve Godefroi de 
Bouillon. 


Aşkının hizmetinde 


rtaçağda müptezelleğin ve müstehcenliğin (i. platonik aşkın yerini zevk ve 

cinsel arzuların aldığı, kadın ve erkeklerin eşlerine ve aşklarına sadakat konusundaki hassasiyetlerini kaybetmesinin doğal karşılandığı, evlilik dışı ilişkisi olmayanların beceriksiz görülüp horlandığı bir dönemde kaybolan değerleri hatırlatacak bir sembole ihtiyaç vardı. Bu sembol romanslarda görülen platonik aşk olarak şövalyelerin hayatlarında yer almaya başladı. İlk bakışta birer asker gibi eğitilen şövalye adayları için “aşk”ın önemi kafa karıştırıcı olabilir. Bununla birlikte yaygın olarak kabul görmüş ve benimsenmiş şövalye kavramının öncelikle parlak bir zırh hemen arkasından da güzel bir kadınla eşleştirilmesi bu karışıklığı ortadan kaldırabilir. 
“Page” oldukları dönemden itibaren gerek değerler eğitimi içerisinde gerek edebi eğitim boyutunda aşk ve sevgi çerçevesinde eğitilen şövalye adayları için bir kadına âşık olmak, onu memnun etmek ve ona hizmet etmek en önemli görevler arasında yer almaktaydı. Şövalyeler ve aşk teması için kaide şuydu: Şövalye adayı - ve ilerleyen zamanlarda da şövalye - kendisine bir sevgili seçer ve kendisini onun hizmetine adar. Bunun için de karşılık beklenmezdi. Ne 


Şövalyeler 


onu mel 


kadar çok hizmet ederse sevdiğinin gözünde o kadar çok yükselirdi. Âşık olan şövalye 


sevdiği kadının adını sağda solda açıkça 


söylemezdi. Hanım tarafından aşığı olarak Kabul kabul edilen şövalyeye bir yüzük verilir, âşık | 

hanımına bağlılık yemini eder ve hanım / leydi 

aşığın efendisi olurdu. Şövalyelik, erkeğin 


Güneş Şövalyesi: Diego 
Ortunez de Calahorra'nın 1555'te yayınlanan şövalye kitabının kahramanı. 


Olivante de Laura: 
Antonio de Torguemada'nın 
1564 tarihli Makedonya Prensi 
Yenilmez Şövalye Don Olivante de Laura'nın Hikâyesi adlı öykünün kahramanı. 


Gid el Ruy Diaz: 12'nci yüzyıl Kastilya destanı £/ Cantar de Mio Cid ve Corneille'in Le Cid trajedesine konu olan Kastilyalı komutan ve ulusal kahraman. 


Lusitanialı Juan de 
Merlo: Burganya'ya giderek 
Arras kentinde meşhur Charny senyörü Mestre Pierre'le, daha sonra da Basel'de Mestre Henri de Remestan'la dövüşen ve onları yenen şövalye. 


Bernardo del Garpio: 
İspanyol romanslarında 
Roland'la Roncesvalles'te savaşıp büyülenmiş olduğu halde Roland'ı öldüren efsanevi İspanyol kahraman. Agustin 
Alonso'nun Yenilmez Şövalye 
Bernardo del Carpio'nun 


page oldukları”* ağ dönemden itibaren 


“aşk ve sevgi 
: :/evesinde 
Seğitiliyordu. Bir 


kadına âşık olmak, 


asil ve onurlu davranışlarla “kadına” layık olabileceğini veya layık olduğunu göstermesi sebebiyle aşk kavramının bir boyutunu içerisinde barındırmaktadır. Bu noktada Launcelot, Gawain, Tristan, Giron gibi ünlü şövalyelerin başarılarının ve cesaretlerinin kalplerindeki leydiye bağlı olduğunu hatırlatalım. 


Kahramanlıkları ve İşleri adlı romansı 1585'te yayınlandı 


Morgante: İtalyan şair 

Luigi Pulci tarafından 1460 
yılında kaleme alınan, Rönasans döneminin önemli kahramanlık hikâyelerinden Morgante 
Maggiore'nin kahramanı olan dev şövalye. Kaba ve kibirli devler soyundan geldiği halde nazik ve terbiyeli. 


Hirkanyalı Felixmarte: 
Tek kılıç darbesiyle beş devi ortadan ikiye bölmüş, çok kuvvetli ve büyük bir orduya tek 


başına saldıran, bir milyondan fazla askeri tek başına dağıtan kahraman. Melchor Ortega'nın 
1556'da yayınlanan Cesur 

ve Güçlü Prens Hirkanyalı Felixmarte'nin ve Garip 
Doğumunun Hikâyesinin İlk 
Bölümü adlı romansın kahramanı. 


Manuel de Leon: Katalolik hükümdarlar döneminde yaşamış, olağanüstü gücü ve cesaretiyle evsanevi ün kazanan şövalye. O kadar cesurdu ki bir hanımın düşürdüğü eldiveni almak için kılıcıyla aslan 

kafesine girmişti. 
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Cem-Bayezid — 


mücadelesinin öteki yüzü 


Prof. Cemal Kafadar, son dönemde art arda Anadolu ve Rumeli coğrafyasında erken Osmanlı dönemi nüfus, kültür ve inanç farklılıkları üzerine yeni okumalar içeren kitaplar yayımladı. Prof. 
Kafadar, Cem Sultan ile II. Bayezid mücadelesinin izlerinin Anadolu'da yüzlerce yıl sürecek çatışmaya nasıl yansıdığını Atlas Tarih'e anlattı. 


NRÖPORTAL KANSU SARMAN 


Prof. Cemal 
Kafadar Harvard 
Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 


smanlı tarihi yazımında en çok tartşılan şahsiyetlerinden biridir Cem 

Sultan. Prof. Cemal Kafadar'la; 

Cem Sultan'ın kardeşi Bayezid'le 

mücadelesi, Avrupa'daki sürgün günleri, kültürel, siyasi ve dini bakış açısı kadar, o dönemde Anadolu ve Rumeli'deki demografik yapı ve bu mücadelenin yol açtığı siyasi ve sosyolojik gelişmeleri de konuştuk. 


Hanedanın ağabeyi Il. Bayezid'den devam etmesi üzerinden imparatorluğun tarihi akışıyla ilgili değerlendirmeler yapılır. “Cem Sultan'la devam etseydi, Osmanlı şöyle olurdu" gibi. Bunun altında yatan neden ne olabilir? 

Son dönem Osmanlı-Türk aydınları bilhassa, Fatih'ten sonra bir şeyin yanlış gittiğini düşünmeye meyil ettiler. Bu çok eski bir düşünce değil. Osmanlı inhitat (gerileme) imgeleminde “neden biz batı gibi olamadık” sorusu 19'uncu yüzyılda öne çıkıyor. 
Hangi noktada treni kaçırdık? Fatih'ten sonra iki oğlunun savaştığını, birinin kazanıp birinin kaybettiğini biliyoruz. Bu çatallaşma yanlış mecrada giden tarihimizin başlangıcı gibi görülebiliyor. Ve böyle bir tahlil imkânı sağlıyor. 

Yani şöyle deniyor: “Fatih'ten sonra Osmanlı 

şarklı, geri, atıl bir toplam olarak kaldı. Halbuki Fatih öyle bir adam degildi. Fatihin vizyonu sürdürülseydi, Fatih Rönesans adamı gibi bir adamdı. İtalyanları çağırdı, fütursuzdu kimilerine göre, hatta dinsizdi ya da Hıristiyan'dı.” 
Bazen bu tartışmalar hararetlenir. Altında da pek bir şey yoktur. Bir de daha muhafazakâr bir yaklaşım var tabii. O Feth-i Mübin'in kahramanı, hadisle müjdelenmiş yüce sultan. Bugün bu portre daha hâkim. Ama Fatih bu iki rolde de bizim historiyografyamızda, tarih yazıcılığımızda, zihnimizde var. Bu noktada şunu söyleyebiliriz Cem Sultan üzerindeki tartışmanın ana figürü aslında Cem Sultan değil, bizzat babası Fatih'tir. Çünkü Osmanlı için bu ilk kırılma değil. Daha önce fetret dönemi de var. Musa mı, Mehmet mi? İsterseniz Süleyman” da katabilirsiniz. “Mehmet değil de Musa kazansaydı ne olurdu” diye bir soru sorulabilir. Çok yapılmadı bu. Fatih ve oğulları üzerinden bir tartışma yaratmanın asıl sebebi sanırım Fatih'le ilgili düşündüklerimiz. O konuda da iki varyantı konuştuk. Büyük Müslüman bir hakan olarak gören bir portre var, öte yandan da 19"uncu yüzyıl sonlarında Osmanlı Türk aydınlarının batıyla angaje olduklarında zihinlerinde canlandırdıkları Rönesans adamı gibi bir Fatih var. Bilhassa bu ikincisi üzerinden oğullarının neyi yapıp neyi yapmadığı, neyi yapabileceği eğer şöyle değil de böyle gitseydi diye bir tartışma olmuş. Tabii Baye- 


Yaşanan olaylara tanıklık 

eden Fransız yazar Guillaume Caoursin'in kitabında Bayezid 

ve Cem Sultan'ın mücadelesi anlatılıyor (en solda). Batı kaynaklı bir gravürde Sultan 

11. Bayezid (solda). Fransız kaynaklarında Cem Sultan 
“Zizim" olarak anılıyordu (üstte). 


zid'le ilgili fikirlerin de payı var. Cem, sultan olsaydı nasıl biri olurdu bilemiyoruz. Ama Bayezid sultan oldu ve nasıl bir sultan olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bunun üzerinden Bayezid'in Fatih'in devamcısı olup olmadığını tartışabiliriz. Orada Bayezid'e çok büyük haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. Her halükârda, Fatih Sultan Mehmet bilhassa çağımız Türk insanı için hâlâ büyük bir enigma. Cem'in sultanlığı ihtimali ve Bayezid'in sultanlığı gerçeği, bu konuyu deşmemize yardımcı oluyor. 


İstanbul'u ele geçirmiş, Avrupa'nın büyük bir hükümdar olarak baktığı 11. Mehmet. Ölümüyle birlikte taht çatışması ortaya çıkmış. O dönem oğullarından Şehzade Cem'in iktidar mücadelesini şekillendirdiği Anadolu nasıl bir yer? 

Bir kere diyar-ı Rum Hıristiyanların çoğunluk olduğu bir yer. Bu daha sonra değişecek. Cem Sultan'la Bayezid'in mücadelesinden 100 sene, hatta 50-60 sene sonra değişecek. Daha sonra da ihtidalar devam edecek ama o yüzyıl içinde birçok bölgede geniş ihti- da hareketleri olduğunu biliyoruz. 1400'lerin sonları, 1500'lerin başları. Osmanlıların Kızılbaş isyanları dedikleri hareketlerin bastırılması gibi dönemlerin ardından. Dolayısıyla Fatih'in ölümü ve oğullarının taht kavgası dönemine gelirsek şimdilerde farkında olmadığımız, ya da üzerinde durmadığımız bir >> 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FOTOĞRAFLAR: AYŞEGÜL PARLAYAN 


Prof. Cemal Kafadar, Cem Sultan ve Bayezid arasındaki mücadeleyi, Cem Sultan'ın sürgün hayatını, dönemin Anadolu'sunu ve bu mücadelenin sonraki dönem siyasetine yansımalarını anlattı (üstte). 
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Guillaume 
Caoursin'in kitabında 
Cem Sultan, Rodos şövalyeleriyle birlikte resmedilmiş 
(üstte). 
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gerçeğin altını çizmek istiyorum. Fatih'in kripto-Hıristiyan olduğu masalı yerine bu sosyolojik vakıanın ciddiye alınması gerekir. Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı ülkesinde Müslümanlar azınlıktı. Sonradan Hindistan'da Babürlüler döneminde Müslümanların olduğu gibi. Eğer öyle kalsaydı Hindistan'dakine benzer çok daha farklı bir ilişkiler ağı olacaktı İslami ve gayrı İslami topluluklar arasında. Öyle olmadı, Anadolu'da ve Rumeli'de şekillenen hikâye farklı aktı. Bir diğer başlık, Anadolu'da o dönemde, göçerlik hâlâ çok önemli bir olgu. Şehir, köy, yerleşik, göçer... Bu dengelere baktığımızda Anadolu yine 
18 ve 19'uncu yüzyılların Anadolu'suna göre çok 
daha fazla göçer nüfusu olan ve çok daha fazla aşiret örgütlenmesi etrafında şekillenen topluluklardan oluşan bir coğrafya. Göçerlik ve aşiret aynı değiller. 
Bugün de aşiretler var, hepsi göçer değil. Ama o iki şey genelde yan yana gitmiş. Bu çok önemli. Çünkü daha sonra Karamanoğulları ve onları desteklemiş olan bir takım aşiretler Cem'in yanında yer alacaklar. 
Cem'le Bayezid'in kavgasında bilhassa Konya-Karaman yöresi çok mühim, çünkü Cem oranın valisi ve kurduğu bir takım ittifaklar var. Sevilen bir şehzade 


olmuş Cem Konya'da ve civar halk arasında makbul bir insan. Turgutlu, Bayburtlu, Atçeken, Varsağı... 
Bunlar çok büyük Türkmen aşiretleri. Bunların çoğu Faruk Sümer'in gösterdiği gibi 20-25 sene sonra Şah İsmail'in yanına gidecek ve Şah İsmail'in ordusunun büyük parçalarını oluşturacaklar. O arada belki de mezhebi kimlikleri yeniden şekillenecek. 
Ama 1480'lerde daha Kızılbaşlık diye bir şey yok Anadolu'da. Şah İsmaille birlikte karşımıza çıkan durumun arifesinden bile daha erken bir noktadayız. 
Ama o aşiretler orada. Onlar 20-25 yıl sonra başka bir yere gidecek ve belki Cem Sultan'la girdikleri ittifak sonrası mücadeleyi kaybettiği için gidecekler oraya, ben öyle düşünüyorum. Burada siyasi ve askeri varlık olarak, ya devletin güçleri var, ya da göçer oymakların yaşama koşullarıyla birlikte edindikleri becerilerden kazandıkları bir potansiyel var. O askeri potansiyeller de ortaçağlarda değişik devletlerde degişik coğrafyalarda hep değerlendirilmiş. Osmanlılar değerlendirmiş. Safeviler değerlendirecek. Bu aşiretler üzerinde o dönemde görüldüğü kadarıyla iskân çalışmaları var. Bu 18 ve 19'uncu yüzyıldaki kadar sert (mesela Dadaloğlu isyanına yol açan şekilde) bir iskân projesi değil. Çünkü 15'inci yüzyılda o kadar güçlü bir devlet yok, dünyanın başka yerinde de yok. Yine de bir iskân projesi, bir çabası var, vergiler üzerinden yaptığı manevralarla. Osmanlı Devleti bu anlamda gerek nizam ve adalet sağlama yönündeki teşkilatıyla, gerekse sistemli cebir, yani zor kullanımıyla ve bunu göğüslemek durumunda olanlar açısından yer yer zulmüyle modem bir devlet. Osmanlılar o devirde çağdaşları arasında sivrilecek kadar modern bir devlet. 
Tahrir gibi bir yöntemi kaç devlet uyguluyor? Tahrir 


yöntemi çok modern bir yöntem. 


O dönem ciddi bir Karamanoğulları etkisi de var. Cem Sultan'ın varlığı için de önemli bir figür. 

Elbette. Konuştuğumuz topraklar, Cem'le Bayezid'in mücadelesinden birkaç yıl öncesine kadar Karamanoğulları topraklarıydı. Karamanoğulları sevilen bir grup. Yani Karamanoğulları neresinden baksanız 200 sene kadar Konya gibi çok kültürlü ve varsıl bir bölgeye; Toroslar gibi göçerleri, göçer kültürü, dolayısıyla siyasi askeri potansiyeli çok güçlü bir bölgeye hâkim olmuş. Mısır ticaretine eklemlenmiş yerlere hâkim olmuş. İçel ve o bölge de çok önemli yerler. Karamanlılar Antalya'yı ellerinde tutmasa bile Akdeniz'e açılan limanları var. Kıbrıs keza, Karamanlıların orayla yazışmaları, ilişkileri var. 

Cem'in kendini sevdirmesi ilginçtir. Burada en az iki önemli noktanın altını çizmek isterim. Biri oğlunun adının Oğuz olması. Diğeri de Saltukname'yi yazdırması. Yani Cem'in siyasi çağrışımları ve siyasi sonuçları olan bir takım kültürel tercihleri var. 


Bayezid'in Korkut adlı bir oğlu var, Oğuz'dan on yıl kadar önce doğmuş. Oğuz bir nazire mi? Saftukname ise son derece siyasi bir metin. Bunları analiz etmemiz gerekir. Bu noktada Cem'in tercihleri ile Bayezid'in tercihlerini karşılaştırmamız mümkün. 
Tabii siyasi tabloda Anadolu sadece Osmanlı ve Karamanoğlu değildir. Trabzon Rum İmparatorluğu, Akkoyunlular, Karakoyunlular var. Memluklerin Güney Anadolu'ya kadar yansıyan bir etkisi var. 
Burada birkaç şey bir araya geliyor. Bunlardan birine Karamanoğulları etrafında iki yüz yıl boyunca oluşmuş bir asabiyye örgüsü, ya da kabaca “Karamanlı vatanperverliği” diyelim. Bu hanedan iki yüz yıl yöreye hükmetmiş, kök salmış, o yerin yerlileri tarafından benimsenmiş, en azından bazı zümreler arasında sevilmiş. Bir takım Türkmen aşiretleri arasında mesela. Şikâri tarihine (K4rmanname) yansıyan sese kulak kesilirseniz kendini beylikler arasında daha üstün bir yere koymuş, kendi kimliğine sonuna kadar sahip çıkmış. 
Osmanloğullarının diğer beyliklerle ilişkileri tarihine bakacak olursak, Cem'i belki 1. Murat'a ve dedesi TI. Murat'a benzetebiliriz. Üstünlük kurduğu beylikleri ezip geçme tavrındaki Yıldırım Bayezid'in aksine. Onlara karşı daha mutedil, daha saygılı. 
Karamanoğlu Kasım Bey ile yakınlaşıyor. İşte bu Kasım Bey sonradan ağabeyi Sultan Bayezid ile mücadelesinde Cem'in en önemli müttefiki. Kasım 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Bey'e “sultan olursam gene diyarını sana vereyim” derken zihninde tam nasıl bir formül var, bilmek zor. Ama yerel Karaman-Konya geleneklerinin sıcak baktığı bir ismi olmasının arkasında böyle faktörler de var. Karamanoğlu Beyliği'nin ortadan kaldırılmasına duyduğu öfkeyi ve mağduriyet hissini şiirlerine dökmekten çekinmeyen Ayni, Cem'in meclislerinde yer almış, onun yakını olmuş ve şehzadenin gurbet hayatı sırasında ona Anadolu'dan hitap ederek bu ayrılığın acılarını seslendirmiştir. Beyliklerin topraklarının, varlıklarının, >> 


Charles Texier'nin çiziminde, Selçuklu sultanı 


“Alaeddin Keykubat devrinde tamamlanan 


Konya'daki Âlâeddin Camii ve köşkü. Cem Sultan Konya'da bir dönem valilik yapmıştı. 


Batı kaynaklı 

bir gravürde 
Karamanoğlu Kasım 
Bey (solda) 


Guillaume Caoursin'in kitabında Cem Sultan'ın Fransa'ya gönderilene kadar kaldığı Rodos günleri anlatılıyor (üstte). 
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tebaalarının, elit zümrelerinin Osmanlı devlet yapısı içine alınması, veya alınmaması özel bir ilgiyi hak eden çok önemli bir konu. Hele Karamanoğulları. 
Fatih'in kanun ve teşkilat açılarından en yoğun, en ilginç ve en önemli faaliyetlerinin yer aldığı son 10 yılına yakından bakınca, Karamani Mehmet Paşa'nın (merkezdeki en önemli Cem taraftarı herhalde) bu faaliyetlerdeki ve vakıfların tumara çevrilmesindeki rolünü bir ölçüde Karamanlı ülkesinin “hazmedilmesi” çerçevesinde değerlendirmek gerekir kanaatindeyim. Cem'in temsil ettiği siyaset, sanırım Osmanlı merkeziyetçiliğinin çarkları arasında kaybolup gitti. Kendi sultan olsa ne yapardı, o da ayrı bir konu. 


Peki Cem Sultan'ın Anadolu'daki Türkmen veya henüz Kızılbaşlık ortaya çıkmasa da “heterodoks" olarak tanımlanan gruplarla ittifakı nasıl ortaya çıkıyor? Keza Cem'itutan yeniçerilerin Bektaşi olması da buna dahil edilebilir. 

Öncelikle ben heterodoks kelimesini kullanmıyorum. İki Cihan Aresinde'den beri, bundan kaçındım. 
Çünkü ortodoks ve heterodoks karakterizasyonu, neyin doğru inanış ve doğru ibadet olduğunu tanımlama ve dayatma hakkına belirli tarihsel süreçler sonucunda sahip olanların perspektifinden yapılan bir şey. Örneğin Pir Sultan Abdal'ın heterodoks olduğuna, doğru değil eğri düşündüğüne ya da İslam'ı doğru değil eğri yaşadığına kim kara veriyor? 
Kendisine sorsanız ne derdi? Tarihçilikte bu son zamanlarda çok önemsenen bir şey. Ortodoksinin güç ile inşa edilen bir şey olduğunu bilmek lazım. 
İlk başta Orhan Gazi'nin de, Osman Gazi'nin de 17'nci yüzyıldaki Osmanlı sultanlarıyla bire bir aynı İslam anlayışına sahip olup olmadığını bilmiyoruz. 
Ya da Şah İsmail'in torunlarının zaten Anadolu'daki Kızılbaşlıkla alakası kalmıyor. Bambaşka bir yöne gidiyorlar. 17'nci yüzyılda Safeviler de kendi içlerinde bir ortodoksi yaratıyorlar ama Şiilik içinden yaratıyorlar. Osmanlılar da Sünnilik üzerinden yaratıyorlar. Fatih'in sarayında hâlâ Hurufiler var. Yani Cem'in babasından bahsediyoruz. Cem'in büyüdüğü saraydan bahsediyoruz. O sarayda Hurufiler cirit atmış. Yani “Osmanlı ortodoksisi” kelimesini kullansak bile daha oturmamış. Kızılbaşlılık olgusu Anadolu'da daha çıkmamış. Cem Sultan'ın bu tür mezhebi eğilimlerle ilişkisi nedir, çok zor bunun cevabını vermek, daha doğrusu günümüz kategorileri 


üzerinden sormak bile anakronik. 

Anadolu dediğimiz yer demografik, sosyolojik ve siyasi olarak çok parçalı. O parçalar içinde siyasi ve askeri olarak aktif olma şansına sahip olanların bir kısmı Cem'i tutuyor diyebiliriz. Orada daha çok Türkmen aşiretlerinden bahsediyoruz. En güçlü Cem taraftarını yani Karamani Mehmet Paşa'yı öldürenler yeniçeri. Türkmen aşiretlerinin Cem'i tutmasının sebebi ise Osmanlı merkeziyetçi devlet politikaları- nın Türkmenlere darbe vurmasıydı. Maddi açıdan, vergilendirme yoluyla hem gelirlerine bir darbe, hem de iskâna zorlayan, yani nasıl yaşayacağınızın en pratik, en maddi tarafı siz göçerliğe mi devam edeceksiniz yerleşik mi olacaksınız. Bu iki açıdan da Osmanlı merkeziyetçi siyaseti, ki Fatih bunun temsilcisi. Bayezid babasının çok iyi bir devamcısı bu bağlamda. Belirli farklar var ama merkeziyetçilik açısından bakarsak Osmanlı siyasetine, Bayezid babasının politikalarını devam ettiriyor. Babasından daha ılımlı bazı açılardan. Mesela babasının “devletleştirdiği” yani mara dönüştürdüğü vakıf köyler var. Bir nicesi Konya-Karaman yöresinde. 
Bilirsiniz o hikâyeyi. Bayezid bunların vakıf statüsünü iade ediyor, yararlananların vakıflarını geri veriyor, onların da çoğu derviş. Çünkü babasının merkeziyetçi politikası çok sert. Bayezid o işin o kadar sert yürümeyeceğinin farkında, ama vakıfların iadesi Cem Avrupa'ya gittikten sonra, sultan babasının yabancılaştırdığı bazı kesimleri kazanmak için tedbirli davranıyor. Daha önceleri, bu çevreler, yani Türkmenler ve onlar arasında etkili dervişler Cem'de bir umut görüyorlar. Cem'in, kültürel politikasına gelelim ki onun dini sorularla da ilgisi var. 15'inci yüzyılın fikir hareketlerinden saymamız gereken “Oğuzculuk” ve merkezi devletin yapısı belirdikçe burada aradığı şeyleri bulamayan Türkmen çevre- 


lerin ne yöne savrulacağı hususu şüphesiz Bayezid'i de yakından ilgilendiriyordu. Ama Cem bu konuda daha atak ve ilk ağızda daha başarılı olmuş görünüyor. 
O devirde Osmanlıların Oğuz gibi bir isim vermesi pek vaka-ı adiyeden değil. Ya da Korkut gibi bir isim vermesi. Malum isimler artık daha çok Arabi ve Farsi kökenli, peygamber isimlerinden ya da dini. Yıldırım Bayezid'in dört oğluna bakalım, savaşan dört oğlu, dört büyük peygamber ismi, Süleyman, İsa, Musa, Mehmet. Saukname daha da önemli. Burada konuyu Anadolu'dan Rumeli coğrafyasına taşımamız da şart. 

Bir de Bektaşilik meselesi var tabii. Bir tek şey söyleyeceğim. Bayezid sonradan Hacı Bektaşi Veli tekkesine katkıda bulunacak. Hac Bektaş Vilayetnamesi, Hacı Bektaş türbesinin üzerine TI. Bayezid'in kurşunlu kubbe yaptırmasıyla biter. Kurşunlu kubbe yaptırmak padişahların sadece kendilerine, vezirlerine, çok sevdiklerine yakıştırdığı, bir >> 


Apostolica Vaticana, 
Ms. Cappella Sistina 
41,t. 39. 


Vatikan'da iç kapağında Cem'in resmedildiği yazma müzik notasyonu. 
Josguin des 
Prez'ye ait müzik 
Cem Sultan'ın ağzından müzikal bir şaka: lesse faire ami ("Bırak ben yapayım") / La-solfa-re-mi (üstte). 
Cem Sultan 
Karaman'da 
(İsmail Hikmet 
Ertaylan'ın Sultan 
Cem kitabından, altta). 


Pi Edirne Sarayı'nda, şehzadeliği sırasında, Saltık 


hikâyeleri dinliyor. Muhakkak anlatılıyor. Fatih de dinlemiştir, başkaları da dinlemiştir. Burada enteresan olan Cem çok hoşlanıyor, önemsiyor ve Ebulhayri Rumi diye biri yedi sene dolaşıp hikâyesini yazıyor. 


Anadolu'da başlamakla birlikte daha çok Rumeli ve daha geniş 
Avrupa coğrafyasına Müslümanlığın yayılmasının hikâyeleri. Slavlarla karşılaşmalar var içinde. Müthiş bir edebiyat bana sorarsanız. Saltık hikâyeleri topluyor ve Cem için şu 


Saltukname Gem'in tercihlerini gösterir 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anda Topkapı Sarayı'nda elimizde bulunan 6 ciltlik Saltukname'yi yazıyor derleme olarak. Elbette 

ne kadarını duydu, nasıl değiştirdi bunlar önemli sorular olmakla birlikte önemli bir derleyicilik fonksiyonu var. Cem'in kültürel ilgilerini göstermesi açısından 

çok önemli çünkü Saltukname'de merkeziyetçi politikaya karşı bir tavır var. Uç boylarının gazi ve dervişlerin merkezkaç yönünü temsil eden bir bakış açısı var. Bunun Cem için yazılmış olması çok önemli, tabii Türkçesi de. 
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Papa, Fransa kralı, Napoli kralı, Macar kralı gelecekte Osmanlı'ya karşı kullanmak, Bayezid de Cem'i elde etmek için Rodos şövalyelerine para ödemeye hazırdı. 


François Hippolyte 
Lalaisse'in çiziminde 
Anadolu'da eyalet alayı (üstte). Âşık 
Çelebi'nin kaleme aldığı Meşairüş- 
Şuara'da Cem 
Sultan minyatürü 
(yan sayfada). 
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tür devlet tekeli olan bir konu. Bayezid'in Bektaşilikle ilgili onları kazanma çabası var. Bektaşi dergahının ikinci kurucusu sayılan Balım Sultan'ı Dimetoka sancağından, Kızıldeli dergâhından alıyor, Kırşehir'e getiriyor. O sırada Kızılbaşlık Osmanlı devleti açısından bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştı. Bektaşilikle birlikte Kızılbaşları -Kızılbaş olmaya meyil edenleri daha doğrusu- Safevi yandaşı olmadan yanında tutmaya gayret etti ve bütün bunları ancak Cem'i bertaraf ettikten sonra yaptı. 


Gelelim Cem Sultan'ın Avrupa'daki zorunlu seyahatine. 

Rumeli'ye geçmek istiyor aslında, Avrupa değil onun hedefi. Rodoslulardan ne istiyor? Rumeli'ye geçmek için kendisine yardım etmelerini. O Rodos'u, tabiri caizse çok kısa süreli bir uğrak olarak kullanmak ve oradan Balkanlar'a geçmek istiyor. Neden Balkanlar'a geçmek istiyor? Çünkü Rumeli'nde, bu Şeyh Bedreddin'in babasının kuşağına kadar gider, 100-150 yıldır varlığını sürdüren dişli akıncı beyleri, tımarlı sipahiler var. Bunların bir kısmı 


Türkmen kökenli, bir kısmı yerel savaşçı asillerdendir. Hangisinin hangisi olduğu da çok önemli değil. Evrenos, Malkoçoğlu gibi. İsmini bilmediimiz yüzlerce, binlercesi sipahi veya akıncı olarak Rumeli'de zaman zaman siyasete müdahil olmuş insanlar. Ayrıca oralarda da Türkmen göçer kitleleri var, Deliormanlar var mesela. Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerinde Bedreddin de zamanında kendisine taraftar topladı. Musa Çelebi'nin çok sadık tımarlıları vardı. Sonra Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliği döneminde II. Murat döneminde -merhum Halil İnalcık hocanın Hstih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar kitabında gayet güzel ele aldığı gibi- Çandarlı fraksiyonuyla çatışan uç beyleri var. Ve devlet siyasetini belirlemek istiyorlar. Onların bir kısmı merkeziyetçilikle, Fatih'le çalışmaktan memnun, ama bir kısmı değil. Daha özerk olabilmek istiyorlar özellikle uç boylarında. 

Uç beyleri, Türkmenlerle bazı büyük bölgelerde haşır neşirler. Bazı bölgelerde de gayrimüslimlerle. 
Rumeli'de uç beylerinden kimilerinin merkeziyetçi projeye muhalif olduğunu en iyi öğrendiğimiz yer, Cem Sultan'ın yazdırdığı Saftwkname. Ayrıca Stefanos Yerasimos'un, ki ilk odur, ele aldığı Konstantiniyye ve Ayasofya anlatıları var. Onun dışında Otmanbaba Vilayetnamesi çıktı. Ama Saltukname'de çok nettir. Fatih İstanbul'u fethediyor. Ama rüya görüyor; Saltık, İstanbul'un anahtarlarını Edirne'de tutmak gerektiğini söylüyor. Edirne gaziler şehridir, 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devletin merkezi orası olmalıdır, kalmalıdır diyor. 
Yani 1453'ten sonra İstanbul'un bildiğimiz bir emperyal payitaht olacağının hiçbir garantisi yok, o Fatih'in vizyonu ve başarılı oluyor. Severiz sevmeyiz ama o birinin vizyonu. Çandarlı yaşasaydı başka bir şey olacaktı, gazilerin istediği olsaydı bambaşka bir şey olacaktı, Saltık'tan esinlenen gazilerin bilhassa belli ki tercihleri daha çok Bektaşi-Alevi meşrep. 
Meşrep demeyi tercih edeceğim, çünkü mezhebi yapılar hakikaten pek oturmamış ve oturduğunda da meşreplerle bire bir örtüşmeyecek. Sonradan Bektaşi-Alevi meşrep bulacağımız bir duyarlığa yakındır. 
Mezhep ve meşrep konularına ufak bir ek yapayım: Mezhebi aidiyetleri ne olursa olsun, yörenin, Müslümanlarının belki bütün Türkmenlerin arasında derin bir Hazreti Ali muhabbeti vardır. Mesela sözünü ettiğim şair Ayni, mezhebinin de Şafii olduğunu söyler, dört halifeden de saygıyla bahseder, ama Ali, Hüseyin, Kerbela deyince belli ki akan sular durur. 
1500'lerden önce gelmiş halk kitlelerinin mezhebi kimliklerinden söz ederken iri lakırdılardan, keskin sözlerden özellikle kaçınmak, açık bir zihin ve gönülle araştırmaya düşünmeye devam etmek gerekir. 


Cem Sultan Rumeli'deki grupların kendisinin yanında yer almasını mı hedefliyor? 

Sanırım evet. Cem Sultan Rumeli'nde bunları yanına çekebileceğini düşünüyor. Türkmenleri de buna ekleyelim. Çünkü Rumeli Türkmenleri de >> 


Gem Avrupa'da teknolojiyle karşılaşıyor 


ehzade Cem'in Roma'daki 

hayatı hakkında daha çok araştırma yapılabilir. Belge de var. Mesela, ilgisiz görünse bile, Floransa'da baktım son gittiğimde. Çünkü Medici ailesi Floransa'yı yönetiyor o sırada. Medici ailesinin 
Roma'daki ajanı Medicilere devamlı rapor yolluyor. 
Cem'den de bahsediyor sık sık o raporlarda. O yıllarını daha iyi anlayabileceğimiz daha nice malzeme var. Şiir yazmaya devam ediyor. Etrafındaki, maiyetindeki insanlarla birlikte. Onların da mesela şiir yazdığını biliyoruz. Bütün bu siyasi konulardan bağımsız bir takım ilginç gözlemler de yapıyor. Mesela Gurbetname'de anlatılıyor: Avrupa'da balık üretme çiftliklerine benzetebileceğimiz bir takım göletler yapılıyor. Yeni bir teknoloji bu. Kanallar da çok yapılıyor o devirde, su yollarını birbirine açarak veya ket 


vurarak yeni üretim imkânları geliştiriyorlar. Yeni ulaşım imkânları. Mesela Cem'in 

bu gördüğü göletlerle ilgili dikkatli ve methederek yazdığı bir değerlendirmesi var. 
Haliyle teknoloji de görüyor. 
Tablo da görüyor. Aşk meşk yapan insanları da görüyor, müzik dinliyor. Vatikan'da iç kapağında Cem'in resmedildiği bir yazma var, bir müzik notasyonu. Müzik, Rönesans saraylarında çok beğenilen 
Josguin des Prez'ye ait ve 
Cem'in ağzından bir müzikal şaka: lesse faire a mi (“Bırak ben yapayım”) / La-sol-fa-remi. Müzik var, teknoloji var, sosyal hayat, şiir var, siyaset var. 13 seneden bahsediyoruz, 
13 sene boyunca Fransa'da 

ve İtalya'da, biraz da başında Rodos'ta yaptığı gözlemlerin ve yaşanılarının dikkate alınması gerek Cem'i anlamak için. Ama daha bakılmamış çok kaynak var. 


Pinturicchio'nun tablosunda Papa 
11. Pius, Haçlıları yolculamak için 
Ancona'ya geliyor. 


bu ziyarete Cem 
Sultan'ın katılmış olma ihtimali kronolojik olarak 


Papa'nın işaret ettiği Osmanlı giyimli kişinin Cem 
Sultan olduğu 


Siena Katedrali 
Piccolomini 
Kütüphanesi'nde yer alan freskin yapıldığı tarihte 
İtalya'da olan 
Cem Sultan, tabloya anlamı kuvvetlendirmek için figür olarak eklenmişti (solda). 
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1464'te gerçekleşen 


mümkün olmasa da; 
1503 tarihli tabloda 


düşünülüyor. Bugün 


aynı şeylerden şikâyetçi. Cem onları da yanına çekip İstanbul'a doğru bir de o yönden Bayezid'e karşı ilerlemeyi ümit ediyor. Rodoslular oyun oynuyor malum. 

Cem'in Rodos'ta kaldığı günlerde yüzmeye gittiğini öğreniyoruz. Guillaume Caoursin o sırada orada ve Cem'i gözleyerek yazdığı şeyler var. Cem'in deniz mahsulleri sevdiğini biliyoruz. Yakışıklı buluyor Avrupalılar onu. Sonra Fransa'da, İtalya'da da öyle bulunacak. Genç, atletik bir tip olarak. Etrafında da başından itibaren bir halkası var. Cem'le birlikte seyahat eden maiyeti var. Aralarında mesela Cem Sadisi diye bilinen meşhur bir şair var. Süleyman diye biri var. Getir götür yapan, mektupları getiren götüren de bu. Rodos şövalyeleri Cem'i “yağlı kuyruk” olarak görmeye başladıklarında -ki belki başından beri öyle görüyorlardı- çeşitli Avrupalı güçlerle pazarlıklara girmeye başlıyorlar. Çünkü onlar da Fransız kralı, Napoli kralı, Macar kralı, papa... En az bu dördü ve elbette Bayezid, Cem'i elde etmek veya başkasına kaptırmamak için belli paraları vermeye hazır. Rodos şövalyeleri için de bu biçilmiş kaftan. Pazarlıklara başlıyorlar. Rodos'un tekrar kuşatılacağından da korkuyorlar. Cem'i Fransa'ya 


kaçırıyorlar. Yine Rodos şövalyelerine ait şatolarda, hiçbirinde çok uzun süre tutmadan birinden birine kaçırıyorlar. Ailesinin bir kısmı Rodos'ta, bir kısmı Kahire'de kalıyor, bunu da söyleyelim. (Ben bütün o yolu yaptım, filmlerini çektim, sırf tespit etmek için.) Nice'e geliyor ilk olarak. Nice faslı çok ilginç. 
Oradaki karşılaşma çok ilginç, Gurbetname (Cem'in ölümünden az sonra maiyetinden birinin yazdığı hayat hikâyesi) yazarına göre. Nice'te tipik Avrupa eğlencelerine katılıyorlar. Anlaşılan daha serbest bırakıyorlar küçük sosyal çevreler içerisinde. Cem orada mesela kadınlı erkekli eğlenceleri görüyor. 
Anadolu veya Rumeli'de yok mu? Vardır elbet, ama Cem bir saray hayatının çocuğu. Halbuki Nice'te oranın burjuva sınıfının partilerine katılıyor. Yazdığı şu beyite bakılırsa hem eğlenmiş, hem şaşırmışa benziyor: “Acayip şehr imiş bu şehr-i Nitse / Ki kalur yanına her kişi n'itse.” 


Bu dönemde Sultan Bayezid'in tutumu nedir? 
Başından beri Bayezid bütün bu pazarlıkları yapıyor, peşine casus takıyor, takip ettiriyor. İcabında para veriyor zararsız bir yerde durmasını sağlamak için. 
Cem'in kendisine gelince bu Gurbetname ve Vekayi-i Cem'den anladığımız kadarıyla kendi siyasi gelecek tasavvurundan ve iddiasından kesinlikle vazgeçmiyor. 
Cem'i kullanmak isteyenler zaten Cem'i sürekli geleceğe dair bir projenin içinde değerlendiriyorlar. 
Rodos şövalyeleri, Fransa kralı, Papa veya Macar kralı... Onların istediği ne? Cem'i bir zaman içinde yeniden Osmanlı topraklarına sokmak. Bu zaten 


16'ncı yüzyılda 
Anadolu'da bir derviş ve bir 


sofu (solda). 


Cemal Kafadar'ın 
Mayıs 2017'de 
Metis Yayınları 


tarafından basılan Kendine 
Ait Bir Roma 


Cemal Kafadar 


Kendine Ait Bir Roma 


kitabı (sağda). 


Diyar-ı Rum'da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine 


Osmanlı Devleti'nin kardeş katlini benimsemesine yol açan en korktukları senaryo. 

Cem'i elinde tutan papalığın bir siyasi yapı, devlet olarak Haçlı Seferleri'ni canlandırma projesini terk etmediğini biliyoruz. Bu noktada Fransız kralı 1495*te fatih edasıyla İtalya'ya geliyor. Sonunda papalıkla anlaşıyor, Cem'i satın alıyor. Haçlı projeleri hâlâ canlı. Şöyle bir kanaat var genel olarak, Avrupa'da hümanizma yayıldı, Rönesans meydana çıktı ondan sonra Haçlılık geride kaldı. Bir ortaçağ fikriydi Haçlılık diye. Bu doğru değil. Bugün Avrupalıların her siyasi hareketine Haçlı adını veren bir tavır var. Onu kastetmiyorum. Ama Haçlılık ciddi bir siyasi proje. Cem döneminde de hâlâ canlı bir proje. 

Daha şövalyelerin elindeyken Fransa'daki güzergâhı takip edelim. Nice'ten kuzeye doğru Grenoble'a doğru Alpler'e çıkıyorlar. Grenoble yakınlarında hayatının en büyük aşklarından birini yaşıyor. Ve bir roman yazılıyor. Ben gittiğimde oraya, hafızası canlıydı. “Sound-and-light show” yapılıyordu akşamları ve at üstünde bir “Osmanlı 
şehzadesi” geliyordu sahneye “Zizim” olarak. 500 
küsur sene sonra Cem'in hikâyesi orada canlandırılıyor. Oralılar ve oraya gelen turistler her gece yaşıyorlar. Cem'in aşk yaşadığı Philippine Helöne de Sassenage denen baronesin ailesinin şatosu orada. O şatoyu ziyaret ettim. Ardından Fransa'nın tam ortasında, daha uzun süre kalacağı, şövalyeler açısından en korumalı yere götürüyorlar. Limoges yakınlarında. Ve orada Cem'in aşağı yukarı hapis durumunda kalacağı bir kuleye, kuleyi 


biliyorsunuz, “Tour Zizim” diye hâlâ anılıyor. 
1489'da papanın eline geçti, Roma'da geçen 6 
renkli ve hüzünlü yılın ardından Fransa kralının “tutsağı” olarak onun Napoli seferi sırasında, toplamda Avrupa'da geçen 
13 yılın ardından 1495”te Napoli yakınlarında öldü. 


Peki Cem Sultan olayının Osmanlı siyasetine nasıl yansıması oldu? 

Kardeş katli hükmünün gereğini gösteren önemli bir delil gibi görüldü. Cem ile Bayezid'in iç savaşa benzer mücadelesinden sekiz-on yıl önce yazılan Kanunname'de kardeş katli maddesinde öngörülen tam da buydu. Hatta İbn Kemal, Cem'in dogumunun üzerine o sırada zaten iki oğlu olan Fatih'in beşiği tekmelediğini ve oğulları arasında bir mücadele olacağını öngördüğünü yazar. Buna göre birden fazla kardeş hayattaysa ve onlar arasında taht mücadelesi olursa devlet sürekli bir tehdit altında yaşar, toplum içinde bu kanayan yara olur. 


Örneğin Yavuz Sultan Selim. Amcası Cem Sultan'ın durumu onun siyasal rotasını nasıl etkiliyor? 
Şimdi 1482'ye dönelim. Cem kaybediyor. 
Belki bir süre daha “Cem Rumeli'den de gelebilir, durum değişebilir” düşüncesi sürdü diyelim. Bir 


Causen'in döneminde basılan çizimlerinde 
Şehzade Cemile Il. 
Bayezid mücadelesi 
(üstte). 


Pinturicchio'nun 
Vatikan Azizler 
Salonu'nda bulunan duvar freskinde 
Cem Sultan, Papa 
VI. Alexander ile birlikte (solda). 
Cem Sultan tahtın yanında ayakta duruyor. 
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Şehzade Cem'in yeğeni Sultan 
Selim'in (Yavuz) 
Safevi hükümdarı 
Şah İsmail ile savaşını gösteren minyatür (üstte). 
Batı kaynaklı tahta baskı 
gravürde 1514 
Çaldıran Savaşı 
(sağda). Zübdetüt 
Tevarih'te yer alan Yavuz Sultan 
Selim minyatürü 
(en sağda). 
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noktada muhakkak ki Osmanlı siyasi rejiminden ve projesinden küskünlükler ümitsizliğe dönüşüyor. “Bitti bu iş” diyorlar. Bir yandan da İsmail'in çağrısı var, hatta İsmail'den önce başlamış olan bir Safevi propagandası var. Bir yandan da öyle cazip bir davet gelmeye başlıyor ve kulaklarına hoş geliyor. 1481'den sonraki 20 yılı daha aktör olarak sahneye Sultan Selim çıkmadan öncesini, bir an düşünelim demek istedim. Bu küskünlüğün bence çok önemli bir rolü var Şah İsmail'in davetinin cazibesinin hissedilmesinde. 

Safeviliğin tarikat olarak etkisi Cem'den önce başlar, ama Cem döneminde hâlâ hiçbir Osmanlı kaynağının bire bir bir mezhebi ayrışmadan bahsettiğini duymadım. Ama iş hızla oraya dönecek. 
Yavuz Selim de bu yeni ortamı Trabzon'da sancakbeyi olarak yaşayacak ve babasının tedbirlerini fazlasıyla selim, mutedil ve yetersiz bulacak, “bu işi çözmek için yavuzluk gerek” diyecek. Babası Bayezid de Cem'den sonraki durumun farkında. 
Zaten ilk isyanlar onun döneminde; Şahkulu İsyanı olsun, Tekeli İsyanı olsun. Onların üstüne ordu da gönderiyor. Ama Yavuz Selim'inki kadar 


sert tedbirlere başvurmak istemiyor. Karakteri de o yönde değil. O yüzden büyük bir ihtimalle Balım Sultan gibi, ya da Bektaşi türbesine, tekkesine maddi yardımda bulunarak, manevi gücünü de bir yere kadar kabul etmek gibi, daha ılımlı denebilecek bir siyaset güdüyor. Babası LI. 
Mehmet'in dervişlerden aldığı vakıf toprakları da geri veriyor. İsyan eden aşiretleri bire bir cezalandırmaktansa Rumeli'ne sürüyor. Oradan bakarsak Bayezid'in yaptığı yine mutadil. Yavuz Selim ise babasını yumuşak başlı buluyor. O, çok daha sert, yavuz. O da bir devlet mantığı ile mazur ve meşru bulunuyor muhakkak kendi taraftarları arasında. Bugün bile öyle değil mi? “Oldu”, “olmadı”, “o kadar değildi”, “kesilen daha azdı”, “bir şey olduysa da oldu ama gerektiği için oldu devlet başka türlü yaşayamazdı” mantığı var. Yani Yavuz Selim, Cem'den beri gelen bu çizdiğimiz çizgi üzerinde önemli bir noktada. 


Anadolu coğrafyasının önemli bir bölümü Müslüman 


değil. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler var. Türkmen boylarını, Karamanoğullarını içine alan bu iktidar 


dönemindeki küskünlüğün de rolü var." 


mücadelesi, Hıristiyan toplulukları nasıl etkiliyor? 

Maalesef Osmanlı tarihçiliği böyle düşünmeye alışık değil. Bunu değiştirmek, kırmak için ne yapmalıyız bilmiyorum. Köylerinde veya mahallelerinde yaşamışlar, “bizim” 
hoşgörüyle kendi haline bıraktığımız vergi veren gayrimüslimler var. Bu devir için söylenecek şey onların da kendi hikâyeleri olduğu. 
Ama bu sırf Osmanlı tarihçiliğinin sorunu degil. Yunan tarihçiliği nasıl yazmış? Ya da Ermeni tarihçiliği nasıl yazmış? “Biz” hikâyemizi anlatıyoruz. | 
Arada da gelip bize tepe- | / den vuran, vergi alan bir | / devlet var. Yani Osmanlı tarihinin değişik dini, | / dilsel, kültürel, coğrafi yaşam biçimleri açısından farklılaşmış topluluk ve cemaatlerinin birbiriyle iletişim halinde bir hikâyesini entegratif bir şekilde yazmaya maalesef hiç meyil etmedik. 
En çok yaptığımız, yazdıklarımız üzerine, bir de bunlardan bahsedelim diyerek millet sistemiydi, ya da zımmilik neydi demek. Bu da güzel tabii ki en azından bilgilendiriyorsun. 

Bir bakıyorsunuz Bektaşi tadında şahane halk şiiri yazan Ermeni ozanlar var. Bunun bilincindeyiz, biliyoruz ama bunu hakkıyla anlatacak, bunun toplumsal tarihini verecek, bir irdeleme yapmış değiliz. Atasözleri, fıkra koleksiyonları, halk hikâyeleri... Değişik dillerde Köroğlu, Pir Sultan Abdal gibi her biri dev bir ağaç, orman hatta. Bunların değişik kolları da var, türleri var, mesela maniler, bütün bu malzemeyi bunları kullanılır hale getirebiliriz. Bu dönemlerin manileri, deyişleri, masalları üzerine Sabri Koz gibi arkadaşlarımızın ellerinde ne malzemeler var. Bence 20'nci yüzyılın en büyük tarihçileri arasında Pertev Naili Boratav'ı da sayabiliriz, halkbilimci deyip marjinalize etmeden. 

Sonuç olarak Cem'in taht kavgasını kaybetmesiyle tarihin nasıl şekillendiğine dair şunu söyleyelim. Bu konuda historiyografyanın iki ayrı bakışı var. En kaba haliyle biri “Cem Sultan kaçırılmış fırsatın temsilcisidir. Cem Sultan, sultan olsaydı Osmanlı siyaseti Bayezid gibi bir gericinin elinde talihsiz bir yönde seyretmezdi”. Ama günümüzde buna alternatif bakış da en az bunun kadar hayalperest ve historiyografik olarak sorunlu © 


Topkapı Sarayı 
Müzesi'nde bulunan Cem 
Sultan'ın tılsımlı gömleği (üstte). 
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Efsaneden gerçege bir dervişin hikâyesi 


Sarı Saltık'ın 


Babadağ'daki tekkesinin Kazaklar tarafından soyulmasının anlatıldığı minyatür 
(üstte). Minyatürün anlatıldığı bölüm 
(üstte sağda). 
(Nevizade Atayi, 
Hamse-i Atayi- 
Nehat'ül Ezhâr). 


(eskisi 


Ve? 


A A. Sa YE A 


Cem Sultan'ın henüz şehzadeyken Rumeli topraklarında gördüğü ve etkilendiği tekkenin kurucusu olan Sarı Saltık, hem Müslüman hem de Hıristiyan halk tarafından benimsenmiş bir evliya, kolonizatör bir dervişti. 


7 


OLGAY SÖYLER 


ğustos 1473'te Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın üzerine sefere çıkan Sultan 
II. Mehmet, Edirne muhafızlığı ve saltanat naipliği için Şehzade Cem Sultan'ı geride bırakmıştı. Fatih ultan Mehmet Akkoyunlu seferinde oladursun, Şehzade Cem maiyetiyle beraber Rumeli topraklarında göründüğünde yol, Babadağ isimli bir yerleşim yerine düşmüştü. 
Burada tuhaf görünümlü insanlar vardı; kimi kaşları, sakalları tamamen kazınmış, pos bıyıklı, 


yarı çıplak; kimi saçları yılan gibi sarılmış ve keçe tutmuş belinden aşağıya inen, tekin görünümlü olmayan! Cem Sultan dervişlerden bu tekkenin kim tarafından, ne maksatla kurulduğunu duymak istediğinde; kendisine tekkeyi kuranın Rumeli'nin gazi dervişi Sarı Saltık Baba olduğunu söylediler. Bu tekkede Sarı Saltık'ın (Sarı Saltuk) kişiliğinden ve onun çevresinde oluşan kült ve kahramanlık hikâyelerinden etkilenen Şehzade Cem, maiyetinde bulunan Ebul Hayr-ı Rumi'ye, Sarı Saltık efsanesini kendisine yazma haline getirip sunmasını istedi. Böylece Anadolu'da yüzyıllardır anlatılagelen Battal Gazi, Danişmend Gazi gibi, veli-derviş-gazi motifli kahraman söylencelerinin son halkası da vücuda gelmiş oldu. 
Tarihi şahsiyeti ile efsanevi kişiliği bu kadar iç içe geçen ve gerçekle hayal arasında bu kadar 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Arnavutluk'ta Kruja'da bulunan Saltuk Baba makamında yer alan Sarı Saltık büstü (üstte). Rumeli Feneri'nde Sarı Saltık türbesinin içi (altta). Batı kaynaklı bir gravürde Kalenderi derviş (altta en sağda). 


gidip gelen başka bir gazi-evliya tipi var mıdır bilinmez. Sarı Saltık bu haliyle edebiyat ve tarih çevrelerini ilgiye sevk ederken ardından yazılan Sahtukname isimli dev metin de bu efsaneviliğin devamını sağladı. 

Muhtemelen Sinop doğumlu olan, soyu ise Oğuzların 24 boyundan biri olan Çepnilere dayandığı rivayet olan Sarı Saltık; Saltuk, Şerif, Hızır, Server Saltık, Seyyit gibi ad ve unvanlar ile anılıyor. Ondan ilk bahseden kaynak olan Türkçeye Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı ismiyle çevirebileceğimiz İbnüs Serrac'ın yazdığı Tuffabul Ervah ve Miftabul İrbah'ta Saltuk et-Türki, Evliya Çelebi'nin yazdıklarında ise Muhammet Buhari, Muhammet Buhari-i Saltık, Muhammet Buhari-i Sarı Saltık Bay isimleri ile karşımıza çıkıyor. 

Sarı Saltık'ın destansı hayat hikâyesini anlatan Saftukname'lerden Prof. Necati Demir'in bulduğu ve onun adıyla anılan nüshanın girişin- de şöyle denir: “Rivayet edenler şöyle anlatırlar ki Sarı Saltık'ın asıl ismi Hızır'dır. Seyyit Battal Gazi'nin neslindendir. Gayet yürekli ve cesur bir yiğittir. Kırk yaşına geldiğinde evliyalar arasına girip Allah dostlarından birisi olmuştur. 
Onun çok sayıda gazanamesi ile çok sayıda cengi vardır. Kâfirler “Baba” diye yad ederlerdi. On iki yerde makamı vardır. Baba dedikleri Baba- 


dağ”ı Sarı Saltık fethetmiştir. Hâlâ kasabada makamları ve tekkesi bulunmaktadır. Tekkenin koyunu ve sığırı çoktur. Edirne ile İstanbul arasında olan Babaeskisi'yi de o fethetmiştir. 
Kasabanın kenarında olan kubbe, Sarı Saltık makamıdır. Kâfirler Sarı Saltık'ın ölümünden sonra yine bu kasabayı aldılar. Daha sonra burayı Sultan Orhan fetheyledi ve ayrıca Bursa'ya deniz yolu ile giderken Babakayası da meşhurdur.” 
Bu bölüm, bilinen nüshalarda olmayan giriş paragrafını içerir. 


“Kolonileştirici derviş” 

Ülkemizde çok bilinmeyen ama şimdi basılarak bir iki yıl önce okuyucuya sunulan Serrac'ın Ruhların Meyvesi ve Kazancın Anahtarı kitabından önce Sarı Saltık'ın ilk bahsedildiği eser, asıl adı R7h/e olan, ama ülkemizde İbn Batuta Seyahatnamesi olarak bilinen kitaptır. 

Kitabın “Konstantiniye'ye Seyahatim” adlı bölümünde Sarı Saltık hakkındaki ilk bilgiler şöyle verilir: “Nihayet Baba Saltık adıyla bilinen ve Türklerin yaşadıkları toprakların sonu olan kasabaya geldik... Onların inançlarına göre Baba Saltık mükâşif, yani olağanüstü güçlere sahip, kerametli biriymiş. Lakin hakkında söylenenler dinin temel prensipleriyle bağdaşmamaktadır.” 
Önemli Türkologlardan Prof. İrene Melikoff'un 


neslindendir, cesur ve yiğittir" 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“Saltukname'nin Yazma Nüshaları Üzerine Bazı Dikkatler” adlı makalesinde (Prof. Necati Demir nüshası o sıralar henüz bulunmamıştı, Melikoff Topkapı Sarayı'nda bulunan ve giriş kısmı eksik olan Sa/tukname'yi incelemişti) yaptığı saptamalar, o zaman elde olan nüshaların can alıcı noktalarına temas eder. 

Melikoff'a göre Saltukname incelemesi zor ve zaman kaymalarının yaşandığı bir kitapür; çünkü Sarı Saltık bir zaman için İran coğrafyasında ortaya çıkmış, Rafızi akımlar ile mücadele için Hz. Muhammet kendisine rüyasında görünmüş ve onları öldürmesini buyurmuştur. Bağdat'ta, İran'da onlarla savaşmış, Şah İsmail'in kabrine saldırmış ve türbesini ateşe vermiştir. Bu metin içine sonradan eklemeler yapıldığı bellidir. Ebul Hayr-ı Rumi tarafından yazılan Sa/tukname ile bu bahsi geçen olaylar arasında yüzyıla yakın bir zaman vardır ve Fatih ile Şehzade Cem döneminde Osmanlı için Şiilik ve Şah İsmail sorunları yoktur. Ebul Hayr-ı Rumi tarafından yazılan Saltukname ile kitabın ortaya çıkışı arasında yüz yıldan fazla zaman olduğunu belirten Melikoff kitabı bu gibi sonradan eklenen bölümlerden ayıkladıktan sonra Sarı Saltık'ın tarihsel kimliği olan “kolonileştirici derviş” görünümü ile belirdiğini söyler. 


Arnavutluk'taki Sarı 
Saltık Türbesi'nin türbedarı Hasan 
Dana. 
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Sarı Saltık gerçek yüzü ile 30-40 kadar oba ve 10-12 bin Türkmeni yönlendirecek kadar saygı gören aşiret büyüğü ve önderi diyebileceğimiz bir kişidir, bu sebeple Sarı Saltık Baba veya Dede olarak anılagelmesi de gayet doğaldır. 
Sarı Saltık üzerine en geniş kapsamlı çalışmayı yayınlayan Prof. Ahmet Yaşar Ocak, Saltık'ın bir Kalenderi-Haydari olduğunu yazmıştır. 
Saltık'ın ölümünden çok kısa zaman sonra onu gören ve etrafındakilerden aldığı bilgiyle kitabını oluşturan Serrac okununca, Prof. Ocak'ın tespitinin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkar. 


Hacı Bektaş onu veli-kahraman yaptı Saltukname'de peygamberlerce gösterilen bazı kerametler ile Orta Asya şamanist motiflerin göründüğü mitolojik öğeler de barındıran hikâyeler sayesinde, Sarı Saltık yavaş yavaş Türkmen beyi veya din önderi hüviyetinden çıkarak olağanüstü güçleri de olan veli-kahraman tipine evrilmiştir. Sarı Saltık'ın bir meclis sırasında ayağa kalkarak savaşıyormuş gibi tuhaf hareketler yapması ve vücudunun bazı yerle- 


rinde görülen kanamalar, ejderha ile yapılan mücadele, bir seccade ile denizi aşması, taşı delerek su akıtması, deniz suyunun çekilmesini sağlaması, onlarca dili konuşabilmesi, dört dinin kitaplarını bilmesi, Ayasofya'da vaaz vermesi gibi keramet motifleri, Balkan coğrafyasındaki azizlerin söylenceleriyle ile onun yaşamının karıştırılması neticesinde oluşmuştur. Onlarca efsanevi keramet göstermesinin yanı sıra ilişki içinde olduğu çevresiyle de dikkat çeken Sarı Saltık Satukname'den sonra yazılan ve Bektaşi kültürü için en önemli başyapıt sayılan Ve/ayet- name içine de girmiştir. 

Velayetname'de Sarı Saltık'ı bir veli-kahraman yapan figürün Hacı Bektaş'ın kendisi olduğu görülür. Arafat Dağı'ndaki çilehaneden çıktığında Zemzem Pınarı denen pınarın yanında bir çoban gören Hacı Bektaş çobanın yanına giderek sırtını sıvazlamış ve adını sormuştur. 
Hünkâra adının Sarı Saltık olduğunu söyleyen çobana Hacı Bektaş, “yürü, seni Rum ülkesine saldık” der. Bu pasaj Sarı Saltık'ın Alevi-Bektaşi kültüründe tanınmasını, benimsenmesini ve 


ayrılmaz parçası olmasını sağlamıştır. 

Sarı Saltık Velayetname dışında, Alevi-Bektaşi kültürü için başlıca eserlerden, Fatih devri Rumeli gazaları ve faaliyetleri açısından önemli olan Otman Baba Velayetnamesi'nde de karşımıza çıkar. Bu hikâye Sarı Saltık'ın gösterdiği kerametlerin yanı sıra onun kolonizatör derviş olarak oynadığı role de dikkat çeker. 

Sarı Saltık'ın Hacı Bektaş ve Otman Baba dışında, Seyyit Mahmut Hayrani?den Mevlana'ya, Nasreddin Hoca'dan Hace Ahmet Yesevi'ye, Taptuk Emre'den Karaca Ahmet'e varıncaya değin neredeyse bütün sufi çevrelerle ilişki içinde olması, Sa/tukname'nin en enteresan ve keyifle okunan, ama gerçekliği de bir o kadar şüpheli bölümleridir. 

Saltukname'yi okurken hatırlanmalıdır ki Sarı Saltık'ın faaliyet sürdürdüğü zaman diliminde Bektaşilik henüz bir kurum olarak ortada yoktu. Ayrıca Sarı Saltık'ın sadece din misyoneri olduğu yolundaki algının da temelleri oldukça zayıftır. Denilebilir ki; böylesine kuvvetli ve neredeyse tüm Sufi çevreler ile içli dışlı biri gidip Bizans sınırlarında faaliyet gösterse, veya Babai İsyanı'nda sağ kalan dervişler çevresiyle ilgili olsa hemen Bizans ve Selçuklular tarafından fark edilir, engellenir ve kaynaklarda da bu 


kadar faaliyetten bahsedilirdi. 

Elbette bazı Müslümanlaştırma faaliyetleri olmuştur, İbn Kemal tarihinde bu faaliyetlerden bahsetmiştir. Günümüzde Moldova, Romanya olarak anılan bölgelerde ve Bosna, Edirne, Bulgaristan coğrafyasında da faaliyetleri olmuştur. Ancak bu faaliyetler Prof. Ahmet 
Yaşar Ocak'ın da belirttiği üzere sistemli bir İslamlaştırma değildir. Genelde yerleşim ve yağma hareketlerine yönelik faaliyetlerdir bunlar. 

Oysa Saltukname'ye bakılırsa Litvanya'dan Bizans'a, 
Deşt-i Kapçak'tan Avrupa kıtasında birçok ülkeye dek 
Sarı Saltık bütün Balkan coğrafyasında, tahta kılıçlı veli-derviş olarak kâfirle mücadele eden bir tip olarak karşımıza çıkar. 

Bazı araştırmacılar veya tezlerine Sarı Saltık'ı konu edenler, bu dervişi, Sa/twkname nüshalarını ciddi bir tenkit süzgecinden geçirmeden ve mitoloji, eski Türk inanç sistemi ve Şamanizm unsurlarını titizlikle ayırmadan bir hamaset 


yöek ey Ya, öz Bİ iğ lam re 
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Cem Sultan tarafından 


görevlendirilen 
Ebul Hayr-ı Rumi tarafından yazılan 
Saltukname'den bir yaprak (üstte). 
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SALTIK NAME, PROF. NECATİ DEMİR 


İznik'te Sarı Saltık makamı (üstte). 
İstanbul'da Rumeli 
Feneri'ndeki Sarı Saltık makamı (karşı sayfada üstte). 
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malzemesi olarak kullanmaktadır. Bu tenkit süreci ve bilimsel tüm verileri kullanarak ortaya topyekün bir Sarı Saltık araştırması çıkaran araşturmacı Prof. Ahmet Yaşar Ocak da bu durumdan şikâyet etmekte, çalışmasında ortaya çıkmış tüm kaynakları kullanmakta, eleştirel ve tarihçi mantığıyla bir monografi ortaya koymaktadır. 

İbn Batuta ve Evliya Çelebi seyahatnameleri gibi eserlerde ve menkıbelerde konu edilen, Sarı Saltık'ın kolonileştirici bir derviş rol üstlendiğidir. Kendi yanında yetişen ve boynunda aşık kemikleri asılı, elinde çıngıraklı asa ile yarı çıplak dolaşıp ayı gibi dans ettiği birçok kaynakta anlatılan Barak Baba'nın şeyhi olmasıyla zaten gerçekte bir Kalenderi-Haydari dervişi olduğu ortaya çıkan Sarı Saltık uzunca bir süre daha yarı efsanevi veli-kahraman tiplemesiyle tarihçilerden başka her kesimin elinde konu olacağa benzer. 

Balkan coğrafyasında bugün oturup dinlendiği yer bile ziyaretgâh olan, bazı manastır kalıntılarının bile onun kurduğu tekke olarak 


ziyaret edildiği, hatta Hıristiyan bir aziz ile özdeşleşip “Sarı Saltık da burada yatıyor” diye her iki tarafça da ziyaret edilen mekânları bulunan Sarı Saltık, 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'dan bir Türkmen grubunu Balkan coğrafyasına yerleştirmiş, bir sultanın kaderine ortak olarak Kırım bölgesinde de görünmüş ve tarihsel bir dizi olay yaratarak gönüllere girmiştir. Onun bu tarihsel kimliği ile yaptığı faaliyetler hem Türklerin hem de Hıristiyanların hafızalarından yüzyıllardır silinmeden günümüze kadar gelmiştir. 

Yaptıkları hem gerçek hem de destani nitelik- te olan Sarı Saltık göçebe dünya için çok önemli bir takım faaliyetleri ile kıt sayıda kaynakta yer alırken elimizde bulunan Sa/tukname'de cinler, ejderhalar, tahta kılıcı ve Battal Gazi'den alınan kut sayesinde onlarca gaza yapan, kâfirleri Müslüman eden evliyadır. 

Her ne kadar Balkan Hıristiyanlarınca da kabul görüp aziz mertebesine çıkarılsa da o bir evliyadır, ancak Prof. Ahmet Yaşar Ocak'ın dediği gibi Hıristiyanların da gönlüne girmesini bilen bir evliya. Bunun yanında Balkan coğrafyasında onlarca türbesi olan Sarı Saltık'ın hem Hıristiyan unsurlarca hem bu kadar sahiplenilmesi, hem de bu coğrafyadan Tunceli bölgesine kadar gelip burada ocak yapılanmasına dahil olması da ayrıca ele alınması gereken durum olarak karşımızdadır. 

Dobruca'nın ve bu bölgenin Müslüman Selçuklu zamanı tarihi Osmanlı ile devam etmiş, Osmanlı döneminin en önemli sosyal ekonomik ve dini kıyamı Şeyh Bedreddin isyanı da Sarı Saltık Tekkesi dervişlerinden alınan destek ile Deliorman'da başlayıp acı bir son ile bitmiş, Babadağ'ı ve Saltık bu zaman diliminde de bir şekilde tarihe eklemlenmiştir © 
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Sarı Saltık Gazi nerelidir, kimlerdendir? 


Sarı Saltık'ın Sinop'ta başladığı varsayılan hayatı, Selçuklu Anadolu'sunun buhranlarına ve isyanlarına tanık oldu, yıkımıyla şekillendi. 
Kırım'a göçen Sultan Keykavus'la birlikte geçti. Onun ölümünden sonra Dobruca'ya giderek hayatının sonuna kadar burada kaldı. 


Ii? 14: Selçuklu Sultanı 1. Keykavus tarafından fethedilen Sinop 

ile Karadeniz'de önemli bir limanı ele geçiren 

Selçuklu, bu bölgeyi şenlendirmek amacıyla 

Danişmendli Türkmenlerini ve özellikle 

Çepnileri bu bölgeye yerleştirmişti. 

Sarı Saltık'ın Sinop'ta başladığı varsayılan hayatı Selçuklu Anadolu'sunun yaşadığı buhranlar, gelgitler, isyan ve yıkım ile şekillenmişti. Sultan Keykubat 1237'de hayatını kaybetmiş, ölümü sonun başlangıcı olmuştu. 
Yerine geçen oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev o kadar kötü bir yönetim sergiliyordu ki Moğol önünden kaçan Harezm Türkmenlerinin yarattığı karmaşa ve toprak rejimi politikaları 


yüzünden kendine yetemeyen insanlar sonunda 


Anadolu tarihinin en büyük sosyal, ekonomik ve dini hareketlerinden Babailer isyanına neden oldu. Kendini peygamber ilan eden Baba Resul adında bir şeyh önderliğinde başlayan isyanda Selçuklu ordusu birkaç defa yenilmiş Baba Resul'ün müritleri onun öldürülemez 

ve yenilmez olduğu şayiasını yaymış ve karşısına çıkacak Müslüman asker neredeyse kalmamıştı. Ücretli Frenklerden alınan destek 


ile isyan güçlükle bastırılmış Baba Resul da ağır 


yaralanarak saklandığı kalede can vermişti. 
Bir “baldırıçıplak”" grubun Selçuklu 


ordularını yendiğini ve yönetimsel zaafiyetlerin 


had safhaya ulaştığı bu ortamda Moğol akınları da sıklaşmış, sonunda 1243 Kösedağ Savaşı'nda Moğol ordusu Selçuklu Devleti'ni yıkımın eşiğine getirmiştir. Bundan sonra Selçuklu hükümdarları artık kukla hükümdar hüviyetine bürünmüş, Anadolu'da kargaşa bir müddet daha sürmüştür. Il. Gıyaseddin Keyhüsrev de 


1246 yılında yaşamını yitirmiş yerine oğullarının 


küçüğü Âlâeddin Keykubad'ı vasiyet etmiş ama Il. İzzeddin Keykavus bu durumu kabul etmeyerek tahta çıkmıştır. Bu süreçte Il. 
İzzeddin Keykavus'un kardeşleri Rükneddin Kılıçaslan ile Âlâeddin Keykubad da sultan ilan edilmiş böylelikle tuhaf bir saltanat dönemi başlamıştır. 

Il. İzzeddin Keykavus bu durumu kabul edememiş hem kardeşleriyle taht mücadelesine, hem de Anadolu'da Moğol'a karşı başkaldırmıştır. Bu başkaldırış Moğolların önünde duramamış alınan başarısızlıklar neticesinde Keykavus umudunu kaybetmiş, önce Antalya'ya, ardından da yakalanıp öldürüleceği endişesiyle bazı emirleri, beyleri ve maiyetiyle bir gemiye binerek Latinlerden geri alınan Bizans'a iltica eylemiştir. 

Bu Bizans'a sığınma işi dayıları vasıtası 


ile olmuş, Prof. Faruk Sümer'in 

bir makalesinde belirttiği gibi, Keykavus'un annesi Berduliye 
Hatun'un Rum olması ve Latin işgali sırasında başkent olan İznik'teki iktidar çekişmelerinde Mihail Paleologos'un Keykavus'a Konya'da sığınması aralarında yakınlaşmaya neden olmuştu. 

Bizans başkentinin tekrar İstanbul olması nedeniyle eski yardımlarına karşılık bulacağını düşünen devrik Sultan Keykavus maiyetiyle buraya 
sığınmış ve kabul görmüştür; yıl 1262 
dir. Sultan Bizans başkentinde iyi karşılanmıştı karşılanmasına, ama imparator zaman içinde Moğollar ile arasını açılmasına neden olacak bu misafirden kurtulmayı da düşünmeye başlamıştı. Asıl hareket bir meclis sırasında sultan veya beylerin birinden gelmiş ve iletilen teklif ile durum çözülür gibi olmuştur. 

“Biz şehirde fazla oturamayız 


bize yerleşecek, sürüleri 

otlatabilecek rahat edeceğimiz 

bir yer verin" teklifi neticesinde Karadeniz tarafında sürekli Türkmen istilalarının olduğu Kuman, Oğuz, Bulgar, Peçenek Türklerinin izlerini ve bakiyelerini barındıran bölgelerden Dobruca imparator tarafından işaret edilmişti. 
Bu sıralarda Keykavus'un ardından Türkmenler Anadolu'da mücadeleyi küçük gruplar halinde de olsa devam ettirmişler, ancak Moğol desteğiyle tahta oturan Rükneddin'den 

sonra gayrı memnun şekilde onlar da işaret edilen Dobruca'ya hareket etmişlerdi. “Prof. 
Zeki Velidi Togan ve Prof. Fuat Köprülü bu Türkmenlerin Çepniler olduğu konusunda hemfikirdir" der Prof. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı kitabında. 

İşte bu Dobruca'ya geçen Türkmenlerin başında olan bey veya önder Sarı Saltık'tır. 
Yazıcızade Ali tarafından 1427'de yazılan Selçukname isimli yapıtta yer alan bu bölümler, saray yazıcısı Seyyit Lokman tarafından da Oğuzname isimli yapıtında 1579'da benzer şekilde yer almıştır. Bu iki eser ve bunların ana kaynaklarından olan İbn Bibi'nin kaleme aldığı Se/çukname'ye göre yaklaşık 10-12 bin Türkmen (30-40 kadar oba) Dobruca'ya konmuştu. 

Dobruca, Kırım'a yerleşen Altınordu Hanlığı'nın at koşturdukları coğrafya idi yaygın olan adları ile Tatar denilen hanlığa 


© bağlı gruplara tampon bölge oluşturmak 

için bu Türkmen kitlesi imparator tarafından buraya yerleştirilmişti. Bu kadar Türkmen 

© kitlesini yanında gören Keykavus'un bir darbe ile imparatoru devirmek istediği, ancak planlarının ortaya çıkması neticesinde bir kaleye hapsedildiği görüşleri genelde kaynaklarda anlatılagelmiştir. Altınordu hanından yardım istenmiş ve bu yardım gelerek Keykavus kurtarılıp Kırım'a göçmüştü. 
Sarı Saltık da sultan ile Kırım'a geçmiştir. 


Bu anlatılan olayların bir kısmı Bizans 


tarihçileri Pachymeris ve Gregoras'ça da doğrulanmaktadır. 1280 yılında İzzeddin Keykavus öldü. Oğlu Mesut, handan izin 

© alarak Dobruca'ya dönmek istedi, bu İzni aldı. 
Sürüler ve zamanında Keykavus ile gelenlerin sağ kalanlarıyla beraber Dobruca'ya geldi 

© ve yaşamının sonuna kadar burada kaldı. 

© Sarı Saltık da 1293 veya 1298'de öldüğünde orada bulunan, Dobruca'da yeterince kaldığını düşünen kitlelerin bir bölümü Halil 

© Ecelle birlikte Karesi topraklarına, yani 

© Anadolu'ya döndüler. Geride kalanların ise 

© bir bölümü Hıristiyanlığı kabul etti. Bugün 

© bu bölgede Gagauz olarak anılan Türk toplumunun bu anlatılanların bakiyesi olduğu © düşünülmektedir. 
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Beşiktaş sahilinde yer alan Barbaros 
Hayreddin'in mezarı 
1541-1542 yıllarında yaptırıldı. 


Barbaros Hayreddin Paşa Tül | 


m sa Osgğhlt donanmasının: en önemli isimlerinden Barbaros Ğ a 
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Osmanlı donanması kudretli dönemlerinde her bahar sefer için İstanbul'dan ayrılırken türbe önünde toplarını ateşleyerek paşayı selamlardı. Bu seferler için XVI. yüzyıl kanunlarına göre, donanma hazır olduktan sonra vezirler, 


smanlı İmparatorluğu denizciliği denince ilk akla gelen kudretli isim Hızır Hayreddin Paşa'nın (1478-1546), batılıların kendisine verdiği isimle Barbaros'un türbesi 


Beşiktaş”tadır. Kaynaklara göre Mimar Sinan'ın ilk mezar yapısı olarak, XVI. yüzyılın klasik 


Osmanlı devri mimarisine uygun biçimde 1941 - ys ç 
1542 yıllarında, yani Barbaros'un ölümünden 
J Di yaklaşık olarak beş yıl kadar önce inşa edilmiştir. 


şeyhülislam, kazaskerler, nişancı, yeniçeri ağası ve defterdarlar sabah namazından sonra kendi kayıklarıyla tersaneye gelip kaptan paşa odasına misafir olurlardı. Bu şekilde bir heyet oluşturulmuşken veziriazam, tersane emini ile >> 


1950'li yıllarda Ti 
Beşiktaş ve Barbaros i 
«Hayreddin Türbesi... 8 


CENGİZ KAHRAMAN: ARŞİVİ 4, 


m. “ 


tersane kethüdasına herhangi bir eksiğin olup olmadığını sorar, aldığı müspet cevabın ardından bu iki kişiye ve onların kâtip vesairlerine hilat giydirilirdi. Bu arada padişahın izni gelince heyet, kaptan paşa baştardesine biner ve sadrıazam ile kaptan paşa yalıköşküne gelmiş olan padişah tarafından kabul edilirdi. Burada devlet erkanına hilatlar giydirilir ve tekrar Beşiktaş'a gitmek üzere kaptan paşa baştardesi ile hareket edilirdi. Bu suretle donanma-i hümayun, Beşiktaş önüne, denizcilerin piri Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi tarafına demir bırakırdı. Kaptan paşa baştardesiyle Beşiktaş'a gelen bu heyete Dolmabahçe'de bir ziyafet çekilirdi. Donanma Beşiktaş'a demirledikten bir veya birkaç gün sonra ve bazen aynı günde Akdeniz veya Karadeniz'e, hangi tarafa gidecekse oraya hareket ederdi. Donanmanın Beşiktaş önünde kalması kanunen en fazla üç gündü. 

Türbe, çağdaşı yapılarla karşılaştırıldığında döneminin karakteristik özelliklerini tamamen yansıtmakta olup üzerindeki (1541) tarihle uyum gösterir. Ancak Barbaros'un ölüm tarihinden çok önceleri yapılmış olması geleneklere aykırı bir durum olarak soru işaretlerine yol açıyor. 
Türbenin yapımı ve vakfedildiği tarihlerde Akdeniz”de baştardesiyle dolaştığı düşünülünce çelişkiler daha da artmaktadır. Kaynaklarda Barbaros Vakfiyesi'nin yazılışıyla ilgili olarak verilen 1548 ile 
1562 arasındaki farklı tarihler 
türbenin yapım tarihini netleştirmeyi engelliyor. Yıllar içinde dış görünümü sabit kalmakla birlikte içteki bazı süsleme ve kapı kitabesindeki yazılar degişikliğe uğramış. 


Türbenin temelinde 
Bizans sütunları 

Hayreddin Paşa Beşiktaş'ta -o zamanlar Rumeli ile 
Anadolu arasındaki ulaşımı sağlayan deve kervanlarının başlangıç yeri olması hasebiyle- Deve Meydanı olarak bilinen, bugünkü Barbaros Meydanı'na türbesini yaptırmıştı. Pek çok geminin demirlediği bir iskele olmasının yanında deniz seferlerinin de başlangıç noktası olan Beşiktaş, denizciler için önemli bir mahaldi. 
Türbe bugünkü tanımıyla; Sinan Paşa Mahallesi'nde, kuzeyde Beşiktaş Caddesi, güneyde İskele Caddesi, batıda Cezayir Caddesi (Barbaros Parkı), doğuda parkiçi yoluyla çevrili alanda, 
362 ada 2 parselde bulunmaktadır. Fransız gezgin Petrus Gyllius'un (1490-1553) bildirdiğine 
göre; Beşiktaş'ta Bizans'tan kalan sütunlar 1509 
yılındaki depremde yıkılmış olup, sütunlardan kalan parçalar türbenin temelinde kullanılmıştı. 
Paşa'nın ölümünden sonraki en büyük arzusunun “yattığım yerden vatan-ı hususiyemin, yani denizin şıyırdısını işitmek isterim” sözünden denize yakın yerde defnedilmek olduğu anlaşılmaktadır. 
Vakfiyesini yazdırmadan evvel türbesini yaptırmış olması muhtemeldir. “... ve yine Kasaba-i Beşiktaş'ta Deve Meydanı tabir olunan meydana kendü cesedim defnolunması içün müceddeden bina eylediğim türbe-i şerifime bu dâr-ı fenadan seray-ı bekaya rihlet eylediğimde cesedimi defnidüb bir salih kimesne türbedar nasb ve tayin olunub kabrimin üzerinde beher leyl ikişer kandil füruzan oluna ve türbenin cevanib-i erbaasına utekalarım ve evlad-u evladlarım defnoluna...” 
diyerek kendinden sonra yapılacakları da ayrıntılı biçimde planlamıştı. 


Bir tarafı lebi derya, bir tarafı Beşiktaş Deresi Mezarı başında kandil yakılması vasiyetinin zaman zaman sekteye uğradığı anlaşılmaktadır. 


1910 yılında Evkaf Nezareti'nden verilen, senede üç kıyyelik mum tahsisatı yetersiz kalmıştı. 
1945 yılında türbenin kapısında biri kırmızı, 
diğeri yeşil iki fener yakılmakta olduğu biliniyor. 
Son yıllarda bu vasiyeti yerine getirmek için hassasiyet gösterilmektedir. Beşiktaş'ta sahilde, tekmil döşeme ve müştemilatıyla birlikte olarak, müteaddit odalı büyük bir konağı ve yine Beşiktaşta deniz kenarında bizzat kendisi tarafından yeniden yaptırılmış, o zaman içinde oturmakta olduğu haremlikli ve selamlıklı büyük bir konağı bulunmaktaydı. Birinin bugünkü meydanda, >> 


Barbaros Hayreddin 
Türbesi'nin iç görünüşü (üstte). 

4 Haziran 1910 
tarihli Donanma mecmuasında yer alan “Gazi Barbaros 
Türbesi'nin dahili" 
başlıklı haberde başı ucunda asılı duran sancağın kendi sancağı olduğu yazıyor (solda). 
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Yedisekiz Hasan 
Paşa'nın daha sonra kaldırılarak Yahya 
Efendi Dergâhı'na nakledilen Barbaros 
Hayreddin Paşa 
Türbesi haziresi içindeki türbesi. 
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diğerinin Deniz Müzesi'nin altından geçerek denize dökülen (bugün kurutulmuş olan) Beşiktaş Deresi tarafında olduğu değerlendiriliyor. Hayrettin Paşa kendi evini “bir tarafı leb-i derya ve bir tarafı Beşiktaş Deresi ve bir tarafı tarik-i has ve taraf-ı rabii tarik-i amm ile mahdud” olarak tarif ediyor. İ. Hakkı Konyalı bu durumu şöyle anlatır: “Arşivimde bulunan vakfiyelerden öğrendiğimize göre Barbaros Hayreddin Paşa, evinin bahçesindeki tatlı sulu bir kuyunun iyi muhafaza edilmesini tavsiye ediyor. Ben uzun ve yorucu bir araştırmadan sonra ağzı kapanmış olan bu kuyuyu bulmuştum. Deniz Müzesi Müdürü'ne gösterdim. Müzenin bahçesi kenarında üstüne bir bilezik konarak teşhir edilmiştir.” Bizanstan kalan kuyunun taş örgü duvarı hâlâ sağlamdır. 

Eremya Çelebi Kömürciyan'ın “17. Asırda İstanbul Tarihi” eserinde Beşiktaş'ı anlatırken Sinan Paşa Camii, Yahya Efendi Türbesi ile etraftaki diğer bahçe, mesire, yalı ve saraylardan bahsederken, bu türbeden hiç bahsetmemesi ilginçtir. Hayreddin Paşa bostanların da bulunduğu bu alanda 12 odalı medrese, darü”l-kurra, konak, kervansaray ve hamam inşa ettirmiş, medresenin giderleri yanında, görevli türbedar ve kandil giderlerini de vakfına ekletmişti. Buna 


göre yaptırdığı mezarına salih bir kimsenin türbedar olarak görevlendirilmesini, kabrinin üzerinde her gece ikişer kandil yakılmasını etrafına azatlı köleleri ile evlat ve torunlarının gömülmesini, ölümünde aşhanede medrese talebesi için pilav ve zerde dağıtılmasını istemiş, türbe ve medrese giderleri için Zeyrek'te çifte çinili hamamlarını, değirmen ve fırını ile 25.000 
“guruş”unu vakfettiğini yazdırmıştı. 

20. yüzyıl başlarında Bahriye Müzesi ressamı olarak görevli Kâtip H. Hüsnü Tengüz biyografisinde, bir gün türbeyi ziyaretinde, Barbaros'un başındaki elifi kavukla, gemi fenerlerinin resimleri dışında yapacak bir şey bulamamış olduğundan yakınır. 

1829-1831 yıllarında Türkiye'de bulunan Sir Adolphus Slade seyahat notlarında türbeyi ararken ulema dışındaki çoğu insanın Hayreddin Paşa'nın adını bile bilmediklerini, kendisinin sırf merak yüzünden bu yapıyı aramasının ise Türkler üzerinde kuşkuya neden olduğunu belirtir. Slade 19. yüzyılın başlarında türbeyi şöyle anlatır: “Amiral Andrea Doria'nın rakibinin son ikametgâhına girdik. Türbenin içi sade ve şarklıların böyle işlerde gösterdikleri zevke uygun gibi. Zemin bir Hint halısı ile örtülmüştü. 


a 


" 


Ortadaki kavuklu sanduka Barbaros'a ait idi... 
Öteki sandukanın altında ise kâhyası gömülü idi.” Bahriye Mektebi heyetinin 23 Şubat 
1910 tarihinde türbe etrafının düzenlenmesi 
ve aydınlatılması için yaptıkları başvuru kabul görmüştü. 


Ölmeden yıllar evvel kitabesini yazdırdı 

17 Eylül 1821 tarihli belgede Tevki-i Divan-ı Hümayun Halit Efendi'nin iki dükkânı ile Hayreddin Paşa Türbesi'nin yanındaki Esat Bey Vakfı'ndan iki adet kiralık dükkânın değiştirilmesi hakkında karar verildiği görülüyor. 23 
Şubat 1869 tarihli bir belgede de, mezarlığa dükkân yapılması teşebbüsüne yönelik olarak halkın tepki gösterdiği anlaşılıyor. 23 Ocak 
1911 tarihli İlamat-ı Şeriyye Evrakı'ndan anlaşıldığına göre ise Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa'nın varisleri ile Barbaros Vakfı arasında ihtilaf yaşanmıştı. 1936 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Kralı Edward'ın ziyaret arzusu dolayısıyla türbenin durumu dikkat çekmiş, bakımsız haziresinin düzenlenmesi zorunluluğu doğmuştur. 

Sultan II. Abdülhamid devri paşalarından olan Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa'nın Mimar Kemaleddin tarafından yapılan türbesi, Hayreddin Paşa Türbesi'nin kuzeyinde yer almaktaydı. 1922 tarihli Pervititch haritalarında net olarak gözüken bu küçük türbe, 1937 
yılında hükümet kararnamesi ile belediyece istimlak edilip yıkılmış, Yedisekiz Hasan Paşa'nın kabri Yahya Efendi Dergâhı'na nakledilmişti. 
1958 yılında Türbeler Müdürlüğü tarafından 
yapılan restorasyonda kapı ve pencere kanatları, sanduka şebekeleri, kubbeye geçişi sağlayan stalaktitler ve kubbedeki malakariler yeniden yapılmıştı. Yeraltı su seviyesinin zemine yakınlığından dolayı parapet ve iç kısımdaki rutubetten kurtulmak mümkün olamamıştı. 1978 
yılında İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü ve İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce restorasyonu yapıldı. 1982 yılındaki bir fotoğraftan, üstteki pencere içliklerinin bugünkü gibi renkli değil, bölmelere ayrılmış, kanatlı cam olduğu anlaşılmaktadır. Her iki kattaki pencere bordürleri Rumi ve palmetlerle çevrili kalemişi süslemelidir. 

1997 yılında dış cephe temizliği yapılmış, 
2013 yılında İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 
ayrıntılı bir restorasyondan geçirilmiştir. 

Elbette türbeyi değerlendirirken Barbaros Hayreddin Paşa'nın vakfiyesini çözümlemek şart. Vakfiyesi hakkındaki bilgiler, Vakıflar >> 


Sinan ekolüne bağlı klasik Türk stili 


DD kısmı kesme küfeki taşından, sekizgen planlı olarak yapılmış olup sağır kubbesi, sekizgen basık kasnak üzerine örtülmüştür. Kubbe örtüsü Horasan harcı üzeri kurşun kaplama, âlemi ise bakır alaşımlıdır. 
Kapı önündeki revak, iki tam iki yarım mermer sütunla taşınan sivri kemer üzerine ayna tonozun oturtulmasıyla oluşturulmuştur. Üzeri kurşun kaplı revağın sütunlarına yatayda iki adet gergi demiri atılmıştır. Tonozun içi malakâri, lacivert zemin üzerine beyaz Rumi ve palmetli nakışlarla süslüdür. 
Bronz kasnaklı mermer sütunlar baklava dilimi başlıklıdır. Sekizgen gövdenin, giriş hariç tüm yüzeyleri birbirinin aynıdır. Giriş dışında kalan bütün cephelerde yer alan ikişer pencerenin üst tarafında bulunanlar alçı peteği şebekeli ve sivri kemerli, alttakiler sağır sivri kemerli, kavisli mermer alınlıklı ve dikdörtgen sövelidir. Kündekâri kapı 
1958 yılındaki restorasyon sırasında 
Asaf Çakır Usta tarafından yapılmıştır. 
Kapı kanatları kaydırılarak diagonal bir eksende üst üste oturtulmuş dikdörtgen ve kare dizisiyle bezenmiş tablalıdır. 
Yay kemerli kapı sövesi iki renkli mermerle hareketlendirilmiştir. Kapı üzerindeki kitabede sülüs hattıyla ikişer satırlık “Haza türbe-i fatih Cezayir ve Tunus, merhum Gazi Kapudan Hayrüddin Paşa Rahmet'u-Ilahi aleyh- sene 948” (1541-1542) yazılıdır. Kitabe üstündeki kemerin arasında ise yeşil zemin üzerine Celi Sülüs yazıyla “Allahümmeftah li ebvabe rahmetike 1324” (1809-1810) “ya Rab, bana rahmetinin kapılarını aç” ibaresi vardır. Yapı alçak, kesme taş ve kaba yontu taşla örülü bahçe duvarı ile çevrili olup üzeri demir parmaklıklıdır. 
İç kısımdaki pencereleri müzeyyen alçı olup bordürleri paftalara ayrılmış, içine renkli camlarla Rumi ve pençeler yapılmıştır. Alt sıradaki pencerelerin dışa bakan doğramaları ahşap, çift kanatlıdır. İç pencere kanatları kündekâri, denizlikler mermer ve alt katın pencere tavanları kalem işlidir. 


NALAN DÖNMEZ YAKARÇELİK ARŞİVİ 


Kubbe merkezindeki “1278” 
(1862-1863) tarihli madalyon içinde besmeleyle birlikte Araf Suresi'nin 
89. ayetinden bir bölüm altın yaldızla yazılmıştır. Mukarnaslara oturan kubbe içi lacivert zemin üzerine beyaz madalyonlar içinde malakâri Rumi ve palmet kalemişleri ile süslüdür. Rozet kalemişlerinin göbeğinde yarım küre formlu, parlak renkli, seramik kabaralar aplike edilmiştir. 

Selçuklu türbelerinden esinlenen türbe yapısal olarak Sinan ekolüne bağlı, klasik Türk stilinde gruplandırılmıştır. 
Külliye haziresi de ayrık nizam olarak tesis edilmiştir. İç ve dış elevasyon zengin, çift konstrüksiyon ikiz formlu kubbeye sahiptir. 
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Barbaros Hayreddin 
Paşa'nın türbesinin restorasyonu sonrasında düzenlenen kutlama töreni (üstte). 
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CENGİZ KAHRAMAN ARŞİVİ 


Ölmeden önce mezar inşası Hayreddin Paşa'nın sağlamcı karakterini pekiştiren bir davranış olarak gözüküyor. 


Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan belge- den edinilebiliyor. Galata'ya bağlı Tersane-i Amire'nin, kaptan paşa tarafından kullanılan odasında, Kapudan Salih Paşa, bürokrat, müderris, şeyh, imam, kaptan ve kapukullarından oluşan 22 kişilik bir heyetin şahitliğinde imzalanan vakfiyenin yazım tarihi konusunda farklı ifadeler bulunmaktadır. Vakfiyenin sonunda “Seb'ine ve ti'a mi'eteyn fi şehr-i Rebi'-evvel fil-evail” ibaresi varsa da buradaki 970 (Ekim 1562) senesinin hangi tarihi anlatmak istediği belli değildir. O tarihlerde hayatta olmadığı için bu imkânsız görünüyor. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki belgeye göre vakfiyenin 1-10 7.954 (12-22 Ocak 1548) tarihinde yazdırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca Sultan TI. Abdülhamit döneminde 13 Kasım 
1895 tarihinde kayıt altına alınmıştır. Türbe 
kitabesindeki “sene 948” tarihi, 1541- 1542 
yılında Hayreddin Paşa'nın ölmeden önce kitabesini yazdırdığı anlamına gelir. Vefatından önce bu tarihi düşerek “merhum” ifadesinin kullanılması ilginçtir. 

Vakfiyesinde “müceddeden bina eylediğim türbe-i şerifime” olarak bahsedilmesi, türbenin vakfiye yazılmadan önce yapıldığını ortaya koymaktadır. Paşanın ölmeden yıllar önce türbesini yaptırması ve kapıdaki kitabe bir gizem olarak ortada duruyor. Türbenin yapım tarihine göre değerlendirme yapılırsa, vakfiyenin 1541 ile 1546 yılları arasında 


Beşiktaş iskelesinin karşısında Barbaros 

| Hayreddin Paşa'nın 
imi: İj; türbesi. Arkasındaanıtı ve Deniz Müzesi var. 


yazılmış olması gerekmektedir. Vakfiyesinin kesin tarihlendirmesinin yapılmasıyla türbenin yapımı ve hatta Hayrettin Paşa'nın ölüm tarihi arasında doğru bağlantıların sağlanacağını düşünüyoruz. 

Barbaros vefatından yıllar önce Deve Meydanı'nda; konağı, mescidi, medresesi ve hamamının yanında türbesini de yaptırarak, bir yapılar topluluğu oluşturmuştur. Türk-İslam geleneklerinde pek tesadüf edilmeyen, ölmeden önce bu tür bir mezar inşası, Hayreddin Paşa'nın sağlamcı karakterini pekiştiren bir davranış olarak gözüküyor. Türbesi, iskelesi, sokağı, bulvarı, anıtı ve meydanı ile Barbaros 
Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'taki gür sesi 500 
yıl sonra da yankılanmaya devam etmektedir © 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Yedisekiz Hasan Paşa'nın türbesi inşa edilirken Hayreddin Paşa Türbesi'ndeki pek çok mezar taşı yerinden çıkarılmıştı. 
Dergide Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa'nın türbesinin yer aldığı pencereli bina görünüyor. 
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Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa'nın türbesi, anıtı ve iskelesi bir arada 


FOTOĞRAFLAR: TURG UT TARHAN 


eşiktaş vapur iskelesinin tam karşısında 

bulunan türbenin arka tarafında Barbaros Anıtı, onun da arka tarafında Deniz Müzesi bulunuyor. Sahilden Dolmabahçe Sarayı'na doğru Barbaros Hayreddin Paşa'nın'un adını taşıyan (eski adıyla Hayrettin İskelesi) bir de iskele bulunuyor. Barbaros Hayreddin Türbesi altıgen tuğla yer döşemesi üzerindeki sandukalar, zeminden ahşap karkasla yükseltilmiş etrafı ahşap şebeke ile çevrili platform üzerindedir. Dört ahşap sanduka sağdan itibaren sırasıyla Kaptan-ı Derya Cafer Paşa, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, üç kez Cezayir Beylerbeyliği yapan oğlu Hasan Paşa ve karısı Bala Hatun'u temsil etmektedir. Bazı kaynaklarda “haziresinde bir 
torunu ve kızının yattığı” söylenmektedir. 1910 
yılında neşredilen Donanma mecmuasından anlaşıldığına göre, Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa'nın türbesini ve iskeleye giden yolun sağındaki akaretleri inşa etmek üzere pek çok mezar taşı yerinden çıkarılmış 


durumda olup, büyük denizci, odun ve tuğla sergileriyle, meyhaneler arasında yatmaktaydı. 
Donanma Cemiyeti azası Ali Şükrü tarafından bahriyeli askerlerin de yardımıyla mezar taşlarının temizliği yapılmış.Fotoğraflardan anlaşıldığına göre bunlardan biri Hayreddin oğlu Kapudane Esseyyid Ali Bey, diğeriyse Hayreddin Paşa'nın kızı Safiye Hanım'ın mezar taşlarıdır. Ölüm tarihlerine bakıldığında (1654 ve 1778) bu taşların Barbaros Hayreddin Paşa'nın çocukları olamayacağı açıktır. Safiye Hanım'ın mezar taşı 19-20. yüzyıl bezeme formlarında lahit haline getirilmiş olarak bugün mevcut, Ali Bey'in mezarı mevcut değildir. 

30 Kasım 1925 tarihinde tekke ve türbelerin 
kapatılması kanunuyla uzun süre harap halde kaldı. 5 Mart 1950 tarihinde çıkarılan kanunla yeniden ziyarete açıldı. Türbe ve hazire, Kabotaj Bayramı (1 Temmuz) ve 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümleri (27 Eylül) yanında, her cuma günü öğleden sonra halkın ziyaretine açıktır. 
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Ardından pek çok eser bırakan mistik, âlim, şair, felsefeci, müzisyen, ressam, yazar, şifacı Hildegard von Bingen, ortaçağın en ilham verici figürlerinden birisiydi. 
Bir rahibe olarak kiliseyi korkusuzca eleştirebilmiş cesur bir kadındı. 
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PELİN BATU 


uyulmayan müziği nasıl bestelersiniz, ruhumuzu titre- 

N ten, melaikeyi gülümseten? 

Bilinmeyen dil olan Lingua 

( Ignota'yı nasıl keşfedersiniz, 

yeni bir alfabe ve gizli bir 

sistem? Bingen'li Hildegard bu esrarlı notalara 

ve harflere uyku ve uyanıklık arasında, zihni belki 

İ de farklı bir enlem ve boyuta geçtiğinde gördüğü ? sanrılar vasıtasıyla ulaşmıştı. 

| Onu tanımlayıp kategorize etmek imkânsız. 

12'nci yüzyıldan günümüze kalan tıpla ilgili tek 

ilmi eser onun imzasını taşır. Zamanın mühim şahsiyetlerine yazdığı 400'ü aşkın mektup ise ortaçağ 

Avrupası'ndaki güç ilişkilerine ve gündelik hayata 

ışık tutar. Kaleme aldığı kehanetler, sadece yüzyıllar 

sonra arketipleri araştıran Campbell ya da Jung 

gibileri için bir maden değil, aynı zamanda sınırları 

aşıp Budizm, Hinduizm ve Amerika yerlilerinin 

dinleri ve ritüelleriyle paralellik taşıması açısından 

mistisizmin temel eserleri arasında sayılabilir. 2012 

yılında Papa Benedictus tarafından azize olarak 

ilan edildi, ama belki en değerli unvanı, kilisenin 


j doktoru olmasıydı; böylece hayatı boyunca en saygı ; i duyduğu şey olan bilginin Mi olarak tarihe 12'nci yüzyılın en etkileyici figürlerinden Hildegard, ik yazılmış oldu. Oldükten 800 yıl sonra Hildegard'a (yan sayfada) kaleme aldığı Scivias (Yolları Bilin) kitabında ii bu kadar hürmet edilmesinin önemini şu açıdan >> kehanetlerini aktarırken (üstte). 
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Hildegard'ı, 

kendi kurduğu 
Benediktin manastırı 
Eibingen'de bestelerini notaya geçirirken gösteren gravür (en üstte). 
Hildegard ilk kitabı 
Scivias'ı, on yılda 


kâğıda döktü (üstte). 
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da okumalıyız: O bir rahibe olarak kiliseyi korkusuzca eleştirebilmiş, papaya “adaletsizlikle çevrili” olduğunu yazmaya cesaret etmiş bir kadındır. Hildegard von Bingen'in hayatını öldükten sonra tamamlanan “hagiografi” (azizlerin hayatı) sayesinde biliyoruz. Ama kendi kitapları ve bitmek bilmeyen merakını, hak ve hukuk savunmasını, kehanetlerini bize aktarır; bizim için bilinçaltı ve dinler tarihine dair pek çok kapı aralar. Yolculuğumuz ortaçağ Almanyaına, tarihin en ilginç kadınlarından birinin zihninin içine... 

Hildegard'ın 1098'de Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası sayılan Bermersheim von der Höhe'de dünyaya geldiği kabul ediliyor. Soylu bir aileye mensup olan Hildegard inekle ilgili ilk kehanetini üç yaşında görür ama kimseye anlatmaz. 
Bu sanrılar havale geçirirken, hasta yatağının içinde kıvrandıktan sonra gelir. 

Görüp işittiklerini ailesine anlatınca babası Mechtild von Merxheim-Nahet ve annesi Bermersheim'lı Hildebert en küçük kızlarını kiliseye teslim ederler. Böylece sekiz yaşında ailesi tarafından 


Disibodenberg Manastı'rına bırakılır ve münzevi hayatı başlar. Orada Kont TI. Stephan'ın kızı olan başrahibe Jutta ile tanışır ve gördüğü kehanetleri ilk kez ona anlatır. Jutta da Hildegard gibi kehanetler gördüğü için çocuğu korur ve gördüklerini ciddiye alır. Jutta'dan hem dünyevi hem de ruhani anlamda çok şey öğretecektir. Burası Kelt öğretilerinin de yaşatıldığı ormanın içinde kurulmuş bir Benediktin manastırıdır. Keltler aynı zamanda pagan yaşam tarzını benimsedikleri için doğa ile yakın ilişki içindedir. Bu öğretiler Hildegard'ın dine bakışını etkileyecektir. Jutta 1136 yılında öldüğünde Hildegard onun yerine başrahibe seçilir. Fakat Hildegard bu manastırda çok uzun kalmayacaktır. Hildegard'ın anlatımına göre Tanrı ona kendini farklı şekillerde gösteriyor, doğanın güzelliğinde beliriyordu. 
Tanrı ona müzikle, kelimelerle, resimle geliyordu. 
Ama dünyada yolsuzluk, haksızlık ve adaletsizlik de vardı. Sessiz kalmanın tüm ağırlığını hissettiğinde konuşması gerektiğini düşündü, ama bir kadının sözlerini kim dinleyecekti ki? O da sustu. Kilisedeki büyüklerine danıştı, onlar da susmasını söylediler. 
Hildegard gördüğü kehanetleri yazmaya başladığında 41 yaşındaydı. Anlattığına göre Tanrı ona “yolsuzlukları yaz, ne görüyorsan, ne duyuyorsan anlat” demişti. Bundan sonra hiç durmadı, yazdı. İlk 


kitabı Seiv7as'ı (Yolları Bilim) kağıda dökmesi 10 yılını aldı. Papa Eugenius kitabı tavsiye edince meşhur oldu. Kadınlar manastıra akın etmeye başladılar, hepsi Hildegard'ın öğrencisi olmak istiyordu. 


Kendilerine ait bir manastır hayali 

Kuzeydeki kiliselerde rahip ve rahibeler beraber kalabiliyorlardı. Fakat onca kadın Hildegard ile öğrenim görmek isteyince manastırın kadınlar bölümünde yer kalmadı. Hildegard bütün rahibelerini toplayıp kendilerine ait başka bir manastıra geçmeye karar verdi. Bu kızların manastırda kalsın diye vakfedilen paralarının kadınlara geçmesi anlamını içeriyordu ki, ekonomiyi kontrol eden, gücü de kontrol ediyor demekti. Bu hiç de kolay olmadı. 
Başrahip Kuno gitmelerine izin vermedi. Ancak Hildegard başrahip fenalaştığında, kimseye söylemeden yanındaki kadınlarla birlikte manastırı terk etti. Rupertsberg'de mütevazı bir manastıra geçtiler. 

Artık tüm kontrol kadınlardaydı. Burada Hildegard ve rahibeleri Tanrı'ya ibadet etmenin farklı yollarını aradılar; rengârenk giyinip taç taktılar, cıvıl cıvıl olmak tapınmanın en güzel şekliydi. Bu konuda kilisenin şimşeklerini üzerlerine çektiler, ama buna kulak tıkadılar. Başrahip geri dönmesi için mektuplar yazdı, kadınlardan gelen para kilise için çok değerliydi. Hildegard cevabında her defasında dem vurduğu “adalet” konusunu işleyip rahibi ikna etti. Hildegard'ın iyi siyasetçi ve hatip olduğunu mektuplarından anlıyoruz. Bu minvalde Kutsal Roma İmparatoru Friedrich Barbarossa'ya ve papaya mektuplarından, ikna kabiliyetinin yanı sıra, felsefe altyapısının da ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. 60'lı yaşlarında Avrupa'nın en büyük katedralleri ve manastırlarında vaazlar veriyordu. Kürsüden kiliseye sesleniyor ve yolsuzluklarına son vermesini, doğanın uyumunu koruması gerektiğini ve en önemlisi adaleti sağlamasını öğütlüyordu. 

Hildegard ortaçağın en önemli bestekârlardan biri olarak sayılıyor. Hildegard “müzik Tanrı'yla konuşmanın bir yoludur; sen müziksin, müzik de Tanrı” sözleri ile herkesin Tanrı'nın bir parçası olduğu düşüncesini benimsiyordu. Hildegard kilisenin kalıplaşmış pek çok öğretisini ters düz edecekti. Mesela kilisenin beden-ruh ikilemine karşı çıktı; bedeni cezalandırmanın doğru olmadığını, Tanrı'nın insanı bir bütün olarak yarattığını söyledi. Doğayı inceledi hepimizi bir atom olarak, makronun parçası olan mikro olarak yorumladı. 


Evreni bir mandala gibi betimledi. 
Tıp üzerine yazdığı kitaplar farmakoloji bilimi açısından son derece önemlidir. Bitki ve otlardan ilaçlar yaptı, taşların şifalı olduğuna inandı. Doğa ve yaratıcılık yoluyla Tanrı'ya yaklaştığımızı söyledi. 

61 yaşındayken manastır mezarlığına kilise tarafından devrimci olduğu için afaroz edilmiş bir adam defnedilince Hildegard şahsın ölmeden önce günah çıkarttığı için manastır mezarlığına gömülme hakkı olduğunu savunur. Piskoposluk onun gücünü elinden almak için elinden geleni yapar. Hildegard sekiz ay sonra piskoposa mektubunda, “dünyada Tanrı'nın musikisini susturanların cennette meleklerin şarkısının bir parçası olamazlar” diye yazacaktır © 


Hildegard'ın 

yazdığı Scivias'ta kilise kulesinin resmedilişi (üstte) 
ve bestelediği 

dinsel drama Ordo 
Virtutum'dan 
(Erdemin Nizamı) bir sayfa (solda). 


Liz Behmoaras'tan Suat Derviş kitabı 


Geçen sayıda kadın romancımız Suat Derviş hakkında hazırladığım yazıda, gazeteci ve yazar Liz Behmoaras'ın bu konudaki en önemli kaynaklardan biri olan Suat Derviş- Efsane Bir Kadın ve Dönemi adlı kitabından da faydalandım. Bu detaylı çalışma Mart 2017'de Doğan Kitap tarafından yeniden yayımlandı. Yeni baskıda Liz Behmoaras'ın hummalı bir araştırmayla ulaştığı çok özel fotoğraflar da yer alıyor. Bu bilgiye yazıda yer vermeyi ihmal etmiştim. Behmoaras'a anlayışı ve Suat Derviş'in zorluklarla dolu yaşamı hakkındaki bu çok özel kitap için teşekkür ederim. 


Suat Derbisi 


Efsane Bir Kadin ve Dönemi 


Liz Behmoaras 


w 
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İstanbul'daki bazı semtlerin tarihinde pek de bilinmeyen 

karanlık sırlar yatar. 19. yüzyılın sonundan 1950'lere kadar Tophane'de varlığını koruyan esrar kahveleri de bunun en önemli örneklerinden birini oluşturuyor. 


ge 
Mıgırdıç Civânyan'ın 
£. tablosunda 19. yüzyıl başında ...: Tophane kahvelerinden biri. 


ye 
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Antoine Ignace 
Melling'in denizden 
Tophane'yi gösteren gravürü 
(altta). 
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ophane'nin gizli tarihinde isyanlar, cinayetler, tecavüzler saklıdır. 

Semt bu konuda Galata ile yarışır. Fesadın 

merkezi öncelikle kahvelerdir. Önce yeniçeri 

kahveleri... Reşat Ekrem Koçu anlatır: “İstanbul civarında, mesela Galata, Tophane, iki yakalı Boğaziçi köyleri ve bilhassa Üsküdar'da ırz ve namus sahipleri, fevkalade bir lüzum görmedikçe evlat ve ayalini (eşlerini) sokağa çıkarmazlardı. Kız ve kadın şöyle dursun, dört kaşlı delikanlılar bile yeniçeri erazilinin (rezillerinin) şeni (çirkin) sarkıntılıklarına uğrardı. Yeniçeri kahvehaneleri, baldırı çıplak külhanilerin sabahtan akşama kadar saz ve söz ve hatta iyş ü nüş (içmek ve eğlenmek), afyon ve esrar ile keyif çatıp eğlendikleri yerlerdi..” Bu kanlı tarih 20'nci yüzyıla kadar varlığını gösterir. 
Vasıf Hiç (1863-1946) anlatıyor: “Bizim gençligimizde Salıpazarı deniz hamamı gayet şenlikli bir yerdi. Tersanenin, Galata'nın, Tophane'nin bütün kabadayıları, zıpırları, külhanileri ve o semtlerin, kendi kadrü kıymetlerini bilmeyerek altın adlarını bakır yapmış taze bıçkınları hep orada toplanır, heyü hüy içinde bir acaib cümbüşler 


olur giderdi. Ağızdan kulağa nakledilegelmiştir: Üzerinde kararmış acaib bir leke bulunan çürük bir tahtayı her sene hamam kurulurken aynı yere çakarlar ve derlerdi ki, bu hamam yeniçerilik devrinden kalmıştır, namlı yeniçeri zorbaların- dan Karayılan, baltalı mahbubu (erkek sevgilisi) Galatalı Canyakan için iki kalyoncu neferini kıtır kıtır kesmiştir. İşte bu leke o kalyoncuların kanıdır. Mahut (sözü geçen) tahtanın muhafaza edilip her sene aynı yere çakılmasının sebebi de uygunsuzluğa, yüreğinde fesat olanlara ibret olması içinmiş...) Salıpazarı karakolunda İbrahim Efendi adında bir Laz komiser vardı, beş vakit namazında Müslüman adamdı, namus davasında gayetle mutaasıp ve mütecellid (kahramanlık gösteren), ite köpeğe göz açtırmaz, kuyruk sallatmaz, yakaladığını tepeler, mazbut zabit adamdı. Bir gün biz hamamda iken geldi, mahut kanlı çürük tahtayı kendi eliyle söktü, balta ile paraladı. “Burada edeb ve namusun muhafızı bu tahta parçası değil, kanundur, devletin zabıtasıdır, onlardan korkmayan şerir (kötüler) bu çürük tahtadan mı korkacak? dediydi.” 

Ama önceleri devletin kanunu değil, yeniçerilerin kanunu hüküm sürerdi Tophane semtinde. 
Yeniçerilerden sonra bu kahveler tulumbacı kahveleri olarak varlığını aynen sürdürür. Tophane'nin 


Sebah ve Joaillier'nin fotoğrafında İstanbul'da nargile kahvesi, 19. yüzyıl sonları. 


İ 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kabadayıları da elbette bu kahvehanelerden çık- 


Parmakizi mıştır. Ama biz bu tarihin tümünü bu sayfala- Esrarkeşler arasındal... dergisinde ğ ö i önünü Esrarın tarihçesi — “Esrarkeş,, kime ra sığdıramayacağımızdan, sadece bir yönünü, ae Gü enerede ve nesi İçe? esrarın uyuşturucularla ilgili Tophane tarihini anlatacağız. — “Mastor,, “zom,, ne demektir? —Meş- tarihçesi, D ii İİ ğ hur “Ocakçı,, lar — Cura, saz, bağlama, esrarkeşler umanaltı bir tarın soz konusu yanı... çığırtma... — Bir Fransız gazetecisi İs. ” tanbulda esrarkeşler arasında. — Am- esrarın pes, haşhaş, sarıkız, nefes ne demektir? nerede ve 


Buralarda esrar kabakla içilir — Sarı kıza çok selâm! Bizi unutmasın!.. 


nasıl içileceği 


Esrar kahvehaneleri elbette yalnız Tophane'de değildir. 1929 yılında Istanbul'un en ünlü esrar kahveleri şu bölgelerde bulunmaktadır: Galata, 


Işleri, güçleri olmıyan Istanbul ser serilerinin mubtelif tabakalarını teş - kil edenler arasına, elli altmış sene evvel bir sürü daha iltihak etmiştir ki, bunlar da “esrarkeş,, adını verdiği mız insanlardır. 

Bu ismin nasıl ve ne suretle takıl 


vesi vardı, Ve esrar içmek hemen he- 


men müstevli bir hastalık halini al 


muştı 
Bunların en 
Arkadi sokağında Kefalonyalı Todo « rinin, Çemberli taşta Vezir hanı içinde acem Tahirin, Dolapderede kör 


Galatada İş 


yazı (solda). 


üzerine çıkan 


dığı malüm değildir. Mığırn, Yenişehirde Aftos Recebin gı nargile ateşliyen adamdır. Sıra - Esrar Türkiyede evvelâ ne zaman kahveleri en başta gelenlerdendi. sına göre, günde kırk elli, belki de da 

içilmiştir? Çemberli taşta Tavuk pazarında Oba fazla nargile yakan bu adam, hiç Hangi tarihte Türkiyeye girmiş - Saraç hanının karşısındaki kahvede yiz zaman ayık değil, daima “mastor,, 

tir? saylı oerar kabalerindendi. dalma “som, dur. Bunun vazifesi o - Esrar kahvelerine huruızlar, karman © çıkın çalışmak, mmarlanan nargileyi 

yolacılar devam ederek, bütün günle - hazırlayıp yakmak, sonra müşteriye 

vermektir 


Boğazkesen, Arapcamii, Bülbülderesi, Kılburnu, Tahtakale, Tavukpazarı, Küçükpazar, Karagümrük 

ve Şehremini. Buralarda esrar kabakla içilir. Esrar Hey amaymdd kabağı içi oyulmuş Hindistan cevizinden yapılır. 
Biri tepesinde ve ikisi de yan kısımlarında olmak üzere üç deliklidir. Tepesindeki deliğe nargile ağzı gibi ufak bir lüle geçirilir. Yanlardaki iki deliğin biri duman çıkması için boş bırakılır. Diğer deliğe ise marpuç yerine kullanılmak üzere bir kamış takılır. 
Kabağın içine tütünle karıştırılmış bir dirhem kadar esrar koyulur. Hindistan cevizinin içine de nargile gibi su koyulur. Kabak ateşlendikten sonra nöbetle içilmeye başlanır. Kabaktan dumanı çeken yandaki arkadaşına devrettikten sonra, kabağı yeni çekecek esrarkeş boş kalan delik vasıtasıyla marpucundan içerdeki dumanı bir kez dışarı üfler. >> 


Bugün bu sorguların cevaplarını rini nargile içmekle geçirirlerdi. Zabı vermek hemen bemen kabil değildir. bulamadı; 

Fakat benim yetiştiğim günlerde, kesicilik kahramanlarını buralarda tararın ilk dumanla, > yanl on beş yirmi senn evvel Eötanbu: azar, dikili sahiplerinden isterdi © yeğin mii dimi Epi lan hemen her semtinde bir esrar kah 


| 


(tatar Hayri), (Tiriz Hasan), (Sar 


Vay cici beğim vay! 
karşılıklı oyun oynar - 


Amerikada Ha, Avrupada da, esrarın bir wevi olan afyon içilen gizli yerler vardır. lerinden (Emil Bonark) © zaman - Lükla gerek esrar gereklalyon istan yavaş yavaş sehirliyetek öldüren bir madde olduğun. o lar çalıştığım gazeteye gelmiş soh - dan Çinli afyonkeş bir Türk estarkeş kadar bitkiedir. perişamdır. (Sonu 14 üncü sayfada) 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Polisler esrar kokusunu hissetmesin diye kabağın ucuna şeker ya da kuru üzüm konurdu. 
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Ardından parmağının birini duman çıkan deliğe yerleştirir ve ardından marpuçtan sıkı bir nefes çeker. Bu ayrıntılı bilgileri bize veren İstanbul Polis Mektebi Dahiliye Müdürü Nurettin, Mücrimler adlı kitabında esrar kahvelerini de şöyle anlatıyor: “TBuralarda| esrar kabağı demciler arasında dolaştığı müddetçe, zabıtayı tarassut (gözetlemek) için hariçte gözcüleri bulunur. Bittesadüf kahveye giren polisin esrar kokusunu hissetmemesi için esrar kabağının serine |ucuna| şeker ya da kuru üzüm koyarlar ki bu kısmen esrarın kokusunu tadile 


Reşat Enis, 1935 
yılında çıkardığı 
Gece Konuştu romanında 
Tophane'nin karanlık sokaklarını anlatır (altta). 


yarar. Esrar kabağı, alelekser |genellikle| bacanın dumanı çekmesi için kahve ocağında bulunur. Ve sırası gelen gidip orada çeker.” 

Şimdi 1935 yılına dönelim ve Münir Süleyman Çapanoğlu nezaretinde bir esrar kahvehanesine girelim. Eskinin en tanınan ocakcıları (yankesici de olan) Tazı Ali, Açıkgöz Artin, Tatar Hayri, Titiz Hasan ve Sardelâ Şükrü'dür. Eski esrar kahvelerinde nargile içilirken, cura, bağlama ve çığırtma denilen iri bir flüt çalınır; semai, koşma, destan, 


mani söylenirmiş. Zaman zaman bunlara darbuka da katılırmış.” Natüralist yazarımız Reşat Enis de 1935 yılında yayımlanan Gece Konuştu adlı romanında bizi Tophane semtinin karanlık sokaklarında dolaştırır. Önce adembabaların kaldığı bir kahveye götürür: “Siz, Tophane'nin meşhur Aynalı Kahvesi'ni bilir misiniz? Gidip görmemiş olsanız bile, hiç değilse adını duymuş olmanız mutlaktır: Cinayet yapıp kaçan caniyi polis ilkin orada arar. 
Gündüzünü Yenicami merdivenlerinde geçiren sabıkalının, gece orada sabahladığını “taharri'ler siviller) pekâlâ bilir. Aranılan şüpheli bir adamın, bir beynelminel kasa hırsızının, bir suikastçının Aynalı Kahve'de gecelemesi ihtimali her zaman için vardır. Bununla beraber orası yersiz yurtsuzların, anasız babasızların, serserilerin kışın dondurucu soğuğunda, gecenin rutubetli ayazında sığındıkları en ferah, en geniş çatı altıdır.” 

Roman Tophane sokaklarında gezinip durur. Sıra eroincilere gelmiştir: 

“Altı serseri eroin çekiyor. Ceplerin- de şekerleri ve pasta kırıntıları (müşteriden artan kırıntılar mukabilinde dükkânlarını serserilere süpürtmek, pastane garsonlarının işine gelir!)... 
Eroine, akide şekerinden ve pasta kırıntısından mükemmel meze oluyor.” 
Serserileri önce söyledikleri bir şarkı ile tanırız: 

“Mezar arasında harman olur mu? / Kama bıçak yarasına derman olur mu? / Meyhaneden çıktım yan basa basa / Ciğerlerim kopuyor efem kan kusa kusa. / Kâzımımı vuran arabacı Musa / Arslanım Kâzımım efem yerde yatıyor / Kaytan da bıyıkları efem kana batıyor.” 

Romanın kahramanı olan serseriler, bu yeni serserilerle konuşmaya başlarlar. Eskilerden biri anlatmaya başlar: “İstanbul'un içi dışı bizim bam telimizdir... Aynasıza sorsan her yanı bilmez ama, biz kaynana otunun bittiği yeri bilem biliriz... 
Nereye dokunsan bizim sesimiz çıkar oradan... 
Eskiden Galata'da Tophane gerisindeki avrat sokaklarının birinde kokucular vardı. Beyaz Ruslar asılzade kişiydiler. Ara sıra damlayınca, ispirtoyla yemek ikram ederlerdi. Amma, şimdi orası tamtakır kırmızı bakır oldu... Ruslar Yunanistan'a geçti... Etraf boşaldı... Ayaz olursa, oralarda baş vurup çatı altında yaşıyoruz... Yazın bizim için tek kursak derdi vardır... Onu da nasıl olsa buluruz... 
Asıl ceremeyi kışın çekiyoruz.” 

1937 yılında gazeteler, Tophane'de Kireçler 
Sokağı'nda Ali Rıza adlı bir adamın, evini esrar tekkesi haline sokarak sabıkalılara esrar içir- >> 


Afif Yesari, Tophane varoşlarında 


“Gece oldu mu barındıkları yerden çıkarlar” 


Yesari İşte Beyoğlu kitabında ve aynı yıllarda kaleme aldığı Kelepçe dergisindeki “Adım adım İstanbul batakhaneleri” yazı dizisinde Tophane'nin saçı sakalı birbirine karışmış, ölü gözlerle dolaşan, gündüz vakti ispirto içen insanlarını anlatır. 


fif Yesari 1940'lı yılların sonunda yayınlanan İşte Beyoğlu adlı kitabının bir bölümünü Tophane'ye ayırır. Anlatmaya şöyle başlıyor: “Tophane, şehrin kanayan bir parçasıdır. Bu semtte dimağları kötülük üreten serserilerden, hayatın sillesini yemiş biçarelere kadar, yığınla insan çile doldurur. 
Tophane Yamalı Hamamı ve insanları kadar, çilekeş kaldırımlarıyla her gün yığınla faciaya perde açar... 
Rıhtım boyundan, civar camilerin avlularına kadar, kaldırım kenarlarında, viraneliklerinde sızıp kalmış bu insan artıkları, sızmadıkları zaman, yaşamaktan usanmış halleriyle, ölü gözlerle bakarlar. Bu insanların 
(0) bazılarının arada bir, güpegündüz ve yol ortasında, lime lime ceket ve paltolarının ceplerinin içinden koyu mor bir mayi bulunan şişe çıkararak lıkır lıkır içtikleri görülür. Bu şişedeki mayi, 96,06 derece o terkibinde permanganat bulunan renkli ispirtodur. Saç sakal birbirine karışmış bu insanlardan bir çoğunun, bir vakitler temiz aile çocukları, veya iş güç sahibi kimseler olduklarına ihtimal verebilir misiniz?" 

Afif Yesari aynı yıllarda, bu kez Kelepçe dergisinin acar muhabiri olarak bir yazı dizisi kaleme alır: “Adım adım İstanbul batakhaneleri”. Dizinin daha ilk tefrikasında Tophane'yi ziyaret eder. “Serserilerin hayatı gece 10'dan sonra başlar... Gündüzleri yangın yerlerinde, arsalarda, şurada burada barınan bimekân takımı, gece oldu mu, barındıkları yerlerden çıkarak Tophane ve Kemeraltı'ndaki kahvelerde kabak çekmeye giderler.” Yesari'nin anlatımıyla kabak çekmenin ve mekânlarının 1935'ten bu yana değişmediğini anlıyoruz. Sonra muhabirimiz şöyle devam ediyor: “Hava karardıktan sonra, bu yerleri iyi tanıyan bir arkadaşın kılavuzluğunda Tophane'ye indim. Dostum bu seyahatimize başlamadan önce, tebdili kıyafet etmenin, 'bitirim'(()lere benzemenin lüzumlu olduğunu söylemişti. 
Tavsiyesini tutmuş, geniş paçalı bir pantalon, eski bir kundura, yakasız gömlek giymiş, belime kırmızı bir kuşak sarmış, ceketi sol omuzumdan sallandırmış, başıma bir kasket kondurmuştum.” Röportajda bu kıyafetle fotoğrafı da var. Bu bekleme sırasında Afif ve arkadaşı buralarda aşk ve kadın yüzünden işi 


serseriliğe vuranların çok olduğu kanaatinde birleşirler. 

“Afili bir yürüyüşle Kemeraltı'na geldik. 
Az evvel bahsettiğimiz kahvelere yaklaşınca sokağın köşesinde bekleyen birini işaret eden dostum: 'Bak, dedi, işte bu bir erketecidir. 
Civarda örümcek filan dolaşıyor mu diye iskandil ediyor'." Yazarımız burada bir 

dipnotla örümceğin polis 

anlamına geldiğini de açıklıyor. 

Ve devam ediyor: “Biraz sonra 

dostum çardaklı bir kahvenin 

önünde bir nargilenin (yani kabağın) etrafını çevirmiş, nefes çeken bitirimlere yaklaşarak "Eyvallah..." diye selam verdi. Onlar da ellerini göğüslerine bastırarak selamı iade ettiler. 
Nefesçilerin şüpheli bakışları 
, | üzerimde toplanmıştı. Bunu 
«mpi (hisseden dostum: 'Arkadaş 
SAR bizdendir' dedi, Kendisi içerden yeni çıktı bu gece benim davetlimdir'.” 

Yesari onların ufak bir şüphe taşıdıklarını düşünür. Hapishane maceraları uydurup anlatmaya başlar. Ardından durumu çaktırmamak için bitirimlerle birlikte nargileden nefes de çeker, hafiften kafayı bulur. Birlikte “dalgaya düşerler". Yani olur olmaz saçmalamaya, kahkahalar atmaya, kafayı bulmaya. Ardından istemeden bir de kavgaya karışmaz mı? Seri röportajının bir 


Demokrat Parti zamanında yapılan imar yenileme çalışmaları sırasında Tophane. 


GÖKHAN AKÇURA ARŞİVİ 


j ) 
Afif Yesari, İşte 
Beyoğlu kitabında 
(solda) Tophane'yi şehrin kanayan yarası olarakanlatır. 


başka bölümünde, artık iyice arkadaş olduğu serserilerden biri onu Tophane'nin zulalarına götürür: “Ayazpaşa ile Tophane arasındaki viranelerde, bu gece bir “zula yeri' göreceğiz. 
Yanımdaki zula yerlerinin mahiyetini şöyle izah ediyor: Bu yerler esrar, eroin, kokain gibi gizli kullanılan mükeyyefatın (keyif vericilerin), imal edildikten sonra piyasaya sürülmesi için bu işlerle alakadar olanlarca kararlaştırılan, piyasaya sürecek olanların, malı bulacakları bazı gizli yerlerdir. Bu gibi yerler, polis ve bekçinin uğrağı olmayan tenha viraneliklerde intihap edilir.” 


GÖKHAN AKÇURA ARŞİVİ 


GÖKHAN AKÇURA ARŞİVİ 


Afif Yesari'nin Kelepçe dergisindeki yazı dizisi İstanbul'un 


esrar kahvelerini, oralara giden insanların profillerini, esrar, eroin gibi malzemeleri nerelerde zulaladıklarını anlatıyor (üstte). 
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diği haberinin alındığını; polisin yaptığı baskında Bahaeddin, Haçik, Garbis, Nuri, Hüsamettin, Turhan adlı altı kişinin burada esrar içerken yakalandıklarını öğreniriz. Evde bulunan üç buçuk kilo esrara da el konulmuştur. 1945 yılında ise Lüleci Hendek Caddesi 7 numaralı evde Arap Hüseyin'in kızı (ki defalarca yakalanmış, en son 
1953 yılında) Kaya'nın işlettiği bir esrar tekkesi 
basılır. Sekiz kişi bahçede oturup bir kabaktan esrar çekerlerken yakalanırlar. Aynı yıl, bu kez Necatibey Caddesi'nde Mehmet'in esrar tekkesi haline getirdiği bir ev de aynı akibete uğrar. Yakalananlara ne oluyordu peki? İçenler salınıyor, işletenler ise küçük cezalarla kurtuluyorlardı. 


e Li” 
VA KİR YMM 


önünde bir otomobil içinde bir sandık dolusu esrar yakalan - dr yasmoşiik. Esrar sandığı dün Müddeiumumiliğe tevdi edilmiş-Resmimiz san di alâkadar memurlar tarafından muayene edil. 


1930'larda çıkan bir gazete haberinde yakalanan esrarın adliyeye sevk edildiği yazıyor (üstte). 1950'lerde Tophane-Kabataş yolu, Nusretiye Camii (solda). 


Örneğin 1950 yılında sonuçlanan bir davada Tophane'de esrar tekkesi işleten Osman Top (namı diğer Top Osman) ile suç ortağı Salih, birer sene hapse, iki sene de sürgün cezasına mahküm edilmişlerdi. Bu cezalar birkaç yıl sonra arttırılmış ve tekke işletenlere verilen hapis cezası en az 10 yıla çıkarılmıştır. Top Osman hapisten 
çıktıktan sonra faaliyetlerine devam etmiş, 1955 
yılında da Tophane'de Kafesli Sokak'ta yaptırdığı beş katlı apartmanda 2,5 kilo esrar ve bir miktan kokain ve morfinle yakalanmış. 

Yine dönelim cinayet dergilerimize. Ke/ep- çe dergisinin 25 Aralık 1948 tarihli sayısının kapağı “Eroin” konusuna ayrılmış. Haberde İstanbul polisinin bir eroin fabrikasını bastığı 
ve Tahtakale, Tophane bölgelerinde oturan 15 
eroinciyi yakaladığı belirtiliyor. Röportajcımız bizi Tophane semtinde küçük bir geziye çıkarıyor: “Sizinle şöyle biraz Tophane'de gezinelim. 
Oranın Yamalı Hamamı'nda bir müddet kala- 


Esrar deha sandık 2 adliyeye verildi 


lım. Şu ilerdeki gence ne diyorsunuz, teknik üniversite öğrencisiymiş. Bakın ne işitiyoruz şu sakalı uzamış delikanlıdan; “bir gramı için anamı değiştiririm.” 

“Saat gecenin onu. Hava kış ise şu izbe köşelerde iki büklüm olanları, yaz ise viraneleliklerde sıralanmış birçok kimseyi göreceğiz. Bunlar beyaz zehir (onlar “mal” tabir ederler) denilen amansız ölüm tozunun uyuşturucu tesiri ile yerlere serilmiş bedbahtlardır. İşte biri cebinden çıkardığı bir miktar eroini baş parmağının bileği ile birleştiği çukura doldurup bir hamlede burnuna çekiyor, ciğerlerine gönderiyor. Biraz sonra o da serilenler arasındadır. Ne iş yapıyor bunlar? 
Hiç! Nasıl geçiniyorlar? Hırsızlık, yankesicilik! 
Adam anasını bile bir grama değişmeye kalkarsa bunları yapmış çok mu?” 

Bir magazin dergisinde 1950 yılında eroin satışı yapılan yerler ise şöyle sıralanıyordu: “Galata, Tophane kahve ve hamamlariyle, Bitpazarı, iç 


liman, Çöplük, Yenişehir ve Ziba tarafları — Tahtakale, Süleymaniye ve Vefa tarafları- Kuşdili çayırı, Göztepe pansiyonlu ilkokul civarı- Ahırkapı'dan itibaren surlar, Karagümrük havalisi.” 1954 yılında Bakırköy Akıl Hastanesi'nde Dr. İsmail Ersevin ve Dr. Sabri Özbaydar tarafından 121 bağımlı üzerinde yapılan araştırma da eroin bağımlılarının daha çok Tophane, Fatih, Kasımpaşa, Beyoğlu ve Mercan semtlerinde oturduklarını gösteriyordu. 
Daha yakınlara gelmeyelim, dumanaltı tarihimizi bu yarım yüzyılı çoktan geride bırakan bir tarihte bırakalım. Artık uyuşturucu çok daha “muteber” semtlerde kol gezmekte © 
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Hastaneden plaja, operadan sinemaya 


adıköylü 
Süreyya Paşa 
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Bir Osmanlı subayı olarak başlayan meslek hayatı boyunca belediye başkanlığından milletvekilliğine pek çok .önemli görev üstlenen Süreyya İlmen, fabrika, sinema, opera, plaj, çiftlik, senatoryum kurdu; hayatının sonuna kadar girişim yapmaktan vazgeçmedi. 
O, Kadıköy'e tutkundu. 


AMAMAMİMAMALLİM İLE 


İÜEROL ÜYEPAZARCI 


1950'lerde i ME plajı. Sinema, tiyatro, plaj ve çiftlik gibi değişik alanlarda yatırımlar yapan Süreyya İlmen Türk Hava Kuvvetleri'nin de kurucusu oldu (üstte). 


Osmanlı'da 

havacılık şubesinin kuruluşunun ardından Yeşilköy'de açılan Tayyare 
Okulu, 1912. 


BÜLENT YILMAZER ARŞİVİ 


ultan Abdülhamit'in ünlü seraskeri Rıza Paşa'nın oğlu olan ve kendisi de iki kere paşa rütbesi alan Süreyya İlmen, Osmanlı ordusunun hava kuvvetlerinin kurulmasındaki hizmetleri; ilk 
Türk fabrikatörlerinden biri olması; sinema, tiyatro, plaj ve çiftlik gibi ilginç yatırımları; erken cumhuriyet dönemindeki sancılı politik yaşamı ve özellikle hayırseverliği ile tanınan renkli bir kişidir. 

Babası Rıza Paşa, 1886'da TI. Abdülhamit'i korumakla görevi olan TI. Fırka'nın Arnavut ve Arap kökenli askerleri arasında çıkan bir kargaşayı ustalıkla bastırınca bu fırkanın komutanı olmuş ve padişahın emniyetini kazanmış, 1891'de müşir rütbesiyle seraskerliğe atanmış ve 17 yıl bu görevi sürdürmüştür. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nın kazanılması, Rıza Paşa'nın padişah katındaki güvenilirliğini daha da artırmıştır. 

Rıza Paşa'nın büyük oğlu olan Süreyya İlmen, 1874'te bugün Karadağ'ın başkenti olan Podgoriçe'de doğdu. Baba mesleği askerliği seçti ve kurmay subay olarak orduya katıldı. TI. Meşrutiyet'in ilanına kadar Seraskerlik'te görev yaptı ve genç yaşında paşa rütbesini aldı. 

Süreyya İlmen'in anılarında belirttiğine göre babası Rıza Paşa, padişahın her ay muntazam verdiği aylık 300 altın ihsan-ı şahane ile birlikte ayda ortalama 1000 altın maaş almaktadır ama aynı zamanda konağında 96 kişiyi de beslemektedir. 


Ihlamur Yokuşu'nda bir konağı, Vaniköy'de bir yalısı ve Çamlıca'da bir köşkü vardır. Zenginliği dillere destan Abdülhamit dönemi paşalarından biridir. Süreyya Paşa girişimciliğini orduda iken gösterir ve babasından aldığı 1000 altınla Abdülhamit dönemi ricalinden İsmail Zühtü Paşa'dan Maltepe'de büyük bir çiftlik arazisi satın alır. Kendi ifadesiyle amacı “sebzevatçılık, bağcılık, arıcılık, sütçülük, tavukçuluk” yapmaktır. Avrupa'dan tarım araçları, damızlık hayvanlar getirir ama bu ilk girişimi başarılı olamaz ve bir süre sonra çiftliğinin yalnızca keyfi ve zevki ile yetinir. 

TI. Meşrutiyet ilan edilince babası tutuklanır, Osmanlı Bankası'ndaki 100.000 altını orduya vermesi istenir, reddedince Midilli adasına sürülür ve mecburen istenen parayı verir. Rıza Paşa küçük oğlu Eşref Paşa ile bir süre sonra Türkiye'yi terkedip Fransa'nın Nice şehrine yerleşir ve 1920'de ağır bir hastalığa yakalanıp İstanbul'a dönünceye kadar yurt dışında yaşar. Süreyya İlmen ise yurdunu terk etmez. İttihatçıların Abdülhamit döneminde cömertçe verilen rütbeleri yeniden düzenlemeleri üzerine rütbesinin kaymakamlığa yani yarbaylığa indirilmesine ve babasının yalısına el konulup İttihat Mektebi yapılmasına rağmen ordudaki görevini sürdürür. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa kendisini takdir eder; Erkân-ı Harbiye İkinci Şubesi Müdürü olur. Ceride-i Askeriye'de makaleler yazmakta, askeri konularda kitaplar kaleme almakta ve ilk kez askeri cep takvimi yayımlamaktadır. Asıl önemli girişimi ise 2 Aralık 


1909'da Baron de Catters'in Voisin adlı uçağıyla İstanbul'da bir gösteri yapması ve Mahmut Şevket Paşa'nın bu olayla ilgilenip orduda da bir hava şubesinin kurulmasını öngörmesiyle başlar. Harbiye Nazırı, Süreyya İlmen'i bu işle görevlendirir. 
Ordunun hava kuvvetlerinin başlangıcı Süreyya İlmen'in bu gayretleriyle gerçekleşecektir. Önce pilotluk eğitimi için Fransa'ya iki subay gönderilir, sonra uçak alımına gidilir. Bu girişimin kurumsallaşması için 1 Haziran 1911'de Erkân-ı Harbiye Reisliği'ne bağlı Fen Kıtaları Müstahkem Genel Müfettişliği kurulur. Bu tarih Türk Hava Kuvvetleri'nin resmi kuruluş günüdür. Miralaylığa (albaylığa) terfi eden Süreyya İlmen'in komutasında Yeşilköy'de bir askeri havaalanı kurulur. 3 
Temmuz 1912'de Yeşilköy Tayyare Okulu açılır. 
Görüldüğü gibi Süreyya İlmen hava kuvvetlerinin kurucuları arasındadır. İlmen 1950'li yıllarda bu faaliyetlerini Törkiye'de Tayyarecilik ve Balon Tarihi başlığı altında bir kitap olarak yayımlayacaktır. 


Almanya yenilince makineleri alamadı Birinci Dünya Savaşı başlarında Süreyya İlmen'in yeniden paşalığa terfi ettiğini görüyoruz, ama başkomutan vekili unvanıyla orduyu yöneten Enver Paşa ile arası iyi değildi. Enver Paşa kendisini pasif bir görev olan Erzincan'daki 31. Fırka komutanlığına atayınca ordudan istifa etti. Bu istifa olayından önce girişimini başlattığı yün ipliği fabrikasını, bu dönemde yürüttüğünü görüyoruz. 
Daha sonra Süreyya İlmen'in karısının adıyla “Adalet Mensucat Fabrikası” olarak tanınacak olan fabrikayı kurma fikri aslında aklında çok eskiden beri vardı. Fabrikayı Yetvart Kantar isimli bir Ermeni ile ortak olarak kurdular. Makineleri Almanya'dan o günkü savaş koşulları nedeniyle bin bir zahmetle getirdiler, ama dönemin Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa makinelere el koydu. Zar zor ikna edip fabrikayı çalıştırmaya başladılar, ama iki ortak arasında anlaşmazlık çıktı. Kantar, “fabrikaya 14 000 lira veriyorlar satalım” dedi ama alacak kişi sonra vaz geçti. Süreyya Paşa, Kantar'a “ya 7 000 lira ver sen al, ya 7 000 lira vereyim bana sat” önerisinde bulundu. Kantar satmayı kabul etti. Bu gibi devir işlerinde uzman olan iki Ermeni maliyeci devir işlerini iki ortağın mümessili olarak düzenlediler. İlmen bu dönemde iyi para kazandığını söylüyor. Fabrikayı genişletmek için Almanya'ya yeni makineler sipariş edildi, ne var ki makinelerin gelmesi Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesi nedeniyle mümkün olmadı. Süreyya Paşa bu iş için Almanya'ya gitti, çok uğraştı. Bu arada İngilizler İstanbul'u işgal edip paşanın Moda'daki evine “bize gerekli” diye 


el koymuşlardı. Paşa yeni makinelerini getirmiş, ama evinden olmuştu. Bu günlerde ağır hasta olan babası Nice'ten İstanbul'a döndü ve burada öldü. 
Süreyya İlmen, İstanbul halkının babasını büyük saygı gösterileriyle Sümbülefendi Mezarlığı'nda toprağa verdiğini anlatır. 

Bu arada eski ortağı Kantar, İngiliz mahkemesi- ne müracaat ederek “seni sürdürürüm” diye tehdit etti. Fabrikadaki payını zorla aldığını iddia edip fabrikanın kendisine verilmesini istedi, ama olayın tanığı olan iki Ermeni mali uzma- nın şahitliği ile davayı kaybetti. 

İngiliz işgalindeki İstanbul'da yaşamak, Süreyya Paşa için çok zordur. Fabrikası iyi para kazanmaktadır. Parasal sorunu olmasa da Anadolu'daki kurtuluş mücadelesine katılma olanağı bulamaması onu üzmektedir. Bu arada kendisine önerilen Kadıköy Kızılay Şubesi'nin kurulması ve başkanlığını üstlenmesi önerisini hemen kabul eder. Üsküdar bölgesini de içine alan bir çalışmaya başlar. Amaç Anadolu'da çarpışan askerlere parasal yardım sağlamaktır. Kısa sürede 100 >> 


Süreyya İlmen'in babası, 11. Abdülhamit'i korumakla görevli olan 
Il. Fırka'nın komutanı olmuş, 1891'de de seraskerliğe atanmıştı 
(üstte). Bugün 
Süreyyapaşa Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi olan Maltepe'deki 
Süreyya Paşa 
Senatoryumu (altta). 


CENGİZ KAHRAMAN ARŞİVİ 
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Kadıköy'de bugün 
Süreyya Operası olarak hizmet veren bina, Süreyya İlmen tarafından inşa ettirildi. Bina; sinema, tiyatro ve balo salonu olarak 1927'de hizmete açıldı (üstte). 
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bin lira gibi büyük bir meblağı toplamayı başarır; kendisi de bağışçıların başında gelir. Para toplamak için çeşitli etkinlikler de yapılmaktadır. 
Bayram günlerinde ilk kez kız ve erkek öğrenciler Kızılay için kumbaralarla vatandaşlardan yardım toplamaktadır. Erenköy Kız Lisesi'nin öğrencilerinin yaptıkları elişleri Kızılay adına piyango ile değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasıyla mutlu sona ulaşır. 
İstanbul'a Türk askeriyle ilk gelen komutan Refet Paşa, Kadıköy Kızılay Şubesi'nin bu çalışmalarını çok beğenir ve takdirlerini açıkça ifade eder. 
Süreyya Paşa Kızılay çalışmaları yanında Türk öğrencilerin okuduğu okullarda parasızlık nedeniyle ortaya çıkan sorunları halletmek üzere 1920'de kurulan Kadıköy Tesis-i Mekatip ve Terakki-i Maarif Cemiyeti'nin de (Kadıköy Okul Yapma ve Eğitimin İlerlemesi Derneği) kuruculuğunu ve reisliğini üstlenir. Semt okullarındaki öğretmenlerin maaşlarının verilmesinden binalarının tamirine kadar bütün meselelerle uğraşır. 
Bir ara bu dernek yararına Rum Kilise Vakfı'na 


| 


ait Apollon Sineması'nda bir gösteri tertip etmeyi planlar ama sinema yöneticilerinden ret cevabı alır. 
Paşa, ileride kuracağı Süreyya Paşa Sineması'nı, bu olay üzerine kafasına koyar. 


Kadıköy ve Üsküdar'ı elektriğe kavuşturdu 

Cumhuriyet kurulduktan sonra mütareke dönemindeki çalışmalarından dolayı takdirle karşılanan Süreyya Paşa'ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar Bölgesi başkanlığı verilir. Parti açısından İstanbul üç bölgeye bölünmüş ve Üsküdar bölgesi de Süreyya Paşa'ya emanet edilmiştir. Paşa hemen kolları sıvar önce henüz elektriğe kavuşmamış olan Kadıköy ve Üsküdar'ı elektriğe kavuşturmak için çalışmalara başlar. O dönemde İstanbul'un elektriğini sağlayan Belçika firmasını hükümet katındaki girişimleriyle Üsküdar ve Kadıköy'e de elektrik sağlamaya mecbur eder. Paşa aslında Kadıköy ve yöresi için bir elektrik üretim fabrikası kurulmasını istemektedir, ama yabancı şirket, İstanbul üzerinden geçirdiği bir hatla elektriği vermekle yetinir. Paşa bu arada bugün Yoğurtçu 


Bugünkü Süreyya Operası, 1927 yılında Süreyya İlmen tarafından sinema salonu olarak kuruldu. Sinemanın müdürü Nazım Hikmet'in babası Hikmet Bey'di. 


Parkı'nın bulunduğu mahaldeki bataklık bölgeyi ağaçlandırarak kurutulmasını; Kadıköy, Moda ve Kalamış iskelelerinin ve çevresinin düzenlenmesini sağlar. Üsküdar Kulübü'nü ve kulübün bando takımını kurar. Kadıköy'ün kanalizasyonunu yaptırtır ve Kayışdağı suyunu şehre indirerek önemli bir sorunu halleder. Üsküdar ile Kadıköy'ü birleştiren tramvay hattının kurulmasını da epey mücadele verdikten sonra başarır. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevi yanında Kızılay başkanlığını, Kadıköy Şark Musikisi Cemiyeti reisliğini, Maltepe Maarif Encümeni reisliğini, Kadıköy Türk Keşşafları (İzcileri) reisliğini, Üsküdar İdman Kulübü reisliğini ve Sivil Havacılık Kulübü reisliğini de sürdürmektedir. 

Süreyya Paşa, mütareke döneminde yardım için düzenleyeceği etkinliğe Rum vakfı yöneticilerinin izin vermediğini unutmamıştır. 1924 yılında çok sevdiği Kadıköy'e layık bir tiyatro ve sinema binası inşa ettirmeye karar verir. Paris'teki Champs-Elysce Tiyatrosu'na benzeyen bu bina, hem sinema, hem tiyatro olarak hizmet verecek, ayrıca üst katında bir balo salonu da bulunacaktır. Sinema 
7 Mart 1927 günü büyük bir merasimle açılır. Bir 
anda şehrin en önemli eğlence merkezlerinden 


biri olur. Dönemin tanınan şairi Necdet Rüştü, 18 
Aralık 1932 tarihli Son Posta gazetesinde Süreyya Sineması'ndan şöyle söz eder: “Gönül avutmak için ben de giderim bazan / Güzeller meşheridir Süreyya sineması / Ne? Bugün çarşamba mı... 
Öyleyse var opera / Sonra yer bulamayız biraz erken gidelim / Genç, yaşlı, kadın, erkek... bu izdihama hayret / Gel! Bir yana çekilip etrafı seyredelim / Buraya akın etmiş genç kızlar sürü, sürü / Güzeller vatanısın hey gidi Kadıköy hey / Sağa, sola koşuyor, sinemanın müdürü / Kırk bir kere maşallah çalışkandır Hikmet Bey.” 


Sinemadan sonra Süreyya Opereti'ni de kurdu 

Şiirden görüldüğü gibi Süreyya Sineması'nda operetler de oynamaktadır. Sinemanın müdürü Hikmet Bey de Nazım Hikmet'in babasıdır. Süreyya Paşa Sineması açıldıktan sonra 1928 yılında kendi adı ile anılan Süreyya Opereti'ni kurar; bu operet hem Beyoğlu'nda, hem de Kadıköy'de kendi binasında temsiller verecektir. İlk temsilini İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'nda Muhlis Sabahattin Bey'in Asaletmeap adlı eseriyle veren Süreyya Opereti 1928-1935 arası Anadolu'da ve Yunanistan'da turnelere çıkacak, araların- >> 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İstanbulluların yıllarca keyifle kullanacağı Süreyya plajı 1946 yılında açıldı (solda). 
Süreyya Paşa'nın denizin ortasına yaptırdığı Yunan stilindeki “Bakireler 
Anıtı" (üstte). 
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da Arşın Mal Alan, Çardaş 
Fürstin, Şen Dul ve Leblebici Horhor'un da olduğu otuz kadar opereti sahneleyecektir. Ancak hasılat masrafları karşılamamaktadır. İstanbul Belediyesi yılda 5 000 lira yardımı kabul eder. Süreyya Paşa ilk sezonda 28 000 
lira harcamasına karşın 20 
000 lira hasılat yapar. Eğer 
belediye sözüne sadık kal- yer sa yıllık 3 000 lira zararı çer rm göze alacaktır ama beledi- 


ik elit JAK 4 ğa Şe die yad i Saip ik üye KİA 1 - 
ULAN uşadansaan oem, o ye çeşitli nedenler göste- 


Üsküdar gazetesinde 
1920'lerin ikinci yarısında yer alan haberde, Üsküdar 
Kulübü'nün de başkanlığını yapan 
Süreyya İlmen'e teşekkür ediliyor 
(üstte). Açılışının yedinci yılında dağılan 
Süreyya Opereti'nde 
1932'de sahnelenen 
Emir opereti (sağda). 
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rerek vaat ettiği yardımı vermez. Süreyya Opereti yedi yıllık bir faaliyetten 


sonra dağılır. Bu çalışma- 


Sağ öekeğyi BŞ AKI —* 
Be me eğme ik EİT 


lardan anı olarak Süreyya Sineması'nın giriş holünde yer alan genç yaşında ölen operet baş aktristi Suzan 
Sururi'nin büstü kalır. 

Süreyya Paşa, 1927 seçimlerinde Halk Fırkası listesinden İstanbul milletvekili seçilir. Meclis'te de çok faal bir vekil olarak göze çarpar, onun önerisiyle Galata ve Unkapanı köprülerinden geçen kişilerden alınan ücret kaldırılır. Ancak 


yanlış bir karar verir ve 1930'da Atatürk'ün önerisiyle Fethi Okyar'ın kurduğu Serbest Fırka'ya katılır. Her zamanki girişimciliği ile Kadıköy ve havalisinde parti örgütünü hızla kurup geliştirir. 
Kendisi o zamanki deyişle Gazi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ve Serbest Fırka arasında bitaraf kalacağına güvenmiştir. Çünkü Serbest Fırka'ya katıldığı günlerde Atatürk'ün Yalova'daki sofrasına davet edilmiş ve bu izlenimi kuvvetlendiren sözler işitmiştir. Ancak ayrı bir yazı konusu olacak gelişmelerin sonucu Gazi bitaraf olamayacak ve Serbest Fırka dört ay bile yaşamadan kurucularının iradesiyle kapanacaktır. Bu gelişmeler Süreyya Paşa'nın siyasi hayatını noktalamasına neden olur. 
Hastalanmıştır, TBMM'den izin ister, vermezler, o da milletvekilliğinden istifa eder. 


Süreyya Paşa Gaddesi, Bahariye oldu İstifa etmiştir ama kraldan fazla kralcı olan işgüzarları da üstüne saldırtmıştır. Önce sinemasının bulunduğu Süreyya Paşa Caddesi'nin ismi Bahariye Caddesi'ne çevrilir, sonra maliyeciler fabrikasına gelirler; o zaman için inanılmaz bir 


rakam olan bir milyon lira ceza keserler ve hemen ödemesini isterler. Bu ise fabrikanın kapanması ve icra yoluyla satılması demektir. Devreye İktisat Bakanı olan Celal Bayar girer ve olayda kefalet senedi verilerek fabrikanın satılmasını önleme yolunu bulur. İş Bankası fabrikaya ortak edilir, 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hatta yönetimi üstlenir. Yedi, sekiz yıl uğraştıktan sonra verilen cezalar terkin edilir, yani tahakkuk etmiş verginin haksız olduğuna karar verilip tahakkuk eden vergi iptal edilir. Bu olay artık İlmen soyadını alan Süreyya İlmen'i çok üzecek ve ölmeden kısa bir süre önce kaleme aldığı Mafiyemize Armağan adlı anı kitabıyla başına gelenleri acı acı anlatacaktır. 

Bu sıkıntılı günlerde tek gelir kaynağı Süreyya Sineması'dır. Sinema müdürü Hikmet Bey ağır hasta olmuş evinde yatmaktadır. Süreyya Paşa onu evinde ziyaret eder ve sinemanın mali konularıyla ilgili sorular sorar. Bu davranışı Hikmet Bey'in oğlu Nazım Hikmet'i aşırı kızdırır ve “Hiciv Vadisinde Bir Tecrübe-i Kalemiye” adlı şiirinde Süreyya Paşa'yı, babasını hırsızlıkla suçladığı için ağır bir şekilde eleştirir: “Bir benim babam varmış / Bir de bir zat-ı muhteremin pederi / Benim babam dazlak kafalı, ufak tefek bir adam / O bir zat-ı muhteremin pederi / İkinci Sultan Hamit'in / Hırsız seraskeri...... / Yemen Çölü'nde açlıktan ölenlerin / Suyundan, ekmeğinden çalarak / Kumun üstüne akan kan- dan / Yüzde yüz komisyon alarak / Han hamam, apartman yapmış.” 

Süreyya Paşa Nazım Hikmet'i mahkemeye verecek, davayı kazanacak, şair altı ay hapise mahküm edilecek, ama cumhuriyetin onuncu yılı şerefine çıkarılan af yasasıyla kurtulacaktır. 

Bütün bu olumsuz gelişmelere karşın Süreyya İlmen girişimcilik ruhunu kaybetmez. Fabrikasının sorununun hallolmasından sonra Maltepe Küçükyalı'da sahibi olduğu deniz kenarındaki bir arsada İstanbul'un en asri plajını yapmaya karar verir. 1946 Haziran'ında açılan, uzun yıllar İstanbulluların yazları büyük bir keyifle kullandığı 
300 metre deniz cepheli 280 kabini ve 40 odalı 
bir oteli de olan plajın asıl ilginç yanı denizin içinde paşanın inşa ettirdiği antik Yunan stilindeki “Bakireler Tapınağı” isimli yapıdır. 

Bu arada oğulları adı Adalet Mensucat Fabrikası 
olan fabrikayı başarıyla işletmektedirler. 195 1 
yılında ilginç bir gelişmeye tanıklık ederiz. Adalet Fabrikası bir futbol takımı kurmuş ve profesyonelliği yeni kabul etmiş İstanbul liginde takım 
başarıyla oynamaya başlamıştır. Bu arada 8 000 
lira peşin para, 200 lira aylık ve iki battaniye makinasının vergi dışı kârını önererek Fenerbahçe'den dönemin ünlü oyuncuları Mehmet Ali Has, Erol Keskin, Selahattin Torkal, Samim Var ve Beşiktaştan Bülent Esel'i transfer etmiş, hatta ünlü 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Bandırmada 


Şehit Süleyman bey caddesinde 


Süreyya Paşa Mensucat Fabrikası, IstaAt 


sona erdi. Bu siyasi deneyim nedeniyle neredeyse fabrikasını kaybedecekti. 
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SATİŞ MAĞAZASI 
Istanbul, Mahmut 


Haivacı zade Sadık efendiye taktim 


Lefter Küçükandonyadis bile Bursa”daki bir özel maçta Adalet takımının kırmızı beyaz formasını giymiş, ama sonra İtalya'dan teklif alınca oraya gitmiştir. Adalet takımı 1950'li yılların sonuna kadar Türk futbol tarihindeki yerini koruyacak hatta Arjantin'den Oscar adlı bir santroforu getirerek ilk yabancı futbolcu transferini gerçekleştirecektir. 

Süreyya İlmen son yıllarını anılarını yazarak değerlendirdi. Özelikle Zava/l Serbest Fırka, Teşebbüslerim, Reisliklerim ve Muliyemize Armağan adlı anıları bugün için de değerli tespitleri içerir. 

6 Şubat 1955”te vefat eden İlmen, ölmeden 
Süreyya Sineması'nı Darüşşafaka'ya bağışladı. 
Çiftliğini de hastahane yapılması koşuluyla Sosyal Sigortalar Kurumu'na bıraktı. 

Sineması bugün de koca İstanbul'da Devlet Opera ve Balesi'nin temsillerini verebildiği tek mekân olarak adının hayırla yad edilmesine neden olmaktadır © 


Süreyya Paşa 
Mensucat 
Fabrikası'nın fotoğrafının yer aldığı kartpostal 
(en üstte). Aile fotoğrafında (üstte) 
Süreyya İlmen 
(oturanlar içinde soldan üçüncü) ve eşi Adalet İlmen 
(soldan ikinci). 
Süreyya İlmen'in gelini Vecihe 
İlmen (Süreyya 
İlmen'in sağında) 
Latife Hanım'ın kız kardeşiydi (üstte). 
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“Müsabaka denize atlamak suretiyle başlayacaktır” 


Gazetelerin düzenlediği yarışmaların gittikçe arttığı günlerde Cumhuriyet gazetesinin hem kadınlar, hem erkekler arasında düzenlediği iki yüzme yarışması dikkatleri üzeriiit oğ atılımla geçen yarışmalardan sonra 

“ Suadiye Plaj C Kk | izenlendi. 
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azeteler, cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal 

etkinlikler düzenleme alanında birbirleriyle 

rekabet halindeydi. Cux/huriyet gazetesi ilk 

güzellik yarışmalarını düzenlerken, Mi/liyet 

gazetesi otomobil yarışı, Akşam gazetesi de 

atletizm dalında sokak yarışmaları düzenlemişti. 

Cumhuriyet gazetesi ilk olarak, 1927 yılında Fenerbahçe — Kınalıada arasında organize ettiği yüzme yarışmasını, 1933”te Moda - Suadiye arasında düzenleyerek bu rekabette yeni bir adım attı. Diğer gazeteler kısa mesafeli yüzme yarışmaları düzenlerken Cumhuriyet'in müsabakası çok ses getirdi. 

Cumhuriyet gazetesi 27 Temmuz 1933 tarihinde Denizcilik Federasyonu ve İstanbul Denizcilik Heyeti ile birlikte >> 


Yarışma öncesi Moda vapur iskelesinde hazır bekleyen yüzücüler. 
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“Cumhuriyet Yüzme Müsabakaları” düzenleyeceğini duyurdu. Cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının da yapılacağı 1933 yılındaki yüzme yarışmalarının, önceki yıllardaki geleneksel yüzme yarışmalarından daha iddialı olması için büyük bir program hazırlanması kararlaştırıldı. Nihai amaç ülke gençliğini yüzme sporuna teşvik etmekti. 


Derece alan hanım ve beylere madalya Cumhuriyet gazetesinde 31 Temmuz 1933'te yayımlanan haberde; 25 Ağutos'ta yapılacak erkekler arası mukavemet yarışması güzergâhı Kınalıada-Suadiye olarak duyuruldu: “Cumhuriyet Yüzme Müsabakaları... Büyük mukavemet yüzme müsabakalarımız için kayıt muamelesine devam edilmektedir. Gerek hanımlar ve gerek erkekler arasında ayrı ayrı tertip ettiğimiz bu yarışmalara kayıt müddeti 20 Ağustos akşamı hitam bulacaktır. Erkekler arasındaki mukavemet yarışı Kınalıada — Suadiye arasında yapılacak, hanımlar arasındaki müsabaka da Suadiye Plajı'nda icra olunacaktır. Müsabakalarda derece alan hanım ve beylerden birinci ve ikinciye 


birer kupa ve madalya, üçüncüden onuncuya kadar birer madalya ve şehadetname, müsabakayı ikmal edenlerin hepsine de birer sertifika verilecektir. 
Mükâfatlar, müsabakadan sonra Suadiye Plajı'nda merasimle tevzi edilecektir (dağıtılacaktır). Müsabakaların büyük bir intizam tahtında cereyanı için her türlü tedbir alınmıştır. Müsabakaya iştirak edecek sporcular, Köprü'den hususi motorla Kınalıada'ya gönderilecektir.” 

Gazete, 6 Ağustos'ta yayımlanan haberle yarışmanın güzergâhının görülen lüzum üzerine Moda — Suadiye olarak değiştirildiğini duyurdu. 


Şiddetli rüzgâra ragmen yarıştılar 

25 Ağustos sabahı İstanbul'da hava şartları 
birdenbire değişmişti. Günlerdir neredeyse yaprak kımıldamayan bir hava ve sıcakla bunalan İstanbullular yarışın yapılacağı sabaha şiddetle esen rüzgârla uyandılar. Olumsuz hava koşullarına rağmen sporcular saat 09.00'da Moda iskelesinde toplanmıştı. Tertip heyetinin emrinde bulunan Deniz Ticaret Müdüriyeti'nin Hale motoru, Li- 


man Şirketi'nin 5 ve 14 numaralı römorkörleri ve Yıldız motoru da aynı saatte Moda'ya gelmişlerdi. 
Burada yoklaması yapılan 57 yarışmacı, römorkörlere alındılar ve soyunup elbiselerini bıraktıktan sonra iskeleye döndüler. Hakem heyeti tarafından yarışmacılara müsabaka şartları tekrar bildirildi ve yarış hakkında “fenni izahat” verildikten sonra takip sandalları ile kontrol motorları yerlerini aldı. 
Moda iskelesindeki yüzücüler, saat tam 10.08'de verilen işaretle denize atladılar. Yarışmacıları takip etmek için 20 sandal, iki motor, iki römorkör tutulmuştu. Her sandalda birer cankurtaran yeleği vardı. Sandallarda ikişer takip görevlisi ile birer zabıta memuru görevliydi. 

Sandallar, yüzücüleri ortalarına alarak yarış sahasının sağ ve sol taraflarında birer hat oluşturdu. 
İki seri motor, yarış sahasının her tarafını kontrolle görevlendirilmiş, römorkörlerden biri hakem heyetinin emrine verilerek, diğer büyük römorkör de yarış sahasının en arkasından gelmek üzere önlem alınmıştı. Şiddetli rüzgâr ile yarış sahası bembeyaz köpük içinde kalmıştı ve Moda iskelesi ile Fenerbahçe açıklarındaki dalyana kadar yüzücülerin ilerlemesine engel oluyordu. Fenerbahçe Burnu dönüldükten sonra buraya kadar sarf edilen eforla yavaş yavaş nefesler kesilmeye, kulaçlar yavaşlamaya başladı. Yarış esnasında sandallarda bulundurulan konyak, üzüm ve çikolata ihtiyacı olan yüzücülere verildi. 

Cumhuriyet gazetesi muhabiri izlediği heyecanlı yarışmanın başlangıcını 26 Ağustos tarihli nüshada 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Günlerdir sıcaktan bunalan İstanbullular 25 Ağustos günü çıkan fırtınaya rağmen yarışmaya büyük ilgi gösterdi. Yarışmacılar Fenerbahçe 

Burnu'nda dalgalarla boğuşuyor. 


27 Ağustos günü 
kadınlar arasında yapılan yarışmayı takip edenler Suadiye iskelesinde bekliyor 
(altta). Erkekler arası yarışma sırasında 
Caddebostan'da yarışmacılar (yan sayfada solda). 
Kadınlar arası mücadeleye katılanlardan birinci olan Leyla Hanım 
(sağda), ikinci olan Eva 
Alter (sol başta) ile birlikte (yan sayfada sağda). 


“Yarış başladıktan on - on beş dakika sonra, müsabıklar yek diğerinden yirmişer otuzar metre aralıklarla ayrılmışlar ve Fenerbahçe Burnu'nu tutmak üzere dalgalarla mücadeleye girişmişlerdir. 
Dakikalar ilerledikçe, yüzücüler arasındaki mesafe açılmış, bazı yüzücüler 300 - 500 metre ileriden gitmeye başlamışlardır. Fenerbahçe Burnu dönüldükten sonra vaziyet tavazzuh etmişti. Moda — Fenerbahçe arasındaki sert rüzgârla ve dalgalarla geçen mücadele, birçok yüzücülerin mukavemet kabiliyetini azaltmış, nefeslerini tüketmiş, kendilerini yorgun vaziyete düşürmüştür. Bunlar yavaş yavaş toplanırken, daha mukavim olanlar da Caddebostan - Suadiye istikametine doğru yol almakta devam etmişlerdir.” 


Yarışı 16 yüzücü tamamladı 

Yüzücüler, Caddebostan'ı geçip Suadiye'ye yaklaşacakları sırada hakemlerden üçü yarışın bitiş noktası olan Suadiye Plajı'na gitti. Yarışmacılar, plajın 20 metre kadar ilerisine konulan iki işaret arasından geçtikten sonra sahile kadar olan birkaç metrelik sığ alanda buraya dikilen işareti alarak yarışmayı bitirdiler. Saat 10.08'de start alan ve 97 sporcunun katıldığı yarışmada, saat 13.35'te Suadiye plajına sadece 16 yüzücü ulaştı. Burada üç hakem dereceleri tespit etti. 


ön reyi 
Mİ ade. kayla 
N 


çe — 


Suadiye plajını dolduranlar, yüzücüleri alkışlarla karşıladı. Finale ulaşanlar, plajda kendileri için ayrılan özel yerlerde dinlenmeye çekildi. Yarışı tamamlayamayan yüzücüler de büyük motorlarla Suadiye plajına gelerek, sporcular şerefine verilen çay ziyafetine katıldılar. Ziyafetten sonra hakem heyeti tarafından resmen tespit edilen neticeler açıklandı ve ödüller dağıtıldı. 


Şampiyon Beykoz'dan çıktı 

Ödül töreninde, Cumhuriyet gazetesi yazı işleri müdürü Abidin Daver, konuşmasında “Cumhuriyet'in senelerden beri deniz sporları- nın terakkisi ve denizcileri teşvik gayesini takip ve bu maksatla her sene deniz yarışları tertip eylediğini, uzun mukavemet yarışlarının, bilhassa böyle sert havalarda güç bir iş olduğunu, fakat sporun zaten kolay işler görmek demek olmadığını” söyledi ve yüzücüleri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. 

Beykoz Spor Kulübü'nden Toma Bey, Moda ile Suadiye arasındaki mesafeyi 2 saat 7 dakikada tamamlayarak birinci, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Cemil Bey de 2 saat 11 dakika ile ikinciliği kazandı. 
Beykoz'dan Apadyako Bey üçüncü, Fenerbahçe'den Ömer Bey dördüncü, Beykoz'dan Mihal Bey beşinci, Fenerbahçe'den İsmail Bey altıncı, Vefa — Kumka- 


pı'dan Halit Nuri Bey yedinci, Yeniköy'den Osman Rebii Bey sekizinci, İstanbulspor'dan Muzaffer Bey dokuzuncu, Vefa — Kumkapı'dan Hasan Basri Bey de onuncu oldu. 

Abidin Daver, Toma ile Cemil beyleri ve mensup oldukları spor kulüplerini böyle sağlam, kuvvetli yüzücülere sahip olduklarından dolayı kutladı. Abidin Daver, birincilik kupasını Toma Bey'e verdikten sonra hakem heyeti reisi deniz kıdemli yüzbaşısı Abdurrahman Bey'den madalyaları yüzücülerin göğsüne takmasını rica etti. Abdurrahman Bey, 
10 madalyayı birinciden onuncuya kadar derece 
alanların göğüslerine takarak ödül törenini sonlandırdı. Akşam saatlerinde Suadiye Plaj Gazinosu'nda yarışmacıların da katıldığı bir balo düzenlendi. 


Kadınlar mücadeleyi bırakmadı 

27 Ağustos'ta da hava erkeklerin yarışmasında 
olduğu gibi sert ve rüzgârlıydı. Suadiye plajında 
1500 metre mesafeli yüzme yarışmasına 16 kişi 
ismini yazdırmış olsa da sekiz yarışmacı iştirak etti. Kadınların yarışmasını izlemek üzere Suadiye plajı meraklılar tarafından doldurulmuştu. Müsa- 


bakaya girecek kadınlar, tertip komitesinin emrinde bulunan büyük motora alınarak diğer motorlar ve sandallarla beraber sahilden 1500 metre açığa götürüldüler. 

Yarışma başlarken ufak bir de kaza oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle yarışmacılar ve hakem heyetini taşıyan büyük motor devrilince, kadınlar denize atladı. Tahlisiye sandal ve motorları denizdekileri pek kısa bir zamanda kurtardı. Müsabakadan evvel her ihtimal düşünülerek gerekli tedbirler alındığı için kaza, sadece hakem heyetinden birkaç kişinin elbiselerinin ıslanmasıyla sonlandı. Bir taraftan bu hadise cereyan ederken diğer taraftan kadınlar müsabakaya devam etti ve sandalların takibinde halkın alkışları arasında sahile çıktılar. Yarışmacılardan beşi yarışı tamamladı, üç yarışmacı ise sert hava koşulları nedeniyle finale ulaşamadı. 

Fenerbahçe'den Leyla Hanım 32 dakika ile birinci, Eva Alter 36 dakika ile ikinci, Cavidan Hanım 38 dakika ile üçüncü, Nüzhet Hanım 41 dakika ile dördüncü, Güzin Hanım da 55 dakika ile beşinciliği kazandı. 

Yarışma sonrası Suadiye Plaj Gazinosu'nda kadınlar şerefine bir çay ziyafeti verildi © 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Babali karşısında hususi daire 


İdarehanesi : Pazartesi ve Perşembe günleri çıkar Abone: 


Fiyatı 3 Kuruştur Mes'ul müdür: Murat Hasan 


asri mizah ve san'at gazetesi 


Seneliği 3 lira alt aylığı 150 kuruştur. 
Fiyatı 3 Kuruştur 


Gençlerle hasbıhal 


, İlkbahar kokularının sezilmeğe başlandığı bir b. 
simde (ÇAPKIN KIZ) da çıkıyor. Vazifesi genç te Beğ mr Md zarafet, tebessüm, zevk 

ve san'a tır. Hayah güzelleştiren : varsa (ÇAPKIN KIZ) onları kucak kucak gelircak, Çünkü ancak bu suretle muhitine karşı hizmetlerinin en kıymetlisini yapmış olacağına kani bulunuyor. Varsın, bedbinler, riyakârlar fazilet füruşluk daiyesile ona hücum etsinler! (ÇAPKIN KIZ) bu mürai hücumlara karşı aynı suretle mukabele etmeğe tenezzül etmeyecektir, sadece şuh bir kahkaha ile cevap verecektir. 


Hemen şunu da ilâve etmeli ki A ahlâk aleyhtarı değildir. Asla, aslal e o bir ahlâka sahip bulunuyor. Onun tanıdığı yüksek ahlâk prensipleri şu iki kelime ile ifade edilebilir: a Güzellik ve Samimiyet! Bize zevk, neş'e, heyecan istiğrak, ümit, 'şefaret veren her güzel şey onunun 


samimi kanaatine göre ahlâkidir. Bunları" i » Bunları X olursa olen iskan -1—-1* yügia ri ne şekilde 


np 


i 
Dikenrler çiçekler 
Bir kadının sukuto e oüskait olduğu vr 


map, kendini yenilmez amudığı yamandır. 


Alm, çirkinliğe bile göz kamaştırıcı bir pırdu verİr 

Kadın, her yeyi af teğer.. İhdyarlamak, o büyük güneb müs tesna | 

Dünyama en güzel kadını, | bizim olmu yandır! 


Kadın sanderi, başka tarıma hasedi ilâve edilmedikçe | Ham olmaz! 


Zenginin apıalına sengin, fakirin aptalının aptal derler! 


Çare 


Tünelde iki kadın bilet almak üzere aypt 


zamanda kiş nine geldiler, 
Biri parayı uzatarak 
- Bir bile a 


Öteki, diğerinin ko- 
Yunu çekerek söylendi: 
— Hanım, ben daha evvel geldim, meaya riayet oi. 
Aflederin. Ben daha evvel geldim...Sen araya rinyet eb. 
Mümakuyanın piya çağını amlıyan biletçi müdahale eti : 
Hanımlar, selüş etmeyin, banginiz da hp yaşlı ie evveli « 
bilet alani. 
Bu söz Üzerine her iki kadın da köşenin 


Melek — Anneciğim, beni kurtar! 
önünden çekilir |. Şeytanlar — Beyhude anneni çağırma... 


ETEK 


No :14 — Birinci sene Nushası 3 Kuruş 


ÇARŞAMBA GÜNLERİ ÇIKAR $£ 


mama ey 


Asri şeytanlar asri melekleri nasıl kandırırlar?. o Çapkın 


Şubat 1931'de çıkan Çapkın Kız dergisinde “Ey yurdun sevdalı gençleri; bakın / 
İstanbul'un kızıyım, çapkınım çapkın!" 
dizeleri yer alıyordu 
(solda). 


ek an 
Ni GAZKEE Kanehik  Seneliği 480, Alie sylğı 159 El 


erman 


fıkralar 
Piliç ! 
Lokanıada piliç W marlıyan bir müşteri bir müddet bekledi ten sonra Çısmarla gam getirilmediğini ee garsona sew evir: 


Hani benim pili: 
cim? 

Aklı fikri, o gün hizmetine niheyet ve» 
silen bir kapı yolda goda on alnı yaşında gözel bir kayda « olan 
garson 3 

— Oh efendim, der, piliç buradan çekler. 
Karşıki lokantada çe 
Vişıyor! 

—ğ.... 


O da dehil! 

Bir Humumdan bahs sediliyordu.. Biri de di ki 
— Haberiniagvar ml 
Karar vermiş: Yu gelen bütün kadınları kapısını kapıyacakıış 
Bir başkan atıldı 
— esip! Kemdi evine pencereden girecekimiş Sir 

ça 


Züppeler 

İki fingirdek vw sında £ 

— Artık xüppel den bıktım, ağıc b kibar bir adamla Ya mak. istiyorum. 

Benim böyle 

tayydağına var AD olmaz. 

Neden ? 
- O davöppeler bıkumş, oğur başlı, 


Onu da gençliğinde Yunlarla kandırdıktıl. bar bir kadın isti) 


besesseceni e ereeeeiseiimmE 
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4 Şubat 1931 tarihinde 14'üncü ğ Benim o piliçe gözlerim kaldi * Dedim kiz Görmemiş ba kiz henüz gün, Ansa kapladı beni bir sevinç: 
haftalı MD Uu sayısı çıkan Ho Gözleri yeşildi » “Saçığ kumzuldı ! Teni gül yaprağı gibi ne düsgü i Daha görmemiştim böyle bir pi 

alık Piliç dergisinin ka ağı ( #d Ho Sewlanm verdi oktımı aldı, Duruşu odalı, | bakışı (üzgün Öpüp olşomadan durur muyum hiç pası (sağ a). İİ Yüreğim bir tetle hulyey« dallı, Vücudu bahardan bir ince daldı! Sarıldım, kollarım belinde Halı, © Gözleri yeşildi! Sos karmealalı b Gözleri yeşili ? Saçı kumrulda ke Dudağı ağzumda bir damle daldı, H ün 


bi 0 ame 


Açık saçık neşriyat tartışması başlıyor 


Türk basınında 1930'ların başına damgasını vuran konulardan biri müstehcen neşriyattı. 1931'den itibaren art arda yayımlanmaya başlayan Çapkın Kız, Piliç, Bıldırcın gibi dergiler satış rekorları kırmaya başlayınca hem idarenin hem de diğer yayınların tepkisini çekti ve kapatıldı. 
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İzdivaç muhasara edileni hir kal'a gibidir; içerdekie, 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terler, diyardakileş 
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Hayat içi devreye 

ayrılır: Birinçi ikin 

<iye hasretle geçer ikinci birinci, 

süfiş ye tee 


nm. seyrek gelme 
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Sevda süte benze, mbt temiz olma sa derbal bozulur. 


.. 
Bir aşık ber kork kolayca 


Unu ber gün 
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Dinlermiyu 

l w sözlerim K 

, ınhap dö ppileri j P dökülerek, 
Birden ördü gözlerin 
Selvi gibi boyunu, 


Vücudu bükülerek, 


İşve eder gülerek, Ka kalbimden surdu, Sonra naz etti 


durdu 


Ateşle tutüşturda. 


İ öy yi klar, nar zeybek Oyun, Yakların yaf olunuz, 


SALI ÇIKAR, MİZÂN GAZETESİ) Fg 


VECİZELER 


Aşkta göz yaşı er, müessir. nutuklar dan dalın beliğdir 
Kendinizi sevgilini. 
18 karşı ağlarken 
Höstermeye çalışı niz. Göz yaşı döke metstnit ne Yapıp 
YAPIP gözleriniz. 
mlatınız 


Sevdiğiniz. xa aşk kalbinizi bain diğer eğlenceler karşı kapah tutar 

.. 

Kadının duy, aşk telkin va aşka benzemez 


.. 

Prsrık erkekleri 

söven baz; Cesur kadınlar vardır 
Mutlaka *89ur ka dinları seven Pisirik erkekler de olmal; 


Erkek kazağın; 
dın tutar 


Endişe 
İÇimlerdir-? Zaritler -Zarifler - Çakınlı bal | | 
” | 
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Neş'e 


Şöhret 


Tabibi müveliit (A) bey | ui 


sis benk çağırır aydının 


Tabii ölüm 


- Kocam kim tedavi etti” 

— Hiç kimse? Kendi ken dim 6484. 

O balde cesedi iyi mü 

, ayeme etmeliyim; b pek te 5 .. 

Bir ev kıyafeti bel bir ölüme benzemiyor! Bir yatak kıyafeti | 


# köpel N etek ölüleri bile. 


Döneme damgasını vuran dergilerden Bıldırcın (solda) ve Güvercin (üstte) her hafta 


salı ve cumartesi günleri çıkıyordu. 
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ç | Bu vaziyette yapılacak şey is | medir ? Açlıktan, ümütsilik- 


. | miheyet kaptanın sesi duyul maş: 


— Yolcular * © halimizin 


v ini ye imkân 
- İ| yok. Bir iki gün evvel dalgalar arasında malıv olacaktık, 


Ocak 1931'de yayımlanmaya başlayan 
Bıldırcın'ın kapağında mizah dergisi yazsa 

da, yayın daha çok çıplak kadın fotoğrafları içeriyordu (üstte). 
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Yolcuların selameti için... ---———— e Yi »sukünet balur gibi olmuş | kurtulduk. Fakat şimdi aç kaç gün daha hayatımızı te , | Fakat erak kalmadığı için | lıktan ölmeye mahkümuz | win etmiş olacakdımız. 
yolcular kırılmaya başlamış. | 


Rica ederim. demiş. 
Beynini patçalama, Tavasına ma çer | bayılırım. 

AKILLI TALEBE 
— Musa kimdir kiz ? 
—Firavanun kızının oğlu 

vapor halkının selimeti için vi 

feda etmesi icsp ediyor. Bu 

fedai iptida ben olacağım, 


r. 
Hayır, Firwvunun kanı 
m N 3 
Masayı bir sepet içinde Nil inde buldu. 


Çünkü vapurun birinci su | “Ne var?, diye sormuş. İngi- — Yanlış efendim. Firavarisiyim. öldüre. | Hiz kemali telişla kaps | vanun kızma öyle demek ceğim ve beni yiyerek bir İ tanın yanına gelerek * düşerdi. 


ünyada ilk yarı çıplak ya da çıplak kadın fotoğrafı yayımlayan dergiler 
1900'lü yılların başlarında 
Fransa'da çıkmaya başladı. Bu dergiler kendilerini fotoğrafçılık, natürizm, sağlık ve sanat gibi başlıklar altında kamufle ettiklerinden genellikle erotik olarak sınıflandırı!lmazlar. Gerçek anlamda erotik yayınların çıkması 1940'lı savaş yıllarını buldu ve “pin up” dergileri olarak yaygınlaştı. Dünyanın en renkli ve tuhaf matbuat tarihine sahip olan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Dünyanın ilk erotik magazinlerinden sayılması gereken üç dergi 1930-1931 yıllarında Türkiye'de yayımlanmıştı. Bıldırcın, Piliç ve Çapkın Kız adlı bu dergiler matbuat tarihinin şaşırtıcı ve çok az bilinen örneklerindendi. 1929 yılından itibaren Türkiye'de güzellik yarışmaları yapılmaya başladı. Basında görece özgürlükler 1930 yılında zirve yaptı. Güzellik yarışmasına katılan güzellerin 


mayolu resimleri en ciddi gazetelerin bile sayfalarını süslüyordu. Zaten güzellik yarışmaları Yunus Nadi'nin Cumhuriyet gazetesi tarafından organize ediliyordu. 1931 yılında bu defa Vakit gazetesi “Güzel Bacak Müsabakası” tertip ediyordu. Pek çok dergi ve gazetede çıplak kadın resimleri bir engelle karşılaşmadan basılabiliyordu. 

Ancak 1929 yılında ABD'de başlayan ve tüm dünyayı saran büyük buhran, bütün dünyayı derinden etkiledi. Bu buhran Avrupa'da Hitler'in yükselmesine neden olan en önemli faktördü. 
Türkiye'ye de etkisi büyük oldu. 1929 yılı buhranı, tarım ve hammadde fiyatlarının hızla ve dramatik bir şekilde düşmesiyle başlamıştı. İsmet İnönü ve Cumhuriyet Halk Fırkası kurmaylarının devletçi politikaları tek çözüm olarak gören düşünceleri ağırlık kazandı ve Türkiye ekonomi tarihinde “Korumacı-Devletçi”olarak nitelendirilen, dışa kapalı bir dönem başlamış oldu. Devletçi politikaların hayat tarzına yansıması uzun sürmedi. Güzellik yarışmalarından vaz geçildi. "Tabii ki Bıldırcın, Piliç, Çapkın Kız gibi dergiler kapatılırken, matbuat yeni kanunlarla “hizaya” getirildi. Şimdi basın tarihimizin bu güzide dergilerini yakından tanıyalım: 


Hangi kraliçe daha güzel? 

Bıldırcın “cumartesi, salı çıkar, mizah gazetesi” başlığı ile 20 Kanunusani (Ocak) 1931 tarihinde çıktı. İdaresi Ankara Caddesi'ndeydi. İlhami Matbaası'nda basılan derginin mesul müdürü İlhami'ydi. Nüshası 3 kuruştan satılıyordu. Adı mizah dergisi olmasına karşın çok sayıda çıplak kadın fotoğrafı ihtiva ediyordu. Dört büyük boy sayfadan ibaret mecmuanın ilk sayısında yedi tane çıplak kadın fotoğrafının yanı sıra, karikatürler ve fıkralar yer alıyordu. Bu boyutta çıplaklık içermesi açısından matbuat hayatımızda bir ilkti. İlk sayılarında makalelerin altına imza olarak Bıldırcın, Atmaca, Bülbül, Güvercin, Macide gibi imzalar konulurken sonraki sayılarda buna dahi gerek görülmemişti. Dördüncü sayfasında bir müsabaka ve bu müsabakaya ait bir kupon bulunuyordu. Dergi ikinci sayısına “Hangisi Daha Güzel? 931 kraliçesi Naşide Saffet Hanım mı yoksa 930 kraliçesi Mübeccel Namık Hanım mı?” yarışmasıyla çıktı. 

Yarışmanın sonucu ise onuncu sayıda açıklanıyordu. Mübeccel Namık Hanım'ı intihap edenler 
68 rey fazla ile kazanmışlardı. 


Bıldırcın'la rekabet için çıplaklığı arttırdı Piliç bu tip mecmuaların arasında ilk çıkandı. 
Yusuf Ziya'nın (Ortaç) çıkardığı mecmuanın ilk sayısı 5 'Teşrinisani (Kasım) 1930 tarihinde yayımlanmıştı. “Çarşamba günleri çıkar şen gazete” alt 


başlığı ile çıkan gazetenin nüshası 3 kuruştu. Ancak Ramiz”in (Gökçe) karikatürleriyle süslü ilk sayılarında çıplaklık yok sayılacak kadar azdı. Bu politika 
14 Kanunusani (Ocak) 1931 tarihli 1 Vinci sayıya 
kadar böyle devam etti. Bu sayıdan sonra zaman zaman çıplaklık dozunun arttığını gözlemliyoruz ki bunu tetikleyen unsur B:/dırcın'la olan rekabet olsa gerektir. Pi/iç; dördüncü sayısından itibaren “Kış Müsabakası” adlı bir kampanya düzenledi ve iki yüz okuyucusuna çeşitli hediyeler dağıtacağını ilan etti. Kadınların birincisine 200 liralık bir palto hediye edilecekti. Erkeklerin birincisi ise 100 lira kıymetinde bir palto kazanacaktı. 


Size şiir, zevk, neşe ve sanat getirecek 
Bu tip dergilerin en son çıkanı ise ilk sayısı 26 
Şubat 1931 tarihinde çıkan Çapkın Kız'dı. “Pazartesi ve perşembe günleri çıkar asri mizah ve sanat gazetesi” başlığıyla çıkan gazete Bıldırcın ve Piliç'le aynı format ve fiyattaydı. Mesul müdürü Murat Hasan'dı. “Gençlerle Hasbihal” adlı çıkış makalesinde mecmuanın amacı şöyle anlatılıyordu: “İlkbahar kokularının sezilmeye başlandığı bir mevsimde Çapkın Kız çıkıyor. Vazifesi genç >> 


Çapkın Kız ve Piliç dergilerinde genel olarak “pin up" yayınlardaki gibi çizimler kullanılırken Güvercin ve daha sonra Bıldırcın dergileri yabancı yayınlardan kopyalanmış fotoğraflar ile o yıllarda İstanbul'a gelen varyete yıldızlarının stüdyo fotoğraflarına yer veriyordu (en üstte ve üstte). 
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Cumhuriyet gazetesinin girişimleriyle mahkemeye verilen dergilerden Piliç ve 


Yerli müstehcen mecmualarda özellikle ABD'de çıkan dergilerden alınan fotoğraflarla 
Hollywood yıldızlarının 

şöhret hikâyeleri anlatılıyordu (altta). 
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karilerine (okurlarına) neşe, şetaret (sevinç), nükte, zarafet, tebessüm, zevk, şiir ve sanat dağıtmaktır. 
Hayatı güzelleştiren ne varsa Çapkın Kız onları kucak kucak getirecektir... Varsın, bedbinler, riyakârlar, fazilet füruşluk gayesiyle ona hücum etsinler! Çapkın Kız bu mürai (iki yüzlü) hücumlara karşı aynı surette mukabele etmeye tenezzül etmeyecektir, sadece şuh bir kahkaha ile cevap verecektir... Bir cemiyetin yaratıcı kuvvetinin artması için neşe ve şetaretin artması lazım değil midir? Durgun ve meyus (üzgün) bir cemiyetten büyük hamleler beklenir mi? Heyecansız sanatkâr ne ibda edebilir (yaratabilir)? Neşesiz gencin çorak bir topraktan ne farkı vardır? Çapkın Kız size zevk ve şetaret vermek istiyor. Bunu yaparken çirkinlik ve kabalıktan uzak bulunacak, genç kari- 


lerinin zevklerinin incelmesine ve yükselmesine çalışacaktır.” 

Bu makalenin hemen altında Çapkın Kız adlı bir şiir yer alıyordu. Bu şiirin ilk beşliği şöyleydi: 


“Ey yurdun sevdalı gençleri; bakın: İstanbul kızıyım, çapkınım çapkın! 
Haydi, gelin bana bir parça yakın, Hercai, diyerek kaçmayın sakın! 
İstanbul kızıyım, çapkınım çapkın.” 


Çapkın Kız'ın son sayfasında İstanbul'un gece hayatını anlatan “İstanbul Eğleniyor!” bölümü yer alıyordu. Burada Gardenbar, Mulenruj ve Maksim gibi döneminin önemli eğlence yerlerindeki gösteri ve artistlerden bahsediliyordu. Tüm diğer yazı ve şiirler gibi bu yazılar da imzasızdı. 


“Çıplaklar giydiriliyor!” 

Dergilerin yoğun talep görmesi birçok günlük 
gazeteyi rahatsız etmişti. Örneğin 5 Mart 1931 
tarihinde Cumhuriyet gazetesinin “Hem Nalına Hem Mıhına” adlı köşesinde Abidin Daver şöyle diyordu: 

“Gazetelerde çıplak kadın resmi bolluğunun sebebi nedir? Anlaşılan bazı erkekler, bu resimleri seyretmekten hoşlanıyorlar, onların bu temayüllerinden istifade ederek beş on kuruş kazanmak isteyenler de, çıplak kadın resimleriyle dolu gazeteler çıkarıyorlar. Bizde çıplak resim neşreden gazeteler o kadar çoğaldı ki nihayet üryan vücut resmi görmekten az çok hoşlanan karilerin de bir gün gelecek mideleri bulanacak ve böyle resimler görünce bıkkınlık ve istikrahla (tiksinmeyle) başlarını çevireceklerdir.” 

Nihayet Cumhuriyet gazetesinin 11 Mart 1931 
tarihli nüshasının ilk sayfasında “Açık Saçık Neşriyat” başlığı ile şu haber çıktı: 

“Üç gazete aleyhinde dava açılarak münteşir nüshalarının müsaderesi (toplatılması) emredildi. 
Aleyhine dava açılan mecmualar Bz/dırcın, Piliç ve Çapkın Kız mecmualarıdır. Bu mecmuaların ilk numaradan şimdiye kadar intişar eden (yayınlanan) bütün nüshalarındaki resim ve yazıların müstehcen ve mucibi ar-ü haya (ar ve haya gerektiren) olduğu tespit edilmiş ve bu noktadan ikame-i dava olunmuştur. Dava evrakı dördüncü istintak (sorgu) hâkimi Salih Bey'e havale edilmiştir. Salih Bey evrakı, davanın mevzuunu (konusunu) tetkik ettikten sonra bu mecmuaların şimdiye kadar neşredilen bütün nüshalarının müsadere edilmesine 


Çapkın Kız yayın hayatına son verirken Bıldırcın mücadele etmeye devam etti. 


karar vermiş ve bu karar derhal zabıtaya | bildirilerek mecmuaların toplattırılmasına başlanmıştır. Mamafih mecmualar kapatılmış değildir ve neşriyatlarına devam edeceklerdir. Fakat aynı şekilde neşriyata devam ettikleri takdirde ayrıca yeni davalar ikame olunacaktır.” 

Cumhuriyet gazetesinin aynı günkü “Hem Nalına Hem Mıhına” köşesinde “Çıplaklar Giydiriliyor!” adlı makalesinde Abidin Daver durumu memnuniyetle karşılamıştı: 

“Birkaç gün evvel, bu sütunlarda, çıplak kadın resmi basan gazetelerin pek ziyade çoğaldığından ve nihayet herkesin çıplak resimden bıkacağından bahsetmiştim. Karilere bıkkınlık gelmeden evvel müddeiumumilik (savcılık) harekete geldi. Dün bu gazetelerin aleyhine dava ikame edildiği gibi mevcut nüshaları da toplattırıldı... 

“Bir insanın çamaşırlarına varıncaya kadar çıkarırsanız, tabii güzel veya çirkin üryan bir vücut meydana çıkar. Fakat kimse çamaşırlarını herkesin önünde çıkarıp çırılçıplak gezmez, çıplak olduğu zaman gizlenir ve örtünür. Tıpkı bunun gibi çıplak resimlerden hoşlananlar onları saklarlar. 
Açık saçık yazılara bayılanlar da onları gizli okurlar. Çünkü hayatta, doğru yanlış, ayıp telakki edilen şeyler gizli yapılır. Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki, müddeitumumilik çıplak resimlere ve açık saçık yazılara elbise giydirmeye karar vermiştir.” 

Böylece bu yayınların akıbeti belli oldu. P;/iç dergisi 11 Mart 1931 tarihli 19 numaralı sayısıyla yayın hayatına son verdi. Aynı şekilde Çapkın Kız da 19 Mart 1931 tarihli yedi numaralı sayısıyla yayın hayatına tamamladı. Ancak Bı/dırcın dergisinin kendini kapatmaya hiç niyeti yoktu. 

Bıldırcın'ın 14 Mart 1931 tarihli 16. sayısı “Bayi ve Müvezzilerimize (Dağıtıcılarımıza)” başlığıyla şu duyuruda bulunuyordu: “Bıldırcın'ın bir nüshasının toplatılmasından galat (yanlış) olarak yanlış haberler çıkarılmıştır. Gazetemiz kapatılmamıştır. Devam edecektir. Geçen perşembe günü bazı yerlerde toplatılan gazetelerin de yanlış toplatıldığı polis müdüriyetince anlaşılmış, bu yanlış işi yapan merkezlere tashihi (düzeltilmesi) bildirilmiştir. Herhangi bir tereddüt karşısında idaremize müracaat edebilirsiniz. 

Yahut telefon ediniz: İstanbul 230.” 


Na, > Bea 


Aynı sayının yine ilk sayfasında “açık saçık neşriyata dair...” adıyla bir imzasız başmakale yayımlanmıştı. Bu makalede kendilerinden şikâyetçi olan günlük siyasi gazeteler yerden yere vuruluyor, örneğin Vakit gazetesinin “Güzel Bacak Müsabakası” gibi faaliyetleri kepazelik olarak nitelendiriliyordu. Bıldırcın mücadele etmeye son derece niyetli gözüküyordu. Hiçbir şey olmamış gibi yayınını sürdürüyordu. 28 Nisan 1931 tarihli 29. sayıda çıplak kadın fotoğraflarına siyah mürekkeple mayo çizerek sansür uygulaması başladı. Bu tür siyah mürekkep kullanılarak yapılan sansür Türk matbuat tarihinde uzun yıllar kullanılacak bir uygulama olacaktı. 
30 Haziran 1931 tarihli Cuwhuriyet gazetesinde “Piliç Davası” başlığı ile şu haber vardı: “Müstehcen neşriyatta bulunmak cürmüyle mahkemeye verilen Piliç gazetesi hakkındaki muhakemeye dün devam edilmiş ve müdafaa yapılmıştır. Yusuf Ziya Bey müdafaasında davaya mevzu teşkil eden resimlerin bir kısmının >> 


19. sayısında yayın hayatına son veren 
Piliç dergisinin 
Şubat 1931'de çıkan 
16. sayısı (altta). 
Diğer gazetelerin baskılarına dayanamayan 
Çapkın Kız da yedinci sayısında kapandı 
(12 Mart 1931 tarihli beşinci sayısı solda). 
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SENİ 


Bıldırcın dergisinin son döneminde çıplak kadın fotoğrafları üzerlerine mayo çizilerek yayımlanmaya başladı. Böylece bir süre yasaklamaların önüne geçilmeye çalışıldı (üstte). Bıldırcın dergisinin yerine yayımlanmaya başlanan Güvercin'in son sayılarında çıplaklık daha az yer alıyordu (sağda). 
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pa 
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Hisler ve fikirler 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fotoğraf olduğunu, bunların Babıâli Caddesindeki dükkânlarda satıldığını, bir kısmının sanatkârane kıymette bulunduğunu, yazıların da edebiyat mahiyetinde bulunduğunu söylemiştir.” 
2 Temmuz 1931 tarihli Cuyhuriyet gazetesinde Pifiç davasının sonucu “Pi/iç müdürü hapse mahküm oldu” başlığıyla şöyle veriliyordu: “Müstehcen mahiyette resim ve yazı neşrettiinden dolayı mahkemeye verilen Pi/iç mecmuası hakkındaki muhakeme hitam bulmuş (sona er-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Piliç davası sonucu mesul müdür Yusuf Ziya bir ay hapse mahküm oldu. 

Ancak Bıldırcın 62'nci sayısına kadar pes etmedi. 


miş) ve karar tefhim edilmiştir (bildirilmiştir). 
Bu karara göre mecmua mesul müdürü Yusuf Ziya Bey bir ay hapse, on beş lira para cezasına mahküm olmuştur.” 


Bıldırcın pes etmiyor 

Bu süreçte Bıldırcın dergisi yayın hayatına devam ediyordu. Ancak 8 Ağustos 1931 tarihli 58'inci sayıdan itibaren resimlere koyduğu sansür, siyah mürekkeple mayo çizme, seviyesi artmıştı. Ancak bu mümkün olduğunca şeffaf bir mayoydu. 

Bıldırcın yayın hayatına 22 Ağustos 1931 tarihli 62'nci sayısına kadar devam etti. Nihayet pes ettiler diye düşünen okuyucu varsa yanılıyor, zira 29 Ağustos 1931 tarihinde adını Güvercin olarak değiştirerek aynı formatta ve mizanpajda yayın hayatını sürdürmeye başladı. Yine İlhami Matbaası'nda basılıyordu. Yeni isimli dergi bir numaradan başlamıştı. 
İşin komik tarafı Bıldırcım'ın eski sayılarıyla ilgili ilan hâlâ dergide yer alıyordu. Gövercin'in tek farkı kadın resimlerinin Bı/dırcın'dakilere 


| But ve kedi 

ge, nazaran çok daha kapalı olmalarıydı. 
seg“ Güvercin 17 Birinci Teşrin (Ekim) EE 1931 tarihli 15 numaralınüshasına EE mİ kadar yayın hayatına devam etti. 


Satış rakamlarının oldukça düştüğü açıktı. Zira 15'inci sayıda artık haftada iki yerine bir defa çıkacaklarını 
ve daha mütekâmil (gelişmiş) bir mecmuayı 3 
kuruş yerine 3 kuruşa satacaklarını ilan ediyorlardı. Ancak bu mütekâmil sayının hiçbir zaman çıkmadığını düşünüyorum. 

Böylece 62 sayı Bıldırcın, 15 sayı Güvercin, 19 
sayı Piliç ve 7 sayı Çapkın Kız'dan bahseden hikâyemiz sona ermiş oldu. Son alarak bu dergilerde birçok ünlü yazar ve şairin imza kullanmadan makale, şiir yazdıklarının ve bunlardan yüklüce paralar kazandıklarının da rivayet olunduğunu hatırlatalım © 
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Mİ SAĞIM SOLUM TARİH /MEHMET Ö. ALKAN 


ST. PETERSBURG'DA 1768-1774 OSMANLI-RUS SAVAŞI ABİDELERİ Rus milli kimligindeki “Türk” 


Osmanlı ve Rusya ilişkilerinde 1768-1774 bir dönüm noktasıydı. St. Petersburg'daki abideler de gösteriyor ki iki ülke arasında yıllarca devam eden savaşlar sonucu, Rus kimliğinin oluşmasında “Türk” imajı da etkili olmuştu. 


usya'nın kuruluşundan itibaren karşı 

karşıya gelmesi mukadder başlıca ülke Osmanlı'ydı. İlk savaş denemesinde Osmanlı galip gelmişti. Ancak 1676-1700 yılları arasında süren uzun savaşın mağlubu Osmanlı'ydı. Ancak Rusya ile yapılan 1710- 
1711 Prut Savaşı'ndaki başarı yeterince 
değerlendirilemese de 1735-1739 Osmanlı-Rus Savaşı da galibiyet hanesine yazıldı. 
Bir anlamda 18. yüzyılın ilk yarısı karşılıklı yoklamalarla geçmişti. Ama Il. Katerina'nın (Yekaterina) (1729-1796) çariçe olmasıyla işler tamamen değişti. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması her iki ülke tarihi için geçtiği ismiyle, Osmanlı artık bir “Doğu tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. - Sorunu/ Şark Meselesi" haline gelmişti. 

Bu savaş “Eski Dünya" olarak adlandırılan | “ Budeyimiilk kez 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupa'da, Rusya'nın ismini “düvel-i | Rus Çariçesill. Katerina'nın (üstte) “ Çarl. Aleksandr kullanmıştı. Aynı şekilde muazzama” (büyük devletler) arasına eli geye my eo imaplı  “hastaadam” deyimini ilk kullanan ve 

 iledahasık karşı karşıya gelecek, kaydediyor ve tartışmasız bir dünya gücü © Kırım Savaşı dışında savaşların galibi (o Jiteratüre mal edende yine bir Rus çarı olan olarak tescilleniyordu. Karada ve denizde * Rusya olacaktı.  İ.Nikolay'dı. 
Hezimetin Osmanlı açısından en önemli sonucu ise artık bir hayat memat meselesi haline geldiği için ordudan itibaren bir modernleşmenin başlamasıydı. Büyük bir felaket olan Çeşme mağlubiyeti ve donanmanın kaybedilmesi yeni ve modern bir donanma kurulması fikrini ortaya çıkardı. 
Bunun ilk adımı olarak eğitim vermek ve subay yetiştirmek üzere Deniz Mühendislik Okulu, yani Mühendishane-i Bahr-i Hümayun 1775'te kuruldu. İkinci adım ise Kara Mühendislik Okulu'nun 1795'te kurulmasıydı. 

Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan iki imparatorluğun da battığı Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Rus milliyetçiliği için “Türk”, Türk milliyetçiliği içinse “Rus / Moskof” en önemli “öteki”, yani düşman olacaktır. İlk anda pek fark edilmese de Rus 


elde edilen galibiyetler, 1. Petro ile başlayan Rus modernleşmesine Il. Katerina'nın verdiği yeni bir ivmeyle kanıtlanıyordu. Bu andan itibaren Osmanlı ile daha sık karşı karşıya gelecek ve her savaşın (tek istisnası Kırım Savaşı'dır ki oda müttefik ordularının yardımıyla kazanılmış bir zaferdi) mutlak galibi Rusya olacaktı. Rusya yalnızca savaşın galibi olarak tazminat ve toprak alan taraf olmakla kalmayacak, aynı zamanda her savaşın sonrasında Osmanlı'da Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi milli devletlerin ortaya çıkmasına da öncülük edecekti. Avrupa siyasal tarih literatürüne 


JOHANN HERONYMUS LÖSCHENKOHL (1753-1807) 


General Potyomkin komutasındaki Rus ordusu altı ay süren savaş sonrasında - kimliğinin inşasında ve şekillenmesinde Türk Kırım'daki Özi Kalesi'ni Osmanlı'dan aldı. İmajı çok önemli olmuş durumda. 
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RUSYA'NIN EN 
GÜÇLÜ KADINI 
11. KATERİNA 


NI Katerina, eşi 111. Petro'nun, muhafız © alayının ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi ardından çariçe olmuş ve 34 yıl boyunca (1762-1796) Rusya'yı yönetmişti. 
Rusya'da başlattığı büyük değişimi zaferlerle taçlandırınca “Büyük Katerina” olarak anılmaya başladı. Rus Çarlığı'nı yıkılıncaya kadar oğlu ve torunları yönetti. Kendisinden sonra sırasıyla tahta çıkan |. Pavel oğluydu, I. Aleksandr ve |. Nikola ise torunlarıydı. Il. 
Aleksandr, lll. Aleksandr ve nihayet Il. Nikola ise |. Nikola'nın torunları, Il. Katerina'nın ise torununun çocuklarıydı. Bu tahta çıkış sırası II. Mahmut ve sonrasındaki sultanlara benzer. 
Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışana kadar 
1. Mahmut'un soyundan gelenler tarafından yönetilmişti. Abdülmecid ve Abdülaziz oğullarıydı. V. Murat, 11. Abdülhamit, V. 
Mehmet (Reşad) ve VI. Mehmet (Vahideddin) ise Abdülmecit'in oğulları, 1. Mahmut'un torunlarıydı. Son halife Abdülmecit Efendi ise 


Abdülaziz'in oğlu ve Il. Mahmut'un da torunuydu. 


St. Petersburg'da (Sankt Peterburg) ünlü Nevski Prospekt üzerindeki Ostrovskiy Meydanı'nın ortasında heykeltiraşlar Matvey Çijov ve Aleksandr Opekuşin'in eseri olan ve 1873'te tamamlanan görkemli bir bronz heykel vardır. Ayakta ve elinde çarlık asasını tutan Rusya tarihinin en güçlü kadını Il. Katerina'nın etekleri altında dokuz figür yer alıyor. Bu figürlerden Rusya Bilim Akademisi'nin kadın başkanı Katerina Daşkova ile şair ve sanatçı dışında geri kalanları generaldir. Hepsi Osmanlı savaşlarında kariyer yapmış, kahraman ve aynı zamanda bir kısmı sevgilisi olmuş generallerdir. 
Il. Katerina'nın sevgilileri genellikle emrinde çalışan generalleri olmuş. Anlaşılan o ki hem başarı sağlayan generallere gönlünü kaptırmış, hem de generalleri arasında bir kıskançlık yaratarak ordulara kumanda eden bu isimlerin kendi aralarındaki rekabetin askeri zaferlere dönüşmesini sağlamış. Daha ilginci bu 


FOTOĞRAFLAR: MEHMET Ö. ALKAN 


St. Petersburg'daki Ostrovskiy Meydanı'nda yer alan, Çijov ve Opekuşin'in yaptığı, 1873'te tamamlanan bronz heykelde Il. Katerina ve eteklerindeki generaller. 


komutanların her başarısı için saraylar yaptırmış, saraylarda özel odalar döşetmiş, anıtlar diktirmiş, devasa tablolar yaptırmış, madalyalar bastırmış. 
Kendisinden önce görülmeyen bu jestler, kendisinden sonraki çarlara da örnek olmuş. 
Heykelin tam önünde, kendisinin 1762'de tahta çıkmasını sağlayan saray darbesi içinde yer alan en değer verdiği komutanı ve sevgilisi Grigoriy Aleksandroviç Potyomkin (1739-1791) bulunuyor ki ayaklarının altında bir Osmanlı -muhtemelen padişah- kavuğu 


yer alıyor. Ona, Kırım'ı Rus topraklarına katması nedeniyle, Kırım'ın Yunancadan geçme Rusça ismi olduğu için Tavriya Sarayı olarak adlandırılan bir saray inşa ettirmiş. 
Onun yanında Aleksandr Vasilyeviç Suvorov (1729-1800) var ki, hiç savaş kaybetmemiş nadir komutanlardan olarak biliniyor. 
Özellikle Kozluca Muharebesi'ndeki başarılı komutanlığıyla hatırlanıyor. 1787-1792 ikinci 
Osmanlı Rus Savaşı'nın da komutanı. 1801 
yılında Mars Tarlası'na heykeli dikilir. 
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Suchodolski'nin tablosunda 


Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 
1788'de Özi Kalesi kuşatması. 


NI Katerina döneminde biri 1768- ©1774, diğeri ise 1787-1792 olmak üzere Osmanlı açısından ağır yenilgilerle sonuçlanan iki uzun savaş yaşandı. Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşların her biri çok önemlidir, ama hiçbiri 1768-1774 Savaşı kadar her iki ülkenin tarihinde tam anlamıyla bir dönüm noktası olmamıştır. Osmanlı, Lehistan sorunu nedeniyle Eylül 1768'de Rusya'ya 


sı: 1768-1774 Savaşı 


— 


savaş ilan etti. Savaşın baharda başlayacak olması Rusya'ya hazırlık için yeterli bir zaman verdi. 11. Katerina Baltık'ta bulunan 
Birinci Baltık Filosu'nu takviye ederek, 1769 
Temmuz'unda Atlantik yoluyla Cebel-i Tarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e gönderdi. 
Akdeniz'deki Fransız hâkimiyetine darbe vuracağını düşünen İngilizlerin de desteğini aldı. İkinci Rus Baltık filosu da 1770 Nisan 


ayında hareket etti. 

Akdeniz'deki iki filonun komutası daha sonra Çeşme Zaferi kahramanı da olacak olan General Aleksey Grigoryeviç Orlov'a (1737-1807) verildi. Orlov, Il. Katerina'nın tahta çıkması için Ill. Petro'nun tahttan indirilmesinde rol almış subaylardan biriydi. 
Kardeşi Fyodor Grigoryeviç Orlov'a da Birinci Filo'nun kumandası verildi. 


“ORLOFİKA” NIN BAŞARISINDAN SONRA İNŞA EDİLEN MORA SÜTUNU 


G Orlov ve Il. Katerina Çanakkale Boğazı'nı kapatarak, Osmanlı donanmasının Akdeniz'e çıkmasına engel olmayı ve böylece bazı stratejik adaları işgal etmeyi planlamışlardı. Bu amaçla Mora'dan Selanik'e kadar olan yarımadada isyan çıkarmayı planladılar. Ayaklanmaları Rus donanmasına komuta eden General Orlov'un kardeşi ve Birinci Filo Kumandanı Kont 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Fyodor Grigoryeviç Orlov (1741-1796) idare eder. 

Orlov iki Rus savaş gemisini alarak Mora'ya gider. Ancak bir fırtına sonucu limana sığınan Rus filosunun geldiğini gören Moralıların bir kısmı isyan vakti geldi zannedip beklenenden daha önce ayaklanınca bu plan akim kalmakla birlikte, isyan kısa sürede bir Müslüman katliamına 


dönüşür. Oradaki Rumlarla birleşen Rus bahriyelilerin başlattığı ilk ayaklanma Osmanlı'yı ciddi olarak meşgul eder ve Osmanlı ordusu ile yaptıkları muharebelerde başarı kazanırlar. Sonunda isyan Mora seraskeri eski sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından Arnavutlardan 

da destek alınarak bastırılır. Ancak bir kez ayaklanma yaşanmış ve bağımsızlık fitili de 


ateşlenmiştir. Bunun karşılığını yaklaşık 
60 yıl sonra 1828-1829'da Osmanlı Rus 
Savaşı'nın sonunda bağımsızlıklarını ilan ederek alacaklardır. Birinci Filo'yu komuta eden kardeş Kont Orlov'un bu ayaklanmadaki rolü ve başarısı nedeniyle bu isyana “Orlov İsyanı" adı verilir ve günümüzde hâlâ kullanılmakta olan ve Orlov adından türetilen “Orlofika” deyimi Yunancaya yerleşir. 

Osmanlı-Rus Savaşı'nın bu ilk ve önemli aşaması St. Petersburg'da sevinçle karşılanır. Il. Katerina hem bu zafer, hem de Ocak 1771'de Ege'deki 
25 ada halkının Rus vatandaşlığına 
geçmesinin gelecek kuşaklara örnek olması şerefine bir anıtın yapılmasını emreder. Bilindiği gibi Yunanistan'ın Peleponnes Yarımadası için biz Mora ismini kullanıyoruz. Rusçada ise “Moreya” ismi kullanılıyor. Moreya'dan türetilen “Moreyskaya Kolonna”, yani Mora Sütunu Çarskoye Selo'da Katerina Parkı'na dikilir. 1771'de tamamlanan yedi metre yüksekliğindeki anıt, o dönemdeki önemli birçok esere imza atmış olan sarayın gözde mimarı Antonio Rinaldi tarafından tasarlanır. Anıtın tepesinde rostral denen ve bir geminin önü (pruvası) biçimindeki çıkıntılar bir fiyonk gibi işlenmiştir; zaferin gemilerin yardımıyla kazanıldığına işaret eder. 
Sütunun ön yüzündeki plakette şu yazmaktadır: 

“1770 yılının Şubat ayının 17'nci günü Kont Fyodor Orlov iki Rus savaş gemisiyle Akdeniz'deki Mora Yarımadası'na geçti, Vitulo (Oitylo) Limanı'nda kara askerlerini kıyıya çıkardı ve o toprakların Hıristiyanları ile birleştikten sonra bizzat Modon'a gitti. 

Kaptan Barkov Spartalı doğu lejyonu ile birlikte Passava, Berdoni ve Sparta'yı aldı. Kaptan Kinez Dolgorukiy Spartalı batı lejyonu ile Kalamata, Leontari, Arkadya'yı fethetti; Navarin Kalesi Tuğgeneral Gannibal'a teslim oldu. Rus askerleri yaklaşık 600 kişiydi, düşman çok sayıda mı diye sormadılar, peki nerede o; altı bin Türk esir alındı." 


Yapımı 1771'de tamamlanan yedi metrelik Mora Sütunu, 
Çarskoye Selo'da Katerina 
Parkı'nda bulunuyor (üstte). 
Anıtın üzerindeki plakette Kont Fyodor Orlov'un Mora'daki başarısı anlatılıyor (solda). 
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Geşme Deniz Muharebesi 


Mi isyan, İstanbul'dan haber alınır alınmaz Osmanlı donanması Kaptan-ı 


Derya Hüsameddin Paşa komutasında yola çıkar. 


Bunu haber alan General Orlov, refakatindeki İngiliz Amirali Elphinstone kumandasındaki İkinci Baltık Filosu'nu Osmanlı donanmasının üzerine yollar. Kardeş Orlov da üslendiği Navarin Kalesi'ni ve isyancıları bırakıp Osmanlı donanmasının üzerine gitmek için Mora'yı terk edince ayaklanma tamamen akim kalır. 
Kısa süre sonra Osmanlı donanması ile Rus donanması karşılaşır ve iki taraf arasında küçük müsademeler olur. Ancak iki taraf da büyük bir savaşa girişmeyi göze alamaz. General Orlov'un amacı Osmanlı donanması ile İstanbul'dan takviye gelmeden karşılaşmaktır. 

Osmanlı donanması 16 kalyon, altı 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firkateyn ve diğer gemilerden oluşurken Rus donanması dokuz kalyon, dört firkateyn ve diğer beş gemiden olmak üzere 18 parçadır. 
Osmanlı donanmasına Cezayirli Hasan Bey, Rus donanmasına ise İspiridof komuta eder. 
İlk büyük müsademede Osmanlı donanmasına saldıran Rus kalyonu, Hasan Bey komutasındaki Burc-i Zafer'i top atışına tutar. Çarpışmada 

iki tarafın kalyonu da yanar. General Orlov'un kardeşi ve Hasan Bey'in yanı sıra Cezayirli Ahmet denize atlayarak kurtulur. 

Osmanlı donanması Çeşme Limanı'na çekilir. 
Ancak donanma manevra yapamayacak şekilde üst üste demirlemiştir. Bu sıkışık durumu gören İngiliz amirali Elfinston bir plan yapar. Akşam olunca dört kalyon, iki firkateyn ve bir humbara gemisi ile Çeşme Limanı'nın ağzına gelir. Limanı 


koruyan dört Osmanlı kalyonuna ateş açar. 
Karşılıklı top ateşleri sırasında dört ateş gemisi ile önceden içi yağlı paçavralar ve humbarayla dolu humbara gemisi sessizce limana yaklaşır. 
Ateş gemileri kendilerine en yakın Osmanlı gemilerini yaktıkları gibi yağlı paçavra ve humbara ile dolu gemiden de Osmanlı gemilerine ateşe başlanır. Osmanlı donanması buna karşılık verir. Ateş gemileri ve humbara gemisi Osmanlı gemilerinin üzerine sürülür ve manevra yapamayan Osmanlı kalyonları birer birer yanmaya başlar. Koca donanma bir anda yanıp kül olur. Osmanlı donanmasının yok edilmesini II. Katerina büyük bir sevinçle karşılar. General Orlov'a bu galibiyetin bir nişanesi olarak Il. 
Katerina tarafından ismiyle birlikte kullanılması için “Çeşmenskiy” unvanı verilecektir. 


KAGUL-KARTAL OVASI MEYDAN MUHAREBESİ ANITI VE 


RUMYANTSEV ANITI 


eşme zaferinin hemen sonrasında Osmanlı-Rus Savaşı karada da 

şiddetlenir. Osmanlı ve Rus orduları 1 Ağustos 1770'te bir kez daha karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşma Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilk ve 18'inci yüzyılın ise en büyük meydan muharebesi olarak tarihe geçti. İki ordu Prut Nehri'nin bir kolu olan Kagul Irmağı yakınlarında Kartal Ovası'nda karşı karşıya geldi. Rus ordusunun kumandanı Feldmaraşal Pyotr Aleksandroviç Rumyantsev'di (1725- 17/96). Kırım'ın Rusya hâkimiyetine girmesinde de çok önemli bir rol oynayan Rumyantsev kendisinden sayıca üstün Osmanlı ordusuna karşı başarılı bir savunma yapar. Piyadeleri kare şeklinde dizerek saldırıyı başlatmış ve sekiz saat süren meydan savaşı sonunda Osmanlı ordusunu mağlup etmiştir. Bu savaş Osmanlıların karada aldığı en büyük yenilgiydi. Karadeniz'deki Osmanlı hâkimiyetine son verdiği gibi Kırım'ın da Rusların eline geçmesinin ilk adımı oldu. 
Rumyantsev Osmanlı Rus Savaşı boyunca başka birçok başarı da kazandı. Hem Rusya, hem de Osmanlı açısından bir dönüm noktası olan Küçük Kaynarca Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Il. Katerina Rumyantsev'in Kagul Meydan Muharebesi'nde tarihe geçen bu başarısını taçlandırmak için Kugulskiy Obeliski adıyla, yine Antonio Rinaldi tarafından 1771-1772 yılları arasında bir anıt yaptırır ve Çarskoye Selo'ya diktirir. Üzerinde Şu yazar: 

“21 Temmuz 1770 günü Moldova'daki Kagul Nehri'nde (Kartal Ovası) Kont Pyotr Rumyantsev komutasındaki on yedi bin kişilik Rus ordusu yüz elli bin askerli Vezir Halil Bey'i Tuna Nehri'ne kaçmaya zorlamıştır.” 

Rumyantsev için bir başka anıt Il. 
Katerina'nın isteği ile yerine geçen oğlu Çar 1. Pavel'in emriyle (1799-1801) arasında yapılır. Anıt şimdi Vasilyevski Adası'nda, Neva Nehri'nin kıyısındaki St. Petersburg Resim Akademisi'nin yanındadır. Anıtın üzerinde şu yazar: “Rumyantsev Zaferlerine". 


Osmanlı ve Rus orduları 
Çeşme baskınından sonra 
Ağustos 1770'te savaştı. 

Rus ordusu kumandanı 
Rumyantsev, yaptığı savunma ve saldırıyla zafer kazandı. 
Kendisi için Il. Katerina tarafından yaptırılan 
“Kagulskiy Obelisk" Çarskoye 
Selo'ya dikildi (üstte). 
Vasilyevski Adası'nda dikilen Rumyantsev Anıtı (sağda) ve üzerindeki yazı (altta). 
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Geşme anıtları 


Nİ Katerina kazanılan her zaferin anısına bir “ oda ve galeri yapılır. Kagul Obeliski, Çeşme Anıtı, i Galerisi ve Bahçesinde Çeşme Obeliski vardır. Yine eanit yapılmasını ister. 1770 yılından itibaren (|| Mora Sütunu, Kırım Sütunu, Yıkıntılar Kulesi, Türk Çeşme Askeri Düşkünlerevi, Çeşme Askeri Hastanesi, başta Il. Katerina'nın saray bahçesi Çarskoye Selo Şelalesi kazanılan zaferlerin anısına dikilen anıtların Çeşme Harp Malulleri Evi, Çeşme Savaş Gazileri olmak üzere Çeşme ile ilgili birçok saray, kilise, anıt, (o başında gelir. Ayrıca Gatçina Sarayı'nda Çeşme Mezarlığı, Çeşme ile ilgili diğer eserlerden bazılarıdır. 


ÇEŞME ANITI / SÜTUNU (ÇESMENSKAYA KOLONNA) 


eşme zaferinin kazanıldığı tarih olan 7 Temmuz, 
1995 yılından beri de “Rusya Askeri Zaferleri 
Günü" olarak kutlanmaktadır. 

II. Katerina'nın İsteği üzerine Çeşme zaferinin generali Orlov için Mimar Antonio Rinaldi (1709-1794) tarafından tasarlanan Çeşme Anıtı'nın yapımına 1771'de başlanır, 1778'de tamamlanır. Heykeltraş 1. Schwartzit tarafından parkın içindeki yapay gölün ortasındaki adaya dikilir. 

14 metrelik sütunun üzerinde deniz zaferlerini 
simgeleyen altı adet mermerden gemi burnu / pruvası çıkıntısı var. Üstünde ise bronz bir kartal bulunuyor. 
Kartal hızın, gücün ve cesaretin ifadesi olarak Rusya'yı simgeliyor. Pençesinde Türk simgesi olarak hilali 


24 Haziran 1770 tarihinde Asya ve Sakız Adası arasında General Kont 
Aleksey Orlov ve Amiral Grigoriy Spiridov komutasındaki 10 Rus savaş gemisi ve yedi firkateyn Türk Kaptan Paşa Cafer Bey'i bozguna uğrattı ve 16 yelkenli gemi ile kaçmaya zorladı. Firkateyn, kadırga, brik ve küçük gemilerin sayısı 100'den fazla idi. 

Aynı Haziran'ın 26. günü Çeşme Limanı'ndaki bu donanmanın tamamı Tuğamiral Greyg tarafından galip donanmadan ayrılan bir filo tarafından yakıldı. 

2-4 Kasım 1771 tarihlerinde Önder General Kont Orlov'un Rus donanması birliklerinin Akdeniz'de bulundukları sırada Midilli Adası'na birliklerin çıkarılması, düşmanın kaçırtılması, şehrin, deniz kuvvetleri komutanlığının ve çevredeki yerleşkelerin ele geçirilmesiyle kalan Türk deniz güçleri, iki 70 toplu yelkenli, envaiçeşit deniz malzemesi ve donanımının bulunduğu depo yakıldı." 
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* yakalamış ve sıkı sıkıya tutmakta. Kaidenin üç yanı yarı kabartma rölyeflerle süslü. Kuzey tarafında Çeşme Savaşı ve Türk donanmasının yakılması, doğuda Sakız Adası Deniz Muharebesi ve batıda bahriyeli askerlerin Midilli Adası'nın işgali, iki gemi ve deniz deposunun yakılması anlatılıyor. 


- Kayıp rölyefler 1996'ta heykeltıraş V. 6. Kozenyuk tarafından yerine konulduğu gibi anıt da restore edilmiş. Bahçede sergilenmekte olan rölyeflerden - birimuhtemelen kaybolan ve sonra bulunanlardan biri olmalı. Çeşme Anıtı önünde bronz harflerle üç paragraflık şu yazı bulunmakta: 


Rölyefler İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolmuş. 


“Takımadada kazanılan deniz zaferleri anısına. 


Çeşme Obeliski 
(Çesmenskiy Obelisk) 


Çeşme anıtlarından biri de Il, Katerina'nın oğlu |. Pavel'in kullanmasıyla ünlü Gatçina Sarayı Parkı'nda bulunuyor. Yine saray mimarı Antonio Rivaldi'nin eseri olan ve 1775'te yapılan bu anıt, savaşın kahramanı Orlov'la donanmaya katılan ve komutanlık üstlenen Orlov'un erkek kardeşi Kont G. 6. Orlov için dikilmiş durumda. Üzerinde herhangi bir yazı veya rölyef yer almıyor. Bahçede Beyaz Göl'ün kıyısında Humped Köprüsü'nün yakınında. 


Harabe / Yıkıntı Kule 


Katerina Parkı'nda Harabe veya Yıkıntı Kule olarak adlandırılan bir başka eser sıra dışı dekorasyonuyla insanı şaşırtıyor. Gerçekten bir harabe havası verilmiş bir kaleden kalma kule mimarisi göze çarpıyor. Mimar Yuriy Matyeviç Velten (1730-1801) tarafından tasarlanmış ve ressam Aleksey İvanoviç Belskiy (1726-1796) tarafından dekore edilen kulenin temeli 1771'de atılmış, 1773'te tamamlanmış. 21 metre yüksekliğindeki kalenin devasa bir mermer kemeri var ve bu kemerin büyük kilit taşı üzerinde eski tarz Rus alfabesiyle yazılmış şu ifade var: 

“Bu taş, Türkler tarafından Rusya'ya ilan edilen savaşın anısına 1768 yılında konulmuştur." 

Bu eserin yüksek mermer kemerli kapısının, o zamanki Osmanlı hükümet merkezi olan “Babâli”yi isim olarak çağrıştırdığı söyleniyor. Bir bakıma Osmanlı köhnemiş, yıkıntı halinde tasvir edilmiş. Bir başka açıklamaya göre, Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılmasıyla Osmanlı'nın çökmeye başlamasını simgeliyor. 


Çeşme Sarayı 


Il. Katerina Çarskoye Selo'daki sarayına giderken, Çeşme zaferi müjdesini aldığı yere, zaferin 


iğ 


a (1 
Kızıl Şelale (Türk Şelalesi) 


Kırmızı tuğladan iki küçük kulenin arasından kademeli bir şekilde usulca akan suların oluşturduğu suni bir şelaledir. Şelale 1768-1774 Rus-Türk Savaşı'ndaki Rus galibiyetlerinin anısına yapılmış. Kulelerde gotik pencereler vardır. Adeta minik bir barajın topladığı sular kademeli olarak aşağıya akmaktadır. 


Çeşme Kilisesi 

Il. Katerina Çarskoye Selo'daki sarayına giderken, yolda, Çeşme zaferi müjdesi aldığı yere bir de kilise inşa ettiriyor. Çeşme Kilisesi, Çeşme zaferi için 1777-1780 arasında Rusya'nın neo-gotik üslubun ilk örneklerinden biri olarak inşa ediliyor. Mimarı yine Yuri Velten, pembe zemin üzerine beyaz dikey çizgilerin hâkim olduğu oldukça çarpıcı bir eser yaratıyor. Rengi ve duruşuyla nefis bir pastayı andırıyor. 
Kilise 1923'te depo olarak kullanılıyor, 1977'de Çeşme Savaşı Müzesi'ne dönüştürülüyor. 1991'de yeniden kiliseye çevriliyor. 


Çeşme Galerisi 


Gatçina'daki Saray'da Çeşme Deniz Muharebesi anısına bir oda ayrılmış ve Çeşme Galerisi adı verilmiş. Alman ressam Jacop Phillip Hackert'in deniz muharebesini tasvir eden üç büyük resmi burada sergilenmekteyken İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bombardıman 


sırasında oda büyük zarar görmüş. Şu anda bu oda İkinci Dünya Savaşı'nda zarar gördüğü haliyle yıkık bir şekilde korunmakta, duvardaki resimlerden biri de projeksiyonla yansıtılmaktadır. 


şerefine bir saray yapılmasını emreder. Kısa sürede tamamlanan Çeşme Sarayı'nın bir adı da bulunduğu yerin bataklık olması ve kurbağa sesleri nedeniyle Kurbağalı Saray'dır. 1774-1780 yılları arasında yapılan sarayın mimarı Yuri Velten'dir. Şimdilerde Devlet Uzay Araçları Üniversitesi olarak kullanılıyor. 


ATLAS TARİH 119 


İl TÜRKÜLERİN HİKÂYESİ 


a y 
” '.. ars 7 


bu. 


120 ATLAS TARİH 


Antalya, Burdur, İçel, Adana, 
Hatay, Antep, Maraş, Adıyaman, 
Besni bölgelerindeki Avşarlar, Osmanlı'nın gelir kaynaklarının tükenmesiyle iskâna zorlandı. 
Kozan'daki Avşarların ise pamuk tarımı için Çukurova'yı ıslah etmeleri kararlaştırıldı. 


GRAVÜRLERLE TÜRKİYE IV, KÜLTÜR BAKANLIĞI 


Uzun göç yollarından Anadolu'ya geldi Türkmen boyları, Avşarlar... 
Ancak, Osmanlı'yla anlaşamadılar. Asker ve vergi diye dayatana karşı, özgürlüğü başka türlü söylediler. Cenkler kuruldu, başlar vuruldu. 
Ardında ise, yüzyılları aşan “Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir / Ölen ölür kalan sağlar bizimdir” diyen türküler, bozlaklar kaldı. 


© ERDOĞAN AYDIN 


Kalktı göç eyledi Avşar illeri 
Ağır ağır giden eller bizimdir 
Arap atlar yakın eder ırağı 

Yüce dağlar aşan yollar bizimdir. 


Belimizde kılıcımız kirmani 

Taşı deler mızrağımız temreni Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir. 


Dadaloğlu'm yarın kavga kurulur 
Öter tüfek davlumbazlar vurulur 
Nice koç yiğitler yere serilir 
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. 


Kimimiz Cem Karaca'nın, kimimiz Muharrem Ertaş'ın yorumundan dinledik bu güzel Avşar deyişini. Dadaloğlu'nun müzikal yorumu, nidası nasıldı; bunu tam bilmiyoruz, ama halk edebiyatının seçkin örneklerinden olan bu şiir bugün de pek çok insanın dilinde dolaşmaya devam ediyor. 


Ne var ki bu dizelerin ardındaki ağır felaketi, şiiri doğuran destansı direnişin arkasındaki gerçekliği çok insan bilmez. Oysa daha pek çok benzeri gibi bu deyiş/türkü de bir halkın, yaşadığı felaketler karşısındaki çığlığını yüzyıllardan aşırarak günümüze taşıyor; dahası, sanatın gücünü de işe katan, başka ve muhalif tarih yazımının bir örneği olarak onu anlamaya çalışanı da sarsabiliyor. Zira böylesi karşıt anlatımlar olmadan, sadece saray seçkinleri, ya da yakınındakiler tarafından hazırlanmış raporlardan, kitaplardan geçmişi doğru anlamak pek mümkün olmuyor. 

Avşar boylarına “ölen ölür kalan sağlar bizimdir” dedirtecek denli bıçağın kemiğe dayandığını bağıran bu dizelerin arkasında yatan dönüşüm neydi? Kimin fermanına karşı baş kaldırıyorlardı? 

Burada Avşarların, bir dönem sözcüsü ve kahramanı olan Dadaloğlu'nun bu deyişinden yola çıkarak, yaşadıkları büyük felaketi ve nedenlerini anlamaya çalışalım. 
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Farklı inançlar, uzlaşmaz çıkarlar 

Avşarlar, bugün Özbekistan'ı da kapsayan coğrafyadaki ilk yurtlarından Anadolu'ya geldi, ancak istenildiği gibi kontrol edilememeleri, boyun eğmeyi reddetmeleri nedeniyle Osmanlı iktidarlarıyla sonuçları son derece vahim olan sorunlar yaşadılar. 

Osmanlı'nın giderek derinleşen baskıları karşısında gücü yetttiğince direnen Avşarlar, ona karşı güçlenen devletlere sığındı, destek oldu; onlar da etkisiz kalınca yer yer boyun eğdi veya büyük umutlarla geldikleri Anadolu'yu göçler, kafileler halinde terke yöneldi. 

Osmanlı hükmü altına alabildiği bütün kesimler gibi Avşarları da, ekonomik ve askeri kaynak olarak görüyordu. Onlar ise Osmanlı'nın bu tek yanlı dayatması karşısında Akkoyunlularla yakınlaşıyor; inanç benzeşmeleri, örtüşmeleri nedeniyle, Safevi Devleti'nin kurucularından olacak kadar Osmanlı'dan kopuyorlardı. 

Osmanlı'yla Avşarlar arasındaki ilişkiyi Halil İnalcık şöyle anlatır: 

“Orta Anadolu bozkırları, Toros Dağları ve Tokat ile Sivas arası yaylalardaki güçlü 


Türkmen toplulukları, Osmanlı yönetiminin merkezileştirme eğilimine karşı idiler. 
Yerleşik nüfusu korumak ve tarım gelirlerini elde tutmak çabasıyla yönetim, bu aşiretleri denetim altına almak istiyor, onları tahrir defterlerine geçiriyor, düzenli vergiye 

tabi tutuyordu. Osmanlı yönetimi Sünni ortodoksluk davasına sarılırken, aşiretler, göçebe töresi ve Şaman inançlarıyla derinden değişikliğe uğramış bir İslam biçimini savunan derviş tarikatlarına bağlanıyorlardı. Aşiretler, Osmanlı karşıtı politik ve toplumsal özlemlerini heterodoks din giysilerine bürüyor, giydikleri 

kırmızı başlıktan dolayı “Kızılbaş” diye biliniyorlardı. 

“Bu Türkmenler, Doğu Anadolu'daki Akkoyunlu Devleti'nin temelini oluşturmuş, Fatih Sultan Mehmet 1473'te Uzun Hasan'ı yendikten sonra bunlara acımasız bir baskı uygulamıştı. 1500 dolaylarında, Erdebilli bir şeyh soyundan gelen ve Uzun Hasan'ın akrabası olan İsmail Safevi, (...) 
heterodoks bir tarikatın önderi olarak etkisini bütün Anadolu Türkmenleri üzerinde yaygınlaştırdı. “Dai”leri onun 


Osmanlı hükmü altındaki tüm kesimler gibi Avşarları da ekonomik ve askeri kaynak 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Adliye ve dahiliye nazırlığı da yapmış olan Ahmet Cevdet Paşa, 1865'te Avşarların zorunlu iskânı için siyasal danışmanlık yaptı. Fotoğraf Abdullah Biraderler (solda). Çukurova'ya gönderilmek istenen Avşarlar yaşam alışkanlıkları ve ekonomik yapıları nedeniyle iskâna karşı çıkıyordu. XX. yüzyıl başlarında Avşarların bulunduğu Adana vilayetini gösteren harita (üstte). 


propagandasını bütün Anadolu'da hatta Rumeli'de yayıyorlardı. Binlerce Osmanlı uyruğu İsmail'e uymuş, İsmail bütün Türkmenlerin politik ve dini önderi olmuştu.” 

Halil İnalcık'ın çalışması, sosyo-ekonomik nedenleri ve halkın gönüllü tercihlerini bütün boyutlarıyla göstermek yerine, bu sürecin başlangıcını “Bayezid'in ılımlı yönetimine” bağlamayı tercih ettiği; dahası devlete halkı gütme, güdülmeyenleri cezalandırma “hakkı” bahşeden bir yaklaşım sergilediği için daha eleştirel bir okumayı gerektiriyor. Bununla birlikte, İnalcık'ın Osmanlı'nın Türkmenler karşısındaki despot tutumunu ve dinsel inançlarının farklı, çıkarlarının ise uzlaşmaz olduğunu belirttiğini de vurgulamamız lazım. 

Anadolu halkı, Osmanlı'dan çektiği acıların etkisi oranında Şah İsmail'i coşkuyla kucaklar. Daha Safevi Devleti'nin 


olarak gördü. Onlarsa Safevilere daha fazla yaklaştı 


- kurulmasından önce başlayan bu sahiplenişi, Faruk Sümer şöyle anlatır: 


“(..) İsmail, yanına sadık birkaç kişi ile 


Erzincan yöresindeki Saru-Kaya yaylağına geldi. Adamlar göndererek müritlerini yanına gelmeye davet etti (1500). Bu 

- davet üzerine köylü ve göçebe Türkler, görülmemiş bir sevinçle her taraftan 

- bölük bölük onun katına geldiler. (...) 

- Kızılbaş ulusunu teşkil eden ilk kademedeki - oymaklar şunlardır: Ustacalı, Rumlu, Tekeli, Zulkadir, Şamlu, Afşar, Kaçar." 


Avşarların Kızılbaş birliğinin yedi kurucu 


- oymağından biri olduğunu teyit eden Faruk Sümer, gerçi; “Il. Bayezid, ülkesinin yanı başında İslam âlemini parçalayıcı 

Şii mezhepli bir devlet kurulurken (...) 

“ buna tamamen seyirci kaldığı gibi, kendi tebaasından binlerce kişinin bu devletin kurulmasına katılmasını da önlememiştir” diyerek aslında bir tarihçinin sakınması 


Avşarların yaşadığı 
Adana Toroslar'da bir yörük yaylası. 
Zorunlu iskâna tabi tutulan Avşarlar 
Çukurova'nın ıslahı için görevlendirildi. 


GRAVÜRLERLE TÜRKİYE V, KÜLTÜR BAKANLIĞI 


- gereken bir tarafgirlik sergiler, ancak gerçekleri çarpıtma yoluna da gitmez: - Nitekim bu süreçte, “menşeleri bakımından Türk olmayan” Osmanlı 

- bürokrasisi tarafından “etrak-i biidrak (anlayışsız Türkler)" denilen köylü ve 

- göçebe Türklerin ihmal edilmesi başlıca - amil olmuştur. Bu keyfiyet XVI. ve XVIL. 
- yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin başına Anadolu'da mühim gaileler açacaktır" - diye yazar. 


- “Aşağıdan iskân evi gelince” 

Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı, 

- genelde Türkmenlerin, özelde Avşarların 

inanç ve fiili özerkliklerini ezdi; bu 

- bağlamda Avşarlar boyun eğdirici baskılar 

- eşliğinde olabildiğince Sünnileştirildi. 

Devletin bu amacına erişebilmek için 

başvurduğu sürgün politikası süreğen 

bir uygulamaya dönüştü. Bunu, giderek 

yükselen ekonomik kriz karşısında 

devletin yeni gelir kaynakları yaratmaya 

yönelik iskân siyaseti izledi. Dağların, 

- yaylakların insanları denetlenebilir, 

ekonominin gereksinmelerine uygun 

biçimde çalıştırılacağı yerleşimlere 

 çekilmekisteniyordu. 

“ — Antalya, Burdur, İçel, Adana, 

- Hatay, Antep, Maraş, Adıyaman, Besni 

- bölgelerindeki Avşarların XIX. yüzyıldaki 

felaketleri de bu bağlamda biçimlendi. 
Fetih yapamaz hale geldiği oranda 

gelir kaynakları azalan Osmanlı, bu açığı 

- halka daha ağır vergiler koyarak giderme 

ve bunun tahsili için de baskıları artırma 

yoluna gidiyordu. Dışta yenilgi ve toprak 

kaybı, dış borçlanma yoluyla varlığını 

- sürdürme döneminde ise, bu tutum daha 

da can yakıcı boyutlara tırmanıyordu. 

i o Sultan Abdülaziz'in sadrazamlarından 

- Keçecizade Fuat Paşa zamanında 

- “Fırka-i İslahiye” (Islah Tümeni) adlı 


ATLAS TARİH 123 


BEM TÜRKÜLERİN HİKÂYESİ 


askeri bir kuvvet oluşturuldu. Bu tümen Derviş Paşa'nın komutası ve Ahmet Cevdet Paşa'nın siyasal danışmanlığında, Avşarların zorunlu iskânını sağlamak için 1865'te Çukurova'ya yollandı. 

Ve Dadaloğlu'nun şu dizeleri işte o koşullarda doğdu: 


“Aşağıdan iskân evi gelince 

Sararıp da gül benzimiz solunca 

Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca Daha da hey Osmanlılar size aman mı?”* 


Günümüzün Osmaniye şehri, Fırka-i İslahiye için, adeta Avşarların elindeki toprakların alınması bakımından Osmanlı karargahı oldu; ya da daha geniş söylenişle Avşar boylarıyla devletin açık karşılaşmalarının odaklarından biri oldu. 

Yaşam alışkanlıkları ve ekonomik yapıları nedeniyle Avşarlar iskâna karşı çıkıyordu. 
Çiftçilik onların bilmedikleri bir işti. Yaylalarda 


birlikte yaşadıkları hayvan sürüleri salt geçim kaynağı değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını belirleyen temel dayanaktı. 
Osmanlı, Avşarlara “ya iskân, ya ölüm ve sürgün” diyordu. Sarayın halkla ilişkisi geçmişten beri zaten böyle şekillenmişti, ancak bu kez bu alışkanlığa daha özel bir neden ekleniyordu: Çukurova bir an önce pamuk deryasına dönmeliydi; çünkü Amerikan iç savaşından dolayı pamuk ihtiyacı had safhaya çıkmış olan İngiliz dokuma fabrikalarının pamuk ihtiyacı karşılanıp dış ticaret açığının azaltılması gerekiyordu. Bunun için o dönem bataklıklarla dolu Çukurova'nın acilen ıslah edilmesi şarttı. Bu işin Avşarlara yaptırılmasına karar verilmişti. Bu ise, yazları yaylada yaşam alışkanlığına sahip Avşarların mayın tarlasına sürülmesi gibi bir şeydi; nitekim bünyeleri kaldıramadığından, iskânla birlikte hastalanmaya, benizleri sararıp solmaya, 


sıtma, dizanteri, kolera gibi hastalıklarla ölmeye başlamışlardır. Halkının sesi Dadaloğlu'nun sesine o ağıt karası işte böyle yerleşiyordu: 
“Derviş Paşa yaktı yıktı illeri 
Soldu bütün yurdumuzun gülleri Karalar giydik de attık alları Altınımız geçmez akçe tunç oldu.” 


İngiliz kapitalistlerinin gereksindiği ucuz pamuğu üretip Osmanlı bürokrasisinin 

mali ihtiyaçlarını karşılayacak bir atmosfer yaratmanın parçası olarak Avşarlar, Çukurova'nın sineğine, batağına, sıtmasına, dizanterisine maruz bırakılıyordu. Özgürlüğünü yerleşiklikle gelen mülkiyetin ötesinde gören şair şöyle söylüyor: 


“Bütün iskân oldu Avşarla Kürtler Yürekten çıkar mı ol acı dertler Mezada döküldü boyn'zun atlar 

At vermemiz iskânlıktan zor oldu.” 


Avşarların yaşadığı 
Kozan Sancağı. Üst kısımda tahkim edilen katolikosluk binası, tepede Rupenyanların krallık şatosunun kalıntıları bulu 


* Burada Ahmet7Z. Özdemir'in; y Avşarlar ve Dadaloğlu adlı çalışmasını (örün Yayınları, 2007, TAN); Dadaloğlu na 


ve şiirlerine ilişkin kapsamlı'bir kaynak plarak özellikle anmalıyım. 
Ğ e 


ERMENİLER, RAYMOND KEVORKIAN, PAUL PABOUDJLAN, ARAS 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Bu durumda Avşarlara ya bu dayatmaya boyun eğip ölmek, ya da direnerek ölmek “seçeneği” kalıyordu. Öte yandan Türkmen boylarının parçalanmışlığı ve sarayın geçmişte işlediği zalimliklerin anıları topyekün bir direnişe geçmeyi de büyük ölçüde engelliyordu; ama direndikleri kadarıyla Avşarlar, Fırka-i İslahiye'ye kök söktürüyordu. 

Resmi literatürde “asi,” “eşkıya,” “çapulcu” olarak itibarsızlaştırmaya ve unutturmaya çalışılan Dadaloğlu ve benzerleri, hem Avşarların edebi bayrağı, hem de vakanüvis çarpıtmalarının deşifre edicisidir. 

Dadaloğlu, Avşar obalarına ulaşan Osmanlı fermanını, “hakkımızda devlet etmiş o Dadaloğlu bu süreci resmi tarihçilerin tam fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir” karşıtı bir yerden, halkın yaşadığı derin 


DERSAADET'İN FOTOĞRAFÇILARI, BAHATTİN ÖZTUNCAY, AYGAZ 


diye karşılarken, sosyolojik sonucunu ise acının diliyle anlatır: 

“kalktı göç eyledi Avşar illeri, ağır ağır giden 

eller bizimdir” diye dillendirmiştir. “Ağlayı ağlayı Dadalım söyler Fırka-i İslahiye'nin ne mermisi biter, ne Vefasız dünyayı şu insan neyler 

de başka bölgelerden Avşarları ezmek için Bin yiğidi bir kötüye kul eyler 

getirilen fakir halk çocuklarından oluşan Şimdiden sonra yaşaması güç oldu.” 


orduları... Yıkım ağırlaştıkça ağırlaşır. 


Toros Dağları'nda 
Avşarlar. k l 


Böylece; “Azrail'den başkasına aman mı” 


diyecek denli kararlı olan Avşar direnişi, 

- Dadaloğlu'nun deyişiyle, “ayını bilmiyom tam - dokuz yıl” geçtikten sonra nihayet ezildi. Bu 

< durum Dadaloğlu'nun dizelerine, “Dadaloğlum - derbunasıl haldir" gibi teessür ifadeleriyle yansımıştır. Şöyle gider hüzünle direncin 

- birbirine karıştığı dizeler: 


“Hani benimle harbe girenler 
Benim imdadıma gelen ağlasın 
Kem haberim söylen Avşar kızına 
Saçı sümbül telli sunam ağlasın.” 


İ Ezilen Avşar direnişini idam, iskân ve Sürgünler izledi; ancak Dadaloğlu teslim - olmayacaktır: 


“Derviş Paşa gayrı kına yakınsın Böbür böbür dört bir yana bakınsın Amma bizden gece gündüz sakınsın 
Öç alırız ilk fırsatı bulanda.” 


| Islah ordusu hem iyice yıldırmak, hem de 
hareket kabiliyetlerini ortadan kaldırmak için yenilgiye uğrayanların her şeyini elinden alır; 


“Ilgıt ılgıt bir yel esti Urum'dan Duydum hali perişandır Avşar'ın 
Gam, kasavet kalkmaz oldu serimden Döndü gurbet ele yolu Avşar'ın.” 


Yenilgi ve denetim günden güne pekişmiş, direniş dağılmış, Osmanlı egemen olmuş, Avşar ellerini perişanlık kaplamıştır. 
“Dünya herkese yetecek denli büyük” denir denmesine de, bunu bir de dört tarafını 

- adaletsizliklerin kuşattığı insanlara sormalı: 


“Yedi iklim dört köşeyi dolandım Meğer dünya her tarafta bir imiş 
Ben dünyayı Al'Osman'ın sanırdım Meğer dünya yüz sultanlık yer imiş.” 


Avşarların yaşadığı felaketin arka yüzü budur. 
Dadaloğlu'nun bu özgülde bize söyledikleri kitaplar - içinde ayrı kitaptır 


“Okuduğun tutmaz oldu âlimler 
Kalktı da adalet arttı zulümler Terlemeden mal kazanan zalimler 
Can verirken soluması zor imiş.” 
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Özsoy Operası'nın yıldızının zirve yolculuğu 


İlk opera sanatçımız, büyük dramatik soprano; tiyatronun, sinemanın, operetin yıldız ismi; dünya çapında bir 


ressam; ilk kadın hikâyecilerimizden... Bir sanat ve aşk kadını... 


SERMET ERKİN 


Yazının başlığında kullandığım “diva” kelimesini “büyük” kelimesi ile pekiştirmiş 


olmam bazılarına tuhaf ya da yanlış gelebilir. 


Diva sözcüğü opera dünyasında sanatını, en yüksek derecesine ulaştırıp ilahi bir noktaya getirmesiyle tanrıçalaşmış sanatçı anlamına gelir. Bu nedenle büyük kelimesiyle beraber kullanıp kullanmamak hususunda ben de 


çok tereddüt ettim. Ama yazının konusu olan sanatçı Semiha Berksoy sadece operada değil, tiyatro ve resim sanatında da erişilmez bir noktadaydı. Diva yakıştırmasını Fransız şair Thdophile Gautier, ünlü besteci Bellini'nin kendinden daha ünlü olan eseri Norma Operası'nın 1835'te Paris'teki ilk temsilinde, Norma'yı söyleyen soprano 


Giulietta Grisi'ye olan hayranlığını ifade etmek için yazdığı bir dizi şiirde kullandı. 
Ondan beri, opera dünyasında yaygınlaşarak günümüze kadar gelmiş olan bu kelimeyi, şair yüce hayranlık duyduğu bir sanatçı 

için kullandı ise; bizde ve dünyanın pek 

çok ülkesinde, yüksek sanat çevrelerinde kitlelerin büyük hayranlığını kazanmış olan 


1934 yılında 
Darülbedayi'de sahnelenen Lüküs Hayat operetinde, Elmaslı 
Atıfet rolünde. 


üstün sanatçı Semiha Berksoy da elbette “diva” üstü olarak “büyük diva” olmalıydı. 


Ayşim rolünü kim oynayacak? 
1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi 
Atatürk'ü ziyarete gelecektir. Atatürk bu önemli misafirine cumhuriyetin batıya yaklaşmakta olduğunu göstermek ve şahı derinden etkilemek için İran'da olmayan bir şeyi gerçekleştirmek arzusu ile opera temsili verilmesini ister. Ama bu bilinen, batıdan bir opera olmamalıdır. Münir Hayri Egeli'den ana temayı bizzat kendisinin belirlediği bir konuyu işleyerek librettoyu yazmasını ister. 
Atatürk, Münir Hayri Bey'in çalışmalarını sık sık gözden geçirerek üzerinde çeşitli düzeltmeler yapar. Böylece iki kardeş ülke olan İran ile Türkiye'nin ayrı yollarda gitseler de daima kardeş kalacaklarını konu alan 3 perde 12 tabloluk Özsoy Destanı operası doğar. Atatürk eserin bestelenmesi görevini o günlerde 27 yaşında olan ve devlet tarafından eğitim için gönderildiği Paris'ten yeni dönen büyük besteci, ilk devlet sanatçımız Ahmet Adnan Saygun'a verir. Adnan Saygun eseri çoğu zaman Halk Evi Kütüphanesi'nde bir masanın başında hiçbir müzik aleti olmaksızın mektup yazar gibi besteler. Ortada bir opera temsili için ne bir orkestra, ne bir koro, ne de Solist kadrosu vardır. İstanbul Konservatuvarı yaylı sazlar heyeti ile Riyaset-i Cumhur Bando Heyeti birleştirilerek Adnan Saygun'un yöneteceği orkestra kurulur. Çeşitli okulların kabiliyetli öğrencilerinden seçilen gençlerle, Halil Bedii Yönetken tarafından çalıştırılıp idare edilecek olan koro oluşturulur. Gazi Terbiye Enstitüsü müzik öğretmeni olan Nurullah Şevket Taşkıran'ın “Feridun” rolünü, İstanbul Konservatuvarı şan öğretmeni Nimet Vahit Hanım'ın “Ulu ana” partisyonlarını söylemelerine karar verilir. 
Asıl mühim nokta: Eserin başrolü olan “Ayşim” rolünü kim söyleyecektir? Aranır, taranır ve bu rolü Pehlevi ve Atatürk'ün huzurunda oynayabilecek yetenekte tek kişinin, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda burslu okuyan, Nimet Vahit Hanım'ın da öğrencisi ve okul temsilinde oynadığı Elsa'nın Rüyası adlı eserde büyük başarı elde ederek yeteneğini kanıtlamış olan Semiha 


Ankara Devlet Opeası'nda sahnelenen Tosca operası, 1941 (en üstte). Tiyatro ve sinema temalı bir dergi olan Perde ve Sahne, devrin şöhretli yıldızlarından biri yerine, genç Semiha Berksoy'u 

3 numaralı sayısına kapak yaparak 
değerinin hakkını vermişti (üstte). 


FOTOĞRAFLAR: PİRAYE NAZLI ERKİN ARŞİVİ 


Berksoy olduğuna karar verilir. Eserin koreografisini Selma ve Azade Selim Sırrı hanımlar gerçekleştirir, koropetitör Mediha Adnan Hanım'dır. Böylece Mahmut ve Galip 
beylerin hazırladıkları dekorlar içinde 19 
Haziran 1934 günü tamamen yerli olan bu eserin temsiliyle hem Türkiye Cumhuriyeti'ni 


örnek alan İran'a çok başarılı bir çıkış yapılır, 


hem de cumhuriyet dönemi Türkiye operası doğmuş olur. Sanat tarihimiz için dönüm noktası olan bu olayın en önemli kişisi hiç şüphesiz eserin baş aktristi, operamızın ilk yıldızı, “yüksek dramatik soprano" Semiha Berksoy'dur. 


Atatürk şarkı söylemesini istedi Atatürk bu gurur veren başarının provaları sırasında bir akşam gece yarısı temsilin kadrosunu Çankaya Köşkü'ne davet eder. Semiha Hanım o gece Atatürk'ün kendisinden şarkı söylemesini istemesi üzerine Madam Butterfly operasından Butterfiy'ın ünlü “un bel di vedremo” 


aryasını okur. Atatürk, Semiha Hanım'ı hararetle alkışlayarak teveccühünü “Okay” diyerek gösterir. Bu Türkçe kelime “ok aya isabet etti” anlamınadır. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey'in önerisi ile Semiha Hanım'ın Özsoy'da okuyacağı arya plağa kaydedilir. 
Kayıt dinlenir, orada bulunanların hepsi aynı fikirdedir: Semiha, çok yetenekli bir genç kızdır. Atatürk, Semiha Berksoy'un eğitim için Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini söyleyerek bunu kutlamak adına misafirleri büfeye davet eder. Semiha Berksoy'a ne içeceğini sorup istediğinin sadece “şurup” olduğunu öğrenince, hazırlanan şurup kadehini garsonun elinden alıp ona bizzat kendisi takdim eder. Atatürk'ün genç bir sanatçıya gösterdiği bu nazik davranış, iltifat ve takdir, Semiha Hanım'ı yaşam 

boyu kamçılayan, ona sanatının gücünü hatırlatan unutulmaz bir hatıra olarak daima belleğinde yaşar. Semiha Hanım, Atatürk'ün de belirttiği gibi Avrupa'ya gitmelidir. Bu gidiş Darülbedayi'nin operet dönemini kapatması sonrasında olur. Semiha Hanım Darülbedayi'de olduğu yıllarda kısa zamanda yükselir. İlk önemli rolü 1932'de Schiller'in Hile ve Sevgi piyesinde “Louise Müller” 

olur. Deli Dolu, Yarasa, Üç Saat gibi pek çok eserde önemli roller oynar. Ekrem ve Cemal Rey kardeşlerin unutulmaz Lüküs Hayat operetinde erkekleri cazibesi ile mest eden “Elmaslı Atıfet" rolünde bütün seyircilerini cezbeder. Onun cazibesine katılanlardan biri de dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet'tir. 
Onun şarkı sözlerini yazdığı Yalova Türküsü piyesinde büyük aktör Muammer Karaca'nın 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MENİ GÖSTERİ DÜNYASI 


karşısında oynadığı “Sevim” rolünde öylesine sevimlidir ki, bu büyük şairin ona hayranlığın ötesinde bağlanmasını sağlar. 
Bu bağlılık aşka dönüşür; araya mektuplar, cezaevleri girmesine rağmen hiç tükenmez. 
Nazım Hikmet tanınmış oyunlarından kafatası piyesinde Semiha için tango söyleyen bir kız rolü yazar. Semiha için Nazım Hikmet'in yazdığı tango şudur: Sinyorina, sinyorina karagözlü sinyorina! 
Gözlerinden yanağına düşen beni, Görmeyeyim ört yüzüne yelpazeni, Sinyorina,sinyorina kara gözlü sinyorina! 


Yüksek bir temsil kudreti vardı 
Yazar Selami İzzet Sedes, Alman besteci Il. Johann Strauss'un ünlü Yarasa operetinin 1936'da Darülbedayi'de oynanışında kalem aldığı eleştiri yazısında “Adele” rolünde seyrettiği Semiha Berksoy için, “batı müziği tekniği ile ilk defa operet söyleyen artisttir" der. Onun bütün 


meziyetinin sadece güzel sesli olması değil, 


ayrıca yüksek bir temsil kudreti olduğuna dikkat çeker. Darülbedayi'de oynadığı Peer Gynt ve Güneş Batarken piyeslerinde tiyatrocu yanını göstererek seyirciye oyun 


| 
i 


(ii dı ii 


W 


gücünü kanıtladığını söyler. Gerçekten 

de Semiha Berksoy gerek Darülbedayi'de, gerek 1951 yılında geçtiği Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 1957 yılına kadar rol aldığı Köşebaşı, Miras, Bu Gece Başka Gece, Cadı Kazanı gibi yerli yabancı pek çok eserde tiyatroculuk yanının kudretini gösterir. 
1966 senesinde Gülriz Sururi-Engin Cezzar 
Tiyatrosu'nun sahnelediği büyük tiyatro adamı Haldun Taner'in ölümsüz eseri Keşanlı Ali Destanı'nda canlandırdığı “helacı Şerif abla" rolü ile tiyatro tarihimize altın 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bir imza atar. Semiha Berksoy denince akla gelen bir oyun daha var ki, o da -benim de seyrettiğim günden beri hiç unutamadığım, çorabının koncuna kadar hafızamda yer etmiş olan- “Asiye Nasıl Kurtulur" piyesidir. 
1971 yılında Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 
sahnelenen Vasıf Öngören'in bu en 

önemli oyununda “Asiye”yi oynayan kızı tiyatromuzun en sağlam isimlerinden, hoca Zeliha Berksoy'un annesi rolündeki Semiha Berksoy, kızı ile unutulmaz güzellikte bir oyun çıkartarak sezonu sallamışlardı. Ne yazık ki ulus olarak arşiv yanımız olmadığı için bu ve bunun gibi pek çok oyun “buza yazılan yazı" gibi artık sadece hayallerde yaşıyor. 

Semiha Berksoy tiyatronun yanı sıra Muhsin Ertuğrul'un isteği ile sinemaya geçmiş, Muhsin Bey'in yönettiği Söz Bir Allah Bir ile ilk Türk sesli filmi olan İstanbul Sokakları'nda oynar. Sinema kariyerine 1956'da arkadaşı Cahide Sonku'nun yönettiği Büyük Sır, 1991'de Yavuz Özkan'ın Ateş Üstünde Yürümek ve 1993'te Kutluğ Ataman'ın Karanlık Sular filmleri de eklenir. 

Semiha Berksoy, 1937 yılında Berlin'e gider. Orada Berlin Akademisi'nin dünya 


Ateş Kuşu kostümü içerisindeki Semiha Berksoy, açmış olduğu çarşaf resim sergisinde, illüzyonist Zati Sungur'un talebesi olarak değer verdiği Sermet Erkin ile (üstte). 7 Şubat 1963 tarihli Hayat dergisinde Berksoy'un sahnedeki 30. yılı konu olmuştu (solda). Berksoy, arkadaşı Ressam Fikret Muâlla'yı 1968'de böyle resmetmişti (en üstte). Fikret Muâlla'nın bu resmi, Berksoy'un diğer resimleri gibi Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın koleksiyonunda. 
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çapındaki ses eğitmenlerinden Prof. Paul Lahmann'ın öğrencisi olur. Profesör sesini o kadar çok beğenmektedir ki onu Richard Strauss'un 1939 yılında gerçekleştirilen 

75. doğum yılı kutlaması programına aldırır. R. Strauss'un Ariadne Auf Naxos operasının başrolü olan “Ariadne”yi oynar. 
Bu eserde gösterdiği başarı sonrası Berlin Radyosu'ndan konser teklifi alır. Radyoda yayınlanan bu konserini dinleyen Turhan Tan, dönemin ünlü Son Saat gazetesinde Semiha Berksoy'un sesini dinlerken duyduğu hisleri “ilahi nağmelerden; samandani teranelerden halk olunmuş bir şelale dökülmeye başladı” diye tarif eder. 

Berlin Yüksek Müzik Akademisi'nden bir senede iki senelik ilerleme göstererek birincilikle mezun olan Semiha Berksoy Ankara'ya döner. Her perşembe akşamı Ankara Radyosu'nda ve çeşitli sahnelerde konserler vermeye başlar. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Tatbikat Sahnesi'nde konservatuvarın kurucusu Carl Ebert tarafından profesyonel anlamda sahneye konulan ilk Türk opera temsili olan 
Puccini'nin dünya çapındaki eseri 7osca'da 2 
Nisan 1941'de başrolü söyler. 

Semiha Berksoy, baş artist olarak emekli olduğu 1972 yılına kadar Ankara Devlet Operası'nda özellikle sahne sanatlarının olmazsa olmazı, sanat arkadaşlarının “kıskançlık” hırsının daima hedefinde olmasına rağmen, sanat kabiliyeti ve kudreti ile operanın ne olursa olsun birinci sesi olarak Cavalleria Rusticana, Madam Butterfly, Tosca, Hensel ve Gretel, Fidelio gibi pek çok eserin başrollerini üstlenir. Bu arada 1952 yılında Bayreuth'ta düzenlenen Wagner Festivali'ne katılarak festival komitesi başkanı Wieland Wagner ve ayrıca Helmut Fellmer, E. Mauck gibi önemli müzik otoritelerinin takdirlerini kazanarak övgüler alır. Sahnede sanatın yerlerden göklere fırlayışını yaşatarak seyredenleri büyüleyen bu büyük sanatçı, yıllar boyu rol aldığı bütün eserlerde mükemmel oyunculuğu ve muhteşem sesiyle dramatik gerekliliğin ses hacmine rahatça geçerek dinleyenleri büyüler. 

5 Şubat 1963'te operanın ilahi bestecisi 
Verdi'nin // Travatore eserinin “Azucena" 


Yaşamı boyunca hep aykırılıkların kadını olan Semiha Berksoy makyaj yapmazdı. Yüzünü bir tuval olarak kabul eder ve her seferinde değişen bir tablo yaratırdı (üstte). 


rolünde oynarken Stride la vampa aryasının sonunda bütün salonun ayakta, dakikalarca süren çılgınca alkışları ile 30. sanat yılını kutlar. 

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 50. yılında 19 Kasım 1984 günü devletten ölene dek gururunu yaşadığı Atatürk Ödülü'nü alır. 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı ile onurlandırılan bu büyük sanatçıya devrin Kültür Bakanı İstemihan Talay, İzmir Devlet Operası'nda 
onların organizasyonu ile 7 Kasım 2000 
tarihinde 72. sanat yılı kutlaması gecesi düzenletir. 

Semiha Berksoy'un gençlik yıllarında kaleme aldığı hikâyelerin bazıları, zamanın en önemli mecmuası Yedi Gün'de yayımlanmıştır. Sanatçı konservatuvar öğrencisi iken Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümüne girerek Namık İsmail'in atölyesine devam eder. Çok yönlü bir sanatçı olarak içindeki sanat aşkını, yaşam ve yaratıcılık tutkusunu her an, her şekilde alevlendirerek ve coşturarak hayatına devam etti. Sürrealist resimleriye, ülkemizde ve dünyada sergiler açtı. Çeşitli bienallere katıldı, ödüller aldı, hakkında 


kitaplar yazıldı, yaşamından filmler yapıldı, operadan tiyatroya, resimden enstalasyona uzanan çok geniş yelpazede, yaşamının 

son anına dek kopmadan var olduğuna şükrederek yaşadı. Hiç durmadan üretmiş ve 
çok sayıda ödül almış bir sanatçı olarak 15 
Ağustos 2004'te bizlere veda etti. 

Büyük tiyatro sanatçısı ve sanatının profesörü olan kızı değerli Zeliha Berksoy, çok doğru ve örnek bir davranış göstererek, sanat ve operaya genç sanatçılar kazandırmak ve annesinin adını, zaten ölümsüz olsa da, yaşatmak için 2000 yılında Semiha Berksoy Opera Vakfı'nı kurdu. 

Kendisini tanımak, pek çok zaman birlikte olmak mutluluğunu yaşayan biri olarak, bu satırları üstat Vasfi Rıza Zobu'nun Perde ve Sahne dergisinin 3 Haziran 1941 tarihli sayısındaki yazısından alıntı ile bitirmek istiyorum. 

Vasfi Bey yazısını “iyi ve temiz yürekli Semiha! Senin hakkında o kadar çok ve o kadar çok güzel yazılacak şeyler var ki, bir mecmuanın bir nüshasına sığacak gibi değil" diye bitiriyor. 
Ben ise burada, Semiha Berksoy'un 94 senelik dolu dolu geçen hayatının, ancak bu kadarını anlatabildim. Affedin! 
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SİNEMA 


Sinemanın çilekeş ve güzel çocuğu 


İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya'sının ekonomik ve sosyal bunalımını beyazperdeye aktaran sinema ustası Pasolini, özellikle cinsel ve anlamayı güçlendiren entelektüel, kültürel, mitik ögeleri kullanması nedeniyle eleştirildi. 


MEHMET SİNDEL 


66 BB eğmeye karşı çıkış her 
zaman temel bir tavır olmuştur: 

Azizler, çilekeşler, fakat aynı zamanda entelektüeller... Tarih yazmış olan çok az sayıda insan hayır demiş olanlardır, yoksa sarayların çevresinde çöreklenenler ve kardinallerin uşakları değil, asla!" 

20'nci yüzyıl İtalya'sının en önemli entelektüel yaratıcılarından olan Pier Paolo 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Pasolini, büyük bir sinema ustası olmasının yanı sıra önemli bir şair, roman, senaryo ve oyun yazarı, edebiyat ve sanat eleştirmeni, siyaset düşünürü ve eylemcisi, sivil 


itaatsizlik ve direniş ustası, gazeteci, ressam, 


çevirmen, kemancı, sürati ve çevikliğiyle yıldız bir futbolcu, basketbolcu, usta bir eskrimci ve iflah olmaz bir muhalifti. 

Bologna'da doğan Pasolini'nin çocukluğu İtalya'nın faşizm, savaş ve askeri yenilgilerle dolu felaket zamanlarında ülkenin en 


kuzeyindeki Friuli'de geçer ve üniversite eğitimi için Bologna'ya geri döner. Dönem çok hızlı olan sanayileşme ve kentleşmenin milyonları kırsal uygarlıktan kentlere taşıdığı bir zaman dilimidir. Bütün bu karmaşa içinde o, hem kırsal, hem kentsel kültüre ait olmanın tedirgin edici çelişkilerini yaşar ve anlatır. Temelde Akdeniz kültür ve uygarlığına ait olmakla beraber evrensel olmayı da başarır. 

Pasolini “önce şair ve hep şair “kalan 


bir sanatçıdır. Hangi türde eser verirse versin bu eserler hep bir şairin elinden çıktığını gösterir bize. İlk şiir kitabını 

hem psikanalitik, hem de reel anlamda babanın diline, resmi İtalyancaya karşı bir başkaldırı eylemi olarak Friulece yayımlar. 
İtalyan özgürlükçü Marksisti Gramsci'nin öğretilerinden etkilenerek genç yaşta İtaylan Komünist Partisi'ne girer ama 1949'da 

genç erkeklerle ilişkiye girdiği iddiasıyla ortaya çıkan bir skandal nedeniyle partiden atılır. Bu ihraçtan dolayı kızgınlık değilse de büyük üzüntü duyan Pasolini, parti 

ve diğer sol kesimlerle ideolojik açıdan 

sık sık anlaşmazlığa düşmesine rağmen yaşamının sonuna kadar kendini gururla bir komünist olarak tanımlayacaktır. Yaşadığı dönem için sıradışı olan tercihleri için şöyle diyecektir: “Bende sevme güçlüğü, sevilme ihtiyacı konusunda bir takıntıya dönüştü. 
Başkalarının cinsel hayatı, kendiminkinden sürekli utanç duymamı getirdi bana: Öyleyse, kötülük tümüyle benim tarafımda mı? Bu bana imkânsız gözüküyor." 

Pier Paolo, 28 yaşında annesi Susanna'yı da yanına alarak sadece tek bir valizle Roma'ya gider. Burada işsiz, güçsüz, yoksul ve çok acılı bir hayat sürdürür. Bu yıllarda rüyalarında özgürlük, eşitlik ve kardeşlik şiirleri gören Pasolini, iki şiir kitabı ve iki roman yayınladıktan sonra son derece hâkim olduğu İtalyan dilini faşizmin kalesi olarak gördüğü için kendine başka bir dil yaratmak amacıyla, felsefi bir deneyim olarak tanımladığı sinemaya geçer; Fellini'ye Cabiria'nın Geceleri (Le Notti di Cabiria) filminin senaryosunda yardımcı olur. Pasolini'nin genel olarak analitik, ideolojik, lirik, mistik, mitik, çileci, şiirsel ve politik öğelerin bir harmanlanması olarak değerlendirilen sineması “şiir sineması” olarak tanımlanabilir. “Bir şiir metninde gördüğünüze denk olan şeyi, bir sinema metninde de üslup aracılığıyla, kamera hareketleri, montaj ve benzeri üstünden bulabilirsiniz. Öyleyse, film yapmak şair olmaktır” der Pasolini. 
Yönetmenliğini yaptığı Accattone (Dilenci) ve Mamma Roma adlı ilk iki filminin konusu, Roma'daki yoksulların yaşamıdır. Bu iki filmi yaparken hiçbir teknik sinema bilgisi 


Cino Del Duca Films presenta 


Pier Durle Pasolini 


Prodotto da Alfredo Bini per la Cino Del Duca Films - Arco Film (Roma) 


Pasolini'nin 
Bocaccio'nun 
Decameron kitabından sinemaya uyarladığı ve Türkçeye 
Dekameron'un Aşk 
Öyküleri olarak geçen film, ölmeden önceki son çalışmalarındandı 
(solda). Ünlü yönetmenin ilk filmi 
Accattone (Dilenci), 
Roma'daki yoksulların yaşamını anlatır 
(üstte). 1964 yılında 
Aziz Matyas'a Göre İncil 
(1 Vangelo Secondo 
Matteo)filminin çekimleri sırasında 
Pasolini (sağda). 
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MENİ SİNEMA 


olmadan yönetmenliğe soyunan Pasolini, müthiş gözlem gücüne vicdanını katarak son derece sade ve etkileyici bir giriş yapar sinemaya. Oyuncularını mümkün olduğunca amatörlerden seçen Pasolini'nin bu filmlerinden başlayarak tüm sinemasına damgasını vuracağı bir konu da başta hayranı olduğu ve “mutlak müzik” olarak tanımladığı Bach olmak üzere filmlerinde kullandığı Mozart ve Vivaldi'nin klasik müzik eserleridir. 

1963 tarihli antoloji film Ro.Go.Pa.G'ın 
bir bölümünü oluşturan, Orson Welles'e rol verdiği kısa filmi La Ricotta'da (Lor Peyniri) Hz. İsa'yı canlandıran oyuncunun çarmıhta unutularak öldürülmesiyle kiliseyi hicveden Pasolini, ölümüne kadar sürecek olan dine saygısızlık suçlamasına maruz kalacaktır. 
1964 yılında çekeceği Aziz Matyas'a Göre 
İncil'de ise kutsal metnin tek kelimesini bile değiştirmeden, Marksist bir yorumla Hz. İsa'yı 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bir devrimci ve bir özgürlük savaşçısı olarak resmeder. Kendisini Hz. İsa'yla özdeşleştiren ancak onun Tanrı'nın oğlu olduğunu reddeden Pasolini, sinema tarihinde senaryosu doğrudan doğruya İncil'den alınan tek film olan bu filmle tanınmışlık ve ödüller kazanırken, hem Sol çevrelerden hem de kiliseden çok sert tepkiler alır. Pasolini'nin dine yönelik tutumu, aslında oldukça ikirciklidir. “Kutsal” denen şeyin her yönüne ilgi gösterirken, kurumsallaşmış dine en sert eleştiriyi getirir ve bu kutsallık giderek ilkel din ve mitoloji üzerine odaklanmaya başlar. 
Cannes Film Festivali'nde çok beğenilen ve ünlü yönetmen Roberto Rosselini'nin tutku dolu konuşmasına vesile olan Uccellacci 

e Uccellini (Kötü Kuşlar ve Küçük Kuşlar / Şahinler ve Serçeler) adlı adaletsizliği ve acımasızlığı, güçlülerin ve egemenlerin hiçbir ahlaki kural tanımamaları üzerine ustalıkla eğilen ideolojik peri masalını çeker. 


LR 


Metaforik ve bu nedenle mitleştirilmiş bir otobiyografi olan Kral Oidipus (Edipo Re); çağın burjuva değerlerinin kısırlığına, insanı yabancılaştırıcı ve metalaştırıcı etkilerine karşı güçlü bir eleştiri olan başyapıtı Teorema (Teorem); bütün toplumların 

kendi çocuklarını yiyip yuttuğunu “zarif 

bir tiksindiricilikle” resmeden Domuz Ahırı (Porcile) ve büyük ölçüde Ürgüp Göreme'de çektiği, günümüzde üçüncü dünya halklarının materyalist, rasyonalist batıyla ilişkiye girdiklerinde nasıl bir kurbana dönüştüklerini ve büyük bir trajedi içine düştüklerini uygarlığın aleyhine araştırdığı Medea'yı çeker. 

Bu dönemde ağır bir ülser rahatsızlığı nedeniyle yatağa düşen Pasolini, ölene kadar bu rahatsızlığın pençesinde acı çekecektir. 
1970'lerde Dekameron'un Aşk Öyküleri, Canterbury Öyküleri ve Cannes'da Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan Bin Bir Gece Masalları (Il 


Fiore Delle Mille e Una Notte) ile ortaçağ masal derlemelerini temel alan bir dizi filme girişir. Kayıp bir neşeli ve masum cinsellik duygusunun kutsanışı olarak görülen ve bu nedenle “yaşam üçlemesi” olarak anılan bu filmler, soft porno kopyalarının kaçak olarak piyasayı doldurması ile Pasolini'nin “evlatlıktan reddiyle” sonuçlanacak bir erotizm ticaretine maruz kalır. 

Yönetmen olarak film çekerken, özellikle de kurgu sırasında müthiş titiz olan Pasolini, bir film öykücüsü olarak senaryo aşamasında son derece hesapsız kitapsız, süratle aklına takılan bir fikrin peşine düşen, hatta sürüklenen bir çocuk coşkusuyla çalışır. Pasolini'nin filmlerinin hayranları olduğu kadar çok sert muhalifleri de vardır. Otobiyografik göndermelerin yoğunluğu, yer yer gösterişçi sapmalara düşmesi, kurguda zaman zaman özensiz davranması, 


hi a 
.. 
e 


me ğe 


sakarlığa varan bir oyunculuk anlayışı, cinsel teşhircilik duygusu uyandırabilecek sahnelere sıklıkla yer vermesi, sinema dilini anlamayı yer yer güçleştiren entelektüel, kültürel ve mitik öğeleri kullanması eleştirilir. 1968'in radikal öğrenci hareketlerine yönelik eleştirilerinden ötürü solcular tarafından da dışlanmaya başlar. 
İçerdiği sahnelerin son derece sert olması nedeniyle sinema tarihinin izlenmesi en Zor eserlerinden biri olan Sa/0 ya da Sodom'un 
120 Günü (Sal o le 120 Giornate di Sodoma) 
yönetmenin son filmi olur. Kimilerine göre eşcinsel bir nefret suçu, kimilerine göre ise Salo sonrası kendisine karşı ayyuka çıkan faşist öfke nedeniyle katledilen ve katilleri hiç yakalanamayacak olan Pasolini'nin cansız ve hırpalanmış bedeni Ostia sahilinde bulunurken akıllarda bir gece önce verdiği röportajın başlığı kalacaktır: “Artık hepimiz tehlike altındayız”. 


Pasolini, Hz. İsa'yı devrimci ve özgürlük savaşçısı biri olarak resmettiği Aziz Matyas'a Göre İncil filminin çekimleri sırasında. 
Sene 1964 (karşı sayfada). Pasoli'nin ilk filmlerinden Mamma Roma'da başrolü Anna Magnani ve Ettore Garofolo paylaşıyordu. 
Film Roma'daki yoksulluğu anlatıyordu, 1962 (solda). 
Pasolini'nin Ürgüp Göreme'de çektiği Medea filminde başrolde Maria Callas oynuyordu, 1969 (altta). 
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“Sinema bire bir yaşantıya benzer, çünkü her birimizin önünde doğuştan ölüme değin aralık vermeksizin arkamızdan gelen, gözle görünmeyen bir kamera vardır” der Pasolini. “Gerçekte sinema yaşantımız süresince sonsuz bir sekans düzlemidir. Öldüğümüz zaman her şey bitmiştir ve bu nedenle her eylemimiz, her sözümüz kesin bir anlam kazanır, kısacası bir çeşit kurgu oluşur, yararsız, anlamsız her şey yok olur ve değeri olan şey kalır.” Pasolini dostunu da düşmanını da sürekli şaşırtmaktan haylazca bir zevk alan, tutkulu ve isyankâr bir çocuk tarafından senaryosu yazılan hayatını, trajik bir kurguyla kanı hâlâ yere damlayan ve kendini bizim için feda etmiş bir Hz. İsa olarak tamamlar. 
Belki de bu nedenle Pasolini sinemasını sevmek bir ahlaklılık, Pasolini'yi sevmekse bir insanlık meselesidir © 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MEM ARŞİVLERDEN 


Deniz ressamı Diyarbakırlı Tahsin geminin tablosunu yapmıştı 


| 9 on 
Karadeniz le devriâlem 


Karadeniz gemisi cumhuriyetin ilanından yaklaşık 3 yıl sonra Türkiye'yi tanıtmak için adeta bir yüzen sergi 


olarak 12 ülkeyi dolaştı. Gemi demir almadan önce tadil edilmiş, satış ve numune olmak üzere iki bölüme 


ayrılmıştı. Satış bölümünde Kütahya çinileri, halılar gibi ürünler satışa sunulmuştu. Numune bölümünde ise Türkiye'de üretilen hububat, tıbbi ilaç, Beykoz fabrikası ürünleri gibi mamuller sergileniyordu. 


© EROL MAKZUME 


| GN Hollanda'nın Vlissingen 
Tersanesi'nde 1905 yılında yüzdürülüp, 
136 yatağı ve 69 kamarası ile ilk seferini 

s/s Willis adıyla Rotterdam'dan Jakarta'ya gerçekleştiren bir gemiydi. Sahibi Rotterdamsche Lloyd şirketi Hollanda'nın Malezya ve Endonezya'daki sömürgelerine düzenli yolcu ve kargo seferleri düzenliyordu. 
139 metre boyu, 4731 groston yük kapasitesi 
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ve 3500 beygir gücü ile döneminin en gelişmiş gemilerindendi. 1924'te genç Türkiye cumhuriyetinin yeni ticaret filosunu oluşturan gemilerden biri olarak, dört bin iki yüz İngiliz lirasına satın alındı. Karadeniz adıyla, Seyr-i Sefain İşletmesi'nin en gözde gemisi olarak hizmete girdi. 

Bir yıl sonra 1925'te deniz ressamı, Diyarbakırlı Tahsin Siret (1875-1937) sanatının olgunluk çağında iken s/s Karadeniz gemisini fırtınalı bir deniz kompozisyonunda yağlıboya tuvale başarıyla aktardı. 


Tablonun yapıldığı 1925'ten bir yıl sonra 

genç Türkiye Cumhuriyeti'nin, Avrupa'nın başlıca limanlarında tanıtılması amacıyla, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da desteğiyle s/s Karadeniz “seyyar sergi" gemisi olarak Avrupa turuna hazırlandı. Gemi önce Haliç Tersanesi'nde onarıldı. Burada gemi satış ve numune bölümleri olarak iki kısma ayrıldı 

ve dışı beyaza boyandı. Satış bölümünde ziyaretçilerin satın alabileceği Tekel ürünleri, Kütahya çinileri, halılar, şekerlemeler, kehribar ve kıymetli taşlardan yapılmış takılar 


ve antikadan oluşan hediyelik eşyalar yer aldı. Numune bölümünde ise Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında makro düzeyde ticaret hacmini geliştirmeyi hedef alan hububat, tıbbi ilaç, ahşap ve deri mamulleri, Beykoz fabrikası ürünleri, maden örnekleri, Bursa ve Hereke kumaşları sergilendi. 

Atatürk gemiyi Mudanya ile Bandırma arasındaki parkurda ziyaret etti ve denetledi. 
Karadeniz 14 Haziran 1926 tarihinde, aralarında Pertev Demirhan Paşa ile kızı, Celal Esat Arseven, Bal Mahmut (Baler) , Şekerci Ali Muhiddin Hacı Bekir , İstiklal Marşı'nın bestecisi Albay Zeki Üngör'ün şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ve mürettebat da dahil 285 kişiyle Bandırma'dan hareket etti. 
Gemi 86 gün 22 saat süren gezi boyunca 12 
ülkenin 16 limanına uğradı. Bu sürede 16 balo ve dinletinin gerçekleştirildiği gemiyi günde 1200-4000 kişi ziyaret etti. 

Cezayir'in Annaba limanından kömür aldıktan sonra Barcelona'ya yaklaşırken s/s Karadeniz şiddetli fırtınaya yakalandı. 
Celal Esat Arseven, Seyyar Sergi ile Seyahat İntibaları adlı kitabında fırtınayı şöyle aktarmıştı: “Dalgalar geminin bordasından yükseliyor, şaha kalkan bir at gibi çarparak 


PROGRAFYE DU VOYAKE de 
VExposition Flottante Turgu€ 


organisce par le Ministöre du Commerce avec le concours de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Constantinople. 


â bord du 3/5 “KARA -DENİZ” 


Diyarbakırlı 
Tahsin Siret'in fırçasından 
Karadeniz gemisi 
(yan sayfada). 
Karadeniz gemisinin yer aldığı kartpostal 
(en solda). 
Seyyar serginin 
Fransızca hazırlanan broşürü (solda). 
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homurdana homurdana geri dönüyordu... 
Haliç'te bir memleket azametiyle duran gemi, şimdi kendi boyunda dalgalar arasında lodosa tutulmuş bir Balat kayığı gibi sallanıyordu. 
(-.) Böyle bir havada çıkmak münasebetsizdi; fakat çıkmamak kaptanın bile elinde değildi. 
Çizilmiş bir program, sergi için tayin edilmiş bir gün ve Barcelona rıhtımlarında bizi bekleyen bir halk vardı. Artık sallanacak ve icap ederse Ertuğrul gibi memleket şerefine batacaktık." 

Aslında Karadeniz'in 31 Mayıs'ta 
demir alması planlanıyordu. Böylece 90 
gün boyunca Akdeniz'in limanlarında ziyaretçileri ağırlayacaktı. Ancak gecikmeden dolayı Karadeniz, 14 Haziran'da yola koyuldu. Karadeniz'in Napoli'den sonra Adriyatik Denizi'nde Venedik ve Trieste'ye uğraması gerekirken, bu limanları pas geçerek Napoli'den İstanbul'a döndüğü anlaşılıyor. Yazar Ali Suad İstanbul 
Şehremaneti mecmuasında Eylül 1926 
tarihinde yayınlanan yazısında, “Seyyar Sergi"nin hedefine ulaşıp ulaşmadığı konusunda uzun değerlendirmelerde bulunuyor. Hediyelik eşya reyonları başarılı olmakla birlikte numune 


reyonlarında donanımlı pazarlamacıların eksikliği sebebiyle dış ticari bağlantıların gerçekleşemediğini, bu konuda çok zayıf kalındığını belirtiyor. “Serginin, bütün numuneler ve satış malları hakkında mümkün olan malumatı, yani miktarlar, fiyatlar, adresler, reklamımsı ufak izahlar, mevsimler, navlun, müddet, vesaireyi muhtevi matbu evrak ve resaili yoktu. Hatta ekser sanatkâr ve tacirlerin ticari reklam kartları ve hususi etiketleri de yokmuş. 
Halbuki bu sergi teşkilatında muazzam bir “komi voyajörlük (commis voyageur), yani seyyar komisyonculuk vardır” sözleriyle düşüncelerini özetliyor. 

Karadeniz “Seyyar Sergi"den sonra, on dokuz yıl boyunca, Karadeniz'de Batum, Odesa, Köstence ve Varna'ya seferler yaptı; sonra İstanbul'da uzun Yıllar bağlı kaldı. 
1950 yıllarında ticaret filosunun yeni satın 
alınan gemilerle takviye edilmeye başlanması üzerine, Karadeniz ekonomik ömrünü tüketti. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında üstlendiği tarihi misyon unutulmuş olacak ki, 1951'de bu “sembol” gemi, ne yazık ki müzeye çevrilmek yerine, sökülmek üzere hurda fiyatına İtalyanlara satıldı. 
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Jİ KAYIP EVRAK BÜROSU /FEZA KürkçüoğLu 


Gıkarılan eserler ücretsiz olarak halka teşhir edilecek 


üyük Saray Mozaikleri Müzesi, Sultanahmet Meydanı'ndaki 
Arasta içinde yer alır. 

Doğu Roma (Bizans) dönemine ait Büyük Saray'ın revaklı avlusunun kuzeydoğu bölümünde günümüze ulaşan mozaik döşemeyi içine alan müze, Ayasofya 
Müzesi'ne bağlıdır. 

İS 450-550 yılları arasına tarihlenen Büyük Saray mozaikleri farklı ustalar tarafından değişik üsluplarda yapılmış, doğadan ve mitolojiden alınan tasvirlerle 


günlük yaşamdan kesitler yansıtan mozaiklerdir. 

1933 ile 1938 yılları arasında St. 
Andrews Üniversitesi tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sütunlu avlu ve galerilerde bulunan mozaikler üzerleri mermer kaplı olduğundan iyi korunmuşlardı. 
Prof. James Houston Baxter'ın yürüttüğü kazılara, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilir. 

Büyük Saray kazı alanında bulunan mozaikler, 1936 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 


Erkeklerle kocalar arasındaki farklar 


gazetelere haber olur. 4 Ağustos 1936'da Cumhuriyet gazetesi “Sultanahmet'te yeni mozaikler" başlığı ile ortaya çıkarılan mozaiklerin haberini verir. 
Yaklaşık bir ay sonra 9 Eylül 1936 
tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Sultanahmet'te bulunan fevkalade mozaikler" 
başlıklı haberde de Prof. Baxter'ın görüşlerine yer verilir: “Bu sene yaptığım hafriyat nihayet buldu. 
Bugüne kadar meydana çıkardığım eserleri iki üç gün ücretsiz olarak 


rkeklerden kimsenin şikâyete hakkı yok. 

Günümüzün erkekleri, hiç de fena değillerdir. Aynı fikirde değil misiniz? Neden? Erkekleri kâfi derecede nazik mi bulmuyor musunuz yoksa? Herhalde siz de, kadınlar karışında oturup kalan; kadınlara randevu verip bekleten; paketlerini kadınlara taşıtan; kadınlar bir şey anlattığı vakit gazetesini okuyan erkekleri gördünüz? 
Yanılıyorsunuz. Onlar, erkekler değil, kocalardır. Ne sandınız yal. Erkeklerle kocalar, yani henüz kadın peşinde koşanlarla, bir kadına sahip olmuş olanlar arasında dağlar kadar fark vardır. Bu iki tipin aynı cinsten olmadığını, büsbütün başka şeyler olduğunu iddia etmek, katiyen yersiz olmaz. (...) 

Bir erkeğin sigarası bitmiş olursa, hemen yerinden 


136 ATLAS TARİH 


fırlar, gidip en yakın tütüncüden sigara alır, bir paket de size hediye getirir... Bir kocanın sigarası tükenirse, sizin sigaralarınızı alır. Üstelik size de çıkışır: “Amma da çok sigara içiyorsun hal.." 

Bir erkeği, birçok şeye inandıramazsınız. Fakat beş karış sakalla ve buruş buruş bir pijama ile ortalıkta salına salına gezinirken, ne kadar yakışıklı olduğundan bahsetseniz derhal inanır. Hasılı erkekleri methediniz. Bu methediş bir mantığa dayanmak mecburiyetinde değildir. 

Kadınlar, alacakları erkeği, olduğu gibi almayı kabul edecek fakat zamanla kendilerine uyduracaklardır. 
Erkekler ise, alacakları kızı muhakkak değiştirip kendilerine uydurmayı akıllarına koyacak... Lakin eninde sonunda ona uyacaklardır.” // Mayıs /931, Hafta dergisi 


halka teşhir ettireceğim. Üç gün sonra mozaiklerin kışın tesirat-ı havaiyeden muhafazası (mevsim etkisinden korunması) için üstleri bir mütehassıs tarafından örtülecektir. (...) Bugüne kadar meydana çıkardığım mozaikler şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde bulunamamıştır. Çünkü bu eserler bugüne kadar bulunan eserlerden sanat bakımından çok üstündür.” 

1951 ile 1954 yılları arasında 
devam edilen kazılar, 1954 yılında 


sonlandırılır. Binaların altında kalmış olduğu düşünülen mozaiklerin, küçük bir bölümü ortaya çıkarılır. 1953 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne bağlı bir müze olarak açılan 
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, 
1979 yılında Ayasofya Müzesi'ne 
bağlanır. 1979'da koruma altına alınan müze, 1987'de tekrar ziyarete açılır. 


1936'da Prof. Baxter tarafından yürütülen kazı çalışmaları (en solda). 
Çıkarılan mozaiklerden ikisi 
(üstte ve solda). 


ürkiye tiyatro ve sinema tarihinin 

önemli köşe taşı Talat Artemel, 4 
Ağustos 1957'de aramızdan ayrıldı. Tiyatro ve sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen Artemel, 1926 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Hamlet oyununda figüran olarak Darülbedayi'de sahneye çıkar. 1930'da “Zehirli Kucak” oyunuyla ünlenir. 1934”de “Prens Hamlet” rolü ile unutulmaz isim olur. 

1928 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği 

“Bir Sigara Yüzünden” isimli kısa film ile beyazperdedeki serüvenine başlayan Artemel, 


Vücuda şişmanlık, renge pembelik 


$ on Yıllarda özellikle sporcuların kullanımına sunulan çeşitli performans ve güç arttırıcı 


maddelerin satışı çoğaldı. Protein tozları, aminoasitler ve steroidler bilinçli, bilinçsiz kullanılmaya başladı... 

Eskiden kuvvet arttıran, iştah açan doğal 


yiyecek ve içeceklerin yanı sıra kuvvet şurupları, 


daha sonraları da kuvvet hapları kullanılırdı. En bilineni ise “vücuda şişmanlık, renge pembelik veren" balık yağından imal edilen şurup ve haplardı. 1910'dan sonra üretilmeye başlayan çok sayıda kuvvet şurubundan biri olan “Hasan Kuvvet Şurubu”, yıllar boyunca yayınladığı ilanlarla gündemde kalmayı başarmıştı. 

İstanbul Bahçekapı'da bulunan Hasan Ecza Deposu'nun sahibi Eczacı Hasan Hassan'ın ürettiği “Hasan” marka ürünlerden biri olan kuvvet şurubu, “her derde deva” 
terkiplerden biri olarak bilinir. 
Hasan Ecza Deposu'nun 
1930'larda verdiği iki kuvvet 


Çelik bazu 
Demir bilek 
Granit adalât 
Ahenin yumruk 
Sağlam vücut 
Aslan yürek 
Tombul yanaklar 
Parlak zekâ 
Azim ve irade 
Sıhhat ve neşe 


HASAN KUVVET ŞURUBU 


£. Zâh emumi, kansızlık, romatizma, eee enem raya 


kemik, sinir, verem, damar, göğüs, adem-i iktidar (iktidarsızlık) hastalıklarına en müessir devadır." 

“1937-1938 baş mahsul Norveç morina balıkyağı"ndan imal edilen “Hasan Kuvvet Şurubu”nun 1938'de yayınlanan ilanları önceki yıllara göre fazlaca sadeleşmiştir: “Zaaf-i umumi, kansızlık ve 


şurubu ilanını birlikte okuyalım... 
1933 tarihinde yayınlanan ilanlarda “Hasan 
Kuvvet Şurubu” şu cümlelerle tanıtılır: “Çelik 


bazu, demir bilek, granit adalat, ahenin yumruk, 


sağlam vücut, aslan yürek, tombul yanaklar, parlak zekâ, azim ve irade sıhhat ve neşe Hasan Kuvvet Şurubu ile kaimdir. Zaaf-ı umumi (halsizlik), kansızlık, romatizma, sara, sıraca, 


1934'de “Aysel Bataklı Damın Kızı” filminde başrolü Cahide Sonku ile paylaştı. Çok sayıda filmde oyuncu, senarist ve yönetmen olarak görev alan Artemel, 
1957'de “Bir Avuç Toprak” 
filminin Bolu'daki çekimleri sırasında vefat etti. 

Talat Artemel'in 8 Ağustos 1953 


tarihinde düzenlenen 27. sanat yıldönümü jübile kitapçığında tiyatronun ünlü ismi İ. 
Galip Arcan, usta oyuncuyu şu satırlarla 


kemik hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, gençler, genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. Halis morina balığının ciğerlerinden çıkarılmıştır. İçmesi kolay ve nefistir. Mideyi bozmaz. Gayet temiz ve muakkam (steril) ve yeni Hasan markalı şişelerde satılır. 
Taklitlerinden sakınınız. # litre 40, # litrelik 60, 1 
litrelik 100 kuruştur.”... 


anlatır: “Talat bu memlekette, hangi meslekten olursa olsun, çoğumuz gibi kendi kendini yetiştiren “otodidakt” cinsinden muvaffak bir örnektir. Hem ne yetiştirme! 
Yıllarca süren eziyetli bir staj devri... O, sahne sanatında biraz her işi yaptı. Hem de hiç birini küçümsemeden ve hepsini titizlikle yapmaya çalışarak (...) Talat, kardeşim; alnını iftiharla, yanaklarını sevgi ile öperim senin.” 
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MEM KAYIP EVRAK BÜROSU 


Yaza veda demektir bağbozumu 


B ağbozumu mevsimi içindeyiz... Sofralık, kurutmalık, şaraplık olarak ayrılan üzümden ayrıca pekmez, sirke imal edilir. 
Üzüm hasadı dünyada olduğu gibi ülkemizde de şenlikler eşliğinde yapılır. Bağbozumu şenlikleri, bulunduğu bölgeye göre ağustos ayının ikinci yarısı ile eylül ayının ilk yarısı arasında düzenlenir. 
Kökeni Yunan mitolojisine kadar uzanan bağbozumu, sadece üzüm hasadı değil. Yöre insanının çeşitli ritüeller eşliğinde kutladığı şenlikler, yazın bittiğini 

ve sonbaharın başladığını da gösterir. 
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Yeryüzünün en eski ve en 


bilinen meyvelerinin başında gelen 
- üzümün ülkemizdeki tarihi, İÖ 
- 3500 yıllarına dek uzanır. Üzüm hakkında yazılmış çok sayıda yazıdan birini paylaşalım. 


4 Ağustos 1939 tarihinde 
Yeni Mecmua'da yayımlanan 


“Üzüm” başlıklı yazıyı Necip 

© Fazıl Kısakürek kaleme almış: 

- “Herkesin bilmediği bir atasözü hatırlarım. Ben çocukken rahmetli büyükbabam, sofraya her üzüm konuşunda bu sözü tekrarlardı: 


- Hurma tek tek, üzüm çift çift yenir... 
Ve biz çocuklar, 

lezzetinin sırrını araştırmak için bile hususi bir metot 


çifter çifter ağzımıza atardık. (...) 


isteyen bu aziz yemişi 


1920'lerde 
İstanbul'da 

üzüm satan 

satıcı (üstte v 
3 Ekim 19399 
tarihli Yeni 
Mecmua kapağı 
(solda). 


M 


Yemişleri ruhi vasıflarla şahıslandırma fantazyasına kıymet vermek icap etse şöyle bir dizi kurabilirdik: Kiraz salak, erik afacan, muşmula kekeme, kocayemiş müflis, böğürtlen 


öksüz, nar utangaç, badem ukala, 


fındık alaycı, kestane hoyrat, ceviz akıllı, karpuz geveze, kavun mızmız, çilek züppe, şeftali 

nazlı, kayısı hasta, muz kibirli, armut düzenbaz, elma dürüst, dut samimi, incir safdil, hurma mübarek, fakat üzüm, ermiş. (...) 


Bu şeffaf deri, zengin 


- muhtevasını nasıl kaplar bilir misiniz? İnce ve ipek çorabın, 

- nadir bir kadın bacağını 

- çerçeveleyişi gibi. Yuvarlık bir şekil; su damlası, inci, tesbih tanesi, ay, yıldız gibi yuvarlak. 
Yuvarlağın içini ören ince lifler. 
Liflerin arasında büyük sihirbaz 

“ Nostradomus'un hâlâ terkibindeki sırrı aradığı hayat iksiri. 


Elinize bir salkım üzüm alın ve 


| şöyle uzaktan bakın! 


0 ne müthiş içtimai nizam!" 


Sürmedanlığı olmayan süpürge sapı kullanırdı 


$ özlüklerde “Kirpik diplerine sürülen siyah boya, is” olarak geçen “sürme” sözcüğü Farsçadan gelir. Göz çevresini 

ve kirpik diplerini ağırlıkla siyah renkli maddeler ile boyamanın, sürme kullanmanın tarihi, İÖ 3500 yılına kadar uzanır. Eski 

Mısır, Roma ve Hindistan'da yaygın olarak kullanılan sürme, toz haline getirilen çeşitli madenlerden elde edilir. Kolay sürülebilmesi için birkaç damla yağ ile kullanılan sürme, sürmedanlık ismi verilen küçük şişelerde saklanır. 

Refik Halid Karay, Üç Nesil, Üç Hayat eserinde sürmedanlığı şu satırlarla anlatır: “Hakikaten zarif, madeni sürmedanlıklar içinde satılanlar ise pek makbuldü. Bu sürmedanların vidalı başına yine madenden bir çubuk bağlı olduğundan toz gözlere bununla çekilirdi; sürmedanlığı olmıyanlar süpürge çöpü kullanırlardı.” 

Tamamen doğal maddelerle yapılan sürme, binlerce yıl boyunca öncelikle gözleri güzel göstermek için değil, gözleri güneş ışınlarından, tozdan ve kirden korumak amacı ile kadınların yanı sıra erkeklerin de sürdüğü bir madde olur. 19'uncu yüzyılda rimelin ve sonrasında da göz kaleminin gündelik yaşamımıza girmesiyle birlikte 


rimel ve göz kaleminin kullanım kolaylığı karşısında yenik düşen sürme, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya da hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Sermet Muhtar Alus'un, 9 Aralık 1943 
tarihli Son Posta gazetesinde yayımlanan “Eski günlerde saç ve yüz tuvaleti" başlıklı yazısından sürmeyi anlattığı satırlarla yazıyı noktalayalım: “Şimdiki gibi kirpiklere açıklı, 


Eski İstanbul'un çalgılı, eğlenceli bahçeleri 


E ski İstanbul'da yaz aylarında mesire ve plajlara giden İstanbullular, sonbahar ile birlikte gazinolara, bahçelere, kahvelere çekilirlerdi. Dinlenmek ve eğlenmek için gidilen bu mekânların bazılarının manzarası; bazılarının doğası, havası, suyu; bazıların 

da çalgısı, eğlencesi meşhurdu. Ailece gidilen çok sayıda bahçeden bazılarını sayalım: Salacak'ta Kızkulesi Parkı, Kadıköy'de Papaz'ın Bahçesi, Sarayburnu Parkı, Cağaloğlu'nda Çifte Saraylar Bahçesi, Beyazıt'ta Lale Bahçesi, Karagümrük'te Aysen Bahçesi... Tarihi yarımada ve Boğaziçi'nde hâlâ varlığını sürdüren bahçeler mevcutsa da büyük bir bölümü uzun yıllar 


önce yerlerini apartmanlara terk edip, tarihe karıştılar. 

Osman Cemal Kaygılı'nın 1931 yılında yayımlanan yazılarından, bugün kaybolan Topkapı Şeyhülislam Bahçesi'ni anlattığı satırları birlikte okuyalım: “Topkapı dışında Takkeci'deki Şeyhülislam Bahçesi'ni bilir misiniz? Burası enfes bir yerdir, hele akşamları buranın zevki pek şekerdir. 

Cuma, pazar günleri meşhur kemani 

Memduh Bey ile kardeşi udi Hasan Bey diğer arkadaşlarıyla beraber burada çalarlar. 
Cuma, pazar günleri bahçede iğne atacak yer bulamazsınız. Müşterilerinin çoğu Ermenidir. 
Zaten burası bir nevi Ermeni sayfiyesidir (...)” 


koyulu kreyon, rimel, sürme; göz kapaklarını mavi gölgelerle hareleme modası o vakitler nerede? Serçe parmağın yarısı kadar, kırmızı deriden tulumlara bir diş hilali banılıp, kuyruklu kuyruklu sürmeler çekilirdi. 
Çekilirken de gayet dikkat şart. El, aceleye gelip, aşağıya yukarıya azıcık kayıverse, sileyim derken sürme yayılıverdi, göz evleri de kömürlük penceresine döndü gitti.” 


1930'larda Topkapı Şeyhülislam Bahçesi'nin akşam manzarası. 
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MEM KİTAP 


YEŞİM PÜTGÜL // 


Vizyonuyla yaşayan okul! 


1863'te dört öğrenciyle eğitime başlayan Robert Kolej'in 150 yıllık serüveni, Tepedeki Okul adıyla kitaplaştırıldı. Kimi ilk kez yayımlanan binin üzerinde fotoğraf ve belge içeren kitap, Türkiye'nin yakın tarihini farklı bir bakışla okurlarına aktarıyor. 


TEPEDEKİ OKUL - ROBERT KOLEJ'İN ÜÇ YÜZYILI, CEM AKAŞ, MAYIS 2017. 


0 smanlı topraklarında yaşayan 
Hıristiyan çocukları eğitmek 

için kurulan Robert Kolej (RC), sadece Türkiye'nin değil Balkan ülkelerinin, Ortadoğu'nun ve Kuzey Afrika'nın seçkin kadrolarını yetiştirerek bu ülkelerin gelişiminde önemli rol oynayan bir eğitim kurumu. RC'nin iki kurucusundan biri olan Cyrus Hamlin, 1839'da Protestan 

bir misyoner olarak Türkiye'ye ilk kez geldiğinde bu ülkede 34 yıl yaşayacağını muhtemelen düşünmemişti. Ancak önce Bebek Rahiplik Okulu'nu, ardından da Osmanlı'da bir benzeri bulunmayan Robert Kolej'i kurarak yıllarca yönetmeyi başardı. Bunda kuşkusuz onun ve okulun 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Christopher Robert (üstte). Robert College mezunlarından arkeolog 
Halet Çambel (yan sayfada solda). 


ikinci kurucusu olan ve mektebe de 

adını veren ABD'li işadamı Christopher Robert'in vizyoner kişiliği büyük rol oynadı. Kuruluşta benimsenen “önce bilimsel eğitim” ilkesi sayesinde, yaşanan pek çok ekonomik krize, savaşa, gerginliğe rağmen okul bir gün bile kapanmadı. 


İlk mezun, sonra başbakan oldu 
RC, 1863'te kapılarını açtığında öğrenci sayısı sadece dörttü. Ancak bu sayı yıl içinde 20'ye ulaşır, sonrasında katlanarak artar. Okul, 1871 yılında Hamlin'in kendi elleriyle yaptığı, Rumelihisarı'ndaki binasına taşınır. Dönemin en görkemli binalarından biri olan okulun ilk mezuniyet töreninde, sonradan Bulgaristan başbakanı olacak bir öğrenci 


de diploma alır. Bu durum, yani ülkelerinin kaderlerini belirleyen ünlü öğrenciler yetiştirme misyonu, ileriki yıllarda da devam eder. Nobelli bilim insanlarından müzisyenlere, tiyatroculardan olimpiyat şampiyonu sporculara, edebiyatçılardan siyasetçilere kadar pek çok ünlü isim bu sıralardan yetişir. 

Robert Kolej'in benzerini kızlar için kurma fikri oldukça eski olmasına karşın gerçekleşmesi ve Üsküdar'daki Amerikan College for Girls'ün (ACG) kurulması, 1876'yı bulur. Kurulduktan sonra artık iki okul birlikte anılmaya başlar. 

Başlangıçta çokuluslu ve çokkültürlü bir yapısı olan, özellikle ilk yıllarında Arnavut, Ermeni, Rum ve Bulgar öğrencilerin ağırlıkta olduğu Robert Kolej'e Türk öğrencilerin ilgisi 1902 yılında başlar. 
Bağışlarla yaşamaya çalışan, zaman zaman maddi yetersizlikler nedeniyle kapanma tehlikesiyle mücadele eden okulda her şey güllük gülistanlık değildir elbette, 15 yaşındaki kızını ACG'e veren Zekeriya Sertel, kızı mezun olduğunda Resimli Ay dergisine yazdığı yazıda, okulu yerden yere vurur. Okula insanları seven, idealist bir insan olarak giren kızının kimseyi beğenmeyen, burnu havada bir Amerikan özentisi olarak mezun olmasından, ACG'nin eğitim sistemini sorumlu tutar. 


Behice Boran, Orhan Pamuk... 
Ancak eleştirilere rağmen okul yaşamaya ve mezun vermeye devam 


eder. 150 yıllık okulun mezunları arasında pek çok ünlü isim var. Bulgaristan'ın dört başbakanının yanı sıra Başbakan Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Behice Boran ve Mihri Belli, okulun ünlü siyasetçilerinden. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Halide Edip Adıvar, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Pınar Kür, Tomris Uyar, Ayşe Kulin, Aslı Erdoğan, Lale Müldür, Ülkü Tamer, Perihan Mağden, Cevat Çapan ve Gündüz Vassaf edebiyatçı mezunlardan birkaçı. 

Robert Kolej'i sinema ve tiyatro dünyasında temsil eden isimler arasında, Halit Refiğ, Zeki Alasya, Can Gürzap, Göksel Kortay, Engin Cezzar, Genco Erkal ve Nevra Serezli sayılabilir. Şakir ve Nejat Eczacıbaşı, Ersin Faralyalı, 


İbrahim Betil, İbrahim Bodur, Cem Boyner, 


Ömer Dinkçök, Osman Kavala, Rahmi 
Koç ise iş dünyasından birkaç isim. 
Abidin Dino, Burhan Karaçam, Refik Erduran, Mina Urgan, Halet Çambel gibi alanlarında büyük ün kazanmış isimleri de anmadan geçmemek gerek. 


İlk kez yayımlanan fotoğraflar 
Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olarak 20 yıl geçiren Cem Akaş, Tepedeki Okul'da, kurumun kendi arşivinin yanı sıra Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Bulgaristan ve ABD arşivlerinin yanı sıra okulun ilk müdürlerinin varislerinin özel arşivlerine de ulaşarak hazırlamış kitabı. Dört öğrenciyle eğitime başlayan Robert Kolej'in bugünlere uzanan serüvenini, binin üzerinde fotoğraf ve belgeyle Türkiye'nin yakın tarihine farklı bir bakış katarak, okurlarına aktarmış. 
Sadece bir okulun değil, aynı zamanda Türkiye tarihinin de anlatıldığı Tepedeki Okul, Türkiye'nin ABD ve Avrupa'yla ilişkilerinin yanı sıra siyasetin şekillenmesi konusunda, günümüzde ancak tahmin yürütülen konulara somut belgelerle oldukça ilginç açılımlar getiriyor. Tepedeki Okul, tarihe tanıklık etmesinin yanı sıra bizzat okulun tarihin yapılmasına nasıl katkıda bulunduğunu araştırırken, 19, 
20 ve 21'inci yüzyıllarda Türkiye'nin 
en iyi okullarının başında gelmesinin nedenlerini de gözler önüne seriyor. 
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Yalnızlar Rıhtımı, Türkiye rock tarihinde bir geziye çıkartıyor okurları. 54 sanatçı ve grubun yer aldığı kitapta, Erkin Koray'ın efsane gitarı gibi ilginç anekdotlara da yer verilmiş. 


YALNIZLAR RIHTIMI, BERK KURUÇAY-EMİRHAN PERKER, KARA KARGA YAYINLARI, MAYIS 2017. 


izer Emirhan Perker ve yazar 

Berk Kuruçay'ın hazırladığı 
Yalnızlar Rıhtımı, çizgilerle Türkiye'de rock tarihini anlatan bir çalışma. Barış Manço'dan Athena'ya, Moğollar'dan Teoman'a, Büyük Ev Ablukada'dan 
Gece Yolcuları'na kadar 54 kişi ve gruba yer verilen kitap, ilginç bir tarzda hazırlanmış. Sözü edilen grubun, ya da sanatçının fotoğrafı değil çizimine yer verilen kitapta, sözü edilen kişiler o dönem nasıllarsa; saçından sakalına, ceketinden kolyesine bire bir öyle çizilmiş. Grup hakkında özet bilgilerin yer aldığı kitap, ansiklopedik ve arşivlik bir çalışma. Grupların çıkış tarihleri, grup üyelerinin isimleri, en önemli 


albümleri ve küçük anekdotlara yer verilen kitapta her gruba, 

ya da sanatçıya bir sayfa ayrılmış. Örneğin Erkin Koray'ın kendisiyle özdeşleşen 1961 yapımı Gibson marka efsane gitarını, yıpranmaktan muhafaza etmek için bir bankanın kasasında sakladığını bu kitaptan öğreniyoruz. Veya ilk ciddi sahne deneyimini İstanbul'da bir düğün salonunda yaşayan ve beş şarkı söylemesi planlanan Pentagram'ın daha beşinci şarkıya gelmeden mekândaki masa ve sandalyelerin kırıldığı bilgisi de kitapta yer alıyor. Kitabın bir diğer özelliği de her sayfanın başında verilen OR kodlarının cep telefonuyla okutulduğunda, o grubun seçilen şarkılarını dinleme olanağı sunması. 


DO Kk d kb | d gildi! 


Kaybolan İzler 
Güneydoğu'da Geleneksel Dövme 


ya da Dek ve Dak 
M.İ 


Mümtaz Fırat 
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KAYBOLAN İZLER, MÜMTAZ FIRAT, 
YAPI KREDİ YAYINLARI, NİSAN 2017. 


(ig ünümüzde genelde gençlerde gördüğümüz dövme aslında kadim bir gelenek. Öyle ki Güneydoğu'da bir zamanlar dövmesiz kadın için “erkek yüzlü” denirmiş. 

Dövme, günümüzde büyük ölçüde popüler kültürün bir parçası olarak biliniyor. Oysa dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de halen yaşayan bir gelenek. Tarihçi Heredotos, “Trakya'da dövme yaptırmak soyluluk işaretidir; dövmesiz olmak kötülük getirir” diye yazmış binlerce yıl önce. Osmanlı dünyası dövmeyle Cezayirli gemiciler aracılığıyla tanışmış. 
Halkbilimci Mümtaz Fırat'ın 2015 yılında Oğuz Tansel Halkbilim Araştırma 


Yazan 
BERK KURUÇAY 
4 


Şam 
EMİRHAN PERKER 


rs 


Çizgilerle Türk Rock Tarihi 


Ödülü'nü kazanan Güneydoğu'da Geleneksel Dövme ya da Dek ve Dak altbaşlıklı bu çalışması, hakkında oldukça az bilgimiz olan bu geleneği daha iyi tanımamızı sağıyor. 

Araştırma için vücutlarında dövme olan kişilerle bire bir görüşme yapılmış. 
Anadolu'da dövmenin süslenme, kötülüklerden korunma, bereket, tılsım gibi nedenlerle yapıldığı belirtilen araştırmada günümüzde giderek azalan bu geleneğin, dek/dak/dövün/ döğün/veşm/vesm gibi çeşitli isimlerle adlandırıldığı belirtiliyor. Ağırlıkla Güneydoğu Anadolu'da ve yine ağırlıklı olarak kadınlarda görülen dövme genel olarak yüze yapılıyor. Bunun sebebiyse süslenmek. Hatta o kadar ki geçmişte dövmesi olmayan kadınlar için “erkek gibi, erkek yüzlü” denirmiş. 


İkinci Bilim Devrimi'ne romantik bir bakış 


MERAK ÇAĞI, RİCHARD HOLMES, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, MAYIS 2017. 


B ichard Holmes'in kitabı Merak Çağı, genel bir tarih anlatısını göz önüne sermek üzere bir araya getirilmiş, bilim 


öykülerinden meydana gelen bir araştırma. 


18. yüzyılın sonunda astronomi ve kimya alanında yapılan bir dizi büyük buluştan ilham alan İkinci Bilim Devrimi'ni anlatan 


Richard Holmes, Merak Çağı'nı iki ünlü keşif 


yolculuğuyla başlatıyor. Bunlar, Kaptan James Cook'un 1768'de Endeavour'la 


dünyanın çevresini ilk kez dolaştığı yolculuk 


ile Charles Darwin'in 1831'de Beagle'la 


Galapagos Adaları'na dek uzandığı yolculuk. 


Astronom William Herschel ve kimyager Humphry Dawy bu döneme keşifleriyle damga vuruyor. Romantik döneme özgü 


bilimsel girişimlerden ve balon yolculuğu, 


keşifler, hayalet avcılığı gibi heyecanlı 


İstanbul çeşmeleri kadınlardan sorulur 


İSTANBUL'UN 100 HANIM ÇEŞMESİ, NİLAY KÖSE VE MESUT MEYVECİ, İBB KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI, MAYIS 2017. 


Ş stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür 
Yayınları, İstanbul'da kadın eli değmiş 100 
çeşmeyi bir kitapta topladı. Kitapta yer alan eserler, Topkapı-Suriçi başta olmak üzere İstanbul'un iki yakasının ara sokaklarında yüzyıllardır varlığını sürdüren çeşmeler arasından seçilmiş. 
Kitap, mimarlık ve tarih meraklılarına kaynak olma özelliği taşımasının yanı sıra, İstanbul'a lili abideler kazandıran Esma 
Sultan, Bezmiâlem Valide Sultan, Mihrişah Sultan, Mahpeyker Kösem Valide Sultan, Safiye Sultan ve Nurbanu Sultan gibi hanım sultanların daha iyi tanınmasını da amaçlıyor. 


omantik Dönem “Kuşağı 
“Bilimin Güzelliğini ve Dehşetini 


RICHARD HO 


sodğaziçi ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ 


serüvenlere dair birçok olaydan söz edilen kitap, oldukça kapsamlı olmasına karşın, akıcı dili sayesinde kolaylıkla okunabiliyor. 


Payitahtın her yanında örgütlenen hekimler 


İKİNCİ MEŞRUTİYET'İN TABİP ÖRGÜTLERİ, ŞEREF ETKER, LİBRA KİTAP, 2016. 


z kinci Meşrutiyet'in ilanından Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen altı yılda, her dinden sivil ve asker hekim, çeşitli dernek ve birlikler kurarak sendikalaşma gayretine girdi. Tabipler, Bursa ve İzmir'den Kudüs'e kadar payitahtın dört bir yanında örgütlendiler. 
“— o. İkinci Meşrutiyet'in 
© Tabip Örgütleri'nde, bu derneklere ait tüzük, rapor ve bildiriler ilk kez topluca bir araya getirilmiş. Kitapta ayrıca, dernek kurucularının kimlikleri ve siyasal yönelimleri; hekim toplulukları içindeki sosyal ayrımlar; tabip örgütlerine karşı tutumlar ve derneklerin toplumsal uyanışa katkıları ile günümüzdeki izleri de ele alınmış. 


e re gizi 


YK le di A AA 


BİR DİRENİŞ HİKÂYESİ 


KADINLAR 


MARY & BRYAN TALBOT 


ÖNCÜ KADINLAR: BİR DİRENİŞ 
HİKÂYESİ, MARY & BRYAN 
TALBOT, DESEN, HAZİRAN 2017. 


AŞKIMI ÖLDÜRDÜM, 
BELKIS SAMİ BOYAR, KOÇ 
ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 
HAZİRAN 2017. 


RUS-JAPON 


Harbimden Alınan Madi ve Manevi Dersler 


ve 
Japonların Bayurlarının Sebepleri 


S. Pertev DEMİRHAN 


© Yayına Hazılayas 
7  A.MERTHANDUNDAR 


dece 


RUS-JAPON HARBİNDEN ALINAN 
MADDİ VE MANEVİ DERSLER, 
SAİT PERTEV DEMİRHAN, YAY. 
HAZ.: A. MERTHAN DÜNDAR, 
GECE KİTAPLIĞI, 2016. 
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MEM KİTAP 


Ümberto Eco'nun okurlarına vedası 


BUDALALIKTAN DELİLİĞE, UMBERTO ECO, KIRMIZI KEDİ 


YAYINEVİ, HAZİRAN 2017. 


G” Adı ve Foucault'nun Sarkacı gibi çok satan eserleriyle tanınan Umberto Eco'nun geçen yıl hayatını kaybetmesinden bir hafta sonra 


UMBERTO 


Pape Satn Alepp: 


BUDALALIKTAN 
DELİLİĞE 


piyasaya çıkan kitabı Budalalıktan 
Deliliğe, Kırmızı Kedi 
Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı. 
Umberto Eco'nun 
2000 -2015 yılları 
arasında / 'Espresso dergisine yazdığı yazılardan derlenen kitapta, sosyal medyanın toplumu biçimlendirmedeki rolü, ırkçılığın yeni 


biçimleri, insanların görünür olma tutkuları gibi konulardaki düşünceleri aktarılıyor. 


Anavatanlarından göç edenlerin trajedisi 


KONSTANTİN'İN HALEFLERİ İSTANBUL RUMLARI, EVANGELOS ALEXANDRİDİS, CHİVİYAZILARI YAYINEVİ, 2016. 


E vangelos Alexandridis, 
Rum cemaatine mensup bir vatandaşken, mübadele sonrasında önce Yunanistan'a, oradan da 
Almanya'ya göç eden, dolayısıyla iki kez “yabancı” konumuna düşen bir 

göz hastalıkları uzmanı. 
Konstantin'in Haleşeri 
İstanbul Rumları kitabı, 
Almanya'da İstanbul'un büyülü kokusuyla yaşamını sürdüren bu yaşlı çınarın tarihe tanıklık etmiş uzun mektubu. 
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saz o 
Saf ve el degmemiş zel e bugdayın peşinde 
UN TARİHİ / TARİFİ, AYDAN ÜSTKANAT, ALTIN KİTAPLAR, ŞUBAT 2017. 


(B astronomi danışmanı Aydan Üstkanat, kısa sürede üç baskı yapan kitabı Un Tarihi 

/ Tarifi kitabında, saf ve el değmemiş buğdayın izini sürüyor. İÖ 4 bin yılından beri hayatımızda olan, insanlığın kadim dostu una saygı niteliğindeki kitapta, kendi mutfağına ait sır tarifleri de paylaşan Üstkanat, 20'nci yüzyılda genetiği değiştirilen ilk ürünün buğday olduğunu, bu nedenle siyez buğdayının peşine düştüğünü belirtiyor. 
Kitapta un ve mayayla ilgili ayrıntılı bilgilerin yanı sıra pek çok ekmek, çörek, börek tarifi veriliyor; nasıl yoğurulup pişirileceği de fotoğraflarla anlatılıyor. 


Galvino'nun 40 yıllık yazım serüveni 


SEÇME MEKTUPLAR, ITALO CALVİNO, YAPI KREDİ YAYINLARI, HAZİRAN 2017. 


talo Calvino'nun pek çok eserini 

Türkçeye kazandıran Yapı Kredi 
Yayınları, bu kez ünlü yazarın 40 
yıllık mektuplarını yayımladı. Paolo Pasolini'den İtalyan Komünist Partisi'ne, Elio Vittorini'den çocuk okurlarına, Umberto Eco'dan edebiyat 


eleştirmenlerine, dergilere ve gazetelere 


dek yazılan mektupları içeren kitap, bir yandan yazarın edebiyat, felsefe ve siyasete ilişkin fikirlerine ilk elden 


tanıklık etmemizi sağlıyor, diğer taraftan 


da Calvino'nun düşüncelerinin 40 yılda geldiği aşamayı ortaya koyuyor. 


Bir telgrafçı gözüyle 
Çanakkale Savaşı 


ÇANAKKALE GÜNLÜKLERİ, V.TÜRKAN DOĞRUÖZ-E. 


YASEMİN YÜCETÜRK-RAŞİT GÜNDOĞDU, İŞ BANKASI YAYINLARI, 
MAYIS 2017. 


evfik Rıza Bey, 1914-16 yılları arasında 

Çanakkale Goncasuyu Telsiz Telgraf İstasyonu'nda yedek subay olarak görev yaparken Çanakkale'de yaşananları ve günlük yaşamı neredeyse a; saati saatine e kü kaydetmiş. 
| GÜNLÜKLERİ Kitap, savaşın 
elime sadece taraflar arasında yaşanan askeri bir olay olmadığını, insani boyutlarının da bulunduğunu gösteriyor. Telsiz telgraf ihtiyat zabiti Tevfik Rıza Bey'in günlüklerini içeren kitap, savaşa cephe gerisinden bakmamızı sağlıyor. 


Italo Calvino 


1945-1985 


Yakın tarihimizin ayrıntılı panoraması 


CUMHURİYETİN İLK YÜZYILI, İLBER ORTAYLI-İSMAİL KÜÇÜKKAYA, KRONİK KİTAP. 


G“ İsmail Küçükkaya'nın 
Türk dış politikası, Kıbrıs Barış 


Harekâtı, AB macerası, Ortadoğu politikaları, şehirleşme, üniversiteleşme, gecekondulaşma, ekonomik büyüme, yolsuzluklar, gündelik yaşamdaki nitelik ve kalite kaybı gibi konularda 
İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşi, bu kez Kronik 
Kitap etiketiyle raflarda 

yerini aldı. 
Kitap, İlber 
Ortaylı'nın 100. 
yılına yaklaşan cumhuriyete ilişkin İlgi çeken saptamalarının yanı sıra, yakın tarihe ilişkin pek çok güncel tartışmayı da içeriyor. 


Etienne de La Boğtic 
Gönüllü Kulluk 
Üzerine Söylev 


Sn ve bar Memet Mü Ağu 


GÖNÜLLÜ KULLUK ÜZERİNE 
SÖYLEV, ETİENNE DE LA BOETİE, 
İMGE KİTABEVİ, 2016. 


i ANILARDA 
KUVA-YI 
MİLLİYESİ 


ALİ ULVİ ÖZDEMİR 


ANILARDA BATI ANADOLU 
KUVA-YI MİLLİYESİ, ALİ 
ULVİ ÖZDEMİR, TARİHÇİ 
KİTABEVİ, 2017. 


MASALLAR VE GERÇEKLER ÜLKESİ 
ANADOLU, AHTER KUTADGU & 

BÜLENT DEMİRDURAK, DOĞAN 
KİTAP, HAZİRAN 2017. 
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SENİ ŞAKANÜVİS /.CAN BARSLAN 


50 VALYE BU SENEKİ 
AZ > KREASYONDA ŞöVALdi YELERİMİZİN RAHAT VE 
- : ÖZGÜR BiR KONSEPTTE 
DEFİLESİ DÖVÜŞNESİ HEDEFLENDİ... 


İNCE ŞEFFAF ÇELİK FiLELER, 
HAFİF METALDEN UÇARI 
ZIRHLAR VE PARMAK ARASI 
MADENİ TERLİKLERLE 
KOMBİNE EDİLEN TASARIM- 

LARIMIZ ÖZENLE 
HAZIRLANDI... 


i 


NE 
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ESKİ YUNANCADAN FURKAN AKDERİN ÇEVİRİLERİ İLE SUNULAN, ANTİKÇAĞ ESERLERİ KİTAPLIĞIMIZA YENİ EKLENENLER 


Ele Hi. CANE ei 
Mark W. Geahat Pe 


Yunan-Roma dünyası, > geç antikçağ ve İslamiyet'in ilk dönemi dahil Yakındoğu, 
Akdeniz ve Avrupa tarihini anlatan bu kitabı geçmiş ile günümüz arasında pek çok bağlantı kurarak ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. 
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PHAİDROS 
Çeviren: Ekin Duru 


Platon e Çeviren: Furkan Akderin e 104 sayfa 
488 sayfa 


KATEGORİLER - ÖNERMELER 


Aristoteles e» Çeviren: Furkan Akderin e 96 sayfa 


TARİH 


Herodotos (Herodot) e Çeviren: Furkan Akderin e 584 sayfa 


GEÇMİŞTE VAR OLMUŞ YA DA BUGÜN VAR OLAN HER KÜLTÜRÜN KENDİ RÜYALARI VARDIR. 


2 A'dan Z'ye Dünya Ş 
İ Mitolojisi dünyanın 

ZA N belli başlı tüm 

gz i halklarının ortaya 

Z 


çıkışları, var oluşları, yaşayışları, doğayı ve kendilerini algılayışları hakkında anlatılan öyküleri 
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Siny AF AŞI 


YUNAN VE ROMA MİTOLOJİSİ sizin için özetliyor. bi William Hansen * Çeviren: Ümit Hüsrev Yolsal e 560 sayfa ) > : , Çeviren: Nurdan Soysal sv eşli MİTOLOJI 101 456 sayi 
Kathleen Sears e Çeviren: Ekin Duru * 264 sayfa ISKANDINAV MİTOLOJİSİ 


Kevin Crossley-Holland * Çeviren: Simge Kaytan * 408 sayfa 


Yahudilik, 


Üç Dinin Hıristiyanlık ve THOMA 


pe 


OHN MAN 
İslam'ı dinler 

'ERİHİ tarihi açısından 
'T inceleyen, bu üç hik, sia dinin kaynaklarını, yalvaçlarını, mezheplerini, iman ilkelerini 

ve ibadetlerini derinlemesine ele alan bir kitap. 


spy Keş 
JE OZ 


ilik, Hıristiyan 


yahud 


A 
2g 
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HERLLİ 


Dr. HAÇLI SEFERLERİ süzmek BET 704 sayfa 


Thomas Asbridge * Çeviren: Ekin Duru * 744 sayfa — si SELAHADDİN EYYUBİ 


John Man * Çeviren: Ekin Duru » 288 sayfa 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İş Bankası olarak, iştiraklerimiz 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 

ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile 

birlikte Patara Antik Kenti'nde yapılan İt kazı çalışmalarını destekliyoruz. 
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Türkiye'nin Bankası 
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KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI 


